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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
28 mei    Pinksteren 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Zending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
4 juni    Trinitatis 
 10.00 uur:    Alex Boshuizen, Voorhout 
      Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
11 juni    1e Zondag na Trinitatis 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Rode Kruis 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
18 juni    2e Zondag na Trinitatis 
 10.00 uur:    ds. Gerrit J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: ZOA 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
25 juni    1e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    mw. Rixt de Boer, Valkenburg 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
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2 juli     2e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Leneke Marchand, Voorburg 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
9 juli     3e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Stichting Ambulancewens 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
 

De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 

 
Bij de diensten 
Het is al enige tijd geleden, maar wat hebben we een 
indrukwekkende stille week gehad, dankzij de inzet 
van heel veel gemeenteleden. Ik wil iedereen die hielp op deze plek nog eens 
hartelijk bedanken. Ook aan de zangdienst eind april werkten veel mensen 
mee. Ik wil met name nog even de vier zangers noemen van het Kleine Koor, 
die hopelijk nog eens op zullen treden. 
 
U krijgt deze brief vlak voor Pinksteren. Aan de Pinksterdienst zullen ook 
weer verschillende gemeenteleden meewerken. We horen de Bijbel in 
verschillende talen. De mensen in Jeruzalem hoorden het evangelie 
verkondigen in hun eigen taal, hun moedertaal. En daarom begrepen ze de 
woorden echt. Ook in onze gemeente spreken we verschillende talen. Zelf 
spreek ik als dominee theologische taal. Iemand die met computers werkt, 
zal dingen heel anders zeggen. Wat is de taal van ons hart? 
 
Gesprekskringen en sociaal café 
Op 1 mei hadden we de eerste gesprekskring in Park Overbosch. We hebben 
met elkaar nagedacht over familieverhoudingen en de verhalen gelezen over 
Jozef en zijn broers. Chagall heeft daar een paar schilderijen van gemaakt, 
waarvan we er één bekeken hebben: Jozef die uit de put gehaald wordt. Een 
erg schokkend schilderij. Op maandag 28 augustus om 19.30 uur lezen we 
het positieve vervolg in Genesis 44 over de verzoening van de broers. 
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Iedereen van harte welkom! Ook mensen die elders wonen, zijn natuurlijk 
uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan bij de ouderlingen of bij mij. De 
koffie en thee staan klaar. Ik hoop in het najaar ook met een tweede 
gesprekskring te beginnen.  
Begin mei zat ik voor het eerst aan de sociale tafel van de Paraplu. Ik was 
onder de indruk van de inzet en de betrokkenheid van de vrijwillig(st)ers die 
in de winkel werken en echt met mensen in gesprek proberen te komen. 
Zodra mensen door hadden dat ik de dominee was, kreeg ik ook allerlei 
lastige vragen en interessante gesprekken. Het is een mooi initiatief van de 
gemeenschappelijke kerken om de sociale samenhang in Voorhout te 
bevorderen.  
 
Lief en leed 
Enkele gemeenteleden hebben in het ziekenhuis gelegen, namelijk Marije 
Sneijders, Ineke vd Wilden en Sjoukje Poot. We zijn blij dat Marije 
Sneijders en Ineke vd Wilden weer thuis zijn. Sjoukje is nog aan het 
revalideren in Oegstgeest. We denken aan de zieken in onze persoonlijke 
gebeden.  
 
Vacatures 
Er zijn nog een paar vacatures in de kerkenraad en in het algemene 
kerkenwerk. Agnes zal daar ook over schrijven. Mocht u namen weten van 
geschikte kandidaten, dan kunt u die melden bij mij of bij Agnes Kappe. 
 
Bereikbaarheid 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. Ik ben 
in de lunchpauze vaak aan het wandelen. 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens. 
 
 

 

Wie preekt er zondag?  
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Het verhaal van Pinksteren 
De vrienden van Jezus waren bij elkaar gekomen in Jeruzalem. Het was al 
zeven weken na Pasen. Jezus was gestorven en ze hadden zijn lege graf 
gezien. Ze wisten dat hij leefde en dat ze zijn werk moesten verderzetten, 
maar ze waren nog steeds verdrietig en bang. Verdrietig omdat ze Jezus heel 
erg misten. En bang omdat ze niet ook opgepakt en gekruisigd wilden 
worden. Daarom hadden ze de deur en alle ramen gesloten. Binnen was het 
veilig, binnen waren ze samen. Ze haastten zich over straat en glipten zo snel 
mogelijk hun huis binnen of de plek waar ze hadden afgesproken. Ze deden 
alles om maar niet op te vallen. Ze wisten niet hoe het verder moest. 
 
Het was stil in de kamer. Er viel niet veel meer te zeggen. Alles was al 
gezegd: hoe erg het was dat Jezus niet meer bij hen was. Hoe gevaarlijk het 
kon zijn om aan andere mensen te vertellen dat ze vrienden van die Jezus 
waren. Daarom zwegen ze maar. Ze verveelden zich. Ze durfden elkaar bijna 
niet aan te kijken, want ze zagen in elkaars ogen dat ze laf waren. En daar 
schaamden ze zich voor. 
‘Misschien moeten we weer naar buiten’, zei Petrus opeens. ‘Jezus zou vast 
niet gewild hebben dat we hier de rest van ons leven zo bang zouden blijven 
binnen zitten.’ 
 
De anderen knikten. Petrus zei wat ze allemaal al eens gedacht hadden. Jezus 
verwachtte echt wel iets anders van hen dan dat ze daar als een stel bange 
wezels bij elkaar bleven zitten. Hij hoopte dat ze nu al lang bezig waren met 
vertellen zoals hij ook altijd deed, met mensen helpen en genezen, met 
opkomen voor wie geen kans had om gelukkig te worden. Maar de angst 
verlamde hen, en het was moeilijk om in beweging te komen en echt iets te 
gaan doen. Hierbinnen was het wel saai, maar het was tenminste veilig. Als 
ze buiten kwamen, wisten ze niet hoe het met hen zou aflopen. 
 
Andreas opende voorzichtig een raam en keek naar buiten. Beneden was er 
een drukke straat met veel mensen. Ze hoorden hun stemmen: kooplui die 
zich met hun spullen een weg door het volk baanden, moeders die naar hun 
kinderen riepen, buren die met elkaar praatten. Zoveel mensen die misschien 
nog nooit van Jezus hadden gehoord, die niet wisten wat hij was komen 
vertellen. De zachte, zomerse lucht stroomde binnen. De vrienden van Jezus 
voelden zich meteen heel anders nu het raam open was. Een warme wind 
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deed hun haren wapperen en waaide hun zorgen weg. De wind waaide door 
heel de kamer en maakte hen dapper en blij. Het zonlicht vonkte en vormde 
kleine vlammetjes boven hun hoofden. Ze keken elkaar aan en lachten. Jezus 
had hen niet in de steekgelaten. Zijn helper, de Geest, was nu bij hen. 
 

 
 
Nu durfden ze weer naar buiten! Ze klopten elkaar op de schouders en liepen 
de trap af, naar buiten. Ze liepen de straat op en verspreidden zich in de stad. 
Overal gingen ze op de hoeken van de straten staan. Er waren veel joden uit 
alle hoeken van de wereld in Jeruzalem. De vrienden van Jezus begonnen te 
vertellen: over Jezus, over hoe hij had geleefd en wat hij had verteld, over 
hoe iedereen gelukkig kon worden door zo te leven. Ze konden niet meer 
stoppen, zo vol waren ze ervan! En het mooie was dat de mensen begrepen 
wat ze vertelden, ook al kwamen ze uit een ander land en spraken ze een 
andere taal. Iedereen was onder de indruk van hun verhaal en de blijdschap 
die van hun gezichten spatte! 
 
Er waren ook mensen in de stad die er niets van wilden horen. Die mensen 
schudden hun hoofd als ze de vrienden van Jezus bezig zagen. Ze zeiden: 
‘Die kerels hebben zeker te veel wijn gedronken, dat ze zo luid praten!’ Maar 
daar trokken de vrienden van Jezus zich niets van aan. Ze bleven maar 
vertellen. En altijd waren er mensen die luisterden. Als die mensen naar huis 
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liepen, zag je dat ze aan het denken waren gezet. Misschien zouden 
sommigen van hen morgen terugkomen. Misschien zouden ze zich 
aansluiten bij de vrienden van Jezus. Dat zou fantastisch zijn! Want allemaal 
samen konden ze, met de steun van Jezus en de Geest, de wereld een beetje 
mooier maken voor iedereen. 
 
Denkvraag 
Wat helpt jou om iets goeds te durven doen? En om iets te zeggen over 
Jezus? 
 
Doe-tip 
Geef je papa of je mama een knuffel en zeg: ‘Ani o-ev otah’. (Dat betekent 
‘Ik hou van jou’ in het Hebreeuws.) Begrijpt hij of zij wat je wilt zeggen? 
Ook als je de taal niet verstaat, kun je toch veel begrijpen… 
 
Gebed 
Lieve God, 
Stuur je Geest naar ons, elke dag opnieuw. 
Maak ons sterk en goed, lief en aandachtig. 
Help ons om samen jouw droom waar te maken. 
Amen. 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Gezocht: nieuwe scriba kerkenraad 
 Krista Vliegenthart, scriba 

 
In 2019 ben ik begonnen als scriba in de kerkenraad. Een mooie taak om te 
vervullen. De kerkenraad is een fijn team om in te mogen deelnemen en als 
scriba heb je veel contact met de mensen in en van de Kleine Kerk en met 
buurtgemeenten. Het contact met de mensen maakt het werk als scriba leuk 
voor mij en als je ook nog van organiseren houdt, ben je helemaal op je plek 
als scriba. 
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Toch komt aan mijn ambtstermijn van 4 jaar eind augustus een einde. Ik heb 
besloten mijn ambtstermijn niet te verlengen. Niet omdat ik het werk als 
scriba niet meer leuk vind, maar omdat het lastig is voor mij werk, 
mantelzorg, gezin en vrijwilligerswerk als scriba te combineren. Ik ben 
daarom opzoek naar iemand die deze mooie taak wil overnemen vanaf 
september. 
 
De scriba maakt deel uit van de kerkenraad en het moderamen. Je kunt op 
de website van de PKN informatie vinden over het werk van de scriba en zij 
bieden ook cursussen aan voor de aantredende scriba. Kijk eens op 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-
een-kerkenraad/ 
 
Natuurlijk kan je ook met mij contact opnemen. Ik leg je graag uit hoe het 
werk als scriba eruitziet en ik beantwoord graag al je vragen. 
 
Benader mij gerust door mij aan te spreken, te mailen naar 
scriba@kleinekerk.nl , te bellen, via de kerkapp of kom eens gezellig 
koffiedrinken. 
 
Hartelijke groet 
 
 

Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, secretaris 

 
Meet and Eat 
Als je iets nieuws opstart, is het altijd spannend of er mensen op af komen. 
Dat was ook zo met het organiseren van een gezellige middag met een 
eenvoudige maaltijd erbij: “Meet en Eat”. We kunnen terugkijken op drie 
geslaagde middagen in de Verdieping, waarbij jong en oud en alles wat daar 
tussen zit, aanwezig was. Er werden spelletjes gespeeld door de kinderen, 
maar daar deden de volwassenen maar wat graag aan mee. Natuurlijk werd 
er onder het genot van een drankje ook gezellig gepraat en kennis gemaakt 
met elkaar. De maaltijden zijn alle drie de keren verzorgt door vrijwilligers 
uit de gemeente. Heel gevarieerd en erg lekker allemaal. Hier gaan we zeker 
mee door.  
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De vrijwillige bijdrage die bestemd is voor de voedselbank heeft deze 3 
middagen € 182,20 opgebracht. Een heel mooi bedrag. 
 
Jaarproject Diaconie: Voedselbank 
Zondag 4 juni vieren we weer het Heilig Avondmaal met elkaar. Ook deze 
keer kunt u weer producten inleveren voor de voedselbank. De producten 
die 5 maart opgehaald waren, zijn met heel veel dank door Leoni 
Zandbergen in ontvangst genomen. 
 
De producten waar ze op dit moment behoefte aan hebben zijn: 

 luiers maat 3 en 6 plus 
 instant koffie 
 mais in blik 
 chocolade hagelslag 
 nesquick chocolade melk 
 aanmaak limonade 
 schoonmaakmiddelen 

 
In de kerk staan tassen waarin u uw meegebrachte producten kunt doen. We 
hopen weer op een mooie opbrengst. 
 
De Kleine Kerk bakt 
Een ondertussen al bekende actie van de diaconie. Tijdens het koffie drinken 
op zondag 25 juni willen we weer iets lekkers voor bij de koffie gaan 
verkopen. De opbrengst hiervan gaat naar de voedselbank. 
 
We zoeken vrijwilligers die iets willen bakken. Bent u dat? Geef dit dan door 
via diaconie@kleinekerk.nl.  
 
 
 
 
 

Elkaar inspireren 
   Weten wat er speelt in je omgeving 
 

                                  De Kerkbrief houdt je op de hoogte! 
 

Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl 
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Vanuit het CvK  
 Peter  Boers, voorzitter 

 
Kerkbalans 2023 – Samen voor de kerk van morgen 

In onze vorige Kerkbrief had ik voor de actie 
kerkbalans een aantal respondenten vermeld 
van 316. Inmiddels is dit opgelopen naar 325 
pastorale eenheden. We blijven hierbij qua 
aantal respondenten helaas wel 10 procent 
achter op het jaar 2022, toen wij in totaliteit 
van 364 pastorale eenheden een toezegging 
mochten ontvangen. Met de toename van het 

aantal toezeggingen is ook het toegezegde bedrag toegenomen. In de laatste 
Kerkbrief had ik een stand van € 71.008,50 vermeld. Inmiddels zijn de 
toezeggingen opgelopen naar € 72.433,50. We zitten daarmee nagenoeg op 
het voor 2023 begrote bedrag van € 72.767,00! Dat we nu het begrote bedrag 
dicht naderen is heel mooi. Een kanttekening is helaas wel dat we daarmee 
dan wel ruim € 6.000,00 achterblijven op de toezeggingen van vorig jaar. 
Maar, vanzelfsprekend zijn we dankbaar voor alle voor 2023 ontvangen 
toezeggingen! Van de toegezegde bedragen is per 5 mei jl. al € 41.035,40 
ontvangen, waarvoor hartelijk dank! 
 
Bijbellezingen uit de NBV21 
Ik heb onderstaand bericht al eerder in de kerk app gezet, maar het aantal 
reacties is zeer gering geweest, vandaar dat ik hier het bericht nog maar eens 
herhaal. 
 
In onze kerk hebben wij jaren gelezen uit de NBV 2004 vertaling. We lezen 
nu in principe uit de daaropvolgende vertaling, de NBV21, uitzonderingen 
daargelaten. De NBV21 vertaling zal tijdens de lezingen ook op de beamer 
worden getoond zodat u kunt meelezen. Nu liggen er in de kerk nog op 
diverse plekken bijbels met de vertaling uit 2004. Deze zullen binnenkort 
worden verwijderd, eventuele liefhebbers voor één of meerdere exemplaren 
kunnen zich melden bij cvk@kleinekerk.nl. Mocht er behoefte aan zijn om 
tijdens de lezingen of de preek in een eigen bijbel mee te lezen, dan horen 
wij dat graag. We zouden dan een aantal NBV21 bijbels kunnen aanschaffen 
die we dan in de kerk leggen. Willen degenen die daar prijs op stellen dat 
aan ons melden? Dan weten wij of en zo ja hoeveel bijbels wij moeten 
aankopen. Graag ook weer melden via cvk@kleinekerk.nl, maar u mag mij 
ook bellen op 06-40378205. 
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Kleurplaat  
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 
 
zo 28 mei Psalm 119:9-16 

Pinksteren 
Echte vreugde 

ma 29 mei Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt 
di 30 mei Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest 
wo 31 mei Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid 
do 1 juni Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze 
vr 2 juni Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op 
za 3 juni   Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk 
zo 4 juni Psalm 119:17-24 

Trinitatis 
Verlangen naar de wet 

ma 5 juni Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning 
di 6 juni Spreuken 25:11-20 Kalme woorden 
wo 7 juni   Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand 
do 8 juni Psalm 119:25-32 Onderwijs mij 
vr 9 juni 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken 
za 10 juni 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed 
zo 11 juni Psalm 13 Zie naar mij om 
ma 12 juni 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen 
di 13 juni 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze 
wo 14 juni 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders 
do 15 juni 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer 
vr 16 juni Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid 
za 17 juni Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots 
zo 18 juni Matteüs 8:2-13 Een groot geloof 
ma 19 juni Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg 
di 20 juni Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht 
wo 21 juni 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer 
do 22 juni 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen 
vr 23 juni 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen 
za 24 juni 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard 
zo 25 juni 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd 
ma 26 juni Psalm 49 God zal mij vrijkopen 
di 27 juni Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom 
wo 28 juni Matteüs 9:18-24 Geloof redt 
do 29 juni Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders 
vr 30 juni Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven 
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za 1 juli Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de daken 
zo 2 juli Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je 
ma 3 juli Matteüs 11:2-19 Goed luisteren 
di 4 juli Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij 
wo 5 juli Spreuken 26:1-12 Over dwazen 
do 6 juli Spreuken 26:13-19 Over luiaards 
vr 7 juli Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers 
za 8 juli Psalm 79 Wij zijn uw kudde 
zo 9 juli Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap 
 
 

Boekentip 
 redactie 

 
Creatief de Bijbel door  
Marjolein Stoové, ISBN: 9789065395344, € 20,00 
 
Ben je graag creatief? Lees je graag de Bijbel? Hoe fijn is 
het om deze twee combineren! In dit creatieve boek lees je 
de kernteksten van elk bijbelboek in de HSV met daarbij een creatieve 
opdracht. Soms heel gericht, soms met meer creatieve vrijheid. Maar altijd 
inspirerend. Marjolein Stoové is illustrator en heeft veel ervaring met 
biblejournaling. Ze neemt je in dit boek mee op een creatieve reis door de 
Bijbel. 
 
 

Nieuws van de Begraafplaats  
 Jan Mosselman, administrateur en beheerder 

 
Aanplant taxushagen 
In overleg met het College van Kerkrentmeesters is 
besloten om op een aantal plaatsen op de begraafplaats een taxushaag te 
plaatsen. De plaatsen die daarvoor zijn uitgekozen, zijn de graven aan de 
linkerzijde van het Baarhuisje, de graven naast het zanddepot (aan de 
linkerzijde van de trap aan de Aletta Jacobslaan) en rondom de urnengraven 
en het Columbarium. Bij elkaar gaat het om ongeveer 20 meter taxushaag. 
Naar verwachting zal de aanplant in het najaar plaatsvinden.  
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Uitbreiding vrije graven 
Het aantal vrije graven is nog steeds beperkt. Om die reden is er gezocht of 
verdere uitbreiding nog mogelijk is. Deze mogelijkheid is gevonden bij het 
zanddepot. Zonder veel problemen is het mogelijk om daar nog één nieuw 
graf te maken zonder dat de toegang tot het depot daarbij in gevaar komt. 
Aan deze uitbreiding wordt binnenkort gewerkt. 
 
Verlenging grafrechten 
Met ingang van het nieuwe jaar vervallen de grafrechten van 9 graven. Zoals 
gebruikelijk worden de rechthebbenden rond de zomer aangeschreven met 
de vraag of zij de grafrechten willen verlengen, of beëindigen. Bij 
beëindiging van de rechten komen deze graven per 1 januari 2024 in 
aanmerking om opnieuw te worden uitgegeven. 
 
Kwaliteitstoets LOB 
De Begraafplaats bij de Kleine Kerk is 
aangesloten bij het LOB, de Landelijke 
Organisatie van Begraafplaatsen. Vorig 
jaar hebben wij weer deelgenomen aan 
de tweejaarlijkse kwaliteitstoets 
begraafplaatsen. Door middel van een 
uitgebreide vragenlijst werden wij 
bevraagd over de administratie en de 
situatie rond en op de begraafplaats. 
Onderstaand een aantal voorbeelden van de gestelde vragen: 
• Wordt de grafadministratie binnen uw organisatie uitgevoerd conform 

de LOB-Handleiding Grafadministratie en voldoet deze daarmee aan 
de eisen, gesteld in de Wet en het Besluit op de lijkbezorging? 

• Uit welke periode stamt het reglement waarmee op uw 
begraafplaats(en) wordt gewerkt? 

• Binnen welke termijn (na de begrafenis) wordt de factuur voor een 
uitvaart (aan een uitvaartondernemer of opdrachtgever) verstuurd? 

• Welke mogelijkheden voor asbestemming zijn er op uw begraafplaats 
• Bent u buiten kantoortijden (telefonisch of digitaal) bereikbaar voor 

het plannen van een uitvaart? 
De kwaliteitstoets bevatte in totaal 43 vragen. Na beantwoording ontvingen 
wij de uitkomsten van deze enquête die resulteerde in een ruime voldoende 
voor de wijze waarop de administratie en het beheer worden gevoerd. Dat is 
een compliment waard aan alle vrijwilligers die daaraan hebben bijgedragen. 
We zijn trots op het certificaat dat bij deze mooie uitslag hoort.  
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Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
26 maart: 

 Bruidspaar Ouwehand-de Winter 
 Mevr. I. Keus-Egt 
 Dhr. B.J.J. Kraakman 

 
2 april: 

 Mevr. J. Szymanski 
 
9 april: 

 Mevr. K. van der Wilden-Reijerkerk 
 Dhr. J. Lamberts 

 
16 april: 

 Mevr. H.J.E. de Vries-Ormel 
 
23 april: 

 Mevr. A. Gietema 
 Mevr. H. van den Broek-van Arkel 
 Bruidspaar Schrama-van Drongelen 
 Bruidspaar Kwinkelenberg-van der Gugten 

 
30 april: 

 Mevr. L. Zuilhof-van Zetten 
 Bruidspaar van Kempen-Kruit 
 Mevr. S. Poot-Kloezen 
 Mevr. M. Sneijders-Heijkoop 

 
7 mei: 

 Dhr. J.W. Slagter 
 John en Petra Bosman 

 
14 mei: 

 Mevr. J.M. Schippers 
 Dhr. R.J. van de Pol 
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Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of 
vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken leden: 
Dhr. T.P.C. van der Plas 
 
Verhuisde leden: 
Dhr. I.F. Tjallingii 
 
 
 
 
 

Pinksterpuzzel - Woordzoeker 

 



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 216525 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan 
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

Zondagsbrief kopij voor donderdag 20.00 uur o.v.v. onderwerp: ‘Zondagsbrief ‘ naar 
zondagsbrief@kleinekerk.nl 

Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
05 23-06-2023 05-07-2023   06 25-08-2023 06-09-2023 
07 29-09-2023 11-10-2023   08 03-11-2023 15-11-2023 
09 08-12-2023 20-12-2023 Kerst 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Kom, heilige Geest 
 
 
 

Fluister het in mij, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 

 
Spoor me aan, heilige Geest: 

Ik zal het goede doen. 
 

Verlok me, heilige Geest: 
Ik zal het goede zoeken. 

 
Geef me kracht, heilige Geest: 
Ik zal het goede vasthouden. 

  
Bescherm me, heilig me, heilige Geest: 

Ik zal het goede nooit verliezen. 
 
 

Toegeschreven aan Aurelius Augustinus. 


