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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 

Tussen 30 juli en 20 augustus zijn de kerken van Teylingen niet altijd open 
op zondag. Tijdens deze zomerdiensten kan er ‘bij elkaar’ gekerkt worden. 
Hieronder staat aangegeven, in welke plaats de dienst bezocht kan worden. 
Zie ook het bericht over de Zomerdiensten elders in deze Kerkbrief. 
 

2 juli     2e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Leneke Marchand, Voorburg 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
9 juli     3e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Stichting Ambulancewens 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
16 juli    4e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    mw. J. van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: MAF 
 Kindernevendienst:  Geen 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 

23 juli    5e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    Popko Kuiper 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie, jaarproject 
 Kindernevendienst:  Geen  

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
30 juli    6e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 

Zomerdienst in Voorhout  
 Bestemming 1e collecte: Diaconale vakantieweken 
 Kindernevendienst:  Geen 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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6 augustus    7e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. R.J. Bakker, Amsterdam 

Zomerdienst in Sassenheim 
 Bestemming 1e collecte: 3xM 
 Kindernevendienst:  Geen 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
13 augustus   8e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. R.de Reus, Warmond 

Zomerdienst in Warmond  
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Zending  

 Kindernevendienst:  Geen  
Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 
20 augustus   9e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    Nog niet bekend 

Zomerdienst in Sassenheim  
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Teylingen 
 Kindernevendienst:  Geen 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 

 
27 augustus   10e Zondag van de Zomer, Startzondag 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Red een Kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 

3 september   11e Zondag van de Zomer 
10.00 uur: ds. Hedda Klip, bevestiging 

ambtsdragers 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 

 
Bij de diensten  
We zijn in de groene periode gekomen van het 
liturgisch jaar en dat betekent ook wat meer vrijheid 
voor de voorgangers. Op 9 juli wil ik daarom eens preken over een 
Bijbelboek dat we zelden lezen in de kerk, Esther. Helaas weer een actueel 
boek geworden, met het opkomend antisemitisme in onze tijd. Hoe overleef 
je in een bedreigende situatie? Hoe kun je in de marge van het bestaan ruimte 
vinden om te leven? Natuurlijk zingen we daar lied 738 bij, Kom zing het 
lied van Eva. Het tweede couplet eindigt met Esther: “en zing het lied van 
Esther, die massamoord voorkomt.” Dat is ook het enige lied in ons liedboek 
over Esther. 
Op 27 augustus is er Startzondag. We gaan dat dit jaar buiten vieren, met 
allerlei activiteiten voor jong en oud. De Startzondag is dit jaar ook 
Overstapdienst. Op school hebben de leerlingen dan de overstap net 
gemaakt, van de basisschool naar de middelbare school, waarin ze ineens 
veel meer docenten krijgen en van klaslokaal naar klaslokaal trekken met 
hun tas. In de kerk gaan de tieners over van de kindernevendienst naar Rock 
Solid. Dat willen we samen vieren. 
Op 3 september neemt onze classispredikant Julia van Rijn afscheid in een 
middagdienst in Leiderdorp. Ze wordt opgevolgd door Mark van Pelt, die 
eerder onder andere interim-predikant was en zendingspredikant in Peru.  
 
Meet & Eat 
Meet & Eat gaat in de zomer gewoon door. De algehele coördinatie ligt nu 
bij Hanny Segaar, in overleg met de diakenen. Op zaterdag 15 juli en 
zaterdag 19 augustus bent u weer van harte welkom in De Verdieping voor 
een lekkere maaltijd en een goed gesprek. Tijdstip: 17.00-19.00 uur. 
Sommige mensen willen graag betalen voor de maaltijd. We hebben daar 
even over gesproken als kerkenraad, maar we willen het graag zo 
laagdrempelig mogelijk houden, zodat echt iedereen kan mee eten. Er staat 
wel een discreet busje op de toonbank in de keuken, waarin u een geheel 
vrijwillige bijdrage kunt geven aan de Voedselbank. Daarmee helpt u de 
diaconie ook.  
Opgave kan mondeling bij Hanny Segaar of per email op: 
meetandeat@kleinekerk.nl  
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Gesprekskringen en sociaal café   
De gesprekskring van Park Overbosch komt weer bij elkaar op maandag 28 
augustus om 19.30 uur. De vorige keer lazen we het trieste verhaal van Jozef 
in de put, verraden door zijn broers. Deze avond lezen we het positieve 
vervolg in Genesis 44 over de verzoening van de broers van Jozef. Iedereen 
van harte welkom! Ook mensen die elders wonen, zijn natuurlijk 
uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan bij de ouderlingen of bij mij. De 
koffie en thee staan klaar.  
 
Lief en leed  
Als ik dit schrijf, is Els Lageman net opgenomen in het ziekenhuis. We 
hopen dat zij snel herstelt. Sjoukje is weer terug en revalideert thuis verder. 
We denken aan de zieken in onze persoonlijke gebeden, ook aan de zieken 
thuis.  
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak.  
 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer! In de kerkapp zien we de leukste 
vakantiefoto´s voorbijkomen. Wat een goed initiatief van onze jongste app-
gebruiker, Boaz. Zelf ben ik ook twee weken weg, van 13-28 juli. In die 
periode is de dominee van Warmond, Rianne de Reus, consulent. Haar 
telefoonnummer is 0717370170.  
 
Hartelijke groet en graag tot ziens. 
 
 

 

Wie preekt er zondag?  
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
 
We maken ons op voor de zomer! Een aantal van jullie is al op vakantie 
(geweest) en anderen verheugen zich juist op een periode waarin we kunnen 
relaxen, boeken lezen, van het weer, van de omgeving genieten en natuurlijk 
van elkaar. Voor mij persoonlijk is het een fijn vooruitzicht om een paar 
weken geen werkkleding te dragen met veiligheidsschoenen maar zomerse 
outfits. En zo kijken we allemaal verschillend uit naar de tijd die voor ons 
ligt. 
 
Afgelopen week hadden we als ambtsdragers de laatste 
kerkenraadsvergadering met elkaar waarin naar voren kwam dat we als 
gemeente de afgelopen maanden actief bezig zijn geweest met elkaar. Met 
de komst van dominee Klip ging er een actieve wind waaien, hoe fijn! Ik 
merk aan u, aan jou dat dat als bijzonder positief wordt ervaren. Ook het 
gebruik van de kerk-app is geïntensiveerd en daarmee een verbindende 
factor. De afgelopen maanden hebben we met elkaar; 

 Het avondmaal anders gevierd; staand in een kring in plaats van  
vooraan langs lopen. 

 Mogen luisteren naar liederen gezongen door een gelegenheidskoor, 
bestaande uit gemeenteleden. 

 De paasdiensten intensief beleefd doordat de kerkindeling een intieme 
setting had gekregen en de kinderen een belangrijke bijdrage leverden. 

 Een openluchtdienst op het kerkplein gevierd waarbij gemeenteleden 
de handen uit de mouwen staken. 

 Luiers, tandpasta, wasmiddelen … etc ingezameld voor de 
Voedselbank. 

 Taarten gebakken voor de Voedselbank. 
 Deelgenomen aan de Meet & Eat middagen georganiseerd door de 

diaconie en de pastorale raad waarbij gemeenteleden hielpen door te 
koken. 

 Een geweldig Pizza & Pubquiz event gevierd waar ruim 60 
gemeenteleden enthousiast en strijdlustig een pubquiz speelden onder 
het genot van een drankje en lekkere pizza. 
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… Ben ik nog wat vergeten? Al het bovenstaande geeft een goed gemeente 
gevoel, een gevoel van saamhorigheid. Lijkt het je leuk om bij een activiteit 
te helpen? Laat het dan weten, want na de zomervakantie gaan we vol 
enthousiasme door. 
In de zomervakantie is onze kerkdeur een paar keer gesloten. Helaas is het 
lastig om in de vakantieperiode voor elke zondag een predikant te vinden. 
Aan de andere kant levert dat ook weer wat moois op want we zijn van harte 
welkom bij onze broeders en zusters in Sassenheim en Warmond. Hou de 
app, de kerkbrief en de afkondigingen in de gaten. Op sommige zondagen 
heten we gemeenteleden uit Sassenheim en Warmond van harte welkom in 
onze kerk en natuurlijk ook bij het koffiedrinken na de dienst. 
 
Dat “bij elkaar kerken” is een mooie manier om kennis te maken met elkaar. 
Achter de schermen zijn we bezig om de samenwerking met deze gemeenten 
te versterken. Als alleen de focus op jezelf ligt kun je niet groeien. In ons 
persoonlijke leven zijn we ook omringd door mensen waar we iets van 
kunnen leren, die ons sterker maken zonder onszelf te verliezen. Zo steekt 
de samenwerking eigenlijk ook in elkaar. Een mooi voorbeeld is dat 
jeugdwerkers uit onze eigen gemeente in contact zijn met jeugdwerkers uit 
Sassenheim en Warmond. Gewoon eens met elkaar om de tafel zitten en 
elkaar vertellen; hoe pakken jullie dit aan? Elk materiaal gebruiken jullie? 
Hoeveel jeugd is er in jullie kerk? Kunnen we elkaar helpen of versterken? 
Hierdoor raak je geïnspireerd en komen daar misschien wel mooie 
initiatieven uit voort. 
 
Naast al deze mooie initiatieven is het ook belangrijk om structuur te geven 
aan deze samenwerking. Dat doen we door met elkaar een gedragscode op 
te stellen in het teken van Veilige Kerk. Iedereen moet zich prettig en veilig 
voelen ín de kerk en bij activiteiten georganiseerd dóór de kerk. Veel 
vrijwilligers zijn actief en daar moeten we van op aan kunnen. Ouderling 
met een bijzondere opdracht Erik Hietkamp is hier, samen met Sassenheim 
en Warmond, druk mee bezig. Vanuit de PKN is er een hoop informatie 
beschikbaar maar het vergt tijd en aandacht om hier een stuk van te maken 
waar alle drie de kerken het mee eens zijn. Een woord van dank dan ook aan 
Erik voor al het werk dat hiervoor al is gedaan! Momenteel zitten we nog in 
de concept-fase waarin geschaafd wordt en na de zomervakantie zal dit aan 
de kerkenraden worden gepresenteerd en uiteindelijk ook aan u.  
 
Tot slot zou ik graag nog een keer het ambtsdragerschap onder de aandacht 
willen brengen. Op alle vlakken blijven er ambtsdragers nodig; het scribaat, 
jeugd, kerkrentmeesterschap, diaconaat en pastoraat. Zonder voldoende 



7 

ambtsdragers kunnen we geen kerkenraad vormen. De kerkenraad vergadert 
1x per maand en de colleges ook 1x, en deze proberen we kort maar krachtig 
te doen, want het is juist zo fijn om actief met gemeente opbouw bezig te 
zijn. Natuurlijk draai je als ambtsdrager ook mee in het dienstrooster voor 
de zondagen, maar in de bankjes ligt een lekker kussen en je hebt leuke 
collega’s! Wil je meer weten? Schiet ons dan aan, we gaan graag met je in 
gesprek. Vanaf deze plek wens ik jullie allemaal een hele fijne, goede en 
gezegende zomertijd toe! 
 
Ieder heeft zijn eigen voorkeur 
Voor een geslaagde vakantie 
Even uit de dagelijkse sleur 
Kracht opdoen en inspiratie 
 

Er is vaak extra gelegenheid 
Om te genieten van de cultuur 
En zien wij Gods nabijheid 
Om ons heen in de natuur 
 

Er zijn er die in vakantietijd 
Door allerlei omstandigheden 
Ervaren als een eenzame tijd 
Draag hen op in uw gebeden 
 

Overal dreigen de gevaren 
Dichtbij en in het buitenland 
Alleen God kan ons bewaren 
Wij zijn veilig in Zijn hand 
(een gedicht van Mina Mulder-Zuur) 
  

Met een hartelijke groet van de voorzitter, Agnes 
 
…………………………………………………………………………….. 

 
 
 

De Redactie van de Kerkbrief 
wenst u een fijne zomerperiode. 
De eerstvolgende Kerkbrief 
verschijnt rond 6 september. 
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Zomerdiensten 
 Krista Vliegenthart, scriba 

 
Terwijl we na de tropische hitte van de afgelopen weken weer wat afkoelen 
met een welkome regenbui schrijf ik dit bericht. De zomer is begonnen en 
velen van ons gaan weer op vakantie. Ook de predikanten genieten van een 
welverdiende vakantie, waardoor het tijdens de zomerschoolvakantie vaak 
lastig is om voor alle diensten een voorganger te vinden. Vorig jaar is er al 
een dienst met PG Warmond gehouden en dat is van beide zijden goed 
bevallen. Dit jaar zetten we de gezamenlijke zomerdiensten dan ook voort 
met PG Warmond en PG Sassenheim.  
 
Op zondag 30 juli is er een gezamenlijke dienst in de Kleine Kerk met PG 
Sassenheim en gaat ds. Hedda Klip voor. 
Op zondag 6 augustus zijn we welkom in Sassenheim en gaat ds. R.J.  
Bakker voor. Deze dienst wordt in de Juliana kerk gehouden. 
Op zondag 13 augustus zijn we welkom in Warmond en gaat ds. Rianne de 
Reus voor. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst en crèche. 
En op zondag 20 augustus zijn we welkom in Sassenheim. Deze dienst wordt 
in de Julianakerk gehouden. 
 
U kunt gebruikmaken van de autodienst. Wie er autodienst heeft en het 
telefoonnummer vindt u onder In en rond de Eredienst voorin deze kerkbrief. 
Adressen: 

- PG Warmond: Herenweg 82, 2361 ET Warmond 
- PG Sassenheim: Julianalaan 6, 2171 CZ Sassenheim 

 
Een fijne zomer en vakantie toegewenst! 
 
 
 
 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, voorzitter 

 
Kerkbalans 2023 – Samen voor de kerk van 
morgen 
Het aantal respondenten voor de actie kerkbalans is inmiddels opgelopen 
naar 329 pastorale eenheden. Met de toename van het aantal toezeggingen 
(sinds de laatste keer 4 extra) is ook het bedrag van de toezeggingen 
toegenomen. In de laatste Kerkbrief had ik een stand van € 72.433,50 
vermeld. Inmiddels zijn de toezeggingen opgelopen naar € 73.363,50. We 
zitten daarmee inmiddels boven het voor 2023 begrote bedrag van € 
72.767,00, ofwel fantastisch nieuws! Van de toegezegde bedragen is per 16 
juni jl. al € 49.598,23 door ons ontvangen. Dat is dan 2/3e van het totaal 
toegezegde bedrag, waarvoor hartelijk dank! 
 
 
 

Elkaar inspireren 
   Weten wat er speelt in je omgeving 
 

                                  De Kerkbrief houdt je op de hoogte! 
 

Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl 
 
 

 
 

Kinderpagina’s 
 
Verhaal voor de kinderen … 
Meester Berend staat voor de klas, hij 
heeft een stapel papieren in zijn hand, 
deel jij dat eens uit, hij kijkt Marco aan. 
Marco doet snel wat meester zegt, hij kijkt naar het bovenste 
papier, wat gek, het is helemaal leeg, wat zal de bedoeling zijn? 
Zullen ze mogen tekenen? Of misschien iets schrijven? Hij weet 
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het niet, maar zodra hij de papieren heeft rondgedeeld en is gaan 
zitten vertelt meester wat de bedoeling is. Meester pakt een 
bakje met daarin allemaal kleine opgevouwen papiertjes. Op elk 
papiertje staat een naam van een kind uit deze klas, zegt hij, 
iedereen krijgt een papiertje, dat vouw je open en daarna berg je 
het snel op. Niemand mag weten wie je hebt, dus doe voorzichtig 
en laat het aan niemand zien. Wanneer iedereen een papiertje 
heeft, zegt hij, zo en nu voorzichtig kijken en dan wil ik dat je 
daarna op je grote papier alles opschrijft wat je weet over het 
kind waarvan de naam op je briefje staat. Straks ga ik ze één voor 
één voorlezen en dan moet de klas raden over wie het gaat. Marco 
kijkt voorzichtig in zijn papiertje, wie zal er op staan? Hij heeft 
Petra, dat is zo’n leuk meisje, dit wordt een makkie, hij weet best 
veel van Petra, zelfs waar ze woont en wat haar hobby’s zijn. 
 
Het is rumoerig in de klas, overal hoor je nog papiertjes ritselen, 
je hoort kinderen lachen als ze de naam lezen, maar even later 
wordt het dan toch stil, ze schrijven, allemaal …. Nou nee niet 
allemaal, één jongen zit nog steeds te denken, hij heeft zijn 
potlood in zijn mond en kijkt zuchtend naar het plafond, hij weet 
niks, helemaal niks. Op zijn briefje staat de naam Marco en hij 
weet geen leuke dingen te bedenken, hij weet alleen nog slechte 
dingen, want Marco heeft hem eens geslagen en zelfs geduwd. Pim 
neemt zijn potlood uit zijn mond en schrijft met koeienletters op 
zijn papier, rotjoch, slaat, duwt, lelijke naam en onderaan het 
papier schrijft hij: Ik weet niks leuks over hem te bedenken, 
sorry.  
 
Wanneer iedereen klaar is, zegt meester, allemaal je papier 
inleveren bij mij, dan lees ik ze voor en mogen jullie raden. De 
kinderen rennen naar de tafel van Meester Berend en leggen snel 
hun papier neer. Even later zitten ze gespannen te wachten, dit is 
leuk, wat zal er over hen gezegd zijn, ze zijn allemaal erg 
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benieuwd, Marco ook. Het eerste blad wordt door meester 
opengevouwen en voorgelezen. Er staat: Leuk, aardig, lacht heel 
lief,  heeft een beugel, heeft sproetjes, is altijd gezellig, kletst 
graag. Dat is niet moeilijk te raden, dat weet iedereen, dat gaat 
over Dorothea, dat kan niet missen. Meester pakt het volgende 
papier en leest weer voor! Na nummer 12 pakt meester het papier 
van Pim van de stapel, hij vouwt het open en kijkt.  
Meester krijgt een rood hoofd, hij begint nog niet te lezen en 
kijkt bedenkelijk, wat ik hier lees, zegt hij, is niet grappig, ik 
schrik hier een beetje van, ik weet ook niet over wie dit gaat maar 
het zijn alleen maar slechte lelijke dingen, ik leg dit maar even aan 
de kant. Hij vouwt het papier weer dubbel en legt het naast zich 
neer. Over wie zal dat gaan? De kinderen kijken elkaar vragend 
aan, maar meester gaat verder en leest de tekst op het volgende 
blad. Als alle papieren voorgelezen zijn, blijft alleen het papier 
met de lelijke dingen over. Marco weet het al, het gaat over hem, 
want hij heeft van alle kinderen de namen gehoord, behalve die 
van hemzelf. Hij is verdrietig, maar ook vreselijk boos, hij staat 
op van zijn plek en roept, laat maar, het gaat over mij, ik wil het 
niet eens horen, ik ga gewoon naar huis! Even later staat hij op 
het schoolplein. Maar net als hij het hek uit wil lopen wordt hij 
vastgegrepen door een paar sterke handen, de handen van 
meester Berend.  
 
Meekomen jij, zegt hij op strenge toon, we praten dit netjes uit, 
met de hele klas. Marco sputtert tegen, hij wil niet mee, hij 
probeert zich los te trekken, maar het lukt niet, hij kan niks 
anders doen dan meegaan … naar binnen, de klas in. Pim zit in de 
klas met een rood hoofd, hij durft niet op te kijken, de andere 
kinderen kijken nog steeds geschrokken, ze vinden het zielig! 
Marco helpt altijd iedereen, hij is grappig, aardig, lief. Natuurlijk 
doet hij wel eens iets geks, maar dat doet toch iedereen. Irene 
roept door de klas: Marco ik vind je leuk hoor. Gideon begint nu 
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ook te roepen: Marco je bent en blijft mijn beste vriend. Alle 
kinderen zeggen iets leuks over Marco, behalve Pim … Hij kijkt 
boos en zegt: Maar ik, ik denk er anders over! 
 
Meester kijkt hem geschrokken aan, heb jij dat geschreven Pim? 
Natuurlijk, zegt Pim, Marco heeft mij geslagen en geduwd. Marco 
kijkt verbaasd, ik weet dat niet eens, wanneer was dat dan? Heel 
lang geleden, zegt Pim, toen we in groep 2 zaten, ik weet het nog 
steeds. Marco staat met open mond te kijken naar Pim. Maar Pim, 
roept Guus, Pim dat is super lang geleden, toen waren we nog klein. 
We doen toch allemaal wel eens iets stom? Zit je nu nog steeds 
te zeuren over 5 jaar geleden? Marco heeft laatst nog geholpen 
met je fiets, ben je dat vergeten? Pim krijgt een rood hoofd. Oh 
ja, dat is waar ook! Toen zijn fiets laatst stuk was, heeft Marco 
hem geholpen. Hij is met hem mee langs zijn huis gereden om 
zeker te weten dat hij goed thuis kwam. Hoe kon hij zo dom zijn 
om juist dat te vergeten? 
 
Geef mijn papier terug, zegt Pim, dan pas ik hem even aan. Ja maar 
zo werkt dat niet, zegt meester Berend, iedereen weet al dat er 
slechte dingen op staan. Maar ik wil het goedmaken, mompelt Pim, 
goedmaken met Marco. Sorry Marco, ik was de goede dingen 
vergeten. Ik dacht nog teveel aan de slechte dingen. Je kent me 
niet eens, zegt Marco, we spelen bijna nooit samen, en toch dacht 
je dat je alles van me wist. Sorry Marco! Pim zegt het nog maar 
een keer. Je hebt gelijk, dom van me. Kom geef mijn papier dan 
gum ik al die slechte dingen weg en dan schrijf ik goede dingen op. 
Dingen die ik ook weet maar waar ik in mijn boosheid niet op kon 
komen. Vooruit dan maar, zegt meester Berend, hier heb je je 
papier. Maar je krijgt van mij ook een blanco blad, daar staat niks 
op, je begint helemaal opnieuw, met een schone lij, zo noemen ze 
dat. Alles weg en opnieuw beginnen. Even later is Pim aan het 
schrijven, hij zet met grote letters Marco boven het papier en 
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eronder komt te staan, aardig, behulpzaam, handig, leuk, vrolijk, 
praat graag.  
 
Ineens weet Pim het weer hoe het was op die dag dat ze samen 
met de fiets bezig waren en samen fietsten. Nu is het een heel 
ander lijstje geworden, een lijstje van de nieuwe Pim die ineens 
weet dat hij niet moet kijken naar vroeger, maar opnieuw moet 
beginnen, nieuwe kansen moet geven aan vrienden en kinderen en 
mensen. Dit is een Pim die geleerd heeft dat je mensen ook pijn 
kunt doen als je niet vergeeft en dat je je ook kunt vergissen of 
teveel naar slechte dingen kunt kijken, waardoor je de goede 
dingen niet meer ziet. Je hebt gelijk, mompelt Pim, ik ken je niet 
goed, ik ken eigenlijk alleen je naam, maar ik wil je beter leren 
kennen als jij dat ook wil. Marco lacht alweer, hij is blij dat het 
uitgepraat is. Je hebt gelijk zegt hij, ik ken jou ook niet goed, we 
moeten elkaar eerst maar eens beter leren kennen. En zo komt 
het toch nog goed en kunnen de kinderen blij naar huis en als 
Marco thuiskomt en het hele verhaal vertelt dan vertellen zijn 
vader en moeder hem over God, God die elk kind door en door 
kent. 
 
Hij kent ons vanaf het begin, zelfs toen we nog in de buik van onze 
moeder zaten wist God al wie we waren. Hij kent onze namen, die 
heeft Hij zelfs in Zijn handpalm gezet. Hij weet alles, echt alles. 
Hij weet waar we bang voor zijn, wat we leuk vinden, hoe we doen 
tegen anderen,  de haren op ons hoofd heeft Hij zelfs geteld 
Gelukkig kijkt Hij naar ons met andere ogen, niet zoals de mensen 
doen, Hij roept ons en zegt dat we bij Hem mogen horen, Hij houdt 
van ons, Hij zorgt voor ons, Hij wil dat wij op Hem vertrouwen, 
dat wij Hem leren kennen en dat wij weten dat de oude dingen niet 
meer belangrijk zijn, die heeft de Here God weggedaan, uitgewist, 
alsof het is uitgegumd. Hij vindt ons waardevol, is dat niet 
geweldig? Ik vind van wel. 
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Op trektocht!  
 

Er zitten 20 voorwerpen in deze rugzak. Zoek ze horizontaal, 
verticaal en diagonaal 

 
TENT LUCIFERS KOUSEN TRUI VELDFLES 
KOMPAS TANDPASTA TOUW BROEK ZAKMES 
ZEIL PYJAMA KAART SLIPJE BLIK 
MUTS VERREKIJKER APPEL LAMP SUIKER 
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Rock Solid 
 Mirjam Mack – van Bellen 

 
We kijken terug op een mooi 
eerste Rock Solid seizoen. 
Afgelopen jaar zijn we 
gestart met de Rock Solid 
groep voor tieners van 10-14 
jaar. Een programma van 
Youth for Christ gericht op 
deze leeftijd en aansluit bij 
hun belevingswereld. We 
hebben veel lol gehad, 
nagedacht en goede 
gesprekken over God en ons 
eigen leven, telkens vanuit 
een ander onderwerp. 
Gemiddeld waren we met 10 
tieners en 3 leiding, twee 
keer een gezamenlijke Rock Solid met PKN Warmond en PKN 
Sassenheim en een Rock Solid Avond waar we samen gegeten en 
spelletjes hebben gedaan.  
Uiteraard gaan we verder. Voor komend seizoen staan de eerst 
ideeën al in de startblokken en wachten we met smart op de 
nieuwe programma’s. We starten op 20 augustus met een 
gezamenlijk Rock Solid in Sassenheim tijdens de gezamenlijke 
dienst in Sassenheim. Daarna hebben we om de twee weken een 
Rock Solid. NIEUW is Rock Solid Saterdaynight! Om de keer is 
Rock Solid op zaterdagavond van 19:00-21:00 uur. Mooi 
gelegenheid om ook je vrienden en vriendinnen mee te nemen.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, geniet ervan en rust 
goed uit! Gertjan, Bert, Geert, Esther, Noreen en Mirjam 
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Kleurplaat 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

di 4 juli Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij 
wo 5 juli Spreuken 26:1-12 Over dwazen 
do 6 juli Spreuken 26:13-19 Over luiaards 
vr 7 juli Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers 
za 8 juli Psalm 79 Wij zijn uw kudde 
zo 9 juli Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap 
ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig 
di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde 
wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat 
do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid 
vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten 
za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie 
ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig 
di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde 
wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat 
do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid 
vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten 
za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie 
zo 16 Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad 
ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven 
di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg 
wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten 
do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief 
vr 21 Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet 
za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap 
zo 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig 
ma 24 Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven 
di 25 Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid 
wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid 
do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER 
vr 28 Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw trouw 
za 29 Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg 
zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens… 
ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat 
di 1 Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg 
wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren 
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do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht 
vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht 
za 5 Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd 
zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed 
ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang 
di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1) 
wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2) 
do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet 
vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw 
za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar 
zo 13 Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods kinderen 
ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte 
di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid 
wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid 
do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart 
vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof 
za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen 
zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng 
ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim 
di 22 Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt 
wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof 
do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis 
vr 25 Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem 
za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik? 
zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil 
ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in 
di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten 
wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden 
do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld 
vr 1 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 
za 2 Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 
zo 3 Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk 
ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd 
di 5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd 
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De Kleine Kerk op YouTube 
 Roland Griekspoor 

 
De Kleine Kerk van Voorhout is een bijzondere plek voor veel mensen. Het 
is een historisch gebouw dat al sinds de 14e eeuw bestaat en waar veel 
generaties hebben gebeden, gezongen en geluisterd naar het Woord van 
God. Maar de Kleine Kerk is ook een moderne gemeente die met de tijd 
meegaat en gebruik maakt van de nieuwste technologieën. Sinds 1 april 2021 
zendt de Kleine Kerk haar kerkdiensten live uit via YouTube, zodat iedereen 
die niet naar de kerk kan komen toch mee kan doen aan de eredienst.  
 
Dit initiatief is een groot succes gebleken: in 2022 had het YouTube-kanaal 
van de Kleine Kerk al 34 abonnees en inmiddels zijn dat er 128, met een 
totaal van 7385 weergaven. De meest bekeken dienst was de afscheidsdienst 
van ds. Stam in de kleine kerk 18 september 2022, die kort na zijn overlijden 
veel belangstelling trok. Ook het huwelijk van Esther en Jurjen 18 juni 2022 
trok met 466 weergave veel belangstelling. In 2023 was de intrededienst van 
ds. Hedda Klip het best bekeken, met 140 kijkers. De reguliere zondagen 
worden gemiddeld door 15 “voordeuren/IP adressen” online meegekeken, 
maar gedurende de week door nog gemiddeld 90 keer. De gemiddelde 
kijkduur is 30% van de dienst.  
 
We kunnen dus wel stellen dat het YouTube-kanaal van de Kleine Kerk in 
een behoefte voorziet en dat veel mensen graag betrokken willen blijven bij 
het kerkelijk leven in Voorhout.  
  

https://www.youtube.com/@KleineKer https://www.youtube.com/@KleineKerkVoorhout 
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Boekentips 
 redactie 

 
Woorden doen er toe 
Marinus van de Berg,  
Ark Media, 
ISBN: 9789033803772 
€ 17,99 
 
Woorden doen er toe van Marinus van de Berg is een fijnzinnig boekje 
waarin hij laat zien hoe spreken en luisteren met je hart kan bijdragen aan 
een goed gesprek. 
 
 
 
De hemel op straat 
Zegert de Graaf,  
Ark Media, 
ISBN: 9789033803604  
€ 14,99 
 
De hemel op straat is een boek vol inspirerende 
overdenkingen van ds. Zegert de Graaf en vertelt verhalen 
over het Koninkrijk. 
 
Als dominee Zegert de Graaf een kerkdienst afsluit, doet hij dit met de 
woorden 'En hiermee is de dienst begonnen'. Buiten de kerk, daar moet het 
gebeuren – op straat, thuis, op het werk en langs de lijn. Daar moet duidelijk 
worden of we de preek begrepen hebben. 
 
Dit boek is bedoeld om de lezer mee te nemen, de kerk uit. In korte verhalen 
en overdenkingen schetst De Graaf wat hij 'op straat' ziet gebeuren. 
Tegenover lelijke en nare dingen zijn dat ook vaak verrassend mooie en 
goede dingen – tekenen van Gods koninkrijk. Dit boek houdt ons ook een 
spiegel voor; we komen onszelf tegen, met de moeite die we soms hebben 
om 'die Ene' te volgen: de vreemdeling van Nazareth. De rode draad in dit 
boek is: Laat je verrassen. De hemel is dichterbij dan je denkt. 
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Collecteopbrengsten 1e 
kwartaal 2023 
 
Januari 
Kerk       € 104,85 
Ondersteuning gemeenten   €   41,30 
Missionair werk     €   74,85 
Jong protestant     €   70,50 
Red een kind     € 114,10 
Sociale kruidenier    €   43,65 
Vluchtelingen werk Teylingen  €   88,- 
Voedselbank Teylingen   € 123,40  
 
Februari 
Kerk       € 255,02 
Kerkinactie/werelddiaconaat   €   70,20 
Voedselbank Teylingen   € 317,27 
Kerkinactie/noodhulp    €   62,30  
Children left behind    € 103,80 
Aardbeving Syrië    € 370,50 
Kerkinactie/zendingsweek   €   51,90 
 
 
Maart 
Kerk       € 224,29 
Missionair werk     €   44,60 
Kerkinactie/Palestina    € 119,80 
Turkije/Syrië (avondmaal)   € 250,70 
Kerkinactie/binnenlands diaconaat  €   57,90 
Dorcas      €   48,35 
Kerkinactie/Bangladesh   €   90,15  
 
Bovenstaande is het resultaat van de collecten in de kerk, donaties welke 
op een andere wijze zijn binnengekomen staan hier niet vermeld. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Kerk-in-Actie 

 via https://kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 
Kerk-zijn in Egypte: de Bijbel houdt de hoop levend  
Achtergesteld of gepest worden: veel christenen in Egypte kunnen erover 
meepraten. Al eeuwenlang vormen ze een minderheid in dit islamitische 
land. Maar niets weerhoudt de kerk ervan om er voor anderen te zijn. De 
Bijbel geeft kracht. Christenen in Egypte weten niet anders dan dat ze een 
minderheid zijn. Grofweg kun je zeggen dat sinds de komst van de Arabieren 
in de zevende eeuw de verhouding tussen het aantal moslims en christenen 
langzaam is verschoven in het voordeel van de moslims. Er is regelmatig 
wrijving tussen beide bevolkingsgroepen. 
Veel Egyptische christenen kunnen verhalen vertellen over discriminatie, 
soms in het groot, soms in het klein. Het varieert van pesterijen op school 
tot achterstelling in sollicitatieprocedures, ook al ben je beter dan de 
moslimkandidaat. Je ziet in Egypte maar weinig christenen op hoge functies 
in bijvoorbeeld de politiek of het leger. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren 
aanslagen geweest op kerken en christenen. Maar om foute beeldvorming te 
voorkomen: zulke aanslagen komen gewoonlijk van groepen die zich tegen 
de overheid keren en dan de zwakste schakel in de samenleving pakken. 
Er zijn ook veel voorbeelden van moslims en christenen die welwillend 
tegenover elkaar staan: Een predikant die de plaatselijke moslimleiders 
feliciteert ter gelegenheid van het Offer- of Suikerfeest, en een imam die 
omgekeerd hetzelfde doet met Kerst. Een gezamenlijke iftarmaaltijd. Of een 
kerk die een bijeenkomst rond een bepaald thema organiseert en zowel een 
christelijke als een islamitische spreker uitnodigt.  
 
Betekent de minderheidspositie van christenen dat de kerken in Egypte zich 
terugtrekken tussen de vier muren van hun eigen gebouwen? Voor het 
antwoord op die vraag hoef je alleen maar te kijken naar BLESS, de 
diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. BLESS heeft zo’n 
500 medewerkers in dienst, en ook nog eens 1000 vrijwilligers. BLESS wil 
de levensomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische 
ontwikkeling te stimuleren. Samen met de dorpsbewoners wordt gekeken 
welke problemen er spelen en hoe die kunnen worden aangepakt. Het kan 
gaan om bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, jeugd, landbouw of 
huisvesting. BLESS begeleidt de dorpen zo’n drie tot vijf jaar. De 
begeleiding stopt zodra het dorp de verdere ontwikkeling zelf kan oppakken. 
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Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
21 mei: 

 Dhr. J. Marijnus 
 

28 mei: 
 Mevr. C.J. van der Voort-Rodenburg 

 

4 juni: 
 Mevr. M.T.E. Confurius-Jekel 
 Mevr. J. Goldschmeding-Middeldorp 

 
11 juni: 

 Bruidspaar Prins-Alleblas 
 Mevr. N.P. Hoogeveen-Zwanenberg 

 
18 juni: 

 Mevr. A. Jongbloed-Meijer 
 Dhr. M.A. van der Sar 

 

25 juni: 
 Dhr. J. van de Wetering 
 Bruidspaar Zuydijk-Huijer 

 
Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken leden: 

 Mevr. N.C. Fengler 
 Mevr. W.E. den Haan 
 Mevr. R.L. Verhart 
 Dhr. C.J. Kraakman



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 216525 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan 
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

Zondagsbrief kopij voor donderdag 20.00 uur o.v.v. onderwerp: ‘Zondagsbrief ‘ naar 
zondagsbrief@kleinekerk.nl 

Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
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De Geest des Heren heeft 
 
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat  groeit en leeft 
Zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 

Maakt één wat is verdeeld. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 
Op dat ons leven nooit 

In weer en wind bezwijkt, 
Kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 
 

Uit: Liedboek voor de kerken, lied 686 
 


