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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
 

10 september   12e Zondag van de Zomer 
10.00 uur: ds. Gerrit J. van Klaveren, Katwijk 

 Bestemming 1e collecte: De Sociale Kruidenier 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 

 
17 september   13e Zondag van de Zomer 

10.00 uur: ds. Hedda Klip, Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, 06-25057686 
 
24 september   1e Zondag van de Herfst 

10.00 uur: ds. Hedda Klip, Jeugddienst 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Zending 
 Kindernevendienst:  Alleen allerkleinsten  
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
1 oktober    2e Zondag van de Herfst 

10.00 uur: ds. Hedda Klip en 
 Annie de Jong, stagiaire 

 Bestemming 1e collecte: Children left behind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst    dhr. R. Steenbergen, tel 216525 
 
8 oktober    3e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    mevr. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Stichting Exodus 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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15 oktober    4e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Joep van de Berg 
 Bestemming 1e collecte: YMCA Rijswijk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
 
 

De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam Ida Maclean-Buikema 
18 juli 1934 – 10 augustus 2023 
Ida Buikema werd geboren op de boerderij in Groningen in een groot en 
gezellig gezin van vijf meisjes en één jongen. Ze keek terug op een mooie 
jeugd, heerlijk buiten. Het was een hele overgang toen ze van het kleine dorp 
in Groningen verhuisde naar Voorburg, waar haar zus Ans al woonde, om 
op kantoor te werken in Den Haag. Dat leven in de grote stad was totaal 
anders. Kleurrijk. Veel cultuur, veel leven. Het waren mooie jaren in de jaren 
vijftig en zestig in Den Haag. Ida ging uit met collega´s en vriendinnen, de 
stad in. Met haar beste vriendin Ineke op vakantie. Ze heeft ervan genoten. 
 
Op een dag kwam ze een Schot tegen, Alexander Campbell Maclean. Ze 
trouwden op 31 mei 1974. Zo kwam zij in Voorhout terecht. Hun kinderen 
Yvonne en Robert groeiden in Voorhout op. Helaas werd het leven moeilijk 
toen eind 1984 haar man stierf. Dat was een zware tijd, waar ze, gesterkt 
door haar geloof in God, doorheen is gekomen. 
  
Een aantal jaren later kwam ze Tony tegen. Ze hebben dertig goede en 
gezellige jaren samen gehad. Ze trokken er veel samen op uit. De 
kleinkinderen werden geboren, van wie ze veel hield. Begin 2020 ging haar 
gezondheid helaas achteruit. In mei dit jaar verhuisde ze naar het Gerto, waar 
ze nog enkele goede maanden heeft gehad. Ze praatte met iedereen en genoot 
van de gezamenlijke activiteiten. Zondag 6 augustus ging ze achteruit. Ze 
werd even opgenomen in het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer 
voor haar doen. Zo is ze donderdag 10 augustus overleden, in haar woning 
in het Gerto, nadat ze van Tony en haar kinderen en kleinkinderen afscheid 
had genomen. We hebben haar op woensdag 16 augustus herdacht in de kerk 
en naar haar laatste rustplaats gebracht.  
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Wie zich door God alleen laat leiden, 
Enkel van Hem zijn heil verwacht, 
Weet Hem nabij, ook in de tijden 
Die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 
Bij de diensten  
Op 17 september vieren we het Heilig Avondmaal. 24 september is er een 
oecumenische jongerendienst. Er is in die dienst geen organist, want de band 
van Kees Jan zal spelen in de viering. We hopen op een levendige en 
swingende viering! Op Israëlzondag, 1 oktober, gaan onze nieuwe stagiaire 
en ik samen voor.  
 
Stagiaire  
Vanaf oktober 2023 tot maart 2024 zal Annie de Jong, een stagiaire van 
Windesheim, regelmatig in onze kerkdiensten zijn. Zij moet ter afronding 
van haar studie delen van kerkdiensten verzorgen. Zo zal zij op de eerste 
zondag van oktober haar allereerste preek houden in een kerkdienst die 
verder door mij geleid wordt. Spannend voor haar! Annie woont ook in 
Leiden. Zij stelt zich verderop in de Kerkbrief zelf voor. 
 
Persoonlijk 
Mijn echtgenoot Owe Boersma, die nu nog werkt in Berlijn bij Brot für die 
Welt, wordt vanaf 1 oktober pastor bij de Ekklesia in Leiden. De Ekklesia is 
een oecumenische, kerkelijke vereniging. Mensen uit allerlei kerken zijn 
daar lid van. Dat past goed bij Owe’s specialisme, oecumene. Hij vindt het 
fijn zijn werkende leven af te sluiten met een baan in een gemeente, het 
grondvlak van de kerk. Als familie zijn we natuurlijk blij en dankbaar dat 
hij in Nederland komt werken, op loopafstand van ons huis. Voor wie het 
leuk vindt zijn bevestigingsdienst bij te wonen: die is op zondag 8 oktober 
om 12.00 uur in de Hooglandse Kerk. Aanmelden is niet nodig. 
 
Geboren 
Er is een nieuw gemeentelid geboren! We verwelkomen Nora Renée 
Hartvelt, geboren op 5 augustus 2023. Van harte gefeliciteerd, Monique en 
Tim, met jullie dochter! 
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Lief en leed  
Als ik dit schrijf, is Reina net opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar 
gelukkig weer thuis. Het gaat haar goed. Ook de heer Jongbloed is 
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Andere gemeenteleden ondergaan 
behandelingen. We denken aan de zieken in onze persoonlijke gebeden, ook 
aan de zieken thuis.  
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak.  
 
Hartelijke groet en graag tot ziens. 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
 
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en ook het 
kerkenwerk wordt weer volop opgepakt. Ik hoop dat jullie, net als Michel en 
ik, een heerlijke vakantie hebben gehad en lekker zijn uitgerust. Uiteraard 
ook fijn voor de kinderen om alle vriendjes en vriendinnetjes weer te zien 
na de zomerperiode. 
 
Leuk dat de kerkapp in de zomervakantie goed is gebruikt! Mooie 
vakantiefoto’s kwamen voorbij vanuit de hele wereld, ook leuk voor de 
thuisblijvers. 
 
In die zomerperiode zijn we tijdens de eredienst een paar keer bij 
Sassenheim en Warmond te gast geweest en vice versa. Zelf was ik niet bij 
deze diensten aanwezig maar ik heb vernomen dat het als positief is ervaren. 
Hoewel het nog even duurt is er al wel besproken om dit in de zomerperiode 
vaker te gaan doen. Hiermee wordt het contact tussen de kerken 
gestimuleerd en geïntensiveerd en dat is, ook met het oog op de toekomst,  
niet verkeerd.  
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Op zondag 3 september zijn we gestart met het nieuwe seizoen met een 
startzondag in de Boerhaavetuin. Een event waar een ieder toch elk jaar weer 
naar uitkijkt, want kerken in de buitenlucht blijft toch hartstikke leuk. Met 
onze ds. Klip aan het roer van het comité was het weer een andere dienst dan 
wij gewend zijn. Het was een mooie dienst, met na afloop een gezamenlijke 
lunch met elkaar. 
 
Dit jaar overigens geen bevestiging of afscheid van ambtsdragers. Met dat 
laatste ben ik blij, met dat eerste minder. Er zijn nog steeds ambtsdragers 
nodig om taken te vervullen. Ik denk aan de Diaconale Raad, de Pastorale 
Raad én het College van Kerkrentmeesters. En hoewel Krista Vliegenthart 
heeft aangegeven nog 2 jaar als scriba aan te willen blijven (niet uit weelde 
overigens) zoeken we ook nog steeds iemand voor deze functie! 
 
De kerkenraad is weer gestart op 29 augustus. Daarin stond het onderwerp 
Veilige Kerk centraal. Samen met de omliggende gemeenten Sassenheim en 
Warmond is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een concept dat in 
de kerkenraad besproken is. Het format hiervoor is beschikbaar gesteld door 
de PKN. Uiteraard wordt u als gemeente op een later tijdstip dit jaar 
betrokken bij dit belangrijke onderwerp. 
 
Begin oktober zal er weer een gemeenteavond plaatsvinden. U wordt hiervan 
op de hoogte gehouden middels Kerkbrief en app. 
 
Al met al gaan we met elkaar een mooi seizoen tegemoet, ik kijk er naar uit! 
We maken ons op voor de zomer! 
 
 

Vanuit het CvK  
 Kees Jan Visser, secretaris 

 

De Verdieping 
Ook voor het CvK zit de vakantie er helaas weer op. Vakantie betekent voor 
ons echter geenszins dat we het rustig aan kunnen doen, er wordt namelijk 
gewoon doorgewerkt. U heeft de verzoeken om hulp voor het opknappen 
van De Verdieping bijvoorbeeld vast voorbij zien komen, of heeft misschien 
zelf wel de handen uit de mouwen gestoken. Omdat De Verdieping relatief 
weinig gebruikt wordt in de vakantie, is dit het uitgelezen moment om 
onderhoud uit te voeren en de boel op te knappen. Intussen gaat dit de 
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komende weken gewoon door en blijven de verzoeken om hulp gedaan 
worden. Zonder uw hulp kunnen we het  namelijk niet en we zijn dan ook 
erg blij met alle vrijwilligers die hun steentje  hebben bijgedragen! Intussen 
knapt het pand onder de bezielende leiding van Andreas Mack met de week 
op. Op termijn zullen alle muren geverfd zijn, komt er een nieuwe (grote) 
koelkast, wordt de vloerbedekking mogelijk vervangen en worden de 
tafelbladen vervangen. Wanneer dat allemaal precies plaatsvindt kunnen we 
u nog niet vertellen, omdat wij afhankelijk zijn van leveranciers en de tijd 
die wij en onze geweldige vrijwilligers hierin kunnen steken. Dat het 
uiteindelijk gaat lukken staat als een paal boven water. 
 
Energie 
Naast alle veranderingen die zichtbaar zijn, gebeuren er ook dingen die 
minder zichtbaar zijn. Zo zijn we druk bezig om De Verdieping 
energievriendelijker te maken. Enerzijds omdat we ons verantwoordelijk 
voelen voor het klimaat, anderzijds omdat milieubesparende maatregelen 
ook goed zijn voor de portemonnee. Ook wij merken als kerkelijke gemeente 
dat alles duurder wordt, terwijl de opbrengsten, bijvoorbeeld uit de Actie 
Kerkbalans, niet altijd meestijgen. We hebben op dit moment nog een vast 
energiecontract tot en met medio april 2024, het is echter onvermijdelijk dat 
de energiekosten ook voor ons gaan stijgen als we een nieuw contract aan 
moeten gaan. Steeds meer verlichting wordt vervangen door zuinigere 
alternatieven, de noodverlichting gaat worden vervangen en er wordt 
gesproken over verdere besparende maatregelen. Mochten er grote 
ontwikkelingen zijn op dit vlak, dan leest u deze vanzelfsprekend in deze 
Kerkbrief.  
 
Muziek 
Als CvK gaan wij ook over de muzikanten in onze kerk. Wij zijn als 
gemeente in de gelukkige omstandigheid dat we beschikken over voldoende 
organisten voor het begeleiden van de erediensten. Nieuwe organisten ziet u 
natuurlijk vanzelf “voorbij komen”, maar u vraagt zich misschien ook af: 
wie is die man (het zijn tot nu toe nu eenmaal alleen mannen) die begeleidt 
toch eigenlijk? In dat kader willen we graag zo af en toe een organist aan u 
voorstellen. De aftrap wordt verzorgd door een nieuwkomer, die stiekem 
toch een tijdje aan onze gemeente verbonden is. Hij stelt zich graag aan u 
voor: 
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Even voorstellen…..  Ries de Visser 
U heeft mij vast al een enkele keer achter het orgel gezien 
in de zondagse diensten. Sinds oktober 2022 ben ik 
namelijk toegetreden tot het team van musici, dat de 
begeleiding van de gemeentezang in de Kleine Kerk 
verzorgt. Ik ben ongeveer 4 á 6 keer per jaar ingeroosterd. 
Als nieuw gezicht in uw midden stel ik me graag aan u 
voor. 

Ik ben geboren (1966) en getogen in Lisse, ben getrouwd met Irene en samen 
hebben wij 3 volwassen kinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
als commercieel manager in de ICT sector. Orgelspelen is mij met de 
paplepel ingegoten, niet in de laatste plaats omdat mijn vader ook 
kerkorganist was. Vanaf jonge leeftijd heb ik orgelles gekregen en heb 
daarbij de rijke orgelliteratuur leren kennen. Daarnaast ben ik vele jaren 
organist geweest in de Chr. Geref. Kerk in Lisse en de vaste begeleider van 
de christelijk gemengde zangvereniging ‘Excelsior’ te Lisse bij vele 
kooruitvoeringen.  
Verder ben ik nog actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het 
Ademaorgel (www.ademavrienden.nl) in de Sint-Agathakerk te Lisse. Met 
het organiseren van speelmiddagen en orgelconcerten op dit prachtige orgel 
bevorderen we de orgelcultuur in de Bollenstreek. 
Muziek is voor mij persoonlijk heel belangrijk en vooral de gemeentezang 
heeft mijn hart. Mijn credo is: ‘de lofzang gaande houden’ (Ps. 107) en ik 
hoop daar op mijn bescheiden wijze ook in de Kleine Kerk aan bij te dragen.  
Ons kerkelijk thuis is de Meerkerk in Hoofddorp. Daar zijn we vele jaren 
opgetrokken met Cees en Hanny Segaar. Via hen is ook de relatie met de 
Kleine Kerk tot stand gekomen. Ik ben blij met de plezierige contacten en 
de samenwerking bij de zondagse diensten en ontmoet u graag bij het 
koffiedrinken in de Verdieping.  
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Annie de Jong. Ik ben 
bezig met een studie theologie aan de 
hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik 
zit in de eindfase van de studie, de 
komende periode volg ik als laatste 
onderdeel de minor ‘Kerk in 
Uitvoering’. Daarvoor kom ik bij 
jullie stage lopen. 
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In 1967 ben ik in het Friese dorp Birdaard geboren. Ik ben christelijk 
opgevoed, mijn ouders waren Nederlands Hervormd. Mijn vader was 
organist in de plaatselijke kerk, dat was prettig want als kind mocht ik boven 
bij het orgel zitten als hij de kerkdiensten begeleidde. Wekelijks zag ik hoe 
mijn vader druk bezig was met liedboeken en partituren en hoe hij de toetsen 
en de pedalen van het orgel bediende.  
Toen ik puber werd zette ik me af tegen de traditionele opvattingen van mijn 
ouders. Ik vertrok naar Groningen om te studeren aan de kunstacademie. Ik 
liet het christendom achter me en verdiepte me in oosterse religie en werd 
yoga docent. Maar de traditie waarin ik was opgegroeid bleef aan me 
trekken. Ik zocht een weg terug naar het christendom. Ik ging opnieuw naar 
de kerk en volgde een opleiding bij het OVP in Bilthoven. Daarna ben ik 
met de studie aan Windesheim begonnen die ik in het voorjaar van 2024 
hoop af te ronden. In mijn eindscriptie probeer ik yoga en christendom met 
elkaar te verbinden. Ik heb er zin in om jullie de komende maanden te 
ontmoeten. 

 
Met een hartelijke groet. 
 
 

Het reglement van de begraafplaats (1) 

 Jan Mosselman – Administratie Begraafplaats 

 
In Nederland kennen wij verschillende typen begraafplaatsen: gemeentelijke 
begraafplaatsen en de bijzondere begraafplaatsen.  
 Bij de gemeentelijke begraafplaatsen is de gemeente de eigenaar (of in 

vakjargon de ‘houder’) van de begraafplaats. De regels die voor de 
begraafplaats gelden, legt de gemeente vast in een beheersverordening. 

 Bij bijzondere begraafplaatsen is bijvoorbeeld een kerkgenootschap, een 
stichting of een onderneming de eigenaar. De begraafplaats bij de Kleine 
Kerk is in deze zin dus een bijzondere begraafplaats. De regels die voor 
de begraafplaats gelden, zijn vastgelegd in een reglement.  

 
Het reglement van de begraafplaats bij de Kleine Kerk geeft dus een 
overzicht van de rechten en plichten van zowel de houder als de recht- of 
belanghebbenden. In het reglement is o.a. vastgelegd welke regels voor en 
op de begraafplaats gelden, bijvoorbeeld met betrekking tot graftermijnen, 
grafrechten, grafbedekking, onderhoud en financiële verplichtingen. Ook is 
vastgelegd dat altijd de laatste versie van het reglement bindend is. Dat geldt 
dus ook voor graven die in het verleden zijn uitgegeven. Het reglement van 
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onze begraafplaats wordt vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters 
en gecontroleerd en getoetst door deskundigen van de Landelijke 
Organisatie Begraafplaatsen waarbij de Kleine Kerk is aangesloten. Het 
reglement wordt regelmatig aangepast vanwege gewijzigde wet- en 
regelgeving of wegens veranderende inzichten. 
 
Bent u benieuwd wat er allemaal in het reglement van onze begraafplaats 
staat? Stuur dan een e-mail naar begraafplaats@kleinekerk.nl en u ontvangt 
de digitale versie hiervan. 
In een volgende bijdrage een toelichting op het verschil tussen particuliere- 
en algemene graven en tussen recht- en belanghebbenden. 
 
Gezocht 
De houder van de begraafplaats bij de Kleine Kerk is op zoek naar het 
huidige adres van Mw. J.T. Oudeman. Per 1 januari 2024 zullen de rechten 
van graf 15 L, waarvan zij rechthebbende is en waarin de heer M.J.C. 
Oudeman is begraven, vervallen. Zij is niet meer woonachtig op het laatst 
bij ons bekende adres, Essenrode 80 te Voorhout. Een ieder die hierover 
nadere informatie kan verstrekken wordt verzocht contact op te nemen met 
J. Mosselman,  administrateur van de begraafplaats, via: 
begraafplaats@kleinekerk.nl 
 
 

Alpha-cursus Teylingen - Is er meer? 
 Sabine Disselvelt, dennisensabine@casema.nl 

  
Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van het leven? Of 
wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha iets 
voor jou! Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat 
het christelijk geloof inhoudt. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en denkt 
samen na over inspirerende onderwerpen, zoals 'Is er meer?', 'Wie is de 
Heilige Geest?', 'Hoe leidt God ons?'. Iedereen komt met zijn eigen vragen 
en ideeën, daar is alle ruimte voor.  
 
De volgende Alpha-cursus begint op woensdag 20 september 2023 en wordt 
gehouden in de Verdieping in Voorhout. Wij hebben er in ieder geval zin in 
en we vinden het natuurlijk ook heel leuk om jou te ontmoeten! 
  
Lijkt het je wat? Meld je direct aan via onderstaande link. Of wil je meer 
weten over de Alpha-cursus?  Kijk dan op: 
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kalebteylingen.nl/go/over-ons/alpha/ 
of stuur een mail naar: alphacursus@kalebteylingen.nl.  
  
Meld je aan: alpha-cursus.nl/cursus/alpha-voorhout-5 
 
Volg ons ook  via Instagram @alphacursus_teylingen en blijf op de hoogte 
van alle updates! 
 
 

Collecteopbrengsten 2e kwartaal 2023 
 Arend Tibben 

 

april 
Kerk       € 331,25 
Jeugdwerk Kleine Kerk   €   51,- 
Voedselbank (avondmaal)    € 186,05 
Witte donderdag en Stille zaterdag 
Werelddiaconaat/Moldavië (Pasen)  € 146,65 
Gambia      €   55,40 
Diaconie Teylingen    €   71,40 
De Bakkerij     €   75,81  
 
mei 
Kerk       € 245,- 
Kerk in Actie - noodhulp   €   68,95 
Kerk in Actie - binnenlands diaconaat €   67,80 
Kerk in Actie - het huisgezin   € 173,04 
 
juni 
Kerk       € 228,30 
Schuldhulpmaatje    €   55,10 
Way Togo (avondmaal)   € 117,60 
Rode Kruis      € 108,75 
ZOA       €   58,- 
Kerk in Actie - werelddiaconaat  €   30,75 
 
Bovenstaande is het resultaat van de collecten in de kerk, donaties welke op 
een andere wijze zijn binnengekomen staan hier niet vermeld. 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Nieuws van Rock Solid 

 Gert-Jan, Noreen, Geert, Bert, Mirjam en Esther 

 
Rock Solid start weer! Een seizoen vol met te gekke spellen, nieuwe 
vrienden en toffe thema’s. De tieners ontdekken op een laagdrempelige 
manier wie Jezus is en wat geloven kan betekenen in hun dagelijkse leven. 
Ben jij tussen 10 en 14 jaar oud of word je dit schooljaar 10, kom dan ook 
naar Rock Solid! Neem gerust een vriend of vriendin mee! 
Dit seizoen gaan we het een tikkie anders doen. Niet meer alleen op zondag 
om de week, maar afwisselend zaterdagavond en zondagmorgen. Hieronder 
vind je het rooster. Noteer in je agenda!! 
 
Dag Datum Starttijd Inloop Waar 
Zondag 3 september 10.00 uur 9.45 uur Barzaal/Verdieping 
Zaterdag 16 

september 
19.00 uur 18.45 uur Barzaal/Verdieping 

Zondag 1 oktober 10.00 uur 9.45 uur Barzaal/Verdieping 
Zaterdag 14 oktober 19.00 uur 18.45 uur Barzaal/Verdieping 
Zondag  29 oktober 10.00 uur 9.45 uur Barzaal/Verdieping 
Zaterdag 11 november 19.00 uur 

 
18.45 uur Barzaal/Verdieping 

Zondag 26 november 10.00 uur 
 

9.45 uur Barzaal/Verdieping 

Zaterdag 9 december 19.00 uur 
 

18.45 uur Barzaal/Verdieping 

Zondag 24 december 10.00 uur 
 

9.45 uur Barzaal/Verdieping 

 
Kom ook naar Rock Solid! Zondag 3 september was de aftrap met het 
Startfeest! 
 
Tot snel! 
 
 

Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 
 
wo 6 sept 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen 
do 7 sept 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 
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vr 8 sept 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt 
za 9 sept Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 
zo 10 sept Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je 
ma 11 sept Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 
di 12 sept Psalm 6 Twee keer doodsbang 
wo 13 sept 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel 
do 14 sept 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers 
vr 15 sept 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken 
za 16 sept 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader 
zo 17 sept Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht 
ma 18 sept Jona 2:1-11 Jona’s gebed 
di 19 sept Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich 
wo 20 sept Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid 
do 21 sept Psalm 7 Een rechtvaardige rechter 
vr 22 sept Matteüs 19:1-15 Wie het gegeven is, begrijpt 
za 23 sept Matteüs 19:16-30 Wie kan er gered worden? 
zo 24 sept Matteüs 20:1-16 De laatsten zullen de eersten zijn 
ma 25 sept Matteüs 20:17-28 Dien de ander 
di 26 sept Matteüs 20:29-34 Open onze ogen 
wo 27 sept 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet 
do 28 sept 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem 
vr 29 sept 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1) 
za 30 sept 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2) 
zo 1 okt 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim 
ma 2 okt 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd 
di 3 okt 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld 
wo 4 okt 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest 
do 5 okt 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd 
vr 6 okt Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft 
za 7 okt Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag 
zo 8 okt Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam 
ma 9 okt Psalm 21 Gods rijke zegen 
di 10 okt Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij 
wo 11 okt Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin 
do 12 okt Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid 
vr 13 okt Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer 
za 14 okt Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood 
zo 15 okt Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam 
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Nieuws van de Paraplu 
 Gertjan Poot, secretaris 

 
De kinderen gaan weer naar school, voor de meesten is de 
welverdiende vakantie al achter de rug, langzaam hervat het 
gewone leven zich.  
Dat geldt ook voor de Paraplu. De eerste 
bestuursvergadering is geweest en we blikten terug op het eerste half jaar en 
vooruit, zelfs al naar Kerst. 
Tevredenheid overheerst. We zijn dankbaar voor de gezonde financiële 
positie van de Paraplu. Daardoor kunnen we ook, met inbreng van de 
vrijwilligers, enkele goede doelen steunen. Naast geld steunen we ook, met 
goedkeuring van de inbrengers van kleding, direct met gratis kleding. Denk 
aan bewoners van gezinshuis Alas, de Oekraïne en ook voor Afrika.      
De sociale tafel trekt ook aan, veel trouwe en incidentele bezoekers, die 
soms alleen koffiedrinken, maar ook komen voor een goed gesprek. De 
‘Dominee trakteert’ is in ere hersteld en is verplaatst naar de vrijdagmiddag.  
In september start een Alpha-cursus, waar ook de uitnodigingen (en 
aanmeldingen) in de Paraplu liggen, evenals voor de ‘Jona-musical’, die op 
9 september wordt gespeeld door de professionele acteurs van de Vliegende 
Speeldoos met kinderen van de lagere school. In één dag studeren de 
kinderen hun rol in en ’s avonds wordt in het Trefpunt (Warmond) de 
musical gespeeld. 
  
De Paraplu is inmiddels ook een vaste gast in de lokale vergadercircuits. Zo 
doen wij mee met de ‘week van de ontmoeting’, in het kader van het 
terugdringen van eenzaamheid. Daarover later meer. 
 
Vooruitkijkend naar het najaar, is er de Kerstmarkt, waar de Paraplu weer 
een kraam heeft gehuurd en we zichtbaar zijn voor vele Voorhouters.  
 
Weet u dat u de Paraplu ook kunt volgen via Instagram? Zoek op 
Parapluvoorhout en bijna dagelijks kunt u nieuwe posts lezen.  
 
Tenslotte danken we alle vrijwilligers voor hun onafgebroken inzet voor de 
Paraplu. Zij maken het verschil, zonder hen, zou de Paraplu haar missie nooit 
kunnen realiseren.  
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Wie preekt er zondag?  
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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Mystiek, Poëzie en Verhaal als Inspiratie 
 

Van 24 augustus  tot 19 oktober 2023 exposeert Ruud Bartlema in de 
Dorpskerk te Voorschoten met als thema ‘Mystiek, Poëzie en Verhaal als 
Inspiratie’. 
 
 

 
 

Een mystieke beleving tijdens het lezen van een Hebreeuwse tekst 
2021, 60 x 50 cm., acrylverf op paneel. 

                
 

Lezing op donderdagavond 28 september 
Op donderdag 28 september om 20.00 zal Ruud Bartlema in de 
Dorpskerk te Voorschoten een lezing geven over de schilderijen die daar 
dan te zien zijn en zal hij dieper ingaan op het thema ‘Mystiek, Poëzie en 
Verhaal als Inspiratie’.   
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Cursus Theologische Vorming 

 Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl 
 tel. 071 – 407 3566 / 06 - 5537 5048 

 
Heb je nou net als de kamerling uit het 
Bijbelverhaal in Handelingen 8, en dat was 
meer dan 2000 jaar geleden, dat als je de 
bijbel leest, je net als hij met vragen zit 
zoals, wat wordt er nou precies bedoeld?  
 
Zou je weleens meer willen weten over de 
bijbel. Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit 
het met het oude en nieuwe testament? 
Wat is de geschiedenis van de kerk en 
waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei 
dogma’s ontstaan?  Welke vragen kom je 
tegen bij ethiek en filosofie?  en hoe zit het 
met al die variaties in de liturgieën van de verschillende kerken?  Deze en 
nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologische vorming 
voor geïnteresseerden (TVG). 
 

De cursus behandeld breed de verschillende aspecten van de theologie zoals 
wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme), hoe kijken mensen 
in Afrika, Latijns Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun eigen 
tradities aan tegen God en Jezus Christus. Ook het Jodendom en 
Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond kerk en samenleving  
komen ook aan de orde. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de 
verhalen in het oude en nieuwe testament. 

Veel cursisten hebben de cursus ervaren als een verrassende 
ontdekkingsreis. De traditie is veel  gevarieerder dan vaak wordt gedacht.  
Onder de deelnemers kom je mensen tegen van heel verschillende 
achtergrond. Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd achtergrond 
of religie. Het nieuwe cursusjaar begint de 2e week van september bij genoeg 
aanmeldingen op woensdagavond en/donderdagmiddag. In de Christus 
Triumfator Kerk in Den Haag. 
 
Nieuwsgierig geworden ??? 
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Boekentips 

 redactie 
 
Op aarde zoals in de hemel 
Tom Wright 
Uitgeverij van Wijnen 
ISBN: 9789051947380 
Prijs: €24,95 
 
Anglicaanse bisschop en de veelgeprezen auteur Tom 
Wright keert terug met een verzameling pastorale 
fragmenten, zorgvuldig samengesteld uit zijn alom 
gevierde boeken, die de lezer inspireren om een leven 
te leiden 'op aarde zoals het is in de hemel'. In dit boek 
vindt de lezer dagelijkse meditaties met korte selecties uit Wrights klassieke 
werken. Een verstillend, doordacht en meditatief boek, met reflecties over 
thema's als geloof, missie, het persoonlijke leven en Gods werk in de wereld. 
Hiermee gaat de lezer op een zoektocht naar een authentiek en bijbels leven 
in de wereld van vandaag. 
 
 
Bijbel dichtbij 
Uitgeverij: Nederlands Bijbelgenootschap 
ISBN: 9789089120991 
Prijs: 24,50 
 
Bijbel Dichtbij is een bijbel met uitleg en toepassingen 
voor het dagelijks leven. Het boek bevat: 
 de complete Bijbel in Gewone Taal 
 achtergronden, informatie, afbeeldingen en kaarten 

bij de wereld van de Bijbel 
 duizenden inspirerende vragen en gedachten om met de Bijbel - aan de 

slag te gaan 
 een aantal leesroosters 
Bijbel Dichtbij is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, in 
samenwerking met de Evangelische Omroep. 
Bijbel Dichtbij verbindt thema's en teksten uit de tijd van de Bijbel met het 
leven nu. Zo kun je je laten raken door de Bijbel én er iets mee doen in je 
dagelijks leven. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
9 juli: 

 Mevr. L. Heemskerk-van der Plas 
 Mevr. H.L. de Leeuw-van Tuijl 
 Dhr. C.J. Segaar 
 Mevr. I.F. McLean 

 
16 juli: 

 Mevr. J. Scheffelaar Klots-van Egmond 
 Mevr. W.H. Valten-Kiewiet 

 
23 juli: 

 Mevr. M. Koerts-Homan 
 Mevr. K.C.M. Veerman-Marijt 

 
30 juli: 

 Dhr. C.B. Confurius 
 
6 augustus: 

 Mevr. A.J.W. Wijling-Schellingerhout 
 
13 augustus: 

 Mevr. A. Schipper-van der Linden 
 Mevr. G.J. van de Poll-Berends 
 Bruidspaar van Kesteren-de Wolf 

 
20 augustus: 

 Mevr. M. van Dorp-Timmerman 
 
27 augustus: 

 Mevr. C.M.A. Steenbergen-van Egmond 
 Mevr. R. Assies-Heijs 
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Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende gemeenteleden 
verhuisd binnen de gemeente of vertrokken naar een andere gemeente. 
 
 
Verhuisd: 
Mevr. M. Jansze-Hoogendoorn 
Dhr. J.M. van der Ploeg 
Dhr. T.P. Koense en mevr. A.M. Koense-Hogendoorn 
Mevr. K.C.M. Veerman-Marijt 
Mevr. D.E. Noort 
Dhr. A.M. Bakhtiari 
Mevr. J. Bol-Boom 
 
Vertrokken: 
Dhr. J.J. van den Berg 
Mevr. A.M. de Witte 
Mevr. R.H. van der Scheer 
Dhr. C. de Haan 
Dhr. W. Boon en mevr. E. Boon-van Nieuwkerk 
 
 
 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 216525 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan 
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
07 29-09-2023 11-10-2023   08 03-11-2023 15-11-2023 
09 08-12-2023 20-12-2023 Kerst 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

De Geest des Heren heeft 
 
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat  groeit en leeft 
Zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 

Maakt één wat is verdeeld. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood.  
Op dat ons leven nooit 

In weer en wind bezwijkt, 
Kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 
 
 

Uit: Liedboek voor de kerken, lied 686 
 


