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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
15 oktober    4e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Joep van de Berg 
 Bestemming 1e collecte: Het Huisgezin 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
22 oktober    5e Zondag van de Herfst 

10.00 uur: ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 

 
29 oktober    6e Zondag van de Herfst 

10.00 uur: ds. Hedda Klip, doopdienst 
 Bestemming 1e collecte: Project: Voedselbank Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel 216525 
 
5 november   7e Zondag van de Herfst 

10.00 uur: ds. Tjitske de Vries – Meijer, Osdorp 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Najaarszending 
 Kindernevendienst:  Alleen allerkleinsten  
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, 06-25057686 
 
12 november   8e Zondag van de Herfst 

10.00 uur: ds. Hedda Klip en ds. Rianne de Reus 
 gezamenlijke dienst Diaconieën 

Julianakerk, Sassenheim 
 Bestemming 1e collecte: Project diaconieën Teylingen:  
      Het Huisgezin 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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19 november   9e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    mevr. Rixt de Boer, Valkenburg 
 Bestemming 1e collecte: Leger des Heils 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 

 
De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 
 

Bij de diensten  
Op 22 oktober was er een viering gepland die in het 
teken stond van de liederen en gebeden van Huub Oosterhuis, de voormalige 
RK priester, die op eerste Paasdag 2023 overleed. We willen deze viering 
echter uitstellen tot 28 januari 2024. Mensen die het leuk vinden mee te 
denken over de invulling van de dienst, kunnen zich melden bij mij. Op 22 
oktober is er nu een gewone dienst. 
 

Op 12 november is er een diaconale, brede dienst in de Julianakerk in 
Sassenheim, om 10.00 uur. Rianne de Reus en ik zullen voorgaan. Zelf zal 
ik preken over Ruth. Een Syrische musicus, Ammar, zal op de oud spelen. 
Dat is een prachtig snaarinstrument uit het Midden Oosten, een soort luit. En 
natuurlijk zal er aandacht zijn voor het gezamenlijke diaconale project, het 
Huisgezin. Dat project voor jonge moeders in Friesland, waar we dit jaar 
voor gecollecteerd hebben, wordt in deze dienst afgesloten. Roel 
Steenbergen zal uitleg geven en vertellen hoeveel geld er ingezameld is en 
waar het aan besteed wordt. De diakenen zullen meewerken aan de dienst.  
 

Sociale Tafel 
Op 27 oktober zit ik aan de sociale tafel in de Paraplu, van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Dat is een bijzondere ervaring. Ik heb al enkele mooie gesprekken 
gehad en ben benieuwd wie er eind oktober aan tafel aan zal schuiven. 
 

Allerzielen 
Op donderdag 2 november is het ‘Allerzielen in het Licht’. Ook dit jaar 
zullen we als Kleine Kerk aansluiten bij de activiteiten, zoals die door de 
R.K. parochie worden georganiseerd. De kerk is tussen 19:00 en 21:00 uur 
geopend voor een moment van inkeer en gebed, en het gedenken van 
overleden dierbaren. Kees Jan Visser zal op de piano spelen. De kerk en de 
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begraafplaats zullen verlicht worden met kaarsjes. U kunt een kaarsje 
aansteken aan de Paaskaars. Zelf zal ik aanwezig zijn voor gesprek of gebed, 
voor wie dat fijn vindt.  
 

Doop en belijdenis 
In de vorige kerkbode schreef ik over de geboorte van Nora Renée Hartvelt 
op 5 augustus 2023. Nu mag ik melden dat zij gedoopt gaat worden op 29 
oktober. Dat wordt een hele feestelijke dienst. Ook Gijs de Gelder, zoon van 
Daniëlle en Willem de Gelder, zal gedoopt worden in deze viering. Wat fijn 
dat deze twee kinderen in onze gemeente gedoopt gaan worden en dat 
Monique en Tim, en Willem en Daniëlle daarmee zeggen: ja, onze kinderen 
horen bij de gemeente van Christus. Enkelen van de doopouders zullen 
belijdenis doen. Daarvoor heb ik deze zomer belijdenisgesprekken gevoerd. 
We hebben de geloofsbelijdenis en de belangrijkste punten van de 
geloofsleer doorgesproken. Heel duidelijk willen zij nu voor de gemeente 
bevestigen: ja, ik geloof! 
 

Gesprekskringen 
Op maandag 16 oktober om 19.30 uur komt de gesprekskring in Park 
Overbosch bij elkaar. Het was erg gezellig de vorige keer en we hebben 
mooie gesprekken gehad. We lezen in oktober verder in de mooie verhalen 
in het Oude Testament.  
Vanaf januari 2024 hoop ik een tweede gesprekskring te starten, in de 
Verdieping. In principe overdag. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij 
mij. 
 

Lief en leed  
Als ik dit schrijf, hebben we net bericht gekregen dat Dirk van Leeuwen 
overleden is. Na zijn ziekenhuisopname kwam hij wel weer thuis, maar ging 
verder achteruit. Hij is op dinsdag 3 oktober rustig, in zijn slaap gestorven. 
De begrafenis was op 7 oktober. In de volgende kerkbrief zullen we zijn In 
Memoriam plaatsen. U bent om me heen, u bent voor me en achter me, en 
uw hand ligt op mijn schouder. Psalm 139:5 
Andere gemeenteleden ondergaan behandelingen. We denken aan de zieken 
in onze persoonlijke gebeden, ook aan de zieken thuis.  
 

Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. 
Hartelijke groet en graag tot ziens. 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeente, 
 
Terwijl ik dit schrijf heeft net het drama in Rotterdam plaatsgevonden, 
waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Afschuwelijk… Onze gedachten 
gaan uit naar de nabestaanden. Maar ook naar diegenen voor wie dit 
dichterbij komt dan wij kunnen bedenken. De studenten bijvoorbeeld die 
colleges volgen in het onderwijs centrum van het Erasmus. Ook in onze 
gemeente ken ik jonge mensen die daar studeren…en dat heeft impact!  
We kunnen er misschien niet altijd voor alle gemeenteleden om ons heen 
zijn, maar hun namen meenemen in gebed is altijd fijn. Ik denk ook aan 
gemeenteleden die ziek zijn, behandelingen moeten ondergaan, afscheid 
moeten nemen van een dierbare, eenzaamheid en gemeenteleden die zorgen 
hebben. We zien elkaar vaak in de kerk, maar soms schuilt er achter de 
voordeur meer dan wij denken…laten we daar oog voor houden. 
 
In de laatste kerkenraad hebben we met elkaar nagedacht over jongeren en 
de kerk. In de leeftijd van 16-25 jaar missen we een groep jonge mensen 
waar wij simpelweg geen programma voor hebben. We willen heel graag 
iets organiseren, maar vervallen dan in de dingen die we gewend waren te 
doen. Tijden veranderen en ook de jeugd verandert. Social media is een 
enorm belangrijk onderdeel geworden. Als ik terugkijk naar mijn eigen 
jeugd hoefde ik er niet aan te denken om niet mee te gaan naar de kerk, we 
gingen gewoon mee. Tegenwoordig is dat anders. Als kerk moet je ook 
meegaan met de tijd en dat betekent dat je ook anders naar zaken moet 
kijken. We denken misschien te weten wat jongeren willen en belangrijk 
vinden, maar klopt dat beeld wel? 
Met elkaar hebben we in kleine groepjes 4 vragen beantwoord in de vorm 
van het invullen van een mindmap en dat was verhelderend. Vanuit onze 
eigen gemeente had ik tegelijkertijd 7 jongeren gevraagd om deze mindmaps 
ook in te vullen en ook dat gaf mooie maar soms ook confronterende 
antwoorden. 
De vragen waar we met elkaar over nadachten waren; 
- Hoe kijken jongeren tegen de kerk aan? 
- Hoe zoeken jongeren contact? 
- Wat hebben jongeren nodig? (van de kerk/van het leven/van anderen) 
- Wat houdt jongeren bezig? 
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Bij de eerste vraag; hoe kijken jongeren tegen de kerk aan kwamen woorden 
als; saai, oude mensen, lange preken, langdradig, oubollig naar voren. Maar 
ook; God, Jezus, 1 grote familie en dat samen bidden belangrijk is. Ergens 
vinden jongeren het geloof en de kerk blijkbaar toch de moeite waard. De 
gevraagde jongeren en de kerkenraad dachten over deze vraag wel hetzelfde. 
 
Bij de vraag; Hoe zoeken jongeren contact was social media een belangrijk 
aspect, maar ook uitgaan, school, werk, jongeren events en sport zijn 
belangrijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Ook hier konden de 
kerkenraadsleden zich inleven in de jongeren en kwamen de antwoorden 
overeen. 
 
Op de vraag wat jongeren nodig hebben, kwamen meer gevarieerde 
antwoorden naar boven. Op deze vraag hadden jongeren de meeste 
antwoorden gegeven, zoals; liefde, betrokkenheid, waardering, afwisseling 
in de dienst, aandacht, meer inclusiviteit in de kerk, mensen waarmee je kunt 
praten, zichzelf, geld en kerkdiensten niet zo vroeg houden. 
In de kerkenraad kwamen wij tot antwoorden als; liefde, gehoord worden, 
verdieping, zingeving, gezelligheid en fun, de vrijheid om je eigen grens te 
ontdekken. 
 
De laatste vraag was; wat houdt jongeren bezig? Jongeren gaven antwoorden 
als; sport, vrienden, muziek, trends, social media, hobby’s, hoe ze gezien 
worden, klimaat en hoe je moet leven met het geloof. 
Vanuit de kerkenraad kwamen antwoorden als; geestelijke zorg, gezien 
worden, mobiele telefoon, social media, geloofsvragen en ook klimaat. 
 
Aan het eind van deze brainstormsessie raakten we met elkaar in gesprek 
over de gegeven antwoorden van de jongeren en hoe wij als kerkenraad daar 
tegenaan kijken. Er zijn gelukkig wel veel gelijkenissen maar hoe komen we 
in actie om jongeren wat te bieden. Is dat een reguliere zondagsdienst? Is dat 
een activiteit? De belangrijkste vraag die we onszelf stelden was; met welk 
doel gaan we nu verder? Zorgen dat jongeren weer naar de kerk komen, of 
zorgen dat jongeren met het christelijk geloof in aanraking blijven? Buiten 
de kaders denken is hierin belangrijk!!...als je doet wat je deed, krijg je wat 
je kreeg… 
Zichtbaar zijn en blijven, juist ook voor deze groep is een goed uitgangspunt. 
We blijven daar de komende tijd met elkaar aan werken. Wellicht vind jij 
het ook leuk om mee te denken! Laat je stem dan horen en neem gerust 
contact met mij op. Altijd fijn om met elkaar in gesprek te zijn. 
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Ik hoop dat u ook gehoor geeft aan de oproep om aanwezig te zijn op de 
aankomende gemeente avond. Deze is op 5 oktober, waarbij stichting 
Exodus te gast is om te vertellen over hun hulp aan ex-gevangenen die terug 
keren in de maatschappij. Tegen welke vooroordelen lopen zij aan en hoe 
gaat dat dan in zijn werk? Het zette mij in elk geval aan het denken…vanuit 
stichting Exodus is het geen vraag óf ze een ex-gevangene gaan helpen maar 
juist hoe. Iedereen verdient een terugkeer in de maatschappij, maar als ik 
heel eerlijk ben, merk ik dat ik daar soms best mee worstel. Geldt dat ook 
voor jou? Of juist niet!? Het geeft in ieder geval stof tot nadenken, ik hoop 
u allen te zien op 5 oktober aanstaande! 
 
Een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
voorzitter@kleinekerk.nl 
 
 

Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, secretaris 

 
Bingoavond op 3 november 
Op vrijdagavond 3 november organiseert de Diaconie een spetterende 
Bingoavond in de Verdieping! De aanvangstijd is 19.30 uur. We vragen een 
kleine vergoeding van €5,- voor de volwassenen en €2,- voor de kinderen. 
De opbrengst is voor het jaarproject van de diaconie: ‘De voedselbank’. Bij 
ons zijn de voorbereidingen al gestart en de prijzen liggen klaar, dus bereid 
je voor op een avond vol plezier en gezelligheid. Of je nu een 
doorgewinterde Bingo-expert bent, of dit je eerste keer is, iedereen is 
welkom! We hebben fantastische prijzen en heerlijke hapjes. We vragen je 
vriendelijk om je aanwezigheid te bevestigen vóór 1 november via 
diaconie@kleinekerk.nl. 
We hopen op een grote opkomst!   
 
Nieuwe diaken gezocht 
Op zoek naar meer zingeving en hulp geven aan medemensen die dat hard 
nodig hebben? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van de diaconie. 
Als diaken bij De Kleine Kerk speel je een belangrijke rol in het 
ondersteunen van onze gemeenteleden, het organiseren van 
liefdadigheidsinitiatieven en het bevorderen van solidariteit. Samen bouwen 
we aan een hechtere, liefdevolle gemeenschap in Voorhout en daarbuiten. Je 
gaat deel uitmaken van een leuk team om ons te helpen groeien in medeleven 
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en naastenliefde. Heb je interesse? Neem dan contact op met 1 van de 
diakenen of stuur een mailtje naar diaconie@kleinekerk.nl. 
 
Voedselbank Teylingen 
Blij verrast waren de medewerkers van de voedselbank weer met de 
ingezamelde producten. Namens hen, alle gevers hartelijk bedankt. 
Zondag 10 december vieren we met elkaar weer het Heilig Avondmaal en 
zullen we dit jaar voor de laatste keer een inzameling houden. In een maand 
waarin iedereen druk is met alle feesten en voorbereidingen daarvan, is het 
mooi om ook te denken aan de gene die het minder goed hebben.  
We hopen dan ook op een grote opbrengst. Laat u hart spreken en geef wat 
u missen kunt.  
Via de kerkapp laten we tegen die tijd weer weten waar er dan behoefte aan 
is.  
 

Vanuit het CvK  
 Kees Jan Visser, secretaris 

 

De Verdieping 
In een vorige Kerkbrief heeft u kunnen lezen dat er hard gewerkt wordt aan 
de Verdieping. Gekeken wordt hoe we energie zuiniger kunnen zijn en het 
interieur krijgt een update. Omdat het allemaal vrijwilligerswerk betreft, is 
het helaas niet zo dat alle werkzaamheden binnen een week zijn afgerond. 
Het werk gaat dus nog even door, het wordt er per maand mooier op. Als de 
werkzaamheden afgerond zijn, wordt het klimaat opnieuw ingeregeld. Dit 
moet leiden tot energiebesparing, meer comfort en makkelijkere bediening. 
Tegen de tijd dat dit actueel wordt, wordt iedereen die hiermee te maken 
heeft geïnformeerd. 
 
Financiën 
Het einde van het jaar begint in zicht te komen. Dit betekent dat we bezig 
zijn met de nieuwe begroting. Deze wordt binnen het CvK opgemaakt en 
besproken in de Kerkenraad. Zodra de begroting 2024 door de kerkenraad is 
goedgekeurd, ligt deze voor onze gemeenteleden ter inzage bij het CvK.  
Op dit moment hebben we nog niets concreets te laten zien, maar dat gaat 
de komende maanden wel gebeuren. Ook zijn wij ons aan het voorbereiden 
op de actie Kerkbalans die er weer aan zit te komen. Ook daarover volgt 
vanzelfsprekend te zijner tijd meer informatie via de bekende kanalen, 
waaronder deze Kerkbrief. 
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Kerk in Actie zoekt collectanten 

 Frank Brocken, collectecoördinator Voorhout 

 
Van 20 tot 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-
huiscollecte voor kinderen in Oekraïne. Om deze collecte tot een succes te 
maken, zoeken we collectanten. Doe je mee? 
 
Kerk in Actie organiseert de collecte in 2023 voor de vierde keer. De 
afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. Het 
collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat 
de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers. 
 
Het doel van de collecte is een beter leven voor kinderen in Oekraïne. In 
opvanghuizen wonen duizenden kinderen; soms zijn ze wees geworden door 
de oorlog. Zij hebben onze hulp heel hard nodig. Kerk in Actie helpt met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere 
plek te krijgen.  
 
Frank Brocken organiseert de collecte in Voorhout. Wil jij de kinderen in 
Oekraïne ook helpen? Meld je dan aan als collectant bij de 
collectecoördinator Frank Brocken, 0252232218, frankelies14@gmail.com. 
Je kunt je ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 
030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. 
De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn 
van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en 
mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in 
Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of 
uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl. 
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Het Huisgezin 

 Carla en Roel Steenbergen 

 
In de dienst van 15 oktober wordt er gecollecteerd 
voor Het Huisgezin. Maar wat was dat ook al weer. 
 
De stichting Het Huisgezin is opgericht door Annemarie en Pieter Smaling 
met als doel een opvangplek te zijn voor kinderen en jonge moeders die 
kwetsbaar zijn, gedragsproblemen hebben of uit een problematische 
gezinssituatie komen. Omdat ze (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, 
willen Annemarie en Pieter deze kinderen in hun gezin een veilige plek 
geven met het doel hun liefde, geborgenheid, stabiliteit en perspectief te 
geven. Het doel is om elk kind te begeleiden tot een volwassen persoon, die 
onder begeleiding, of op eigen benen weer gelukkig kan zijn. 
 
Het project van de diaconieën van Teylingen gaat vooral om jonge moeders 
in dit verhaal. 
 
Er zijn weinig plekken waar jonge moeders, in de leeftijd van 13 tot 23 jaar, 
opgevangen kunnen worden binnen een gezin. Een veilige plek om samen 
met de baby, stap voor stap te werken aan een zelfstandige terugkeer in de 
maatschappij. Zo werd een nieuw concept geboren. Een grote loods op het 
terrein werd omgebouwd tot een opvanglocatie Daarin zijn 4 semi-
zelfstandige appartementen in gemaakt. Elk appartement heeft een 
woonkamer, een slaapkamer, een badkamer en een keuken. Het is licht en 
ruim en het ziet er fantastisch mooi uit! Daarnaast is er een gezamenlijke 
creativiteitsruimte, een bezoekruimte voor ouders en kinderen en een 
werkplaats voor dagbesteding. 
 
De jonge moeders kunnen samen met hun baby in hun eigen appartement 
gaan wonen. Onder begeleiding kunnen ze hier leren om met een 
stappenplan zelfstandig te worden en op eigen benen te staan. Er zijn veel 
uitdagingen: moeder worden, leren omgaan met financiën, inrichten van een 
sociaal netwerk en geestelijke groei. Zo wordt er gewerkt aan de eerste jaren 
van het nieuwe leven, wat heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling. 
En uiteindelijk is er weer zicht op een mooie toekomst! 
 
De diaconieën van Teylingen hopen samen met u straks een mooi bedrag 
naar de stichting Het Huisgezin te kunnen overmaken. 
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Bedankt! 

 Kees en Marian Visser 

 
Wij willen iedereen bedanken voor elke vorm van medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze schoondochter Mathilde. Het 
heeft ons goed gedaan.  
 
 

Allerzielen in het licht 2023 

 Jan Mosselman – Administrateur en beheerder van de begraafplaats 

 
Evenals voorgaande jaren besteedt de Begraafplaats bij de Kleine Kerk ook 
dit jaar weer aandacht aan  ‘Allerzielen in het licht’. Door de jaren heen 
merken we dat de belangstelling hiervoor nog jaarlijks groeit. Alleen al vorig 
jaar mochten wij tijdens deze activiteit meer dan 150 belangstellenden 
verwelkomen in onze mooie Kleine Kerk. 
 
Ook dit jaar is de Kleine Kerk op donderdag 2 november tussen 19:00 en 
21:00 uur geopend voor een moment van inkeer, gebed, gedachten, of 
herdenken en gedenken van onze dierbaren. Voor deze gelegenheid wordt 
de kerk van buiten mooi aangelicht, met dank aan Kees Visser en de Oranje 
Vereniging Voorhout. Op ieder graf brandt een (elektrisch) kaarsje, opdat 
wij onze overledenen niet vergeten. In de kerk is het lekker warm, het licht 
gedempt en klinkt er zachte (live) pianomuziek. Wie dat wil kan een 
waxinelichtje ontsteken aan de Paaskaars.  
 
Allerzielen in het Licht 2023: warm aanbevolen! 
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Onderhoud op de begraafplaats 

 Jan Mosselman – Administrateur en beheerder van de begraafplaats 

 
Inmiddels wordt de 
begraafplaats al weer een flink 
aantal jaren onderhouden door 
Michel Kappe en Robert Bosma. 
Vroege vogels kunnen hen bijna 
iedere zaterdagmorgen aan het 
werk zien want er zijn altijd wel 
klusjes. Bij grote klussen wordt 

gelukkig nooit tevergeefs een beroep gedaan op een aantal vrijwilligers zoals 
bijvoorbeeld bij het aanvullen van het grind enkele maanden geleden. In een 
enkel geval is professionele hulp nodig. Zo is onlangs door een 
hoveniersbedrijf een enorme conifeer verwijderd. Het wortelgestel van deze 
conifeer had de grafbedekking van naburige graven zeer ernstig beschadigd.  
 
Een andere klus is medio september opgepakt: tussen 
de graven die gelegen zijn tussen de kerk en het 
Baarhuisje lopen twee paden die geplaveid zijn met 
gewassen grindtegels. Echter zand, mos en vuil waren 
in zo’n grote hoeveelheid aanwezig, dat het grind 
nauwelijks meer zichtbaar was en dat de tegels bij 
vochtig weer spekglad werden. Gevaarlijk dus voor 
bezoekers! Gewapend met 50 meter tuinslang en een 
hogedruk zijn deze tegels door Kees Visser grondig 
gereinigd. En passant zijn ook de grafbedekkingen en 
grafstenen van de aangrenzende graven even 
schoongespoten. Het geheel licht er nu weer pico bello 
bij, met grote dank aan Kees. 
 
Voor de maand oktober staat de volgende klus op het programma: over een 
lengte van ruim 20 meter zal op diverse plaatsen een taxushaag worden 
geplant. Door Floris Heuzen, die ook al vele jaren alle taxushagen rond de 
begraafplaats snoeit, worden met behulp van een graafmachine sleuven 
gegraven om de nieuwe taxussen te planten. Mocht er nog tijd over zijn, dan 
zullen ook de urnengraven (in het midden perkje vóór de kerk) worden 
verplaatst naar een stukje braak liggend terrein naast de linker zijbeuk. Zo is 
er altijd wel wat te doen op de begraafplaats die door bezoekers vaak wordt 
geroemd voor de perfecte staat van onderhoud! 
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 Gedrukte versie Kerkbrief ontvangen? 
 Florus Jan de Wolf, bijdragenadministrateur College van Kerkrentmeesters 

 
Wilt u een gedrukte versie van deze Kerkbrief thuis in de brievenbus 
(blijven) ontvangen in het seizoen 2023/2024? 
Maak dan vóór 1 december 2023 € 15,-- over op rekeningnummer  
NL85 RABO 0373 7311 83 van het CvK Protestantse Gemeente Voorhout 
onder vermelding van ‘Kerkbrief 2023-2024’. 
 
 
 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Het reglement van de begraafplaats (2) 

 Jan Mosselman – Administrateur en beheerder van de begraafplaats 

 
Zoals eerder beloofd zou ik terugkomen op de begrippen Algemeen graf en 
Particulier graf en recht- en belanghebbende. 
 
Naast de gemeentelijke- en bijzondere begraafplaatsen, zijn er ook 
verschillende soorten graven. 
 
 Algemeen graf 

Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden niet zelf kunnen 
uitzoeken en ook niet op naam krijgen. De houder van de begraafplaats 
bepaalt wie er in dat graf worden begraven. Dat zijn meestal twee of drie 
personen en dat gebeurt gewoon op volgorde van begraven. Algemene 
graven worden op de begraafplaats bij de Kleine Kerk uitgegeven voor 
een periode van maximaal 10 jaar. Na deze periode kunnen de grafrechten 
niet worden verlengd. 
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 Particulier graf  
Voor een particulier graf worden ook wel andere benamingen gebruikt 
zoals ‘familiegraf’, ’eigengraf’ of ‘koopgraf’. Zeker die laatste naam is 
verwarrend. Er is immers geen sprake van koop of verkoop van het graf 
of de grond. Bedoeld wordt dat men de rechten voor een graf koopt. Een 
particulier graf, is een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van de 
rechthebbende van de begraven persoon wordt gesteld, die daarmee ook 
de grafrechten krijgt. Deze persoon bepaalt wie er in het graf begraven 
worden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in stand kunnen 
blijven ook als de rechthebbende zelf komt te overlijden. Particuliere 
graven worden op de Begraafplaats bij de Kleine Kerk uitgegeven voor 
een periode van 20 jaar. Daarna kunnen de grafrechten telkens worden 
verlengd voor een periode van 10 jaar.  
 

Rechthebbende 
Voordat er iemand kan worden begraven in een particulier graf moet er door 
de nabestaanden een rechthebbende worden benoemd. De rechthebbende is 
de persoon die verantwoordelijk is voor het graf en die ook bepaalt wie er in 
dat graf begraven worden. De rechthebbende is dus degene waarmee de 
houder van de begraafplaats communiceert en die verantwoordelijk is voor 
het nakomen van de financiële verplichtingen en onderhoud van het graf. 
 
Belanghebbende 
Wanner er iemand wordt begraven in een algemeen graf, word je geen 
rechthebbende, maar belanghebbende van dat graf. De houder van de 
begraafplaats communiceert dan met de belanghebbende. 
 
Wanneer iemand wordt begraven, gaat de recht- of belanghebbende een 
overeenkomst, en dus verplichtingen aan met de begraafplaats en krijgt men 
met het eerder genoemde reglement te maken. Bij zowel een algemeen- als 
een particuliergraf wordt er een overeenkomst opgemaakt. Deze 
overeenkomst heet grafakte Daarin staan o.a. de contactgegevens van wie de 
recht- of belanghebbende is en voor welke termijn de afspraken zijn 
gemaakt.  
 
Mocht u nog vragen hebben over het reglement, algemene- en familiegraven 
of recht- of belanghebbenden? Neem dan gerust even contact met mij op. 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 
 

zo 15 okt Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam 
ma 16 okt Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt 
di 17 okt Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit 
wo 18 okt Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord 
do 19 okt Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm 
vr 20 okt Psalm 73 U houdt mij aan de hand 
za 21 okt Matteüs 22:1-14 Bruiloftsgasten 
zo 22 okt Matteüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is 
ma 23 okt Matteüs 22:23-33 Een God van levenden 
di 24 okt Matteüs 22:34-46 Het grootste gebod 
wo 25 okt Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord 
do 26 okt Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw 
vr 27 okt Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding 
za 28 okt Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam 
zo 29 okt Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken 
ma 30 okt Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn 
di 31 okt Psalm 10 De HEER is koning voor altijd 
wo 1 nov Openbaring 7:1-17 

Allerheiligen, Dankdag 
De waterbronnen van het leven 

do 2 nov Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel 
vr 3 nov Openbaring 9:1-12 Het eerste wee 
za 4 nov Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden 
zo 5 nov Matteüs 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk 
ma 6 nov Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden 
di 7 nov Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed 
wo 8 nov Psalm 11 De oprechte zal God zien 
do 9 nov Openbaring 10:1-11  De hoogste tijd 
vr 10 nov Openbaring 11:1-14 Het tweede wee 
za 11 nov Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin 
zo 12 nov Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën 
ma 13 nov Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking 
di 14 nov Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon 
wo 15 nov Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam 
do 16 nov Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren 
vr 17 nov Openbaring 12:1-12 Juich, hemel! 
za 18 nov Openbaring 12:13-18 De woedende draak 
zo 19 nov Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw 
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Boekentips 

 redactie 
 
Gods smokkelaar 
Anne van der Bijl 
Uitgeverij: Plateau 
ISBN: 9789058041975 
Prijs: € 25,-- 
 
In 'Gods smokkelaar' lees je het bijzondere verhaal van Anne van der Bijl. 
Hij vertelt hoe hij opgroeide in een klein dorp, maar door Gods stem te 
volgen op de meest onverwachte plekken terechtkwam. Anne nam grote 
risico's om Bijbels en bemoediging te brengen naar vervolgde christenen in 
gesloten gebieden. Zijn missie was gevaarlijk, vol geloof en doorspekt met 
wonderen. 
Anne's vertrouwen op de Here God en zijn radicale toewijding om het 
onmogelijke te doen, moedigen je aan om stevige stappen te zetten op jouw 
geloofsreis. 
 
Anne van der Bijl was de oprichter van Open Doors. Hij verwierf 
bekendheid doordat hij Bijbels smokkelde naar plekken waar christenen 
vervolgd werden. Na zijn overlijden in 2022 mocht zijn bekendste boek, 
'God's Smuggler', ook in het Nederlands verschijnen. 
 
 
Mijn geluidenbijbel 
Jayne Schofield 
Uitgeverij: Kok Boekencentrum Jeugd 
ISBN: 9789026627439 
Prijs: 15,99 
 
'Mijn geluidenbijbel' van Jayne Schofield is een interactief geluidenboek 
voor de allerjongste lezers met zoekplaatjes bij vijf bekende bijbelverhalen 
en herkenbare, bijpassende geluiden. In dit vrolijke ontdek- en geluidenboek 
met uitklapbare platen kunnen peuters en kleuters de personen, dieren en 
dingen opzoeken op de kleurrijke platen en luisteren naar de geluiden die 
erbij horen. Een leuk en leerzaam (kraam)cadeau! 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
3 september: 

 Dhr. C.L. Leijnse, 91 jaar 
 Mevr. M.J. Kortekaas-van Blitterswijk 
 Mevr. M.G. Roeloffs-Meijer 
 Mevr. M.H. Mosselman-van Joolingen 

 
10 september: 

 Mevr. M.J. Kret 
 Dhr. K. Vieira 

 
17 september: 

 Mevr. A.C. de Vries-Grimminck 
 
24 september: 

 Mevr. C.M. van Duijvenvoorde-Zwanenburg 
 Bruidspaar Tahitu 
 Agnes Kappe 

 
1 oktober: 

 Mevr. J.M. van de Pol-Reynen 
 Dhr. S. Stellingwerff Beintema 
 Dhr. A. Moerkerken 
 Bruidspaar van der Sar-Guijt 

 
 
 

 

Wie preekt er zondag?  
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 
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Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd: 
Dhr. R. van der Zwam 
 
 
 

Woordzoeker 
 
 
 
 

 
 

  



19 

Kleurplaat Ruth in het veld 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 216525 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan 
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
08 03-11-2023 15-11-2023   09 08-12-2023 20-12-2023 Kerst 
01 19-01-2024 31-01-2024   02 08-03-2024 20-03-2024 Pasen 
03 26-04-2024 08-05-2024 Pinksteren 04 14-06-2024 26-06-2024 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Als op het einde van de weg 
 
 
 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 

 
Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 

  
Dat je de vruchten van je leven proeft 

en gaat in vrede. 
 
 

Van: Andries Govaart 
 


