
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Nummer 8 – november 2023 
 
 
Warme Kerstgroet     7 
 
Paraplu-Nieuws      16  
 
Candlelight Concert     20  



 
 

 



1 

In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
19 november   9e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    mevr. Rixt de Boer, Valkenburg 
 Bestemming 1e collecte: Leger des Heils 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
26 november   Laatste zondag kerkelijk jaar 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Warme Kerstgroet  
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   kinderen van 10-14 jaar 
 Autodienst    dhr. G. Poot, tel. 06-115635943  
 
3 december   1e Zondag van de Advent 
 10.00 uur:    Popko Kuiper 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. R. Griekspoor, 06-25057686 
 
10 december   2e Zondag van de Advent (Avondmaal) 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid (zaterdagavond): kinderen van 10-14 jaar  
 Autodienst    dhr. R. Steenbergen, tel 216525 
 
17 december   1e Zondag van de Advent 
 10.00 uur:    Ds. Gerrit J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 
 

In Memoriam Dirk van Leeuwen 
Dirk van Leeuwen werd geboren op 4 februari 1930 in 
Voorhout en is gestorven op 3 oktober 2023 in Voorhout. Dirk van Leeuwen 
was een markante persoonlijkheid. Iemand waar je niet overheen keek en 
die je makkelijk leerde kennen, een mensenmens. Niet altijd makkelijk in de 
omgang, maar nooit bang om op mensen af te stappen. Hij kreeg veel liefde 
mee, in het gezin waarin hij opgroeide en hij had een bijzondere band met 
zijn moeder. Dirk en zijn broer en zussen groeiden op aan de Leidsevaart, 
op een gemengd boerenbedrijfje, groente en fruit, koeien, een varken en wat 
bollen. Ze vormden een gezellig gezin. Loyaal aan elkaar. Dirk bleef thuis 
wonen. Zijn vrouw Nely trouwde bij hem in. Hun drie zoons groeiden op 
aan de Leidsevaart. 
 
Toen hij bijna veertig was, werd hij postbode, na een tijd in de bollen. 
Postbode was een beroep dat beter bij hem paste: veel op pad, met mensen 
omgaan en behoorlijk zelfstandig. Dirk was actief en altijd buiten en bezig. 
Zo was hij ook bezig en actief voor onze kerk, organisatorisch en praktisch. 
De kerk stond voor hem centraal in zijn leven. Dirk heeft 3 periodes als 
diaken dienst gedaan en ook 3 periodes als Kerkvoogd/college van beheer-
lid. In totaal 24 jaar. Hij was één van de kosters. Hij heeft een Oranje 
eremedaille gekregen voor al zijn werk voor de kerk en andere verenigingen. 
 
Hij zorgde voor zijn vrouw Nely, in de jaren dat het minder ging. Ze waren 
liefdevol verbonden met elkaar. In de jaren negentig verhuisden ze naar het 
dorp, de Margrietstraat. Nely stierf in 2010. Net voor corona kwam Dirk in 
het BNS te wonen. Daar werd hij goed verzorgd. Hij at met de broeders en 
paters mee. Genoot van de gesprekken. Zo heeft hij daar nog goede jaren 
gehad. Hij werd wel minder mobiel en zijn gehoor werd helaas slechter. 
Toen daar ineens die ziekenhuisopname bij kwam, het been uitviel, was het 
voor hem voorbij. Het was goed geweest, zijn leven; het was genoeg 
geweest. Dirk is zonder angst, vol vertrouwen, gestorven. We lazen bij zijn 
afscheid zijn geliefde psalm, psalm 139: U doorziet van verre mijn 
gedachten. U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 
Zo heeft hij het ervaren, dat God hem echt zag. 
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In Memoriam Maarten van Vuurde 
Maarten van Vuurde werd geboren op 22 november 1937 in Rotterdam en 
is gestorven op zondag 29 oktober 2023 in Voorhout. Maarten groeide op in 
Capelle aan de IJssel, op een tuinderij. Helaas stierf zijn vader jong, toen 
Maarten twaalf jaar oud was. Maartens moeder bleef achter met zes zoons, 
van wie de jongste nog geboren moest worden. Maarten was de oudste, en 
probeerde zijn moeder bij te staan.  
De familie verhuisde naar Noordwijk. Maarten ging na school bij een bank 
werken en later op de beurs in Amsterdam. Hij kon het bedrijf kopen waar 
hij werkte, en bracht dat tot bloei. Hij had verstand van cijfers en handel en 
hield van de bedrijvigheid in Amsterdam. Helaas ging het met zijn huwelijk 
niet zo goed. Daarover voelde hij zich bezwaard en somber. Gelukkig heeft 
hij nog wel goede jaren gehad met zijn partner Elsje. Samen met haar kon 
hij echt van het leven genieten. Ze hadden grote plannen voor na Maartens 
pensioen, maar helaas overleed zij voor die tijd. Dat was heel verdrietig. 
 
Er zijn gelukkig mensen geweest, die hem opzochten en meenamen. Hij nam 
zelf dat initiatief niet, maar ging er vaak wel in mee, als anderen hem erbij 
betrokken. Daar genoot hij van. Niet veel gemeenteleden kenden hem en 
toch was hij nauw met onze gemeente verbonden. Hij had graag een trouwe 
kerkganger willen zijn, maar emotioneel kon hij dat niet aan. Hij leefde met 
ons mee en probeerde goed op de hoogte te blijven van wat er gebeurde. Hij 
woonde tot het laatst zelfstandig, in zijn huis grenzend aan de Leidsevaart. 
Daar is hij plotseling gestorven. We hebben hem herdacht in de aula van de 
begraafplaats in Noordwijk en hem bij zijn Elsje begraven. Ons resten 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
Bij de diensten 
Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken 
de overledenen. Het is helaas een lange lijst, dit jaar. Ik noem hierbij de 
namen, die we in de kerk zullen lezen: 
 
Hendrik van Egmond 01-12-‘22 
Dhr. T. Schaafsma 02-12-’22 
John Valten 07-12-‘22 
Marinus Dwarswaard 14-12-‘22 
Maaike Stam – Vonk 10-01-‘23 
Leendert Schouten 23-01-‘23 
Jan Willem Andries Kort 23-01-‘23 
Hendrik Cornelis Schippers 20-06-‘23 
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Ida Frouwina Maclean - Buikema 10-08-‘23 
Jansje Goldschmeding – Middeldorp 26-09-‘23 
Dirk van Leeuwen 03-10-‘23 
Ada Wijling 20-10-’23 
Maarten Johannes van Vuurde 29-10-‘23 
 
Er zijn dit jaar ook dopelingen en jonge mensen die belijdenis hebben 
gedaan. Dat zijn Tim en Monique Hartvelt, die beiden belijdenis deden. Tim 
werd gedoopt samen met dochter Nora. Daniëlle en Willem de Gelder lieten 
hun zoon Gijs dopen. Daniëlle deed ook belijdenis. De doop en de belijdenis 
vonden plaats in een feestelijke dienst op 29 oktober, in een volle kerk. 
Vanaf 3 december zijn we in de advent, de periode van inkeer, van 
voorbereiding op kerst. Daarom verandert de kleur van groen in paars. Op 
de Tweede Adventszondag, 10 december, vieren we het Heilig Avondmaal 
in een kring van stoelen, zoals we nu enkele keren gedaan hebben. Die dag 
is het ook Kerstmarkt in Voorhout. Het kan zijn dat we daar als kerk aan 
meedoen. 
 
Kerst 
De volgende kerkbode verschijnt op 20 december. U wilt misschien de 
kerstvieringen alvast in uw agenda zetten, dus ik geef ze hierbij even door. 
 

- Woensdag 13 december is er de kerstviering van de PVD, vanaf 15.00 
uur. 

- Vrijdag 22 december houden we als kerken van Voorhout een 
oecumenische kerst sing-in, vanaf 19.30 uur in de RK kerk. 
Kerstliedjes olv Kees Jan en gedichten. 

- Zondag 24 december is er kinderkerstviering, met toneelstuk en 
kerstliederen, vanaf 19.00 uur. Om 22.00 uur begint de 
kerstnachtdienst. 

- Maandag 25 december 10.00 uur vieren we de geboorte van Jezus 
Christus, en de komst van licht en hoop in onze wereld. 

 
Gesprekskring 
Op maandag 27 november om 19.30 uur komt de gesprekskring in Park 
Overbosch bij elkaar. We lazen in oktober wonderlijke verhalen uit het leven 
van Abraham. Daar willen we mee doorgaan in november. 
Vanaf januari 2024 hoop ik een tweede gesprekskring te starten, in de 
Verdieping. In principe overdag. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij 
mij. 
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Lief en leed 
Marga de Winde heeft in het ziekenhuis gelegen. Zij herstelt gelukkig goed. 
Andere gemeenteleden ondergaan behandelingen, of wachten daarop. Dhr. 
Ciggaar is thuis herstellend van ziekte. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. 
Bij U, Heer, is ontferming. 
 
Bereikbaarheid 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens, 
Ds Hedda Klip 
 
 

 

Wie preekt er zondag?  
 

Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op    

www.kleinekerk.nl 

 

 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Hoe het jullie vergaat weet ik niet, maar ik kan heel levendig dromen. Dat 
je, als je s ’morgens wakker wordt, heel goed kan vertellen waar de droom 
over ging en moet lachen om de absurditeit. ‘Waar haal je het vandaan!’ ... 
denk ik dan vaak. Kortgeleden nog droomde ik dat ik in mijn joggingbroek 
in de kerk zat, natte haren en sloffen aan … dan kom je er halverwege je 
droom achter dat je er zo bijzit. Van schaamte heb ik toen de kerk maar 
verlaten. Wel onder het zingen van een lied, want dan viel het hopelijk 
minder op. Toen ik wakker werd moest ik hard lachen. Dromen … we doen 
het allemaal. In de bijbel worden dromen vaak in verband gebracht met 
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visioenen. God gebruikt ze om een boodschap aan de mensen te geven. 
Gewone dromen om tegen mensen te spreken en symbolische dromen, zoals 
het verhaal van de schenker en de bakker, waar dromen uitleggers bij nodig 
waren. Dromen … we doen het allemaal. 
 
Begin oktober kwam Pim van Doorn van Stichting Exodus vertellen over 
zijn werk. Het begeleiden van ex-gevangenen naar een hoopvolle toekomst 
in de maatschappij. Vooroordelen kunnen belemmerend zijn voor deze ex-
gevangenen bij het uitzicht op een baan. En de omgeving waar ze in 
terugkeren kan voor terugval zorgen. Door deze mensen (woon)begeleiding 
te bieden, maken ze serieus kans op een goede  toekomst. Zij hopen dat hun 
droom werkelijkheid kan worden en Exodus kan hen daarbij goed helpen. 
Het was een bijzondere avond waarbij ik in gesprek met gemeenteleden heel 
persoonlijke dingen hoorde en dat is altijd het mooie aan deze avonden. Je 
leert gemeenteleden op een andere manier kennen. Terecht werd opgemerkt 
dat het een mooi idee is om ook een keer de andere kant van de zaak te 
bekijken door Slachtofferhulp uit te nodigen om hun verhaal te horen. Een 
goed idee waar wij vervolg aan willen geven. 
 
In de kerkenraad lopen de zaken goed door. De begroting is gepasseerd en 
goedgekeurd en tot het eind van het jaar staan er leuke dingen op de agenda; 
de gezamenlijke dienst van PG Warmond, PG Sassenheim en onze kerk. 
Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 12 november in de 
Julianakerk in Sassenheim. Het was weer een mooie dienst, in een goede 
samenwerking tussen de protestantse kerken van Teylingen. 
  
Helaas viel Allerzielen in het Licht, letterlijk, in het water door storm Ciarán, 
alle voorbereidingen ten spijt. Het is een mooi moment om overledenen te 
herdenken. We gaan er van uit dat dat volgend jaar weer buiten kan. Op 26 
november aanstaande herdenken we binnen in onze kerk de overledenen 
tijdens de Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een dienst waarin we ook 
denken aan persoonlijk verlies.  
 
Tot slot breng ik de kerstperiode onder de aandacht.  Op vrijdag 22 december 
is er om 19.30 een gezamenlijke kerst sing-in in de Sint Batholomeüs kerk 
in Voorhout. Georganiseerd door onze kerk, Kaleb en de Sint Bartholomeüs 
parochie. Onze eigen Kees Jan zal dit event muzikaal begeleiden. In de kerk 
is ruimte voor meer dan 400 man dus neem vrienden, familie en buren mee. 
Van harte aanbevolen! 
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Ondertussen dromen wij als kerkenraad dat er gemeenteleden zijn die zich 
willen inzetten als ambtsdrager. In alle colleges is er nood; College van 
Kerkrentmeesters, Diaconie en Pastorale Raad. Onze scriba Krista blijft ook 
niet eeuwig en datzelfde geldt voor de functie van Voorzitter. Wij hopen 
oprecht dat onze droom werkelijkheid wordt en de kerkenraad kan blijven 
doordraaien met nieuwe mensen. Ben je geïnteresseerd? Kom naar ons toe, 
we vertellen je er graag meer over.  
 
We kijken weer uit naar de kerstperiode. Jullie zullen vast ook wel eens 
verzuchten dat de tijd snel gaat; het is alweer bijna kerst! De kerst hangt 
overigens ook samen met dromen. Jozef krijgt in zijn droom bezoek van een 
engel die hem vertelt dat hij met Maria zal trouwen. Het herdenken van de 
geboorte van Jezus blijft elk jaar weer een bijzonder iets. Er staan weer 
mooie diensten op de agenda zoals de kerstnachtdienst met Ad Alblas. Ds. 
Hedda Klip zal de kinderkerstnachtdienst voor haar rekening nemen. Op 
zondagochtend 24 december vervalt de ochtenddienst ivm de 
kerstnachtdienst. Houdt u de app en de afkondigingen in de gaten. 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
 

 
Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, secretaris 

 
Warme Kerstgroet 
Ook dit jaar willen we weer een warme Kerstgroet brengen bij mensen die 
wel een steuntje in de rug, of een bemoediging kunnen gebruiken. Dit doen 
we als diaconie al een aantal jaren en is iets dat door de ontvangers erg 
gewaardeerd wordt. Weet u iemand voor de warme kerstgroet, dan kunt u 
dit doorgeven via diaconie@kleinekerk.nl of aan een van de diakenen. Graag 
uiterlijk 1 december. 
 
Voedselbank Teylingen 
Het afgelopen jaar was dit het jaarproject van de diaconie. Dit zal u zeker 
niet ontgaan zijn. Met de verschillende acties: taart e.d. bij het koffie drinken 
na de dienst, de vrijwillige bijdrage bij de Meet en eat, de gezellige 
bingoavond en de collectes, is er al ongeveer € 3000,- opgehaald. Een heel 
mooi resultaat. Tijdens de avondmaals vieringen konden er producten 
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ingeleverd worden voor de voedselbank. Ook hier is iedere keer goed gehoor 
aan gegeven. 
 
Op zondag 10 december staan de tassen weer klaar waarin u voor de laatste 
keer in ons actiejaar producten in kunt leveren. In een maand waarin 
iedereen druk is met alle feesten en voorbereidingen daarvan, is het mooi 
om ook te denken aan de gene die het minder goed hebben. We hopen dan 
ook op een grote opbrengst. Laat u hart spreken en geef wat u missen kunt. 
 
Hou de kerk-app in de gaten. We laten tegen die tijd weer weten waar er dan 
behoefte aan is. 

 
 
Vanuit het CvK  

 Peter Boers, voorzitter 

 

Solidariteitskas 2023 
Eind augustus is aan onze doop- en belijdende leden een e-mail verzonden 
of is bij hen een brief bezorgd met het verzoek voor een bijdrage voor de 
Solidariteitskas. Ik kan u melden dat wij naar aanleiding hiervan inmiddels 
€ 2.537,50 hebben ontvangen. Hiermee komen we onverwacht aanzienlijk 
hoger uit dan de opbrengst in 2022 van € 2.210 en ook boven de begroting 
voor dit jaar van € 1.930. We zijn door u dus positief verrast met een 
aanzienlijk hogere opbrengst, waarvoor hartelijk dank! 
 
Heeft u de e-mail gemist (kijk ook even in uw spam-box!) en ook geen brief 
gehad en wilt u toch een bijdrage doen? Dat kan alsnog door overboeking 
van uw bijdrage naar rekeningnr. NL 85 RABO 037 3731 183 t.n.v. CvK 
Protestantse gemeente te Voorhout o.v.v. “Solidariteitskas”. Het richtbedrag 
is ook dit jaar € 10 per lid. 
 
Kerkbalans 2023 – Samen voor de kerk van morgen 
Het aantal respondenten voor de actie kerkbalans is met 329 pastorale 
eenheden gelijk gebleven met wat ik de laatste keer aan u heb gemeld. De 
toezeggingen zijn met een bedrag van € 73.363,50 ook ongewijzigd. Van de 
toegezegde bedragen is per 30 oktober jl. door ons inmiddels € 63.798,00 
ontvangen. Dat is dan bijna 87% van het totaal toegezegde bedrag, waarvoor 
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hartelijk dank! Wij zijn vol vertrouwen dat we de laatste 13% in de laatste 
twee maanden van het jaar tegemoet mogen zien. 
 
Begroting 2024 
De begroting van onze kerkelijke gemeente is in de kerkenraadvergadering 
van 24 oktober jl. behandeld. De uitgebreide versie van de begroting 2024 
ligt bij het CVK (c.q. mij) ter inzage. De verkorte versie van de begroting 
2024 zal binnenkort op de website worden geplaatst. Zie daartoe dan het 
laatste tabblad “ANBI” => onderdeel G => “voorgenomen bestedingen”. 
Indien u geïnteresseerd bent in de volledige begroting en een meer 
uitgebreide toelichting, dan is inzage altijd via mij te verkrijgen. 
 
In de begroting 2024 is rekening gehouden met stijgende inkomsten uit de 
verhuur van onze gebouwen, maar helaas ook met een lichte daling in de 
ontvangsten “levend geld”. Die laatste term kennen velen wel, maar voor 
wie niet: dit zijn de ontvangsten uit hoofde van de actie kerkbalans, de 
collecteopbrengsten en giften voor de kerk, de eindejaarcollecte, de 
bijdragen voor de solidariteitskas en voor onze Kerkbrief. Gezien de scheve 
opbouw van ons ledenbestand en de trend van de afgelopen jaren moeten wij 
in onze lange termijn projecties helaas rekening houden met een dalende 
opbrengst van levend geld. We moeten daarbij ook constateren dat we als 
kerkelijke gemeente voor het opbrengen van onze lasten steeds meer 
afhankelijk worden van andere inkomsten dan van levend geld. In 2014 was 
52% van onze inkomsten afkomstig uit de opbrengsten levend geld, in 2024 
zal dit naar verwachting naar 34% zijn gedaald. De rest komt uit verhuur 
opbrengsten en de opbrengst van onze begraafplaats. In de begroting is 
rekening gehouden met stijgende prijzen, maar per saldo laat de begroting 
gelukkig nog altijd een klein overschot van € 5.166 zien. Heeft u vragen over 
de begroting? Geef dan even een mailtje naar peterb@kleinekerk.nl of bel 
mij op 06-40378205. 
 
Kassabonnen van Kesteren Groente en Fruit: 
Ik heb weer veel kassabonnen van “Van Kesteren Groente en Fruit” uit de 
Herenstraat kunnen inleveren. Van het totaalbedrag aan kassabonnen 
ontvangen wij als kerk dan 1%. Het bedrag van de ingeleverde kassabonnen 
was nu € 1.900. Dank aan alle spaarders, maar ook dank aan de groente-
broers Van Kesteren. Wilt u ook met ons meesparen? Koop dan uw groente 
en fruit bij de groentebroers Van Kesteren, vraag om een kassabon en 
bewaar deze. Heeft u een stapeltje kassabonnen welke u kwijt wilt? Stop 
deze dan in een enveloppe en deponeer deze dan in de brievenbus van De 
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Verdieping, Dr. Aletta Jacobslaan 1 en vermeld daar dan op “kassabonnen 
t.b.v. CVK”. Zodra we weer een aardig bedrag bij elkaar hebben gespaard 
gaan we de bonnen weer inleveren. 
 
Eindejaarcollecte 2023: 
In de tweede helft van december wordt traditioneel in onze gemeente de 
eindejaarcollecte gehouden. Vorig jaar was de opbrengst bestemd voor het 
jeugdwerk in onze gemeente, opbrengst € 2.195!  
De opbrengst van de collecte zal dit jaar ten goede komen aan de uiterst 
succesvolle Meet & Eat activiteit. Bij deze activiteit, welke met regelmaat 
op zaterdagmiddag tussen 17.00 en 19.00 uur wordt gehouden, staat 
ontmoeting met gemeenteleden en niet-gemeenteleden centraal en wordt 
ondertussen met elkaar onder het genot van een maaltijd bijgepraat. Om deze 
bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk te houden wordt aan de 
deelnemers geen eigen bijdrage gevraagd.  
De organisatie is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, maar 
de inkoop van etenswaren en drank kost natuurlijk wel geld. Om deze 
activiteit levend te houden wordt uw ondersteuning gevraagd. Omdat de 
laatste Kerkbrief pas vlak voor de kerstdagen verschijnt noem ik nu alvast 
maar het rekeningnr. waarop u t.z.t. uw bijdrage kunt storten: dat is NL 85 
RABO 037 3731 183 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Voorhout o.v.v. 
“Eindejaarcollecte”. 
 
Het college van kerkrentmeesters (CVK): 
Het CVK bestaat momenteel uit drie leden, naast mij nog Kees Jan Visser 
(secretaris) en Andreas Mack (gebouwenbeheer). Met z’n drieën is het, 
gezien de hoeveelheid werk, op zich al een krappe bezetting, vandaar dat we 
nog altijd op zoek zijn naar uitbreiding. Dat wordt het komende jaar steeds 
meer opportuun omdat in augustus/september  2024 mijn verlengde 
ambtstermijn er op zit. Ik ben dan 7 jaar actief bij het CVK betrokken en wil 
mij dan als lid van het CVK terugtrekken. Ik hoop natuurlijk daarna nog veel 
werkzaamheden voor het CVK en de kerk te kunnen verrichten en u bent 
dan ook zeker nog niet van mij af! Maar voor het CVK wordt het met een 
dan resterende bezetting van slechts twee man echt niet haalbaar. Dus voelt 
u zich geroepen het CVK te komen versterken of weet u iemand voor wie 
deze functie geschikt lijkt, meldt u zich dan bij mij! We kunnen altijd even 
een kop koffie drinken om bij te praten. Ik denk vooral ook, maar niet alleen, 
aan de pensionado’s onder onze leden.  
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Collecteopbrengsten 3e kwartaal 2023 

 Arend Tibben 
 
jul/aug 
Kerk         € 446,30 
Jeugdwerk Kleine Kerk     € 47,10 
Kerkinactie/werelddiaconaat     € 56,50 
Stichting Ambulance wens     € 85,75 
MAF        € 47,90 
Voedselbank Teylingen     € 68,87 
Diaconale vakantieweken     € 174,25 
Red een kind      € 103,30 
 
sep 
Kerk         € 190,70 
Jong protestant       € 54,- 
Kerkinactie/werelddiaconaat     € 73,40 
Soc. Kruidenier       € 55,20 
Kerkinactie/werelddiaconaat     € 66,35 
Marokko (avondmaal)      € 168,20 
Zending        € 58,87 
 
Bovenstaande is het resultaat van de collecten in de kerk, donaties welke 
op een andere wijze zijn binnengekomen staan hier niet vermeld. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Gedrukte versie Kerkbrief 
ontvangen? 
 Florus Jan de Wolf, bijdragenadministrateur College van 

Kerkrentmeesters 
 
Wilt u een gedrukte versie van deze Kerkbrief thuis in de 
brievenbus (blijven) ontvangen in het seizoen 2023/2024? 
 
Maak dan vóór 1 december 2023 € 15,-- over op rekeningnummer  
NL85 RABO 0373 7311 83 van het CvK Protestantse Gemeente Voorhout 
onder vermelding van ‘Kerkbrief 2023-2024’.  
 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Kerstviering PVD 

 Elly Hoogeveen 
 
Op 13 december om 15:00 uur zal weer de jaarlijkse kerstviering 
plaatsvinden in de Verdieping. Het thema is dit keer: “Verlangen”. Alle 
leden van 70+ zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen met 
alle informatie. Graag hopen wij u dan te begroeten. 
 
Het bestuur van de PVD.  
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Op 18 november is er weer een Meet & Eat in de Verdieping: 
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Het verschil 

 Uit: C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode, 2007) 

 
‘Zeg mij eens  
hoeveel een sneeuwvlokje weegt?’  
vroeg het koolmeesje aan de duif.  
‘Minder dan niets,’  
antwoordde de duif.  
Toen vertelde het koolmeesje  
het volgende:  

 
‘Ik zat op de tak van een spar,  
toen het begon te sneeuwen.  
Het sneeuwde heel zachtjes  
als in een droom.  
Omdat ik niets beters te doen had,  
begon ik de vlokken te tellen  
die op de tak vielen  
waar ik op zat.  

 
Er vielen er precies: 3.751.952  
Maar toen het 3.751.952e vlokje  
op de tak viel,  
brak die tak af.’  
 
De duif dacht na  
over wat het koolmeesje zei:  
‘Misschien ontbreekt er maar één persoon  
om vrede in de wereld te hebben.’  
 

(Copyright: C. Leterme) 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 
 

vr 10 nov Openbaring 11:1-14 Het tweede wee 
za 11 nov Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin 
zo 12 nov Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën 
ma 13 nov Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking 
di 14 nov Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon 
wo 15 nov Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam 
do 16 nov Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren 
vr 17 nov Openbaring 12:1-12 Juich, hemel! 
za 18 nov Openbaring 12:13-18 De woedende draak 
zo 19 nov Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw 
ma 20 nov Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest 
di 21 nov Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer 
wo 22 nov Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst 
do 23 nov Psalm 12 Bescherming tegen verraders 
vr 24 nov Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom 
za 25 nov Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal 
zo 26 nov Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij 
ma 27 nov Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig 
di 28 nov Openbaring 16:1-11 De offerschalen 
wo 29 nov Openbaring 16:12-21 Het is voorbij! 
do 30 nov Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER 
vr 1 dec Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde 
za 2 dec Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 
zo 3 dec Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen 
ma 4 dec Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 
di 5 dec Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 
wo 6 dec Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 
do 7 dec Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 
vr 8 dec Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 
za 9 dec Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 
zo 10 dec Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 
ma 11 dec Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen 
di 12 dec Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding 
wo 13 dec Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven 
do 14 dec Psalm 123 Wees ons genadig 
vr 15 dec Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 
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za 16 dec Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 
zo 17 dec Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 
ma 18 dec Psalm 80 Kom en red ons 
di 19 dec 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 
wo 20 dec 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 
do 21 dec 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 
vr 22 dec 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 
za 23 dec 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER 

 
 
 
 
 
 
 
PARAPLU-NIEUWS 

  www.paraplu-voorhout.nl 
 
Feestelijk kerstshoppen bij de Paraplu: 
Christmas Evening Sale op 7 december!  
De feestdagen komen eraan en dat betekent maar één ding: het is tijd om je 
kerstinkopen te doen! En dit jaar heeft de Paraplu een verrassing in petto 
waar je helemaal in de kerstsfeer van zult komen. Op 7 december 
aanstaande, vanaf 19 uur, organiseert de Paraplu haar allereerste Christmas 
Evening Sale, dit wordt een evenement om niet te missen!  
 
Wat kun je verwachten?  
De Paraplu, die al bekend staat om zijn unieke en prachtige assortiment, 
heeft zichzelf overtroffen om jou de meest magische kerstinkoopervaring te 
bieden. Van fonkelende kerstcadeaus tot een grote collectie kerstkleding. Er 
is voor elk wat wils. Of je nu op zoek bent naar dat ene speciale geschenk 
voor een geliefde, of gewoon wilt genieten van de feestelijke sfeer, de 
Paraplu heeft het allemaal.  
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En alsof dat nog niet genoeg is, kun je genieten van een warm drankje, 
terwijl je door de winkel struint. Laat de warmte van de feestdagen je 
omarmen.  
 
De warmte van de decembermaand  
De decembermaand is een tijd van samenzijn, vreugde en genieten van de 
kleine dingen in het leven. De Paraplu begrijpt dat als geen ander en heeft 
deze speciale avond gecreëerd om jou en je dierbaren in de kerstsfeer te 
brengen. Iedereen is welkom!  
De Paraplu nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze 
betoverende kerstervaring. Nodig je vrienden, familie en collega's uit en 
maak er een gezellige avond van. De Christmas Evening Sale op 7 december 
is niet alleen een geweldige kans om je kerstinkopen te doen, maar ook om 
elkaar te ontmoeten en de warmte van de decembermaand te omarmen.  
Dus, zegt het voort en zorg ervoor dat je op 7 december om 19 uur bij de 
Paraplu bent. Laten we samen genieten van de prachtige kerstsfeer en alvast 
in de stemming komen voor de meest wonderlijke tijd van het jaar. 
Kerstshoppen was nog nooit zo leuk! Tot dan!  
 
Samenwerking Wereldwinkel Sassenheim en Paraplu 
Voorhout 
De Wereldwinkel Sassenheim en Paraplu Voorhout zijn een mooie 
samenwerking aangegaan. De Paraplu, ook wel de ‘winkel met een missie’ 
zal voortaan een speciaal assortiment van producten uit de Wereldwinkel 
Sassenheim verkopen. In de winkel aan de Herenstraat 92 in Voorhout is een 
stelling ingericht, met steeds een wisselend en actueel assortiment aan 
Wereldwinkel producten. Bijzondere cadeautjes, decoratieve items, maar 
ook Fairtrade food producten als koffie, koekjes en thee komen in het 
assortiment van Paraplu. “Onze klanten zijn vaak op zoek naar cadeaus met 
een verhaal, en daarbij verkopen we ook juist graag producten, waarbij de 
makers daarvan er écht iets aan hebben”, laat Marga van Paraplu weten. 
 
Eerlijke producten met een verhaal 
En dat zit met items uit de Wereldwinkel natuurlijk wel goed; een leefbaar 
en eerlijk loon is de standaard en biedt kansen voor producenten uit landen 
waar dit nog lang niet vanzelfsprekend is. Veelal bijzondere mensen met een 
eigen verhaal, die dankzij de verkoop van hun producten via de 
Wereldwinkels als ondernemer kunnen groeien en zo hun familie kunnen 
onderhouden. 
 



18 

Perfecte match 
En wat betreft de doelstellingen van beide winkels, is dit een perfecte match. 
Beiden draaien volledig op vrijwilligers en hebben niet als doel om winst te 
maken, maar juist om de wereld een beetje mooier en beter te maken. Zowel 
lokaal, de Paraplu als plek voor sociale verbinding met gratis koffie en een 
gezellig praatje, als op globaal niveau waar de Wereldwinkel zich al jaren 
voor inzet. 
 
Kom langs! 
Voortaan kan iedereen in Voorhout dus terecht bij Paraplu voor een selectie 
van Wereldwinkelproducten. Heb je de smaak te pakken of wil je meer zien? 
Via de Facebookpagina van de Wereldwinkel kun je al veel artikelen 
bekijken en het verhaal erachter lezen. En bezoek uiteraard ook zelf eens de 
Wereldwinkel in Sassenheim of anders de vestiging van de Wereldwinkel in 
Noordwijkerhout.    
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Commissie Vorming en 
Toerusting  

  www.pgsassenheim.nl 
 
Uit het programmaboekje van de Commissie Vorming en 
Toerusting van de gezamenlijke kerken Sassenheim en Warmond. 
Hieronder zijn de activiteiten opgenomen, die plaatsvinden in de periode van 
deze Kerkbrief. Het volledige programma is te vinden op 
www.pgsassenheim.nl onder ‘activiteiten’ en ‘V&T’. 
 
Blijven leren 
Leren houdt niet op na de schooltijd. We zijn nooit te oud om te leren. Met 
het programma voor het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting valt er 
ook weer veel te leren. We wensen u een leerzaam seizoen toe en hopen dat 
u zich voor een of meer activiteiten vooraf aanmeldt. 
 
Aanmelden 
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het 
aanmeldingsformulier op de website van de PG Sassenheim of via de mail. 
De kosten van de avonden zijn € 3,00  per activiteit, tenzij anders vermeld. 
Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt 
opgegeven, dan is het verzoek u af te melden bij de coördinator van die 
avond. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus 
geen bevestiging. Mocht door omstandigheden een datum worden gewijzigd 
of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt u hiervan bericht. 
 
Activiteiten 
 
Bijbelse verhalen stellen Jezus voor 
Data: dinsdag 14, 21 en 28 november 2023 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Inleider: ds. T. Moll 
Locatie: Witte Zaal, Julianakerk 
 
Bijbelverhalen spreken niet vanzelf. Het is een klus om ze te verstaan. Dus 
is de vraag: hebben die verhalen ons nu wat te zeggen of zijn ze stom 
geworden? Ds. Tim Moll zegt zelf hierover: Voor mijzelf blijft het spannend 
en een uitdagend avontuur om ze te lezen. Zeker als het gaat om woorden en 
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daden van Jezus. Zijn naam en betekenis vormen immers de kern van het 
christelijk geloof. We lezen een aantal kernteksten rondom Jezus uit de 
Evangeliën. Hoe wordt hij aan ons voorgesteld? Voorkennis is geen 
voorwaarde, belangstelling wel. 
 
Vespers in de adventstijd 
Datum: dinsdag 28 november, 5, 12 en 19 december 2023 
Tijd: 19.15-19.45 uur  
Leiding: ds. M. Koster en ds. M. van Duijn 
Locatie: Dorpskerk 
 
Het kerstfeest kent een lange voorbereidingstijd. Teksten uit het Oude 
Testament turen naar een verre horizon, een komend rijk. In de 
geboorteverhalen in het evangelie, raakt de Heilige Geest telkens mensen 
aan, die al iets zien van de vreugde die komt. In een donkere periode van het 
jaar en de wereldgeschiedenis, willen we bij elkaar komen in de Dorpskerk; 
midden in het dorp, midden in de wereld. Te midden van mensen steken we 
het licht aan, warmen ons aan de aloude woorden en oefenen het lied van de 
vrede. In de adventstijd is er elke dinsdagavond in de Dorpskerk een vesper 
waarin wij stil worden en ons richten tot God, die licht brengt in de 
duisternis. De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl. 
 
 
 

Candlelight Concert 

  Marti van Beek, secretaris Stichting Vrienden van de Kleine Kerk 
 
Graag nodigen wij je uit voor ons Candlelight Concert op 12 
december om 19:30 uur in de intieme en sfeervolle ambiance van de Kleine 
Kerk. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van 
de Kleine Kerk. Hoewel op het moment van schrijven de exacte agenda voor 
de avond nog niet is vastgesteld, kunnen we je verzekeren dat we een 
geweldige concertervaring zullen bieden. Bereid je voor op een betoverende 
avond vol prachtige muziek en warme sfeer. 
 
Wij hopen dat je deze avond met ons wilt delen. Reserveer de datum en tijd 
in je agenda. Meer informatie zal beschikbaar zijn op onze website: 
www.vriendenvandekleinekerk.nl.  
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Boekentips 

  redactie 
 
Het beste in jou 
Over God's proces van heiliging 
Tineke Tuinder-Krause,  
Uitgeverij: Christelijke Boekencentrale 't Gulden Boek 
ISBN: 9789492831903 
Prijs: € 15,99 
 
Jij bent uniek geschapen en God wil jou graag 
gebruiken zoals je bent, inclusief je afkomst, je 
omstandigheden, je mogelijkheden en beperkingen. Tineke Tuinder neemt 
je mee op ontdekkingstocht door de Bijbel om je te laten zien hoe God met 
gewone mensen aan de slag gaat. Hoe Hij alles en iedereen in hun leven 
gebruikt, niet om van hen andere, betere mensen te maken, maar om het 
beste uit henzelf te halen en van focus te veranderen. Het beste dat Hij al 
voor hun geboorte in hun DNA had verweven. Zodat ze steeds meer worden 
zoals ze bedoeld zijn - geheiligd en bruikbaar voor Hem. Met vragen om 
over na te denken en toepassing op je eigen leven. 
  
 
Vrede op Aarde 
Stefan Paas 
Uitgeverij: Kok Boekencentrum Non-Fictie 
ISBN: 9789043540070 
Prijs: 29,99 
 
Het boek "Vrede op aarde" van Stefan Paas gaat in op de 
vraag hoe relevant de christelijke boodschap is en bevat 
een heldere uitleg. Het christelijk geloof vertelt een 
verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het 
is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal 
zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt? 
Hoe kunnen christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal? In dit 
meeslepend geschreven boek onderzoekt Stefan Paas hoe heil en redding 
voor de samenleving van nu relevant worden. Hij doet dat aan de hand van 
concrete ervaringen en voorbeelden.  
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
8 oktober:  
· Dhr. A. Tibben 
· Bruidspaar Koppendraaier-van den Bos  
· Mevr. I. Keus-Egt  
· Dhr. G.J. Poot  
 
15 oktober:  
· Mevr. A. Klaver-Verbaan  
· Noreen Hartlooper  
· Gert-Jan Hoogeveen  
· Mevr. B.J. Kersbergen-van Vliet  
· Isa Kappe  
 
22 oktober:  
· Dhr. J. Colijn  
· Mevr. J.P. Hordijk-van Os  
· Dhr. L. Ciggaar  
· Bruidspaar Moerkerken-Alleblas  
 
29 oktober:  
· Mevr. E. van der Wilden-van der Velden  
· Bruidspaar van Asselt-Neijenhuis  
· Marga de Winde  
 
5 november:  
· Mevr. J.M. Uijldert  
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Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd binnen Voorhout: 
Dhr. H.W. Snoek 
Mevr. C.J. van der Voort-Rodenburg 
 
 

Kleurplaat 
 
 

  



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 216525 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan 
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
09 08-12-2023 20-12-2023 Kerst  01 19-01-2024 31-01-2024 
02 08-03-2024 20-03-2024 Pasen  03 26-04-2024 08-05-2024 Pinksteren 
04 14-06-2024 26-06-2024 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

De moerbeitoppen ruisten 
 

De moerbeitopen ruisten 
God ging voorbij. 

Neen, niet voorbij, hij toefde; 
Hij wist wat ik behoefde. 

En sprak tot mij. 
 

Sprak tot mij in de stille, 
De stille nacht; 

Gedachten die mij kwelden, 
Vervolgden en ontstelden, 

Verdreef hij zacht. 
 

 Hij liet zijn vrede dalen 
Op ziel en zin 

‘k Voelde  zijn vaderarmen 
Mij koestren en beschermen, 

En sluimerde in. 
 

De morgen die mij wekte 
Begroette ik blij. 

Ik had zo zacht geslapen, 
En Gij, mijn Schild en Wapen, 

Waart  nog nabij. 
 
 
 

Nicolaas Beets. Uit Liedboek voor de kerken. 
 


