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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
 
17 december:   3e Zondag van Advent 
 10.00 uur:    Ds. Gerrit J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
24 december:   4e Zondag van Advent 
 10.00 uur:    Geen dienst 
  

 
 
 
 
 
 
19.00 uur:    Kerstavonddienst met kinderen 

      Ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte Voedselbank Teylingen 
 Autodienst:    geen 
 
 22.00 uur:    Kerstnachtdienst 
      Ds. Ad Alblas, Oegstgeest 
 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 

Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 
 
 
25 december   1e Kerstdag 
 10.00 uur:    Ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in actie/Kinderen in de knel 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-115635943 
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31 december:   Oudejaarsdag  
 10.00 uur:    Geen dienst 
 19.00 uur    Ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: YMCA Rijswijk 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
7 januari:    1e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    Ds. Rianne de Reus, Warmond 
 Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 

14 januari    2e Zondag na Epifanie   
 10.00 uur:    Jaap van der Windt, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
21 januari    3e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    Alex Boshuizen, Voorhout 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie jaarproject: Red een Kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   kinderen van 10 tot 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 
 
28 januari    4e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    Ds. Hedda Klip, zangdienst i.s.m.  
      Schola koor Eklesia 
 Bestemming 1e collecte: YMCA Rijswijk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-115635943 
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De pen van de dominee 
 ds. Hedda Klip 

 
 

Bij de diensten  
Vanaf 3 december zijn we in de advent, de periode van inkeer, 
van voorbereiding op kerst. Als het goed is, krijgt u deze kerkbrief op 20 
december, na de derde advent. De vierde adventszondag is er geen 
kerkdienst, omdat we  die avond al de kerstnachtvieringen hebben. Datzelfde 
geldt voor zondag 31 december.   
 
Kerst Sing-in 
Op vrijdag 22 december om 19.30 uur organiseren de gezamenlijke kerken 
een avond voor het hele dorp, om heerlijk samen kerstliederen te zingen. 
Kees Jan Visser zal ons muzikaal begeleiden die avond. We zullen luisteren 
naar gedichten, gekozen door de drie kerken. De Bartholomeuskerk is 
speciaal verwarmd die avond. Iedereen van harte welkom in onze buurkerk!  
 
Kerst en Oudjaar 
Zondag 24 december is er kinderkerstviering, met toneelstuk en 
kerstliederen, vanaf 19.00 uur. Jonge en oudere gemeenteleden hebben een 
heel leuk en spannend toneelstuk ingestudeerd. De kerk wordt binnen mooi 
versierd en buiten zullen de kaarsjes branden. Na de dienst is er warme 
chocolademelk. 
Om 22.00 uur begint de kerstnachtdienst met ds Alblas, die jarenlang 
voorganger was van de Leidse Binnenstadsgemeente. 
Zondag 25 december om 10.00 uur hopen we vol vreugde de geboorte van 
Jezus Christus te vieren. We hebben zijn komst nodig in onze wereld, die 
somber geworden lijkt te zijn. We zullen bidden -blijven bidden- om vrede 
in de wereld. Er is voor deze dienst een gelegenheidskoortje opgericht, die 
enkele prachtige kerstliederen zullen zingen.  
De oudjaarsviering is oecumenisch. Er zijn maar liefst drie voorgangers in 
de dienst. Diaken Bertijn Prins zal een deel van de dienst op zich nemen 
namens de parochie St Maarten. Namens de Kleine Kerk zullen Annie de 
Jong en ik voorgaan. Annie zal preken over Prediker 3. Ik kan u alvast 
zeggen: het is een mooie preek. Dit wordt de laatste preek voor haar stage. 
Daarna is ze klaar met haar studie. Een goede afsluiting voor haar van het 
oude jaar. De dienst begint om 19.00 uur, in de Kleine Kerk.  
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Huub Oosterhuisviering 
Op 28 januari organiseren we een bijzondere viering, die helemaal in het 
teken zal staan van Huub Oosterhuis. Zoals u weet, was hij een begenadigd 
dichter. We lezen teksten van hem en zingen zijn liederen. Verschillende 
van die liederen staan in het liedboek. Sommige zijn heel bekend en 
populair, zoals ‘De steppe zal bloeien’. Maar ook onbekendere liederen gaan 
we goed zingen, want we worden ondersteund door het koor van de 
Ekklesia, waar mijn echtgenoot in zingt. Zij gaan direct na de dienst weer 
weg om in de Hooglandse Kerk te zingen. 
 
Heilige Landen 
Donderdag 25 januari 2024 om 19.30 zal ik in De Roef in Warmond 
vertellen over Libanon, het land waar ik een paar jaar gewoond en gedoceerd 
heb. Een prachtig land, met zee en bergen en een gastvrije bevolking. Ooit 
was Libanon een redelijk welvarend, christelijk land. Helaas gaat het 
politiek en economisch door allerlei factoren heel slecht. Ik hoop iets te laten 
zien van de rijke cultuur van het land en van de vele kerken en kloosters, en 
zal wat vertellen over de kerkgenootschappen van het Midden Oosten. Er 
zal natuurlijk een gesprek zijn over de huidige zorgwekkende situatie in het 
Midden Oosten. De avond is onderdeel van het Vorming en 
Toerustingsprogramma van de kerken van Teylingen. 
 
Gesprekskring 
Op maandag 22 januari om 19.30 uur komt de gesprekskring in Park 
Overbosch bij elkaar. We lezen verder in Genesis, over het leven van 
Abraham en Sara en hun familie. Iedereen welkom. Opgave kan bij Hanny 
Segaar of bij mij. 
Op 30 januari wil ik voor het eerst een gesprekskring starten in de 
Verdieping, om 10.00 uur. Voor die eerste keer zal ik een thema kiezen. Die 
ochtend zullen we bespreken wat we het liefste gaan doen. Opgave kan bij 
mij. U kunt ook gewoon binnenlopen.  
 
Lief en leed  
Er zijn gemeenteleden die behandeld worden of wachten op een 
behandeling. Anderen herstellen van ziekte. We denken aan hen in onze 
gebeden.  
 
Eeuwigheidszondag 
Bij de lijst van overledenen op eeuwigheidszondag heb ik enkele namen 
genoemd in de kerk die nog niet in de kerkbode stonden, namelijk van 
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Adriana Batteram-le Grand, overleden op 15 maart, in de leeftijd van 92 jaar 
en van Johanna Feenstra-Knoester, overleden op 22 juni, in de leeftijd van 
99 jaar. We hebben die zondag ook Klazina Cornelia Maria Veerman-Marijt 
herdacht. Zij overleed op 15 november 2023, in de leeftijd van 89 jaar.  
 
Zij schonken ons liefde, zorg, vriendschap en wijsheid. 
Ze deelden hun leven met ons, vreugde en pijn. 
We hebben hen toevertrouwd aan God  
toen wij hen niet meer konden vasthouden. 
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak.  
 
Ik wens u allen hele goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar!  
Ds Hedda Klip  
 
 

 
 

 
De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Nog maar even en dan luiden we 2023 uit. Er ligt weer een nieuw jaar voor 
ons. Maar eerst nog even de decembermaand door. Voor sommigen een 
struggle, voor anderen een feestje. Persoonlijk heb ik van allebei wel wat. 
Aan de ene kant die struggle: zakelijk gezien is het altijd een drukke tijd 
voor ons omdat men denkt dat de wereld ophoudt te bestaan na 31 december. 
Alles moet nog even in die ene maand gebeuren. Daardoor ligt er druk op 
het ‘feestje’ gevoel. Ik roep vaak dat ik helemaal geen kerstgevoel heb. Als 
kind had ik dat wel, maar ja toen ervaarde ik nog niet wat wij nu als 
volwassenen wel ervaren: druk.  
 
Onze meiden zijn weg van kerst en hebben het liefst eind november al de 
boom staan met op de achtergrond de Christmas Playlist op Spotify. ‘Rustig 
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aan, eerst Sinterklaas’ roep ik dan. De schoenen worden gezet, liedjes 
zingen, surprises maken en gedichten schrijven; ik hou er zo van! 
Maar nu wilde het dat onze Isa op 5 december met griep uit bed kwam, dus 
werd het hele zakie afgeblazen en verplaatst naar het weekend. 
Manlief had de vrijdag daarvoor de doos met de kunstkerstboom al 
meegenomen van de zaak (‘want dan staat die vast thuis’) … en zo, lieve 
gemeenteleden zat ondergetekende niet op de platte kont een surprise uit te 
pakken maar een kerstboom in elkaar te zetten en dacht bij zichzelf: ‘als 
Sinterklaas dit zou zien …’ 
 
Tegelijkertijd is het dubbel. We leven ons leven en horen en zien wel wat er 
zich allemaal om ons heen afspeelt, maar in de veilige thuisbubbel lijkt dat 
soms te vervagen. De decembermaand … het zal voor velen zeker een 
maand zijn die niet gauw genoeg afgelopen kan zijn. Kijkend naar de wereld 
om ons heen waarin zoveel geweld, machtsmisbruik, machtswellust, 
armoede, klimaatcrisis, verdriet, zorg en pijn is, vraag je je weleens af hoe 
en of dat allemaal goed kan komen. Op de radio hoor ik het bericht dat jonge 
mensen twijfelen over het krijgen van kinderen omdat ze zich zoveel zorgen 
maken. Het klimaat speelt, naast financiële zorgen, een belangrijke rol. In 
een zo sterk veranderende wereld vraag ik mij af hoe we als kerk daarin 
zichtbaar kunnen blijven en zijn.  
 
Ja, we zoeken elkaar als kerken in Teylingen op om elkaar te leren kennen, 
om ervaringen uit te wisselen, om deel te nemen aan elkaars activiteiten en 
om een veilige kerk te zijn voor ons allemaal. Aan die zichtbaarheid werken 
we ook. Als kerkenraad zijn we aan het zoeken naar een juiste invulling. Ik 
zeg het maar gelijk eerlijk; die hebben we niet gelijk. We zullen ook als kerk 
weleens dingen ondernemen waarvan we later denken dat het anders had 
gemoeten. Lieve mensen, het gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Maar 
als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ik wil jullie op het hart drukken 
dat wij als kerkenraad heel graag horen hoe jullie daar als gemeenteleden, 
als christenen over denken. We kunnen het simpelweg niet alleen als 
kerkenraad. Maak bijvoorbeeld eens gebruik van het inloopkwartier 
voorafgaand aan een kerkenraadsvergadering en deel jouw gedachten, 
ideeën of zorgen met ons. Je bent van harte welkom! 
 

Denk met ons mee over het volgende; 
- Hoe kunnen we als kerk meer zichtbaar zijn?  
- Hoe bereiken we jonge mensen tussen de 16-25 jaar en wat kunnen 

wij voor hen organiseren? 
- Kerkbalans nieuwe stijl 
- Heb je zelf nog een idee? 
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Laat het mij weten, laat het ons weten. Schiet mij, de dominee of een ander 
kerkenraadslid eens aan, stuur mij een berichtje via 
voorzitter@kleinekerk.nl … wij horen graag wat jij te vertellen hebt. 

 
Veilige kerk, ik noemde het al eerder en verderop in deze kerkbrief schrijft 
Erik Hietkamp er ook over. Samen met de PG Sassenheim en Warmond is 
hij hier intensief mee bezig geweest. Het is belangrijk om veilig met elkaar 
kerk te kunnen zijn. Tijdens de eerstvolgende gemeenteavond besteden we 
aandacht aan dit onderwerp. 
 
De decembermaand is naast alle ellende toch een maand waarin het 
kerstfeest centraal staat. Wij vieren met elkaar de geboorte van Jezus. 
Een predikant van Goeree-Overflakkee verwoordde Kerst onder andere als 
volgt; Jezus kwam om Koning te zijn, maar dat leek er niet echt op. Alleen 
al de omstandigheden waaronder Hij werd geboren! Maria bracht de Zoon 
van God in een stal ter wereld. “Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem 
in een voederbak, omdat er voor hen nergens plaats was”. Dat Jezus, als 
Zoon van God in een voederbak lag, was niet het gevolg van een toevallige 
samenloop van omstandigheden. Er was geen plaats voor hen in de herberg 
staat er in de Bijbel, wat ten diepste betekende: er was geen plaats voor Hem 
in deze wereld. Toch liep het precies zoals God had gewild. De voederbak 
was namelijk ook een signaal aan de wereld dat Jezus gekomen was om de 
minste te zijn. Hij kwam juist om in liefde veracht en vernederd en zelfs 
uiteindelijk gedood te worden. Hij kwam om de straf van God over de 
mensheid te dragen. Wat wij als mensen, met alle fouten die we maken, 
verdiend hadden kreeg Hij als God en mens tegelijk, over Zich heen. Want 
Kerst kreeg een vervolg op Goede Vrijdag (de dag dat Jezus gekruisigd 
werd) en op het Paasfeest (toen Hij de dood overwon en opstond uit Zijn 
graf). 
 
Met Kerst is er een hele sterke behoefte aan een wereld van vrede. Maar zou 
dat niet altijd zo moeten zijn? We kunnen helaas niet in ons eentje voor 
wereldvrede zorgen. Wat we wel kunnen doen is naar elkaar blijven 
omkijken; bidden voor een ander, luisteren naar een ander, omzien naar een 
ander.  
 
Van ons gemeentelid Theodora Zitman ontving ik een gedicht en dat wil ik 
tot slot met u delen: 
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Als ik de maan kan plukken 
was ik al dicht bij jou 
Als ik jou kan verwarmen 
zal ik jouw deken zijn 
Als ik de nacht kan verlichten 
zal ik je lichten zijn 
Als ik je pijn kan verlichten 
zal ik je zijde zachte medicijn zijn 
Als ik pijn in je ogen kan wegnemen 
was ik ze allang vergeten 
Wat is de pijn zo bitterzoet 
zoals de koude avondgloed 
Wat is het toch met je ziel 
waarom is het zo moeilijk om jou de hand te reiken 
Je geluid is bijna als de wind 
koud en voelbaar 
Als ik diep in je ogen kijk 
snijdt dat zo in mijn ziel 
Als ik de pijn in jouw ziel zie 
is het zo diep dat het niet uit te leggen is 
Als de avondgloed je tegemoet komt 
weet dan dat in de nacht schuilt 
zoveel warmte en genegenheid 
Weet dan de suizende wind 
die weet van jouw pijn en verdriet 
Als ik pijn in je ogen kan wegnemen 
had ik het allang laten verdwijnen 
 
Voor alle dierbare mensen die ik ken 
Wij hebben allen onze pijn en gebreken 
Niet bang zijn, je bent niet alleen 
 
Ik wens u, namens de kerkenraad, hele fijne, mooie en gezegende kerstdagen 
toe en een prachtig 2024. 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, voorzitter 

 

Samen voor de kerk 
van morgen 
Van de voor dit jaar in het kader van de 
actie kerkbalans gedane toezeggingen van 
€ 73.363,50 (329 respondenten) is t/m 1 
december jl. een bedrag van € 68.976,30 
ontvangen. Voor de maand december staat 
er dus nog een bedrag van € 4.387,20 open. 
Gaan we met elkaar dit bedrag volmaken? 

Wij vertrouwen er op dat dit gaat lukken! 
 
We zijn ook alweer bezig met de voorbereidingen voor de actie kerkbalans 
2024. Voor 2023 was de begroting voor de actie kerkbalans een bedrag van 
€ 72.767,00, waar we dus qua toezeggingen overheen zijn gekomen. Voor 
2024 is eerder dit jaar een opbrengst van € 70.950,00 begroot, ofwel een 
daling van 2,5%, overeenkomend met onze lange termijn projecties. Is bij 
het CvK de somberheid soms toegeslagen? Dat zeker niet, ik zou het eerder 
realiteitszin willen noemen. Ons ledenbestand kent namelijk een scheve 
leeftijdsopbouw, waarbij het relatieve aandeel van de ouderen toeneemt. En 
de ervaring leert nu eenmaal dat ouderen gemiddeld genomen meer 
bijdragen dan jongeren (noot: de ook bekende uitzonderingen natuurlijk 
daargelaten!). Inmiddels is gebleken dat we van de voor 2023 toezegde 
bedragen, vanwege overlijdens, verhuizingen en uitschrijvingen, het 
komende jaar bij elkaar forse bedragen gaan missen die nog maar ten dele 
in de begroting 2024 zijn verwerkt. Ofwel: ondanks de begrote daling van 
2,5% zal het nog een hele uitdaging worden met elkaar de begroting te halen. 
We zijn echter hoopvol gestemd dat wij met elkaar toch weer tot een fraaie 
toezegging voor kerkbalans 2024 kunnen komen. Samen kerk zijn, uw 
bijdrage is onmisbaar! Wederom onder dit motto wordt de actie kerkbalans 
2024 gehouden en wel van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. U 
doet straks toch ook weer mee?    
 
Eindejaarcollecte 2023: 
Vanaf 15 december wordt in onze gemeente weer de eindejaarcollecte 
gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar ten goede komen aan de 
uiterst succesvolle Meet & Eat activiteit. Bij deze activiteit, welke met 
regelmaat op zaterdagmiddag tussen 17.00 en 19.00 uur wordt gehouden, 
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staat ontmoeting met gemeenteleden en niet-gemeenteleden centraal en 
wordt ondertussen met elkaar onder het genot van een maaltijd bijgepraat. 
Om deze bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk te houden wordt aan de 
deelnemers geen eigen bijdrage gevraagd. De organisatie is in handen van 
een enthousiaste groep vrijwilligers, maar de inkoop van etenswaren en 
drank kost natuurlijk wel geld. Om deze activiteit levend te houden wordt 
om uw ondersteuning gevraagd. Wilt u voor dit doel een bijdrage storten? 
Dat kan door een overboeking te doen naar NL 85 RABO 037 3731 183 
t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Voorhout o.v.v. “Eindejaarcollecte”. 
 
Onderhoud kerkgebouw 
Voor het onderhoud van ons kerkgebouw vragen we één keer per zes jaar 
rijkssubsidie aan, de zgn. Subsidieregeling Instandhouding Monumenten 
(SIM). De huidige subsidieregeling loopt van 2020 t/m 2025. De subsidie 
bedraagt 60% van de subsidiabele kosten (regulier onderhoud, geen 
restauratie) en bedraagt maximaal 0,5% per jaar van de getaxeerde herbouw-
waarde. Door onvoorziene uitgaven zijn de kosten welke in het kader van de 
t/m 2025 lopende subsidie aanvraag zijn begroot helaas inmiddels al 
overschreden. Dit houdt in dat over de kosten die nog t/m 2025 worden 
gemaakt geen subsidie meer kan worden verkregen. Dat impliceert direct dat 
wij t/m 2025 nog slechts het hoognodige onderhoud aan ons kerkgebouw 
zullen gaan uitvoeren. Gezien de goede onderhoudstoestand van ons kerk-
gebouw moet dat kunnen. Voor de jaren 2026 t/m 2031 zullen wij in het 
eerste kwartaal 2025 een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Wij 
verwachten dan ook in 2026 de onderhoudswerkzaamheden aan ons 
kerkgebouw weer breder te kunnen oppakken dan het hoogst noodzakelijke! 
Om het kerkgebouw in stand te houden worden wij ook ondersteund door 
de eind 2021 opgerichte Stichting Vrienden van de Kleine Kerk.  
 
Onderhoud Boerhaavehuis 
En hoe zit het met het onderhoud van onze voormalige pastorie, het 
Boerhaavehuis? Kort gezegd, ondanks de monumentale status wordt daar 
helaas geen rijkssubsidie voor verstrekt. Dit impliceert dan ook dat wij het 
onderhoud zelf moeten bekostigen. De binnenzijde van het pand wordt door 
de huurder goed onderhouden en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! 
De buitenzijde van het pand is voor onze rekening, waarbij wij ondersteund 
worden door Stichting Het Boerhaavehuis. Om als kerk het onderhoud te 
kunnen bekostigen wordt er vanuit de ontvangen huur voor het onderhoud 
jaarlijks een bedrag opzij gezet. Het restant van de huuropbrengst komt ter 
beschikking van onze kerkelijke gemeente om andere lopende uitgaven mee 
te dekken (het “kerk zijn”). En dit alles is natuurlijk slechts mogelijk dankzij 
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de onuitputtelijke inspanningen van de vele vrijwilligers die wekelijks 
zorgen voor het onderhoud van de Boerhaavetuin. Daar hebben we als kerk 
feitelijk geen omkijken naar en dat is heel fijn! Met elkaar zorgen wij dus 
voor de instandhouding van dit monument welke al meer dan 355 jaar in ons 
bezit is. En dankzij de inspanningen van de Stichting Het Boerhaavehuis en 
de openstelling van de tuin voor het publiek kan heel Voorhout daarvan 
genieten!   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de Diaconie 
 Erik Hietkamp 

 
 

Nieuwe diaken gezocht 
Op zoek naar meer zingeving en hulp geven aan medemensen die dat hard 
nodig hebben? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van de diaconie. 
Als diaken bij De Kleine Kerk speel je een belangrijke rol in het 
ondersteunen van onze gemeenteleden, het organiseren van 
liefdadigheidsinitiatieven en het bevorderen van solidariteit. Samen bouwen 
we aan een hechtere, liefdevolle gemeenschap in Voorhout en daarbuiten. Je 
gaat deel uitmaken van een leuk team om ons te helpen groeien in medeleven 
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en naastenliefde. Heb je interesse? Neem dan contact op met 1 van de 
diakenen of stuur een mailtje naar diaconie@kleinekerk.nl 
 
Jaarproject diaconie: De voedselbank  
Het jaarproject van dit jaar van de diaconie is ‘De Voedselbank Teylingen’. 
De diverse collectes en acties hebben tot nu toe €3.200,- opgebracht, naast 
de vele boodschappen die bij de avondmaalsviering werden ingezameld. 
Bovendien hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan ‘Het Huisgezin’. 
De opbrengst van de collectes voor dit project is bijna €650,-. Bedankt voor 
al de giften en bijdragen!  
 
Nieuw diaconaal project: “Red een kind” 
Na een landelijk of lokaal project volgt voor het komende jaar een 
buitenlands initiatief dat we extra aandacht geven. We hebben gekozen voor 
het project “Red een kind” https://www.redeenkind.nl/. Red een Kind zet 
zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Waarom? Elke dag 
sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. En dat terwijl er 
soms heel weinig nodig is om het verschil te maken. Die werkelijkheid 
willen wij gaan veranderen. Met onze steun kan Red een Kind de 
leefomstandigheden en kansen van kinderen in armoede verbeteren. Wordt 
vervolgd! 
 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Veilige Kerk 

 Erik Hietkamp 
 
In de vorige edities van de kerkbrief heeft Agnes genoemd dat een 
clusterteam drukdoende is om samen met PKN Warmond, PKN Sassenheim 
en PKN Kaag te komen tot beleid in het kader ‘Veilige Kerk’. De landelijke 
PKN heeft de lokale kerkgemeenschappen verzocht om dit onderwerp in hun 
beleid op te nemen. Het doel van de Veilige Kerk’ is dat jij je veilig voelt in 
de Protestantse Kerken in Kaag, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Veilig 
om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en 
vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je 
gesignaleerd hebt. Dat geldt zowel voor onze kerken als voor alle andere 
plekken waar we werken en samenkomen.  
Het clusterteam heeft een 3-tal documenten aangeleverd: een beleidsplan, de 
gedragscode en een taakomschrijving van de vertrouwenspersoon.  
Binnenkort worden deze documenten op onze website gepubliceerd. 
Bovendien zijn er 2 vertrouwenspersonen voor onze kerk voorgedragen.   
Een onderdeel van ‘Veilige Kerk’ is bovendien het aanvragen van de 
zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij tal van verenigingen 
en organisaties is dit al gewoon en maakt onderdeel uit van het 
vrijwilligerswerk. Voor onze kerk is de planning dat de komende maanden 
voor alle leden van de Kerkenraad de VOG’s worden aangevraagd, gevolgd 
door een verdere uitrol voor alle anderen die namens de gemeente pastorale 
taken hebben, vrijwilligers die herhaaldelijk als volwassene samen zijn met 
minderjarigen of kwetsbare mensen en vrijwilligers met een financiële 
verantwoordelijkheid. 
Tijdens de eerstkomende gemeenteavond besteden we meer aandacht aan dit 
belangrijke onderwerp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie van de Kerkbrief wenst u 
gezegende Kerstdagen en een gezond 2024 
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Boekentips 

  redactie 
 
Het beste in jou 
Hrytsak, Yaroslav; Gerbish, Nadiyka 
Uitgeverij: Ark Media  
ISBN: 9789033803925 
Prijs: € 17,99 
 

Het prachtig geïllustreerde boek Kerst in Oekraïne 
geeft vanuit het kerstverhaal een unieke kijk op de 
zowel rijke als moeizame geschiedenis van het land waar oost en west elkaar 
ontmoeten. In kerstliederen, traditionele recepten en heldere historische 
uiteenzettingen wordt de lezer meegenomen in uitingen van blijdschap, 
geloof, cultuur en volharding in verdriet. Deze elementen maken dit boek tot 
een bijzondere uitgave.Yaroslav Hrytsak is een bekende Oekraïense 
historicus. Hij doceert aan de Oekraïense Katholieke Universiteit. Hij heeft 
veel geschreven en daarvoor talloze nationale en internationale 
onderscheidingen gekregen. Nadiyka Gerbish is een Oekraïense auteur, 
vertaler en mensenrechtenadvocaat. Ze heeft negentien boeken geschreven, 
waaronder vele bestsellers. 

 
 
KERSTFEEST IN DE VERTE 
M.H. Karels-Meeuse 
Uitgeverij:Den Hertog 
ISBN: 9789033124822 
Prijs:€ 9,90 
 
Rens is met zijn ouders en zusjes verhuisd van een 
dorp naar een stad. Het is wel even wennen in een 
flat. Papa is vaak stil en mama heeft vaak hoofdpijn. 
Rens wil graag avonturen beleven. Hij krijgt op zijn 
tiende verjaardag een verrekijker, die van opa is 
geweest. Zou hij er iets spannends mee kunnen doen? Vaak tuurt Rens met 
zijn verrekijker of er iets te beleven valt. Op een avond vlak voor het 
kerstfeest ziet hij een paar meisjes naar de School met de Bijbel gaan. 
Daar wil Rens meer van weten! Met zijn verrekijker gaat hij op pad, de 
meisjes achterna. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 

12 november: 
 Mevr. C.J. van der Voort 

 

19 november: 
 Bruidspaar Koense-Hogendoorn 
 Bruidspaar Twigt-ten Hoonte 
 Mevr. S.E.M. Ouwehand 

 

26 november: 
 Mevr. N. Haasnoot-Ronner 

 

3 december: 
 Dhr. J.C. Jongbloed 
 Mevr. J.G.A. de Mooij 

 

10 december: 
 Mevr. F. Bol-Zwaan 
 Bruidspaar Stam - van Dijk 

 
 
 

 
Verhuizingen 
 

Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken 
Mevr. J. Scheffelaar Klots-van Egmond 
Dhr. L.M. van Rijn 
Mevr. M.G. Jansze 
 

Verhuisd (binnen Voorhout) 
Dhr. S. Guijt 



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Martha Mosselman, Pieter Woutersstraat 73, martha@mosselman.nu 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 216525 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan 
de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
01 19-01-2024 31-01-2024   02 08-03-2024 20-03-2024 Pasen 
03 26-04-2024 08-05-2024 Pinksteren 04 14-06-2024 26-06-2024 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Een ster ging op uit Israël 
 

Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht 

Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 

die onze naam draagt en ons lot 
die nacht begon zijn rijk. 

 
De herders hebben het gezien 

in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 

zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 

verlosten waren zij 
Dor hout ging bloeien als een roos,  

woestijn werd tot een wei 
 

Gij morgenster en mensenzoon,  
breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na,- 

dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria.  

 
Jan Duin – Uit liedboek voor de kerken 

 
 


