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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
4 februari    5e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    ds. Nico Dijkdrent, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   zaterdag 03-02, kinderen 10 tot 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
11 februari   6e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Noodhulp 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 

18 februari   Zondag Invocabit (Roept Hij mij aan) 
 10.00 uur:    pastor Fred van der Louw, Heemskerk 
 Bestemming 1e collecte: Het Huisgezin 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   kinderen 10 tot 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
25 februari   Zondag Reminiscere 
     (Gedenk uw barmhartigheden) 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Vluchtelingenwerk Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
3 maart    Zondag Oculi (Ogen) 
 10.00 uur:    ds. Dirk-Jan Thijs, Den Haag 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Kleine Kerk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   zaterdag 02-03, kinderen 10 tot 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
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10 maart    Zondag Laetare (Verheug U) 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Zending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 216525 
 
17 maart    Zondag Judica (Doe mij recht) 
 10.00 uur:    pastor Fred van der Louw, Heemskerk 
 Bestemming 1e collecte: Zonnebloem afdeling Teylingen 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   kinderen 10 tot 14 jaar 
Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 

24 maart    Palmpasen 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Project Diaconieën Teylingen: MAF 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De pen van de dominee 
 ds. Hedda Klip 

 

Bij de diensten  
Op zondag 11 februari vieren we het Heilig 
Avondmaal. We hebben daar de juiste vorm nog niet voor gevonden, zoals 
u heeft gemerkt. We zijn allemaal heel blij met ons Kleine Kerkje, maar hier 
lopen we een beetje tegen de grenzen van de ruimte op. Probleem is dat de 
stoelen niet allemaal los mogen staan. De diakenen, de ouderlingen en ik 
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gaan binnenkort in gesprek hoe het beter zou kunnen. Mocht u suggesties 
hebben, die zijn erg welkom. Deze keer in februari vieren we het zoals u 
gewend was, lopend langs de tafel. Er is geen collecte aan tafel. De zondag 
erna begint de veertigdagentijd. De liturgische kleur verandert naar paars, de 
kleur van inkeer en geestelijke voorbereiding.  
 
Bible Basics 
Waarschijnlijk heeft u gemerkt, dat de kindernevendienst een andere 
methode gebruikt. Ze zijn overgestapt naar Bible Basics van het NBG. Die 
methode heeft het voordeel dat de kinderen zo de hele Bijbel doorgaan en 
de kernteksten van ons geloof leren kennen. Ze volgen dus niet meer het 
oecumenisch leesrooster. Op de zondagen dat ik voorga, probeer ik dezelfde 
teksten te behandelen, zodat ouders en kinderen met elkaar in gesprek 
kunnen gaan. Gastpredikanten zijn natuurlijk vrij in hun tekstkeuze. De 
eerste twee zondagen van februari behandelt Bible Basics Ruth. In de 
veertigdagentijd gaan ze over op Petrus. “Met Petrus op weg naar Pasen”, 
heet het programma. De werkvormen zijn heel creatief en aansprekend.  
 
Taizé-vieringen 
In maart hopen we samen met de RK parochie de eerste Taizé-viering te 
organiseren. Binnenkort leggen we de data vast. U hoort van mij. 
 
Spiritueel wandelen 
Zondag 28 januari zijn we wat eerder in de kerk gekomen, om voorafgaand 
aan de dienst met elkaar te wandelen en na te denken over de herdichting 
van psalm 8 door Huub Oosterhuis. We willen dat vaker gaan doen, dus ik 
prik hierbij maar direct een volgende datum. Dat is zondag 10 maart, zondag 
Laetare, verheugt u. Een mooie zondag voor een wandeling! We verzamelen 
bij de kerk om 9.00 uur. Ik zal zorgen voor een tekst, met eventueel vragen 
om over na te denken. We wandelen een half uurtje. Daarna staat de koffie 
klaar. 
 
Bastiaan Ragas 
Op de kerk-app heeft u het al gelezen: de gezamenlijke kerken organiseren 
in Lisse een voorstelling van Bastiaan Ragas over de Bijbel, “In Gods 
Naam”, op maandag 11 maart. Mocht er voldoende belangstelling voor zijn, 
dan kunnen we met enkele gemeentes een nabespreking organiseren. Ik hoor 
graag uw reacties. 
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Gesprekskring 
Op maandag 18 maart om 19.30 uur komt de gesprekskring in Park 
Overbosch bij elkaar. Iedereen welkom. Ivm de mee te nemen koffie en thee 
graag opgave bij Hanny Segaar of bij mij. 
Op 20 februari zullen we de tweede bijeenkomst houden van de 
gesprekskring in de Verdieping, om 10.00 uur. Opgave kan bij mij. U kunt 
ook gewoon binnenlopen. 
 
Lief en leed  
Er zijn gemeenteleden die behandeld worden of wachten op een 
behandeling. Anderen leven met ziekte. We denken aan hen in onze gebeden 
en proberen hen nabij te zijn.  
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten  
Ds. Hedda Klip  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elkaar inspireren 
   Weten wat er speelt in je omgeving 
 

                                  De Kerkbrief houdt je op de hoogte! 
 

Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
 
De Kleine Kerk op de kaart zetten, dat is een belangrijke pijler dit jaar.  
Onszelf als christelijke gemeente laten zien aan Voorhout en Teylingen, 
zodat mensen weten dat ze welkom bij ons zijn.  Onze kerk-app is succesvol 
en ik geniet altijd van de leuke berichten die erop verschijnen. Dit is echter 
alleen zichtbaar voor de leden, dus naar binnen gekeerd. Daar is niks mis 
mee, maar die zichtbaarheid naar buiten is evenzo belangrijk. 
Letterlijk: op de braderie en de kerstmarkt…misschien nog een actie rond 
de Pasen. Verder, de website wordt vernieuwd en ook zijn we aan het kijken 
hoe we social media kunnen inzetten. Daarmee willen we ook jeugd en 
jongeren bereiken. Doel van dit alles is niet, de kerk vol en de geldstroom 
omhoog. Het doel is zichtbaarheid en verwelkoming.  
 
In de aankomende weken staat er een gemeenteavond op de planning. In 
februari komen de vertrouwenspersonen zich voorstellen aan de kerkenraad, 
dit alles rondom het thema Veilige Kerk waar Erik Hietkamp en ik al eerder 
over schreven. Tijdens de gemeenteavond zullen de vertrouwenspersonen 
ook kennis met jullie komen maken. Hoe ziet een veilige kerk er uit? Wat 
moet je daarvoor doen? Deze vragen komen aan bod tijdens de avond. Een 
veilige kerk is belangrijk, kijkend naar het verleden, en is nog belangrijker 
met het oog op de toekomst.  
Hou de app in de gaten voor de datum, deze zal naar alle waarschijnlijkheid 
in maart plaatsvinden. 
 
Vanaf 28 januari startte iets nieuws; wandelen vóór de dienst. Tijdens 
startzondag werd het tijdens de dienst gedaan en nu hebben we het ervoor 
gedaan. Op 28 januari was er een Huub Oosterhuisdienst. Voorafgaand aan 
de dienst verzamelden de wandelaars om 09.00 bij de kerk waar een psalm 
van Huub Oosterhuis werd uitgereikt. In groepjes van 2/3 personen 
wandelden we een route van ongeveer een half uur via het sportpark. Tussen 
09.30/09.45 was er voor de wandelaars gelegenheid om een kopje 
koffie/thee te drinken in De Verdieping en aansluitend gingen we naar de 
dienst. 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, voorzitter 

 

Samen voor de kerk van morgen 
In de loop van december en begin januari 
ontvingen wij nog een flink aantal  betalingen 
voor kerkbalans 2023. Wij zijn daarmee 
uitgekomen op een opbrengst van € 72.639,61 
voor 2023 en dat bij toezeggingen van  
€ 73.663,50. Voor 2023 was een opbrengst 
begroot van € 72.767,00, dus daar zijn we op 

ongeveer € 100,00 na op uitgekomen! Al met al een bijzonder mooie 
prestatie. Dank aan allen die hun bijdrage aan dit fraaie resultaat voor 
kerkbalans 2023, op welke wijze en in welke mate dan ook, hebben geleverd.  
Vergelijken we de toezeggingen en opbrengsten van 2023 met die van de 
voorgaande jaren dan blijkt helaas wel dat we aan het teruglopen zijn: 
 

 
 
We komen doorgaans rond het bedrag van de toezeggingen uit, maar we 
kunnen er niet omheen dat het aantal deelnemers aan de actie kerkbalans en 
het totaal toegezegde en daarmee ook het betaalde bedrag daalt.   
 
In het derde kwartaal van 2023 hebben wij een begroting voor kerkbalans 
2024 gemaakt. We hebben toen voor het jaar 2024 een opbrengst begroot  
van € 70.950,00, ofwel een daling van 2,5%, hetgeen overeenkomt met onze 
lange termijn projecties. In de vorige Kerkbrief schreef ik daar al over. Ook 
dat na het opstellen van de begroting 2024 is gebleken dat we in dit jaar 
vanwege overlijdens, verhuizingen en uitschrijvingen, bij elkaar forse 
bedragen gaan missen die nog maar slechts ten dele in de begroting 2024 
zijn verwerkt. Ofwel: ondanks de begrote daling van 2,5% zal het nog een 
hele uitdaging worden om in 2024 de begroting te halen. We zijn echter 
hoopvol gestemd dat wij met elkaar toch weer tot een fraaie toezegging voor 
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kerkbalans 2024 kunnen komen. Want de middelen zijn nodig om met elkaar 
onze kerkelijke gemeente draaiend te houden, de kerkdiensten te houden, 
het traktement van de predikant(-en) te voldoen, De Verdieping en ons 
kerkgebouw te onderhouden en warm te stoken, activiteiten te organiseren 
etc... 
De actie kerkbalans 2024 is inmiddels geëindigd en we zijn de toezeggingen 
aan het inventariseren. U hoort daar natuurlijk de komende maanden over. 
Mocht u een toezeggingsformulier of een e-mail hebben gemist (let op: soms 
komt onze mail in een spam-box terecht, kijk daar dan ook even in), meld 
dit dan via florusjan@kleinekerk.nl. Florus Jan de Wolf zorgt er dan voor 
dat u alsnog uw toezegging voor een bijdrage kunt doen! 
Onze dank gaat uit naar de trouwe groep van 14 vrijwilligers die in de kou 
de brieven voor de actie kerkbalans hebben rondgebracht en de 
antwoordenveloppen weer hebben opgehaald. Het is fijn om jaarlijks weer 
op deze vrijwilligers te kunnen terugvallen! Ook veel dank aan Florus Jan 
de Wolf die dit alles mogelijk heeft gemaakt en de e-mails heeft verzorgd. 
En natuurlijk gaat onze dank uit aan allen die al enthousiast op onze oproep 
voor een financiële bijdrage in 2024 hebben gereageerd, of dit mogelijk 
alsnog gaan doen. Samen kerk zijn, eenieders bijdrage is onmisbaar, ook die 
van u!  
 
Eindejaarcollecte 2023 
De opbrengst van de eindejaarcollecte 2023 is bestemd voor de uiterst 
succesvolle Meet & Eat activiteit van onze gemeente. Aan deze oproep is op 
een geweldige manier gehoor gegeven, al met al ontvingen wij een bedrag 
van € 3.175! Deze opbrengst is aanzienlijk meer dan de opbrengst in 2022 
van € 2.195 (jeugdwerk) en 2021 van € 2.840 (opsplitsing winkels). Veel 
van onze gemeenteleden hebben weer een bijdrage aan dit fraaie resultaat 
geleverd, waarvoor hartelijk dank! 
 
Archief 
Roel Steenbergen heeft zich in de afgelopen jaren bijna wekelijks bezig 
gehouden met het op orde brengen van ons archief. Vergaderstukken, 
documenten, brieven, bouwtekeningen e.d. zijn van jaren terug door zijn 
handen gegaan en stuk voor stuk beoordeeld, of deze al dan niet bewaard 
moesten worden. Dat wat er bij hem was aangeleverd is nu op orde en dat is 
nog zachtjes uitgedrukt. De documenten zijn door hem namelijk bijzonder 
goed geïnventariseerd, geordend en gerangschikt. En dat het heel fijn is dat 
dit is gedaan, kan ik uit eigen ervaring melden. In het afgelopen jaar heb ik 
namelijk 4-5 keer stukken nodig gehad (besluiten, bouwtekeningen etc.) en 
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werkelijk steeds binnen één minuut had ik het benodigde document 
gevonden. Roel heeft in stilte met een kop koffie en een koekje z’n werk 
fantastisch gedaan, waarvoor wij hem hartelijk willen bedanken! 
Maar…………….. Roel gaat verder, zie zijn stukje elders in deze Kerkbrief. 
 
De Verdieping 
Vorig jaar schreef ik in de 2e editie van de Kerkbrief dat we met de huur- en 
consumptie-inkomsten van De Verdieping in 2022 weer op het pré-corona 
niveau zaten. Nu bijna een jaar later kan ik u melden dat de stijgende lijn 
zich hard heeft doorgezet. In 2023 realiseerden we namelijk een stijging in 
de inkomsten van maar liefst 58% en dat is een bijzonder mooie prestatie 
van alle betrokkenen. Het wordt wel steeds lastiger om alle huuraanvragen 
een plekje te geven, maar dat geeft wel aan dat De Verdieping in een 
behoefte voorziet. Zo huisvesten wij alweer 11 maanden voor drie dagdelen 
in de week een talen- en inburgeringscursus en steeds meer VVE’s en andere 
partijen weten voor hun vergaderingen de weg naar De Verdieping te 
vinden. En dan natuurlijk nog onze vaste huurders: de afdeling Voorhout 
van  Seniorenvereniging Teylingen, VW Dance Studio, Baptistengemeente 
Kaleb Teylingen etc. Allen huurders waar we stuk voor stuk blij mee zijn! 
Vanuit de opbrengsten van De Verdieping worden enerzijds de lasten van 
het pand betaald en kunnen we daar ook zelf onze activiteiten ontplooien en 
komt de opbrengst verder rechtstreeks ten goede aan onze plaatselijke 
gemeente om daarmee onze overige lasten te dekken. 
 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De geschiedenis van de Kleine Kerk 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 
 

Inleiding 
Tijdens mijn archief 
werkzaamheden stuitte ik op 
een stuk getiteld: Hervormde 
Gemeente te Voorhout 
bewerkt uit het archief door ds. 
J.W. de Jong. Dit stuk 
inspireerde mij om meer te 
weten te komen over de 
geschiedenis van onze Kleine 
Kerk en dit niet alleen voor 
mijzelf te houden, maar ook 
met u te delen middels een 
bijdrage in de kerkbrief. Ook 

heb ik voor dit stuk gebruik gemaakt van de aantekeningen die dhr. D. van 
der Tang gemaakt heeft. Daarnaast heb ik ook gedeelten overgenomen uit 
het boek ‘Uit Voorhouts Verleden’ van Walfridus de Mooij en het boek ‘De 
Bartholomeuskerk -de grote en de kleine kerk- van Voorhout’ van A.M. 
Hulkenberg. In deze uitgave van de kerkbrief het eerste deel van de 
geschiedenis. 
 
Het begin 
Betrekkelijk vroeg heeft hier in de streek het christendom vaste voet 
gekregen. Een zekere Adalbertus, één van de Benedictijner monniken, die 
tezamen met Willibrord de kerstening van de Friezen en Saksen op zich nam, 
zou in Noordwijk (Nortgo), Voorhout (Foranholte) en Velzen de eerste 
“moederkerken” in de streek gevestigd hebben. Al deze parochies werden in 
de achtste eeuw ingelijfd bij de kerkelijke goederen van de toen florerende 
abdij van Echternach (Luxemburg). Waarschijnlijk als gevolg van de 
aanvallen der Noormannen, die langs de Rijn het land binnendrongen en 
plundertochten ondernamen is het contact met het veraf liggende Echternach 
verbroken en zijn de plaatselijke kerken met goedvinden van de bisschop 
van Utrecht aan de opkomende abdij van Egmond geschonken. 
Al in het jaar 950 wordt Foranholte (de oudst bekende naam van Voorhout)  
genoemd door graaf Dirk II. Of er dan al een kerk is, is niet bekend, maar in 
een open brief uit 1064 van keizer Hendrik IV van het Duitse Rijk is er 
sprake van het gehucht Foranholte met kerk. In 1083 memoreert graaf 

De Kerk van Voorhout - 1726 
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Diderijk V in een brief van 24 augustus het dorp en de kerk, die gewijd is 
aan de Heilige Bartholomeus, met kapellen. 
 
Hoe die kerk er precies heeft uitgezien is niet bekend. Tussen wat huisjes en 
een paar boeren bedoeningen op een deels kunstmatig opgeworpen terp was 
het misschien een kapelletje van hout in elkaar getimmerd, of een heel 
eenvoudig van tufsteen opgetrokken zaalkerkje. Daarna is mogelijk een 
Romaans kerkje gebouwd, met dikke muren en kleine vensters.  
Er is veel vertimmerd en verbouwd, maar het gedeelte waar we nu kerken is 
hoogstwaarschijnlijk het koor van de oude kerk welke dateert uit de 14e 
eeuw. Bij een verbouwing in 1913 zijn er fundamenten blootgelegd, die 
direct bleken te rusten op zandgrond 1,40 meter onder het maaiveld. Deze 
fundering was opgetrokken van reuzemoppen zonder bekleding van 
natuursteen. 
 
Er is weinig bekend van het kerkelijk leven van de bewoners van Voorhout, 
wat we wel weten is dat enkele vooraanstaande personen ( o.a. twee adellijke 
dames) er prijs op stelden een stichting in het leven te roepen, vicarie 
genaamd, en daaraan bepaalde goederen te schenken. Zij benoemden een 
priester met de titel van vicaris; deze had de plicht aan een bestaand of nieuw 
op te richten altaar in de kerk van Voorhout dagelijks missen te lezen voor 
de zielenrust van de stichters en hun verwanten, terwijl hij een zeker 
inkomen kon trekken uit het aan de vicarie geschonken goed. Zulke 
vicarieën zijn o.a. gesticht door jonkvrouwe Willaem van Teylingen. Deze 
jonkvrouw ging in 1305 zelfs zover, dat zij een afzonderlijke kapel aan de 
kerk van Voorhout liet bouwen voor het zielenheil van zichzelf en van haar 
ouders. Waarschijnlijk is de uitbouw, waar nu orgel en piano staan zo’n 
vicariekapel geweest. 
 
Deze kerk met al zijn kapellen en vicariën valt in 1581 toe, onder pastoor 
Marten Jans Serrey, die overgaat tot de “gereformeerde belijdenis”, aan de 
Reformatie. ’s Morgens doet de pastoor nog de mis en ‘s avonds preekt hij 
in dezelfde kerk de nieuwe leer. Serrey is zelf ook niet erg gelukkig met zijn 
eigen keuze, maar geld verzoet hier de arbeid. Sinds 1579 werden priesters 
niet meer betaald en dominees wel dus was de keuze bepaald. Vanaf 20 
maart 1579 ontvangt hij traktement. In 1587 wordt hij op de Synode 
besproken als onbekwaam van ouderdom en onwetendheid. Geen vleiend 
rapport dus en in 1591 wordt hij heen gezonden, oorzaak: zwakheid van 
memorie. 
 
Wordt vervolgd. 
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Inleveren archiefstukken  

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 
 
Als Protestantse Gemeente Voorhout zijn we vanuit de PKN verplicht een 
archief bij te houden. Ik doe dat voor onze kerk sinds een jaar of drie. In die 
tijd heb ik het papieren archief, zoals ik dat aantrof opgeschoond en 
geordend. Toch zou het heel goed kunnen dat er bij de Kerkenraad, het 
College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en allerlei commissies uit heden 
en verleden nog verschillende papieren stukken liggen. Zoals bijvoorbeeld 
notulen van vergaderingen, correspondentie, beleidsplannen, contracten, 
huurovereenkomsten etc. 
Ik zou dan ook willen vragen om deze stukken op het kerkelijk bureau neer 
te leggen, of in de brievenbus van het kerkelijk bureau te doen. 
Nu het papieren archief zo goed als klaar is, zou ik ook willen vragen om 
uw digitale archief tot zover mogelijk, netjes geordend, bij mij na een 
afspraak over hoe, wat en waar in te leveren. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
 

Nieuws van de begraafplaats 
 Jan Mosselman, administrateur begraafplaats 

 
Wanneer de grafrechten voor een graf verlopen, wordt de rechthebbende 
daarover ruimschoots voor de vervaldatum geïnformeerd.  Die kan dan met 
familie of overige betrokkenen overleggen of men de rechten wel of niet wil 
verlengen. Per 1 januari 2024 verliepen de grafrechten van 10 graven op onze 
begraafplaats. De rechthebbenden van 7 graven hebben aangegeven te willen 
verlengen. Dat betekent dat 3 graven opnieuw kunnen worden uitgegeven. 
 
Wanneer de rechthebbende van een graf niet bekend is, of niet reageert op 
meerdere schriftelijke verzoeken voor verlenging of beëindiging van de 
grafrechten, dan wordt een voorgeschreven procedure gestart. Zo is in augustus 
2022 een rechthebbende aangeschreven van een graf waarvan de rechten per 1 
januari 2023 zouden vervallen. Helaas kwam de post, ook aangetekend, 
ongeopend retour en meerdere zoektochten naar het kennelijk juiste adres van 
de rechthebbende hadden geen resultaat.  
 
Volgens de procedure is bij het betreffende graf een bordje geplaats met het 
verzoek of de rechthebbende zich wil melden bij de administrateur. Ook is 
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daarvan melding gemaakt op de mededelingenborden bij de toegangen van de 
begraafplaats. Tenslotte zijn er berichten geplaatst in onze Kerkbrief, de Kleine 
Kerk app en op de website. Wanneer er dan binnen een jaar vanaf de 
vervaldatum van de grafrechten niet wordt gereageerd, dan vervallen deze en 
mag het graf opnieuw worden uitgegeven. Het is niet noodzakelijk, maar wel 
wenselijk dat een dergelijk voorstel ook door de kerkenraad wordt bekrachtigd. 
Dit is gebeurd in de kerkenraadsvergadering van 19 december jl. De 
grafbedekking en de grafsteen van het betreffende graf kunnen worden 
verwijderd en het graf kan worden geschud, waarna het graf opnieuw wordt 
uitgegeven. Het is dus zaak dat wijzigingen in de contactgegevens van de 
rechthebbende altijd worden doorgegeven aan de administratie van de 
begraafplaats om nare situaties, zoals hierboven beschreven, te voorkomen. 
 
Aanplant taxushaag 
Al eerder maakte ik melding dat de begraafplaats op een aantal plaatsen wordt 
verrijkt met een taxushaag. Vanwege het slechte weer in het najaar is het daar 
niet van gekomen. Binnenkort wordt gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden en naar verwachting zal het plaatsen van de diverse hagen 
begin maart worden gerealiseerd. 
 
Groen- en plasticafval 
Veel graven worden door nabestaanden uitstekend onderhouden. Het is dan 
onvermijdelijk dat daardoor groen- of plasticafval ontstaat dat over het 
algemeen wordt gedeponeerd in de kleine zinken vuilnisbak (zonder bodem!) 
die naast de kerk staat. Door het vele afval is deze emmer vaak vol en beland 
het afval ernaast. Wist u dat er op de begraafplaats ook 2 grote afvalcontainers 
staan voor groen- en plasticafval? Die staan nabij het Baarhuisje, in de 
doorloop naar de Algemene Begraafplaats. We doen dus een dringend beroep 
om groen- en plasticafval voortaan daarin te deponeren. Dat is duurzaam en 
ook nog eens beter voor het milieu. Via een bordje bij de oude vuilnisbak 
worden bezoekers van de begraafplaats gewezen op deze mogelijkheid. 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 
 
4 feb zondag Genezing en verkondiging Marcus 1:29-38 
5 feb maandag Toevlucht Psalm 31 
6 feb dinsdag Onderzoek van huidkwalen (deel 1) Leviticus 13:1-11 
7 feb woensdag Onderzoek van huidkwalen (deel 2) Leviticus 13:12-23 
8 feb donderdag Onderzoek van huidkwalen (deel 3) Leviticus 13:24-37 
9 feb vrijdag Onderzoek van huidkwalen (deel 4) Leviticus 13:38-46 
10 feb zaterdag Verborgen zonden Psalm 32 
11 feb zondag Het goede nieuws gaat op pad Marcus 1:39-45 
12 feb maandag Geloof en vergeving Marcus 2:1-12 
13 feb dinsdag Radicale roeping Marcus 2:13-22 
14 feb woensdag  Dorstige grond Jeremia 14:1-10 
15 feb donderdag Valse profeten ontmaskerd Jeremia 14:11-16 
16 feb vrijdag Huilend hart Jeremia 14:17-22 
17 feb zaterdag Uit de diepte Psalm 130 
18 feb zondag Geroepen Jeremia 1:4-12 
19 feb maandag De pan kookt over Jeremia 1:13-19 
20 feb dinsdag Heer, red mij! Psalm 116 
21 feb woensdag In het hart gegrift Jeremia 17:1-18 
22 feb donderdag Sabbat als maatstaf Jeremia 17:19-27 
23 feb vrijdag Licht en redding Psalm 27 
24 feb zaterdag Groei in geloof 2 Petrus 1:1-11 
25 feb zondag Getuigen van Gods gorie 2 Petrus 1:12-21 
26 feb maandag De pottenbakker en het klei Jeremia 18:1-12 
27 feb dinsdag Roep om rechtvaardigheid Jeremia 18:13-23 
28 feb woensdag Zuiver hart Psalm 51 
29 feb donderdag Gebroken  Jeremia 19:1-9 
1 mrt vrijdag Onherstelbaar Jeremia 19:10-15 
2 mrt zaterdag Hemel en aarde getuigen Psalm 19 
3 mrt zondag Vloek Jeremia 26:1-9 
4 mrt maandag Onschuldig bloed Jeremia 26:10-19 
5 mrt dinsdag Hulpkreet Psalm 102:1-15 
6 mrt woensdag Herboren Psalm 102:16-29 
7 mrt donderdag Oordeel en redding 2 Petrus 2:1-10a 
8 mrt vrijdag Eigen schuld 2 Petrus 2:10b-22 
9 mrt zaterdag Vrede voor Jeruzalem Psalm 122 
10 mrt zondag Beste ballingen… Jeremia 29:1-14 
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11 mrt maandag Bedorven vijgen Jeremia 29:15-32 
12 mrt dinsdag Overvloed Johannes 6:1-15 
13 mrt woensdag Verzadigd Johannes 6:16-29 
14 mrt donderdag Brood uit de hemel Johannes 6:30-40 
15 mrt vrijdag Levengevend Johannes 6:41-59 
16 mrt zaterdag Woorden van leven Johannes 6:60-71 
17 mrt zondag Een nieuw verbond Jeremia 31:27-40 
18 mrt maandag Verlost Jeremia 32:1-15 
19 mrt dinsdag Tekenen en wonderen Jeremia 32:16-25 
20 mrt woensdag Hardleers Jeremia 32:26-35 
21 mrt donderdag Eensgezind Jeremia 32:36-44 
22 mrt vrijdag Schuilplaats Psalm 118:1-16 
23 mrt zaterdag Poorten van gerechtigheid Psalm 118:17-29 
24 mrt zondag Door de poort Marcus 11:1-11 

 
 
 
 

Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken 
Mevr. A.C. van Egmond 
Mevr. J. Kerklaan 
 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
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Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
17 december: 

 Mevr. W.H. Valten-Kiewiet 
 Mevr. A. Prins-Alleblas 
 Bruidspaar Kromhout-Jungerius 
 Bruidspaar Bruning-de Jong 
 Bruidspaar Jansze-Vrouwenvelder 
 Dhr. R. Steenbergen 

 
24 december: 

 Mevr. A.C. Molenaar 
 Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
 Mevr. T.E.S. Zitman-Kardono 

 
31 december: 

 Mevr. A. Voogt 
 Bruidspaar Haasnoot-van der Bent 

 
7 januari: 

 Mevr. C.A. van Velzen-den Haan 
 
14 januari: 

 Mevr. J. Bol-Boom 
 Bruidspaar Jongbloed-Meijer 
 Dhr. C.L. Leijnse 

 
21 januari: 

 Dhr. W.L. van Kempen 
 Mevr. R. Assies-Heijs 
 Mevr. A.M. van Egmond-Vianen 
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                  Jezus die langs het water liep 
 
 
 

Jezus die langs het water liep ' 
en Simon en Andreus riep, 
om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 
'k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor na deze'- 

Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 
 

Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede, 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 
alles,- het eeuwig leven. 

 
 

Lied 531 Liedboek voor de kerken. 
tekst Ad den Besten. 

 


