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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 

kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 

 

24 maart    Palmpasen 
10.00 uur: Oecumenische gezinsdienst in de 

Bartholomeüskerk 

ds. Hedda Klip en diaken Jan Lamberts

 Kindernevendienst: groep 1 t/m 6 

 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 

28 maart    Witte Donderdag 

 19.30 uur:    ds. Hedda Klip, Heilig Avondmaal 

 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen 06-12252614 

 

29 maart    Goede Vrijdag 

 19.30 uur    ds. Hedda Klip 

 Autodienst:    dhr. G den Haan, tel. 221639  

 

30 maart    Stille Zaterdag 

 21.30 uur    mevr. Judith van der Vis 

 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
31 maart    Pasen 

 10.00 uur:    Familiedienst: ds. Hedda Klip  

 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 

 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
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7 april    Zondag Quasi Modo Geniti 

     (als pas geboren kinderen) 

 10.00 uur    ds. Gerrit van Klaveren 

 Bestemming collecte:  Dorcas 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

 Autodienst:    dhr. G den Haan, tel. 221639 

 

14 april    Zondag Misericordia Domini 

     (van de Goede Herder) 

 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 

 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Zending 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 

21 april    Zondag Jubilate (Juicht) 

 10.00 uur:    ds. Nico Dijkdrent 

 Bestemming 1e collecte: Blessed Generation 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 

 

28 april    Zondag Cantate (Zingt) 
 10.00 uur:    dhr. Bram Oudenampsen 

 Bestemming 1e collecte: Diaconie Teylingen: MAF 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 

 

5 mei     Zondag Rogate (Bidt) 

 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 

 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie: Noodhulp 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
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De pen van de domine 

 ds.Hedda Klip 

 

In memoriam 
Sina van der Voort 26 mei 1930 – 13 februari 2024 

Clasina Jannetje Roodenburg werd geboren op 26 mei 

1930 in Berkel en Rodenrijs, maar groeide op in Pijnacker. Sina had negen 

broers en één zus, Janny, op wie ze erg gesteld was. Alle gezinsleden 

werkten hard in de tuinderij. Sina bleef na haar opleiding thuis om moeder 

te helpen en ook te werken in de tuinderij. Toen ze al in de dertig was, kwam 

ze Wim van der Voort uit Voorhout tegen. Een man die wat ouder was en al 

veel van de wereld gezien had. Een betrouwbare man. Ze trouwden en 

verhuisden naar Voorhout, naar de Rembrandtlaan, waar de drie kinderen 

geboren werden, Wim, Annemarie en Caroline. Ze voelde zich gezegend. 

Elke zondag ging het gezin naar Pijnacker, naar de familie, naar opa en oma 

en tante Janny op de boerderij en naar de andere familieleden. Verder waren 

er de buurvrouwen en de kerk. Ze ging bij het koor en werd een trouw 

bezoeker van de koffieochtenden. Ze kreeg via die kringen ook goede 

vriendinnen. Toen Wim na bijna dertig jaar huwelijk overleed in 1993, was 

dat haar steun, naast de kinderen en de familie. De kleinkinderen werden 

geboren. Zo in die kring van familie en vriendinnen heeft ze als weduwe ook 

mooie jaren gehad. De laatste jaren ging het minder. Ze was een paar keer 

gevallen en had het één en ander gebroken. Ze had steun aan haar geloof. 

Sina kon niet meer in de kerk komen ivm rugklachten, maar volgde elke 

zondag heel trouw de kerkdiensten op de IPad. Ze verhuisde eind vorig jaar 

naar de BNS. Daar had ze het naar haar zin en ging het goed, tot ze getroffen 

werd door een hersenbloeding. Na een paar dagen is zij thuis, omringd door 

familie, gestorven. We hebben haar leven herdacht in de Kleine Kerk op 17 

februari. 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp 

komt van de Heer. 

 

Willem Guijt 18 juli 1935 - 17 februari 2024 
Dhr Guijt kwam uit Katwijk en woonde sinds augustus vorig jaar in de BNS. 

We hebben hem 10 maart in de kerk herdacht.  

 

Jan Rothert 6 maart 1929 – 25 februari 2024 
Johannes Rothert werd geboren in Den Haag, waar hij de oorlog meemaakte, 

met de bombardementen en de vreselijke hongerwinter. Hij groeide op in 

Den Haag en Voorburg. Daar kwam hij ook Mies tegen, zijn grote liefde. Ze 
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trouwden in 1952 en kregen een dochter Marion en een zoon Peter. Voor 

zijn werk in de verkoop woonde Jan door heel Nederland, en had hij veel 

contacten in Nederland en Europa. Hij leefde volgens bepaalde normen en 

waarden. Hoe moet je leven als mens? Respect voor anderen is belangrijk. 

Beleefdheid en eerlijkheid zijn belangrijk. In je werkende leven en in je privé 

leven. Betrouwbaarheid geeft je een goede naam. Jan Rothert probeerde naar 

deze normen te leven en een voorkomend, eerlijk mens te zijn. Hij had een 

sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als dingen niet goed waren, sprak hij dat ook 

uit, bijvoorbeeld in de cliëntenraad van de Agnes. En Jan was een hele 

zorgzame man. Hij zorgde heel goed voor zijn moeder, toen zij weduwe 

geworden was, in de jaren tachtig. Zorg voor ouders, familie was een 

kernwaarde voor hem, net zoals dat in de Bijbel is. Jan was mantelzorger 

voor zijn vrouw Mies in de laatste jaren van haar leven. Dat was één van de 

redenen dat hij vanuit het huis aan zijn geliefde meer in Groningen naar 

Voorhout was verhuisd, omdat hij daar een appartement in de Agnes kon 

delen met Mies en goed voor haar kon zorgen. Na haar overlijden kwam hij 

vaak bij ons in de kerk, in Voorhout. Veel mensen kenden en waardeerden 

hem. In de laatste jaren werd dat steeds moeilijker, maar hij bleef verbonden 

met mensen in Voorhout. En hij was natuurlijk met name verbonden met 

zijn kinderen, en de klein- en achterkleinkinderen, op wie hij zo trots was. 

Jan Rothert heeft een goed en rijk leven gehad. Een mooi leven. Jan heeft 

volgens de Bijbelse normen en waarden geleefd, zo goed als hij als mens 

kon. Daarom kon hij in vertrouwen op God sterven. We hebben hem 

herdacht in het crematorium in Lisse op 29 februari, voor hij naar Groningen 

gebracht werd. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen maar 

vreugde vindt in de wet van de Heer. 

 

Elisabeth Wierda 2 maart 1957 – 5 maart 2024 

Het in memoriam van Elisabeth Wierda zal in de volgende kerkbode 

verschijnen. 

 

Heilig Avondmaal 
In de vorige kerkbode schreef ik het al: we waren zoekende naar de juiste 

vorm van het vieren van het Heilig Avondmaal binnen de ons gegeven 

ruimte in de Kleine Kerk, waarbij we spiritualiteit en gemeenschapsgevoel 

zoveel mogelijk ruimte willen geven. Het Avondmaal zal lopend 

plaatsvinden. De gemeenteleden halen het brood en de wijn bij de tafel op, 

maar wachten met eten en drinken tot ze weer op hun stoel zitten. 

Gezamenlijk, tegelijkertijd zullen we dan brood en wijn delen. Er is geen 
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collecte aan tafel. Op Witte Donderdag zullen we met deze vorm beginnen. 

De stoelen staan dan in carré.  

 

Bij de diensten  
Op zondag 24 maart vieren we Palmpasen in een oecumenische viering in 

de RK Kerk. Het belooft een mooie en levendige viering te worden, met een 

korte overdenking in de vorm van een gesprek door diaken Jan Lamberts. 

Die avond om 19.00 uur vindt de eerste Taizé-viering plaats in de Kleine 

Kerk. De viering is in oecumenisch verband voorbereid. In de stille week 

komen we bij elkaar op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, in de Paasnacht 

en op Paasmorgen. Op Witte Donderdag willen we het Avondmaal vieren, 

in gedachtenis aan het laatste Avondmaal van Jezus. We gebruiken het 

mooie sederbord. Op Goede Vrijdag staat het evangelie centraal. We lezen 

dit jaar de hele stille week teksten uit het Lukas-evangelie. Twee lectoren 

zullen afwisselend de lijdensteksten lezen. Ons Kleine Kerk 

gelegenheidskoor zingt enkele prachtige liederen in de dienst. 

 

Bij alle diensten in de stille week en Pasen zullen de stoelen in carré staan, 

zodat we echt een gemeenschap vormen. Er werken veel mensen mee in de 

vieringen. De Paasmorgendienst zal een familiedienst worden, zoals vorig 

jaar. We beginnen de viering op de begraafplaats, naar een oud gebruik van 

de Hernhutters. Toen er in die gemeenschap in een bepaalde periode achter 

elkaar veel mensen waren gestorven, waaronder jongeren, is daar het besluit 

genomen om de opstandingsdienst te beginnen op de begraafplaats. De 

mensen die gestorven zijn, horen ook bij de gemeenschap en delen in de 

opstanding. We verzamelen ons om 8.45 uur op de begraafplaats, om te 

bidden, te lezen en te zingen. Aansluitend gaan we naar de Verdieping om 

met elkaar te eten. Voor het Paasontbijt hoeft u zich niet aan te melden. De 

bedoeling is dat iedereen een eigen ontbijt meeneemt met wat extra´s. Voor 

drinken wordt gezorgd. 

31 maart  8.45 uur  bijeenkomst op de begraafplaats  

9.00 uur  Paasontbijt in de Verdieping 

10.00 uur Paasmorgen-familiedienst met aansluitend 

koffiedrinken in de Verdieping 

 

Gesprekskring 
Op dinsdag 7 mei komt de gesprekskring in de Verdieping bij elkaar, om 

10.00 uur. We gaan de Wijsheid als vrouwelijk element van het goddelijke 

bespreken aan de hand van het boek Spreuken en we lezen oude 
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Mesopotamische teksten. Opgave kan bij mij. U kunt ook gewoon 

binnenlopen.  

Op maandag 29 april om 19.30 uur komt de gesprekskring in Park 

Overbosch bij elkaar. Iedereen welkom. Ivm de mee te nemen koffie en thee 

graag opgave bij Hanny Segaar of bij mij.  

 

Lief en leed  
Er zijn enkele gemeenteleden opgenomen geweest voor een ingreep in het 

ziekenhuis. Gelukkig zijn zij weer thuis en gaat het goed. We denken aan de 

zieken in onze gebeden en proberen hen nabij te zijn.  

 

Gemeenteavond 
Op 9 april is de gemeenteavond. Agnes zal daar meer over schrijven.  

 

Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-

232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 

langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 

mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 

 

Een hartelijke groet aan u allen. 

 
De voorzittershamer 

 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 

Beste gemeenteleden, 
Zo in de veertigdagentijd maken we ons op voor het Paasfeest. Het lijden en 

sterven van Jezus maar ook: de opstanding … nieuw leven! Elk jaar weer 

iets om stil van te worden. In de aankomende stille week staan er prachtige 

diensten op het programma waarin we met elkaar stilstaan bij dit 

indrukwekkende verhaal; een week vol symboliek en traditie. 

In de aanloop naar die week zullen we op zaterdag 23 maart aanstaande 

bloemen uitdelen in het dorp. Voorheen waren dat kleine bosjes narcissen. 

Met het oog op duurzaamheid delen we dit jaar houten tulpen uit met daaraan 

vastgemaakt een kaart waarop de diensten staan vermeld t/m eerste paasdag. 

Tussen 10-12 uur staan we op het grote kerkplein in de Herenstraat en bij de 

AH op het plein. In de voorgaande jaren ontstonden er op straat vaak mooie 

gesprekken tijdens deze actie en verwonderde ik mij er over hoeveel mensen 
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NIET weten waar onze kerk staat. Er is dus werk aan de winkel lieve 

mensen! In de app kunt u zich aanmelden voor het uitdelen van de tulpen. 

Tijdens de aankomende gemeenteavond op 9 april aanstaande zullen we hier 

mee aan de slag gaan. Want die zichtbaarheid is belangrijk. Het zet ons als 

kerkenraad, en jou hopelijk ook, aan het denken; waar staan we als kerk over 

10 jaar. Bestaan we dan nog wel? Dat is wellicht een doemscenario maar 

staat aan de andere kant ook weer niet zover van de realiteit. De tijden 

veranderen. Wij veranderen, onze jeugd verandert. Het internet biedt ons een 

wereld aan informatie én desinformatie, aan mogelijkheden maar ook aan 

onmogelijkheden en de mobiele telefoon is een zegen en vloek tegelijk. 

Toch moeten we er als kerk mee dealen en een manier vinden om in tijden 

van leegloop een baken te blijven vormen.  

Als gemeente zijn we actief maar het werk rust vaak op dezelfde schouders 

waardoor de druk hoog ligt en we het risico lopen dat gemeenteleden de 

handdoek in de ring gooien omdat het teveel is. Dat moeten we voorkomen. 

Een duidelijke structuur v.w.b. die zichtbaarheid en welke acties we daaraan 

verbinden is belangrijk. Ik sprak met een communicatie adviseur en zij 

vertelde: vergelijk het met een winkel … in de wandelgangen hoort men dat 

er behoefte is aan (ik noem maar wat) pindakaas … vol enthousiasme wordt 

er pindakaas in het schap gelegd … afwachtend kijkt men of de pindakaas 

daadwerkelijk wordt verkocht. Maar is dat genoeg? Wat moet er nog meer 

gebeuren om de pindakaas daadwerkelijk een succes te laten zijn. Kortom, 

met welk doel doe je het en waar wil je naartoe werken? Het is belangrijk 

voor ons om als gemeente te bedenken wie wij zijn en wat we willen laten 

zien van onszelf. Hoe zichtbaar of onzichtbaar zijn wij eigenlijk? Heeft het 

zin om met losse flodders te schieten en te hopen dat daar wat uit voort komt 

of brengen we daar structuur in aan?  

Als kerkenraad vinden wij het heel belangrijk om dat in samenspel met jullie 

als gemeente te doen, om jullie te laten vertellen waar jullie trots op zijn (of 

niet), of jullie ideeën hebben over onze zichtbaarheid en de daarbij 

behorende communicatie. Want we zijn heel graag over 10 jaar nog steeds 

met jullie SAMEN gemeente! Kom dus 9 april aanstaande naar de 

gemeenteavond in De Verdieping. Vanaf 19.30 is er inloop met koffie/thee 

en om 20.00 uur start het programma. Regel oppas, bel ons als je niet in staat 

bent om te komen lopen of fietsen dan halen we je op en brengen je ook weer 

thuis … roodomrand op de kalender zetten dus!!  

Tot slot wil ik jullie vertellen dat wij in februari een geslaagde KR middag 

hadden in Leiden. Onder begeleiding van een gids maakten wij een 

stadswandeling en eindigden bij diaconaal centrum De Bakkerij. Al 

eeuwenlang een plek waar aan (arme) Leidenaren hulp wordt geboden door 

de kerken. Het begon rond 1427 met maaltijden aan arme inwoners en 
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daarna met soep, brood en turf. De Bakkerij kreeg haar naam in de 17de eeuw 

vanwege de armenbakkerij waar brood werd gebakken voor de armen. 

Tegenwoordig is het een modern kerkelijk centrum voor hulp en 

dienstverlening en wordt er hulp gegeven aan een ieder die dat nodig heeft. 

Mooi om te horen dat ook hier de samenwerking met diverse kerken in 

harmonie verloopt. In De Bakkerij volgden we een workshop in elkaar gezet 

door ds. Klip. Het ging over de toekomst van onze kerk en we hebben daar 

mooie en goede gesprekken over gehad. We hebben de dag afgesloten met 

een gezellig etentje. Naast de vergaderingen is het fijn om elkaar te spreken 

in een andere setting en aan het denken te worden gezet. 

In onze Verdieping had ik kortgeleden een vergadering met de voorzitters 

van de PG Sassenheim en PG Warmond. Hierbij waren ook de 

vertrouwenspersonen aanwezig. Zij zullen zich in april aan de gemeente 

voorstellen tijdens het koffiedrinken na de dienst. De datum zal via de 

afkondigingen en via de app worden gecommuniceerd. Erik Hietkamp die 

zich vanuit het clusterteam heeft beziggehouden met Veilige Kerk, meldde 

dat alle info hierover nu op onze website staat vermeld. Dat hebben ze in 

Sassenheim en Warmond ook gedaan. We zijn het clusterteam dankbaar 

voor het werk dat is verricht!! 

Tot slot wens ik jullie allen hele goede Paasdagen toe en wens jullie het Licht 

van Christus toe. 

Met een hartelijke groet. 

 

 

Vanuit de Diaconie 
 Erik Hietkamp 

 

Nieuwe diaken gezocht 
Op zoek naar meer zingeving en hulp geven aan medemensen die dat hard 

nodig hebben? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van de diaconie. 

Als diaken bij De Kleine Kerk speel je een belangrijke rol in het 

ondersteunen van onze gemeenteleden, het organiseren van 

liefdadigheidsinitiatieven en het bevorderen van solidariteit. Samen bouwen 

we aan een hechtere, liefdevolle gemeenschap in Voorhout en daarbuiten. Je 

gaat deel uitmaken van een leuk team om ons te helpen groeien in medeleven 

en naastenliefde. Heb je interesse? Neem dan contact op met 1 van de 

diakenen of stuur een mailtje naar diaconie@kleinekerk.nl 

 

 



9 

 

Opbrengst jaarproject diaconieën Sassenheim, Warmond 

en Voorhout: Het Huisgezin  
Het jaarproject in 2023 van de 

gezamenlijke diaconieën was voor de 

stichting “Het Huisgezin”. Een 

opvanggezin in Friesland voor kinderen 

en jonge moeders. Het ingezamelde 

bedrag van maar liefst €4.100,- is 

zondag 25 februari jl. in de kerkdienst 

symbolisch overhandigd. Bedankt voor 

de steun en al de giften en bijdragen!  

 

Nieuw diaconaal jaarproject: “Red een kind” 
Zoals in de vorige kerkbrief al gecommuniceerd hebben we voor dit jaar 

gekozen voor het project “Red een kind” https://www.redeenkind.nl/. Red 

een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. In de 

kerkdienst van 17 maart a.s. lichten we het project nader toe in de kerkdienst. 

 

“Heel De Kleine Kerk bakt” voor het jaarproject 
Ook dit jaar mag u weer uw favoriete taart bakken en anderen daarvan laten 

genieten. Doe mee met de bakactie! Als gemeente bundelen we onze bak 

kwaliteiten om het jaarproject "Red een Kind" te ondersteunen. Op 14 april 

na de kerkdienst verkopen we de lekkernijen voor het goede doel. Laat even 

weten dat u iets lekkers gaat maken door voor 7 april a.s. een mail te sturen  

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  

van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, voorzitter 

 

Samen voor de kerk van morgen 

 In het kader van de actie kerkbalans 

2023 ontvingen wij € 72.856,29 van 330 

respondenten. Inmiddels zijn de meeste 

toezeggingen voor kerkbalans 2024 

binnen. T/m 23 februari jl. waren er 296 

toezeggingen voor een totaalbedrag van 

€ 64.270,= ontvangen. In 2023 kwamen 

we rond deze tijd uit op een bedrag van 

€ 71.000,= aan toezeggingen. Een 

voorzichtige conclusie die getrokken 

kan worden is dat we helaas achterblijven ten opzichte van vorig jaar. We 

hadden voor 2024 een bedrag van € 70.950,= begroot, maar zoals eerder 

gemeld verwachten we niet meer dat we dit gaan halen. Maar…. het jaar is 

nog maar net begonnen en er kan nog het nodige gebeuren! Van de voor 

2024 gedane toezeggingen is inmiddels al € 21.666,= ontvangen. Onze 

hartelijke dank gaat uit aan allen die voor 2024 een toezegging (en mogelijk 

al een betaling) hebben gedaan! Nog geen toezegging gedaan? Dat kan 

alsnog! Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar cvk@kleinekerk.nl.    

 

Fairtrade gemeente 
 

Het doet ons een genoegen u te kunnen 

melden dat wij sinds kort een Fairtrade 

gemeente zijn. Door deze stap te zetten 

geven wij aan ernaar te streven om, daar 

waar mogelijk, met het inkopen van zgn. 

Fairtrade artikelen eerlijke handel te 

stimuleren en daarbij kansarme 

producenten in ontwikkelingslanden te 

ondersteunen. 

 

 

Fairtrade heeft als missie de wereld eerlijk te maken. Dit impliceert: 
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• Een eerlijke prijs (leefbaar loon) betalen voor producten die de 

producenten in ontwikkelingslanden de ruimte geeft om zich op eigen 

kracht te ontwikkelen. 

• Handel met respect voor mens en milieu, een langdurige handelsrelatie, 

ondersteuning bij productontwikkeling en transparantie van de 

handelsketen. 

• Een vorm van handel waarbij gezocht wordt naar gelijkwaardigheid en 

partnerschap door de hele handelsketen. 

 

Fairtrade/eerlijke handel wil dat producenten in ontwikkelingslanden een 

kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op 

ontwikkeling. Niet door ontwikkelingshulp, maar door fair met elkaar te 

handelen. Fairtrade maakt producenten en consumenten samen verant-

woordelijk voor verbetering. Het is bij uitstek een ontwikkelingsmodel, dat 

armoede en achterstand wil omzetten in vooruitgang en ontwikkeling. 

  

In Azië, Afrika en Zuid-Amerika verkeren veel kleinschalige boeren 

continue in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd 

aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de 

oogst vaak te laag is om het gehele gezin te onderhouden. Zonder een 

betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de 

toekomst van hun kinderen, in de gemeenschap en het milieu. Hierdoor blijft 

armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door 

standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te 

ontwikkelen. Fairtrade doet meer. De organisatie heeft speciale programma's 

voor klimaatverandering, gendergelijkheid, jongeren en het bestrijden van 

kinderarbeid. 

 

Aan al degenen die op enigerlei betrokken zijn bij het inkopen van producten 

voor onze kerkelijke gemeente verzoeken wij, daar waar mogelijk,  

uitdrukkelijk te kiezen voor Fairtrade producten, herkenbaar aan het 

hiervoor opgenomen logo. Supermarkten (w.o. Plus) verkopen gelukkig 

steeds meer producten welke voorzien zijn van dit logo!   
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Collecteopbrengsten 4 e kwartaal 2023 

 Arend Tibben 

 

 

okt 

Kerk       € 161,80 

Missionair werk     €   38,10 

NBG       €   81,45 

Kerk en Israël     €   92,25 

Children left behind    €     82,70 

St. Exodus      €   36,70 

YMCA Rijswijk     €   39,15 

Kerkinactie/werelddiaconaat   €   95,15 

Voedselbank Teylingen   € 127,90 

 

nov 

Kerk       €   83,42 

Pastoraat      € 131,60 

Kerkinactie/najaarszending   €   63,40 

Leger des Heils     €   49,85 

De warme kerstgroet    € 133,36 

 

dec 

Kerk       € 496,37 

Kerkinactie/werelddiaconaat   €   56,90 

Kerkinactie/huisgezin    €   55,90 

Voedselbank(avondmaal)   €   91,55 

Kerkinactie/binnenlands diaconaat  €   43,70 

Voedselbank Teylingen   € 184,85 

Kerkinactie/kinderen in de knel  € 108,30 

YMCA Rijswijk     €   81,20   

 
 

 

 

Bovenstaande is het resultaat van de collecten in de kerk, donaties welke 

op een andere wijze zijn binnengekomen staan hier niet vermeld. 

 

 

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 

25 mrt Maandag Hemelse humor Psalm 2 

26 mrt Dinsdag Open oren, open mond Psalm 40 

27 mrt   woensdag Verkwisting? Marcus 14:1-11 

28 mrt  donderdag Brood en wijn Marcus 14:12-31 

29 mrt  Vrijdag De weg naar het kruis Marcus 14:32–15:47 

30 mrt Zaterdag Omkeer Jeremia 33:1-11 

31 mrt Zondag Met stomheid geslagen Marcus 16:1-8 

1 april Maandag De wereld in Marcus 16:9-20 

2 april Dinsdag Een nieuwe telg Jeremia 33:12-18 

3 april woensdag Eeuwig verbond Jeremia 33:19-26 

4 april     donderdag Afscheidsspeech Deuteronomium 1:1-18 

5 april Vrijdag Achter God aan Deuteronomium 1:19-33 

6 april  Zaterdag Eigenwijs Deuteronomium 1:34-2:1 

7 april  Zondag Verloren generatie Deuteronomium 2:2-15 

8  april Maandag Schrik en beven Deuteronomium 2:16-25 

9 april Dinsdag Overwinning Deuteronomium 2:26-37 

10 april woensdag Verbonden 1 Johannes 1:1-7 

11 april donderdag Eerlijk verhaal 1 Johannes 1:8-2:2 

12 april  Vrijdag Oud gebod, nieuw gebod 1 Johannes 2:3-11 

13 april  Zaterdag Kortdurende begeerte 1 Johannes 2:12-17 

14 april Zondag Huisje, boompje, beestje Micha 4:1-8 

15 april Maandag Goede nachtrust Psalm 4 

16 april Dinsdag Wees gewaarschuwd 1 Johannes 2:18-27 

17 april woensdag Kinderen van God 1 Johannes 2:28-3:8 

18 april donderdag Liefde en haat 1 Johannes 3:9-17 

19 april Vrijdag In het oog Psalm 33 

20 april Zaterdag De goede deur Johannes 10:1-10 

21 april  Zondag De Heer is mijn herder Johannes 10:11-18 

22 april Maandag De schepping zingt Psalm 65 

23 april Dinsdag Veldtochten Deuteronomium 3:1-17 

24 april woensdag Aan de slag! Deuteronomium 3:18-29 

25 april donderdag Welk ander volk? Deuteronomium 4:1-9 

26 april  Vrijdag Niet na te maken Deuteronomium 4:10-20 

27 april Zaterdag Schreeuw om hulp Psalm 22:1-22 
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28 april  Zondag Onverwachte omkeer Psalm 22:23-32 

29 april Maandag Onvergetelijk Deuteronomium 4:21-31 

30 april Dinsdag Terug in de tijd Deuteronomium 4:32-40 

1 mei woensdag Onderweg naar huis Psalm 107:1-9 

2 mei donderdag Uit de boeien Psalm 107:10-22 

3 mei Vrijdag Tot rust gekomen Psalm 107:23-32 

4 mei Zaterdag Gezegend Psalm 107:33-43 

5 mei Zondag Onderzoekende geest 1 Johannes 4:1-10 

6 mei Maandag Geen uimte voor angst 1 Johannes 4:11-21 

7 mei Dinsdag Getuigenis 1 Johannes 5:1-12 

8 mei woensdag Zonde 1 Johannes 5:13-21 

9 mei donderdag  Verheven Psalm 47 

10 mei Vrijdag Terug-en omhoogkijken Handelingen 1:1-14 

11 mei Zaterdag Opvolging Handelingen 1:15-26 

12 mei Zondag Hoogtijdagen 1 Leviticus 23:1-14 
 

 

 
 
De geschiedenis van de Kleine kerk dl.2 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 

 

Door het oorlogsgeweld van de 

80-jarige oorlog, denk aan het 

beleg van Leiden door de 

Spanjaarden, is de kerk in een 

slechte staat geraakt. Rond deze 

tijd wordt er het nodige aan de 

kerk hersteld. 

Timmerman Dirk Dirkszoon 

heeft hout in Leiden gehaald en 

daarvan 2 hekken in de kerk 

gemaakt. Of dat de hekken zijn 

die nu in de kerk links en rechts van de ouderlingen banken zitten, is niet 

bekend. 

Zo rond 1590 willen de Voorhouters een uurwerk met luidklok. Een nieuwe 

kan men niet betalen, maar een handelaar uit Leiden, Cors Derksen, weet 

nog een aardig 2e handsje. Hiervoor reist de schout naar Gouda om klok en 
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uurwerk te bekijken en is daarna met beiden per schuit naar Voorhout terug 

gekomen. Voor 100 gulden, toch nog een heel bedrag in die tijd, is men 

eigenaar. 

Na Marten Serrey wordt Herman Schuyl predikant. Hij verlatijnst zijn naam 

tot Schuylius. Van 1594 tot 1647 worden de kerken van Noordwijkerhout 

en Voorhout samengevoegd. Schuylius is predikant van 1591-1614. Na hem 

komt Petrus Carpentier (verlatijnst tot Carpentarius), die predikant is tot 

1647 van beide gemeenten en daarna weer alleen van Voorhout tot 1661. 

 

In 1601-1602 wordt er weer aan de kerk gerepareerd. De timmerman 

Cornelis Jansz krijgt opdracht van de kerkmeesters om al het onderhoud aan 

het dak te doen. Hiervoor ontvangt hij 12 gulden per jaar. Mocht hij komen 

te overlijden, dan zal zijn zoon het werk overnemen. Komt ook hij te 

overlijden dan is het contract ontbonden. 

 

In 1662 wordt Jacobus Boerhaave, gekomen van Antwerpen, de derde 

predikant te Voorhout. Op oudejaarsdag 1668 wordt uit zijn 2e huwelijk 

Hermannus Boerhaave geboren over wie in een ander verband veel meer valt 

te vertellen. In 1683 overlijdt ds. Boerhaave. Na ds. Boerhaave komen ds. 

Izaak Hazeu tot 1698, wanneer hij vertrekt naar Oudewater en ds. Niklaas 

Wiltens tot 1704, die hierna vertrekt naar Uitgeest. 

In 1730, tijdens het predikantschap van ds. Abraham Bereveld (1705-1732) 

zijn er weer reparaties aan kerk, pastorie en schoolmeestershuis. Er zijn 7 

inschrijvingen om de klus op te knappen. De hoogste is van Evert Somer uit 

Wassenaar voor 4600 gulden, de laagste van Ferdinand Obdam voor 3568 

gulden. Alles moet klaar zijn voor 15 oktober 1731 met een boete van 10 

gulden voor ieder dag dat het langer duurt. Als het werk klaar is, deugt er 

niets van. Maar wordt vreemd genoeg wel goed gekeurd. Timmerman Jan 

van Leeuwen en 2 knechten moeten hierna nog heel wat klusjes doen. In 

1746 is de Voorhoutse aannemer van der Jagt al wéér de muren aan het 

voegen, terwijl dat in 1731 dus ook al gebeurd was door timmerman Obdam. 

 

In 1758, tijdens het predikantschap van ds. George van Drunen (1734-1762) 

is de boel al weer in slechte staat en in 1767, onder ds. Johannes de Vooght 

(1763-1774), is het verval van de kerk zo groot geworden, dat er gesproken 

wordt over “het soo deerlijk vervallende en tot de openbaren Godtsdienst 

bijna onbruikbaar kerkgebouw deeser plaatse”. Al vele malen is in de classis 

van Leyden en Neder-Rijnland gevraagd, of er toestemming gegeven kon 

worden om gaven in te zamelen, maar zonder succes. Nu echter “dewijl er 

toch geen andere weg open was”, is het ”gunstig toegestaan”. In de brief van 

aanbeveling voor deze inzameling schrijft de classis ondermeer: “Nademaal 



17 

het kerkgebouw te Voorhout, tusschen de Steeden Haarlem en Leyden en 

dus in het midden van Holland geleegen, sedert veele jaaren waarscheinlijk 

door kwade bestieringen beswaart geworden met buitenspoorige schulden 

en ontbloot van inkomsten, hierdoor tot het uiterste verval is geraakt, tot 

sooverre, dat het selve nu tot oeffeninge van onsen openbaaren Godtsdienst 

genoegsaam onbekwaam en voor het leeven des leeraars en der gemeinte 

seer gevaarlijk geworden is” heeft zij zich niet langer kunnen terughouden 

om deze zustergemeente de helpende hand te bieden, te meer, waar 

Voorhout door “heure armoede tot eenen spot der Roomsgesinden 

geworden” is. Er moet voorkomen worden dat de kerk geheel een puinhoop 

wordt en daardoor de gemeente verstrooid wordt “in dien oord, met Papisten 

reeds te veel vervuld”. Als ds. De Vooght met de aanbevelingsbrief van de 

classis zich vervoegd heeft “bij meedogende particulieren en bij classicale- 

en kerkeraadsvergaderingen” en daar voldoende geld heeft ingezameld, 

wordt in 1768 de kerk hersteld en verbouwd. 
 

Bron prent: Website HKV, datering 1740 

 

Wordt vervolgd. 

 

Word Vrijwilliger bij 
SchuldHulpMaatje Teylingen  

 Eelco de Jong, voorzitter SchuldHulpMaatje Teylingen 

 

De toenemende uitdagingen waarmee huishoudens te maken hebben op 

financieel gebied vormen de drijvende kracht achter ons werk bij 

SchuldHulpMaatje Teylingen. Als onderdeel van het SchuldHulpMaatje 

Nederland netwerk zijn we vastbesloten om de groeiende problematiek in 

onze regio aan te pakken, samen met andere hulpverlenende organisaties, 

samen met de gemeente HLT, samen met de kerken, ook onze Kleine Kerk 

en samen met misschien ook wel jou, want alleen Samen lukt ‘t. 

 

We begrijpen dat het voor mensen moeilijk kan zijn om hulp te vragen. 

Tegelijkertijd zien we een groeiende vraag naar ondersteuning. Daarom 

zoeken we naar een extra coördinator die ons team komt versterken. In deze 

rol zul je intakes afnemen en onze Maatjes begeleiden. Dit vrijwilligerswerk 

is van grote waarde voor hen, en vooral voor de mensen in nood. We bieden 

hulp zonder oordeel, zonder ingewikkelde vragen. 
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Als coördinator bij SchuldHulpMaatje Teylingen krijg je de kans om 

positieve impact te hebben op situaties in ons dorp Voorhout, in Sassenheim 

en in Warmond. Je speelt een cruciale rol in het begeleiden van onze 

Maatjes. Samen maken ze het verschil, hoe groot of klein de uitdaging ook 

is. 

 

Uiteraard word je hierin helemaal begeleid, eerst via een training en daarna 

door onze coördinator Arnoud Pleij. Heb je vragen neem dan echt even 

contact met hem op, hij vertelt je er graag over. Doe dit via 06 43518850 of 

mail naar arnoud.pleij@teylingen.schuldhulpmaatje.nl. Samen lukt ‘t 

 

Voor meer algemene informatie kijk op 

https://schuldhulpmaatje.nl/teylingen/.  

 
Doe vandaag nog mee en word vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje Teylingen 
 

 
Werk aan de winkel 

 Jan Mosselman – administrateur begraafplaats 

 

Het is er eindelijk toch van gekomen. Sinds het najaar 

van 2023 waren er plannen om de urnengraven op de 

begraafplaats een beter 

plekje te geven en om de 

begraafplaats te verfraaien 

met de aanplant van taxushagen. Vanwege de slechte weersomstandigheden 

in het najaar is het daar niet van gekomen en is deze klus opgeschoven naar 

het voorjaar van 2024.Op donderdag 7 maart zijn de urnengraven verplaatst 

naar een nog vrij stukje op de begraafplaats nabij de linker zijbeuk en 

tegenover het Baarhuisje. Een uitstekende plaats die nog wordt verfraaid met 
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een aantal struiken en planten. Met een graafmachine zijn er 

voorbereidingen getroffen voor het planten van 20 meter taxushaag op 

diverse plaatsen op de begraafplaats. Het was noodzakelijk om een 

graafmachine te gebruiken, want op sommige plaatsen was er vanwege 

dikke wortels soms geen doorkomen aan.  

Op zaterdag 9 maart zijn er grote kisten afgeleverd met twee maal 40 

taxusplanten. Technisch was het helaas niet mogelijk deze kisten op de 

begraafplaats zelf af te leveren. Daarom waren er weer ‘handjes’ nodig om 

de planten met kruiwagens via de hellingbaan naar boven te rijden. Evenals 

vorige keren deden we weer een beroep op een aantal vrijwilligers die bereid 

waren om de handen flink uit de mouwen te steken. Omdat het ‘voorwerk’ 

al was uitgevoerd, konden de taxusplanten snel worden geplant. Bewust is 

er gekozen voor wat hogere taxusplanten met een hoogte van 80 tot 100 cm, 

zodat deze goed aansluiten bij de reeds bestaande taxushagen en binnen een 

aantal jaren dezelfde hoogte hebben als de overige hagen. En tja, na het 

harde werken smaakte de koffie mét de zelf gebakken gevulde koeken 

(traditie!) van ondergetekende natuurlijk weer prima en konden we met veel 

plezier terugkijken op een geslaagde activiteit. Regelmatig ontvang ik, ook 

van niet-kerkleden, complimenten over de wijze waarop onze begraafplaats 

erbij ligt. Daarom ook deze keer weer een gemeend ‘dank je wel’ aan de 

vrijwilligers waar we nooit 

tevergeefs een beroep op 

doen: Michel Kappe, Kees 

Visser, Teun Nelemans, 

Robert Postma en Peter 

Boers. Met de nieuwe 

taxushagen is de 

begraafplaats verder 

verfraaid. Ik ben benieuwd 

of we nu meer 

complimenten ontvangen……………………………... 
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Heb je groene vingers m/v?  
 Jan Westerbeek, voorzitter Stichting het Boerhaavehuis 

 

Kees Visser, vrijwilliger Boerhaavetuin: Stichting het 
BOERHAAVEHUIS. “Het mooiste plekje van de regio.” 
 

Heb je groene vingers en kun je elke maandagochtend komen helpen? Wil 

je waarschijnlijk wel, maar twijfel je? Kom dan eens langs en werk een 

maandagochtend mee. Wij werken elke maandagochtend van 9.00 uur tot 

12.00 uur. Niet op feestdagen en als er meer dan 10 druppels regen per m2 

vallen. In dat laatste geval drinken we een kop koffie. O ja, denk niet dat je 

te oud bent: de jongste tuinman is 67. Je blijft jong bij dit werk ������. Namens 

alle vrijwilligers, veel tuingenot gewenst!  
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Boekentips 

  redactie 

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben 
Willem Jan Otten 

Uitgeverij: Skandalon  

ISBN: 9789493220454 

Prijs: € 27,99 

 

'God is dood, maar van zijn zoon komen we niet af, zo 

bleek in de loop van de vorige eeuw. Hij is ons blijven 

bezoeken, precies zoals hij vlak voor zijn dood heeft 

voorspeld.' 

In 33 essays laat dichter en essayist Willem Jan Otten zien hoe Christus, 

zelfs al valt zijn naam niet, blijft opduiken in films, romans, muziek. In de 

gestalte van een tuinman, in Harry Potters leraar Dumbledore, en in een 

melodielijn van Olivier Messiaen. 'Kortom,' aldus Otten, 'het verlangen om 

Jezus ergens in te ontwaren, is onverlet gebleven.' 

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? De schrijver onthult en doordenkt de 

uiteenlopende antwoorden van kunstenaars op deze vraag, die Jezus zijn 

leerlingen ooit stelde. In evenzovele beelden zoekt kunstenaar Paul van 

Dongen naar zijn antwoord op die vraag. Van Dongens iconische beelden 

vormen samen met de dichterlijk-denkende essays van Otten een 

dubbelkunstwerk dat poogt hart, hoofd en ziel te raken. 

 

 

 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 

Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
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Verhuizingen 
 

Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 

gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 

naar een andere gemeente. 

 

Vertrokken 
Mevr. M.J. Kraakman 

Dhr. L.J Kortekaas en Mevr. M.T.D. Kortekaas-van der Plas  

Mevr. S.C Vellekoop 

Mevr. A.E. Bierman  

Dhr. D.J. van den Berg  

Dhr. C. van Weeghel 

Mevr. S.C. van Egmond 

 
Verhuisd binnen Voorhout 

Dhr. J. Hordijk en mevr. J.P. Hordijk-van Os 
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Bloemendienst 

 

In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 

van de gemeente naar: 

 

 

 

 
28 januari: 

• Bruidspaar van de Wetering-van den Hengel 

 

4 februari: 

• Mevr. J.H. Hakkenberg-de Roode 

• Dhr. M. van Egmond 

 

11 februari: 

• Dhr. K.J. Visser 

• Mevr. A.W. van Duin-van der Bent 

 

18 februari: 

• Dhr. E. van der Meijden 

• Dhr. C. de Vos 

• Dhr. C. van Tol 

• Bruidspaar Noyons-Hogewoning 

• Fam. Kappe 

 

25 februari: 

• Mevr. J.H. Segaar-van de Graaf 

• Ds. Joep van den Berg 

 

3 maart: 

• Bruidspaar Henry-Gundluru 

• Dhr. C.J. Segaar 

 

10 maart: 

• Mevr. G. Schaafsma 

• Dhr. P.J. Vermeer



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Daniëlle de Gelder, daniellevg3@hotmail.com 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, 
Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 
217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
03 26-04-2024 08-05-2024 Pinksteren 04 14-06-2024 26-06-2024 
05 30-08-2024 11-09-2024   06 04-10-2024 16-10-2024 
07 08-11-2024 20-11-2024 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik wil mij gaan vertroosten 

 

 

Ik wil mij gaan vertroosten 

in 't lijden van mijn Heer, 

die zelf bedroefd ten dode 

terneerlag keer op keer 

en zocht in zijn ellende 

naar troost om door te gaan,  

tot Hem wil ik mij wenden- 

o Jesu zie mij aan. 

 

Hoe sloeg ik ooit uw woorden 

weerspannig inde wind, 

wilde niet zien of horen 

hoezeer ik werd bemind, 

mijn leven liep verloren, 

uw stem bracht mij tot staan, 

U bidt voor wie U hoonden- 

o Jesu, zie mij aan. 

 

Mijn Heer die om mijn zonden 

in doem en duisternis 

ontluisterd en geschonden 

áan 't kruis gehangen is,  

al ben ik U onwaardig, 

mijn toevlucht is uw naam, 

mijn redder, mijn genade- 

o Jesu, zie mij aan. 

 

 

Uit Liedboek voor de kerken, lied 562. 

 
Lied 531 Liedboek voor de kerken. 

tekst Ad den Besten. 

 


