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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube kanaal te 
bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
30 juni    2e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 

7 juli     3e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur    ds. Hedda Klip, Overstapdienst 
 Bestemming 1e collecte: Mensenkinderen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:    10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 

14 juli    4e Zondag van de Zomer  
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 

21 juli    5e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    dienst in Warmond 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 

28 juli    6e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    mw. Miep van der Woude, Voorhout 
 Bestemming 1e collecte: ZOA 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 

4 augustus    7e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    mw. Miep van der Woude, Voorhout 
      dienst met PG Warmond en PG Sassenheim 
 Bestemming 1e collecte: Stichting Ambulancewens 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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11 augustus   8e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    dienst in Sassenheim 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
18 augustus   9e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
      dienst met PG Warmond en PG Sassenheim 
 Bestemming 1e collecte: Sociale Kruidenier 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
25 augustus   10e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Jaarproject: Red een Kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
1 september   11e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, Startzondag 
 Bestemming 1e collecte: Diaconale Vakantieweken 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar (zaterdag!) 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 217224 
 
8 september   12e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, belijdenis 
 m.m.v.:    gemengd ensemble Camerata, Warmond 
 Bestemming 1e collecte: 3xM 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 
15 september   13e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    dhr. Karel Koekkoek, Katwijk-Binnen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
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De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 
 

In memoriam 
We gedenken ons gemeentelid Annigje Schipper–van der 
Linden. Zij is gestorven op 4 mei 2024. Zij werd 93 jaar. Op 
24 mei overleed Hafésa Rahman. Zij werd 88 jaar. We hebben hun namen 
afgelezen in de kerk. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij 
sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de 
Heer. 
 
Bij de diensten 
Op zondag 7 juli, voor de vakantie, is er een overstapdienst voor de kinderen die 
de basisschool verlaten en alle kinderen die een overgang meemaken. Het wordt 
een familiedienst. Na afloop, bij koffie en taart, zullen Agnes en Erik in gesprek 
gaan met u allen over de ontwikkelingen in de gemeente. Agnes zal hier zelf over 
berichten, onder “De voorzittershamer”. 
We zijn liturgisch in de groene tijd, de tijd waarin de tekstkeuze vrij is. Bible 
Basics, het programma voor de kinderen, onderbreekt de lezingen van Matteüs in 
juli met vier zondagen aandacht voor koning Salomo. Een mooie keuze voor 
teksten die we zelden lezen of horen. 
 
Gezamenlijke diensten 
Net als vorig jaar, zullen we in de zomer enkele diensten samen met Warmond en 
Sassenheim organiseren, omdat het steeds moeilijker is gastvoorgangers te vinden. 
Bovendien hebben we zo samen een mooie, volle kerk. En we leren elkaar bij de 
koffie beter kennen. Het gaat om één dienst in juli en drie in augustus. Op 21 juli 
gaan wij naar Warmond. Op 4 augustus komen Warmond en Sassenheim bij ons. 
Miep van der Woude uit Voorhout, van het Leger des Heils, gaat dan bij ons voor. 
Op 11 augustus gaan we naar Sassenheim. En tenslotte komen op 18 augustus 
Sassenheim en Warmond bij ons. Ik hoop dan zelf voor te gaan. Vorig jaar pasten 
de drie gemeentes maar net in ons kerkje. Ik ben benieuwd hoe de ervaringen dit 
jaar zijn. 
 
Startzondag 
Op 1 september vieren we (hopelijk) buiten de startzondag, in de tuin van het 
Boerhaave-huis. We plannen weer allemaal leuke creatieve en spirituele 
activiteiten voor jong en oud. 
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Musici uit Warmond 
Margreet van Schie leidt een heel leuk gemengd ensemble in Warmond, Camerata. 
Zij hebben eerder opgetreden in de RK kerk bij een benefietconcert. Margreet 
heeft met haar zoon en dochter een Telemannconcert gegeven in de Kleine Kerk. 
Camerata is nu bereid bij ons te komen spelen in een kerkdienst, namelijk op 8 
september. We zien er naar uit! 
 
Belijdenis 
Twee mensen hebben zich bij mij gemeld, die graag belijdenis willen afleggen van 
hun geloof. Het zijn Michel Kappe en Annie de Jong. We hebben de afgelopen tijd 
gesprekken gevoerd over de grote thema’s van het geloof. Over de macht van God 
en het kwaad in de wereld. Over het leven en het lijden van Jezus en de werking 
van de Heilige Geest. Op 8 september, in de dienst die opgeluisterd wordt door 
Camerata, is het dan zo ver. Zij zullen in de dienst vertellen wat voor hen de 
betekenis van het geloof is en wat zij belijden. We mogen ze daarna opnemen als 
belijdende leden, levend vanuit de vergeving en liefde van God. 
 
Heilig Avondmaal 
De volgende avondmaalsdienst vindt plaats op 22 september. 
 
Gesprekskring 
Op dinsdag 2 juli is de afsluitende bijeenkomst van de gesprekskring in de 
Verdieping, om 10.00 uur. We lezen verder in de Wijsheidsboeken. Opgave kan 
bij mij. U kunt ook gewoon binnenlopen. In een eerdere kerkbode stond 9 juli, 
maar dan is er koffie-ochtend. 
 
Lief en leed 
Sjoukje Poot is opgenomen in het hospice in Sassenheim. Ze wordt omringd door 
de liefde van haar familie. Als ik dit schrijf, hebben we net in de kerk voor haar en 
haar gezin gebeden. Jan Hordijk is opgenomen in een revalidatiecentrum. Gerrit 
herstelt thuis langzaam maar voorspoedig van de ingreep in Duitsland. Margo is 
bezig met een reeks behandelingen. We wensen hun allen veel sterkte en bidden 
voor hen. 
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Bereikbaarheid 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, 
of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil 
komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook altijd 
bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 

Hartelijke groeten 
Ds. Hedda Klip 
 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Sinds een paar jaar ben ik lid van Rotary Voorhout. Een club waar ik mij thuis 
voel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er sceptisch over was in het begin. In mijn 
beleving was het een oude-mannen-die-sigaren-roken-club maar het tegendeel is 
waar. Het is een club mannen en vrouwen die zich inzet voor de medemens door 
geld in te zamelen voor projecten in binnen- en buitenland en lokale initiatieven 
financieel of fysiek ondersteunt. Een pijler binnen de rotary is ‘fellowship’ en dan 
in de betekenis van broederschap. We kennen elkaar en zijn oprecht geïnteresseerd 
in elkaar. Dat is iets waar je op kunt bouwen en dat voelt fijn. Het is wel belangrijk 
om zoveel mogelijk bij de wekelijkse meetings aanwezig te zijn, dat versterkt de 
verhoudingen onderling. Het gevoel van SAMEN is sterk aanwezig. Je vraagt je 
vast af welke parallel ik hier wil trekken met de kerk maar dat zal ik je vertellen. 
Onze Kleine Kerk voelt voor mij en voor velen ook zo: er is een sterke onderlinge 
verbondenheid, je voelt je er prettig, gezien en gehoord. Maar dat niet alleen. Het 
belangrijkste is dat we ons met elkaar verbonden voelen omdat we in God geloven. 
Omdat we het fijn vinden om Zijn naam te prijzen, te zingen en uitleg te krijgen 
over de bijbel tijdens de preken.  
 
Dat is niet iets dat we voor onszelf moeten houden. Dat willen we graag aan 
Voorhout laten zien. Ik denk oprecht dat er in de Voorhoutse gemeenschap in veel 
harten een verlangen is om Hem beter te leren kennen. Om aan te sluiten bij een 
groep mensen die hiervoor wekelijks bij elkaar komt en waar ruimte is voor jouw 
geloof.  
 
Maar wat is jouw geloof dan precies? Hoe ziet dat er voor jou uit? Moet je 
bijbelteksten en bijbelgedeelten uit je hoofd kennen? Weten welke nummers 
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liederen hebben in het liedboek? God vraagt dat niet van ons. Hij vraagt ons om 
ons hart open te stellen voor Hem. Om te vertrouwen op Zijn liefde voor jou. 
 
Als het gaat over zichtbaarheid en communicatie ligt hier een taak voor ons. De 
Voorhoutse gemeenschap laten zien wat voor kerk en gemeenschap wij zijn. Dat 
je welkom bent en je je welkom mag voelen. Op 7 juli aanstaande zal er na de 
ochtenddienst een gemeenteochtend zijn waarin wij de plannen voor de komende 
tijd gaan ontvouwen qua zichtbaarheid en communicatie. Bij de meeting in april 
merkten we als werkgroep wel dat jullie het fijn vind als er actie wordt 
ondernomen. Oeverloos gemeente avonden organiseren zet ook geen zoden aan de 
dijk. We gaan aan de slag!  
In de agenda dus: 7 juli na de dienst. Wij zorgen voor koffie/thee/limonade en 
taart! 
 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergaderingen zijn er zorgen geuit om het aantal 
ambtsdragers. Het klinkt vast bekend in de oren. Al jaren is het lastig om 
gemeenteleden te vinden die zich willen inzetten als ambtsdrager. Vooral op het 
gebied van ouderlingen kunnen we versterking gebruiken bij het College van 
Kerkrentmeesters en de Pastorale Raad. Eén ambt dat we echt missen is die van 
Jeugdouderling. Voor een ieder van ons een belangrijk punt want de jeugd heeft 
de toekomst maar tot op heden is het niet gelukt om onze gemeenteleden voor 
deze, en de andere functies, in beweging te krijgen.  
De kerkenraad is een fijn team leden dat zich inzet voor de kerk en dus voor jou, 
maar kan het niet alleen. Langs deze weg doe ik een beroep op jullie!! 
 
Het gevoel van SAMEN en MET ELKAAR komt ook hier weer op alle fronten 
om de hoek kijken. Die ‘broederschap’ die we onderling sterk voelen kan hierin 
nog meer tot uiting komen. Zie ik jullie 7 juli? Met elkaar gaan we aan de slag! 
 
Tot slot wens ik jullie allen een fijne zomerperiode toe met meer zon dan we tot 
nu toe hebben gezien. Naar de gemeente kijkend weet ik welke zorgen, verdriet en 
blijdschap er is dus hoe die zomerperiode ook is ingevuld: ik wens jullie allen 
Gods liefde toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, voorzitter 

 
Samen voor de kerk van morgen 
Ik wist dat we het in 2024 zonder een flink aantal 
belangrijke kerkelijke bijdragen moesten doen en 
daarmee was het budget kerkbalans 2024 van 
€ 70.950,= wat mij betreft bijzonder uitdagend. In de 
vorige Kerkbrief wist ik desondanks al te melden dat 
we nog maar € 3.015,= tekort kwamen om op dit punt 

de begroting 2024 te halen. We hebben in de afgelopen weken nog eens extra actie 
gevoerd onder de adressen die voor 2024 nog geen toezegging hadden gedaan, 
maar in de afgelopen jaren wel hadden bijgedragen. En dat heeft effect gehad! Ik 
kan u melden dat er in de afgelopen weken € 3.105,= aan toezeggingen is 
bijgekomen, waarmee per 1 juni jl. het totaal toegezegde bedrag voor 2024 op 
€ 71.040,= staat. Hiermee zijn we dus boven het bedrag van de begroting 2024 
uitgekomen! Aan respondenten zitten we inmiddels op 337 pastorale eenheden, 
tegenover 330 vorig jaar. Dus van een groter aantal pastorale eenheden hebben we 
een toezegging ontvangen. We kunnen met z’n allen trots zijn op dit resultaat!  
Van de voor 2024 gedane toezeggingen is per 1 juni al een bedrag van € 44.598,= 
(vorige keer € 32.270,=) ontvangen, zodat inmiddels bijna 63% van de 
toezeggingen is ontvangen. Onze hartelijke dank gaat uit aan allen die dit 
fantastische resultaat mogelijk hebben gemaakt!  
 
Jaarrekening 2023 
Naar aanleiding van de oproep in de Kerkbrief en onze kerk-app voor 
op/aanmerkingen op de jaarrekening 2023 zijn geen reacties ontvangen, waarmee 
de jaarrekening 2023, zoals die op 21 mei 2024 door de kerkenraad voorlopig is 
goedgekeurd, definitief is geworden. Het resultaat 2023 kunt u op onze website op 
de ANBI pagina vinden bij het kopje H. We kunnen met elkaar zeer tevreden zijn 
met de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van onze Kleine Kerk. In 2023 
hebben alle panden een volledig jaar aan de inkomsten bijgedragen, werden de 
bestaande huren geïndexeerd en werd er intensiever van ons kerkgebouw en De 
Verdieping gebruik gemaakt. Hierdoor kwamen de inkomsten uit onze panden 
hoger uit dan in 2023. Bij het kerkgebouw kwamen we 45% boven de begroting 
uit en bij De Verdieping maar liefst 82% boven de begroting. De inkomsten uit 
levend geld (kerkelijke bijdragen, collecten, giften e.d.) liepen helaas iets terug, 
van € 90.326,= in 2022 naar € 85.273,= in 2023. Desondanks namen in totaliteit 
de inkomsten in 2023 met bijna 13% toe t.o.v. 2022. Inmiddels maken de 
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huurinkomsten wel 60% uit van de totale inkomsten in onze gemeente, de 
kerkelijke bijdrage, collecten, giften e.d. de resterende 40%.  
Doordat wij vanaf februari 2023 weer een eigen predikant hebben namen de kosten 
van pastoraat in 2023, zoals verwacht, wel toe. Maar door een goede beheersing 
van de overige uitgaven kwamen de totale uitgaven ruim onder de begroting uit. 
Als resultante van de inkomsten en uitgaven resteerde een beter dan verwacht 
positief (operationeel) resultaat. Het resultaat 2023 hebben we gebruikt om een 
voorziening te vormen voor eventuele leegstand van één van onze verhuurpanden. 
Mocht er in de komende jaren sprake zijn van een gedeeltelijke leegstand, dan 
kunnen de hiermee gepaard gaande bedragen aan de gevormde voorziening 
worden onttrokken, waardoor we niet direct in paniek hoeven te raken als er op 
enig moment sprake zou zijn van leegstand. De voor dat jaar begrote uitgaven 
kunnen dan gewoon doorgaan en kunnen we rustig uitkijken naar één of meer 
nieuwe huurders. Al met al mogen we zondermeer met tevredenheid en 
dankbaarheid terug kijken op het saldo van inkomsten en uitgaven 2023 in onze 
gemeente. 
Nu we weer structureel een gezonde balans hebben in inkomsten en uitgaven 
kunnen we als kerk plannen maken om het aan ons toevertrouwde vermogen 
verder te laten werken en vanuit de aanwezige en nog beschikbaar komende 
middelen te investeren in onze kerkelijke gemeente. We komen daar op een later 
moment dit jaar op terug. 
 
De Verdieping 
Eerder in dit kerkelijk jaar heeft een ploeg enthousiaste vrijwilligers de wanden 
van de zalen in De Verdieping geschilderd. Daarnaast werd de CV-installatie 
vernieuwd en de luchtbehandelingsinstallatie aangepast. Nu zijn er nieuwe 
tafelbladen besteld en deze worden op korte termijn gemonteerd. In de week van 
5 t/m 10 augustus wordt de vloerbedekking vernieuwd, dan zal het er wel heel 
anders gaan uitzien. Al met al hopen we er dan weer jaren van af te zijn en staat 
het geheel er weer “spic en span” bij! 
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Het Jan Hordijk plein 
 Kees Visser, Stichting Het Boerhaavehuis 

 
Op maandagochtend 13 mei wilden 
wij als bestuur en vrijwilligers van de 
Stichting Het Boerhaavehuis Jan 
Hordijk verrassen voor het vele werk 
wat hij tijdens en na de oprichting van 
de stichting vele jaren gedaan heeft! 
Om 10.15 uur zouden, onder het mom 
van een rondleiding, familie en 
genodigden komen en als verrassing 
voor Jan hem het naambord van het 
Jan Hordijk plein, naast het 
Boerhaavehuis en de Blokhut laten 
onthullen. 

 
Echter, belde Anneke, Jans’ vrouw, de vrijdag voor de onthulling, dat Jan 
plotseling opgenomen was in het LUMC ziekenhuis en de ceremonie/verrassing 
niet door kon gaan. 
Die maandag ochtend heeft de tuinploeg het bord onthuld en foto’s gemaakt, zodat 
Jan  in het ziekenhuis op zijn kastje, zijn eigen naambord kan zien. 
Jan is inmiddels overgeplaatst naar het verpleeghuis Van Wijckerslooth in 
Oegstgeest voor revalidatie en kan nu toch in zijn kamer genieten van de foto met 
het naambord. 
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Overzicht collecteopbrengsten 1e kwartaal 
 Arend Tibben 

 
januari 
Kerk       €   84,73 
Missionair werk     €   71,55 
Jonge generaties     €   77,85 
Schuldhulp maatje    € 195,25 
Kerk in Actie - binnenlands diaconaat €   94,21 
Red een kind     € 129,60 
YMCA Rijswijk     € 171,35 
 
februari 
Kerk       € 129,65 
Missionair werk     €   68,40 
Kerk in Actie - werelddiaconaat  € 105,00 
Kerk in Actie - noodhulp   € 125,60 
Jaarproject Red een kind (avondmaal) € 652,30 
Het huisgezin     € 181,40 
Vluchtelingenwerk Teylingen  € 152,20 
 
maart 
Kerk       € 235,56 
Diaconie Kleine Kerk    € 123,30 
Kerk in Actie - zending   € 167,96 
Zonnebloem afd. Teylingen   €   77,15 
Kerk in Actie – werelddiaconaat (Pasen) € 180,61   
 
Voor de Diaconale collecten geeft bovenstaand overzicht de totale opbrengst van 
de collecten weer. Dus zowel de opbrengst van de collecten in de kerk als 
bijdragen die via de Kerk app of rechtstreeks zijn gestort op rekening van de 
Diaconie. 
Voor de collecten van het College van Kerkrentmeesters is bovenstaande de 
opbrengst van de collecten in de kerk. Bijdragen via de Kerk app of rechtstreeks 
gestort bij het CvK zijn hierbij niet opgenomen. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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De geschiedenis van de Kleine kerk dl. 4 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 

 
Al spoedig bleek dat er veranderingen moesten worden aangebracht. De 
hervormde gemeente kon, vanwege haar kleine gemeenschap en de financiële 
draagkracht van haar leden, niet aan haar verplichtingen voldoen. De katholieke 
gemeenschap daarentegen was weer te groot voor het haar toegestane 
kerkgedeelte.  
In 1810 werden dan ook de nodige veranderingen vastgelegd De rooms-
katholieken deden afstand van de 600 gulden en zouden de kosten dragen van het 
zetten der muren. De hervormden stonden het gedeelte van de kerk af, dat liep van 
priesterkoor tot aan de 2 pilaren. Dus hun bleef alleen het priesterkoor. Tevens 
deden ze afstand van de Kerklaan, die van de hervormde pastorie tot aan de 
Herenweg loopt, met aangrenzende kerkelijke grond. Dit wel op voorwaarde dat 
de pastorie het uitzicht op de Heerenweg blijft behouden en dat de predikant een 
onbelemmerd voetpad zal hebben tot de kerk.  
Na deze scheiding werd op 15 april 1810, ten aanschouwe van een talrijke schare, 
het hervormde gedeelte ingezegend door ds. Grommé met een rede over Petrus 2 
vers 4 en 5. 
 
Maar de kerkgenootschappen werden groter. Té groot voor twee in één kerk. Men 
was gedwongen om te zien naar andere mogelijkheden. Die mogelijkheden 
dachten de hervormden gevonden te hebben in een “aanbouw” aan het door hen 
gebruikte kerkgedeelte of in het bouwen van een nieuwe kerk. De beslissing was 
moeilijk. Men was gehecht aan het oude kerkgedeelte en wilde het met het kerkhof 
graag behouden, trouwens “aanbouw” was goedkoper. Daartegenover stond, dat 
“aanbouw” het uiterlijk van de kerk – rooms-katholiek en hervormd gedeelte 
samen – zou ontsieren. En ook het gelijktijdig houden van godsdienstoefeningen 
onder één dak was niet ideaal.  
 
De turf, die men tussen het dubbele houten beschot had aangebracht, was 
vermolmd en verzakt. Het beschot was daarenboven op een kelder gezet, dicht in 
de buurt van het orgel der hervormden en het altaar der katholieken. Dus “zoo 
dringt niet slechts het gezang, maar op zekere tijden zelfs het gesproken woord 
van daar tot hier en van hier tot daar door, hinderlijk voor sprekers en hoorders”. 
Vandaar dat de pastoor tijdens zijn preek wel eens opmerkte: hoort onze broeders 
in Christus eens zingen. 
 
Kerkvoogden en notabelen maakten rond 1860 plannen voor het bouwen van een 
nieuwe kerk. Dhr. Zemel, opzichter van Waterstaat, vervaardigde tekeningen en 
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bestek voor de bouw hiervan met een begroting van 11.000 gulden. Besloten werd 
om het hervormde kerkgedeelte aan de rooms-katholieke kerk te verkopen. Op 15 
oktober 1863 werd het hervormde kerkgedeelte aan de R.K. gemeente verkocht na 
taxatie door beide partijen voor de som van 1.700 gulden. Een stuk op gezegeld 
papier werd opgemaakt, waarin ondermeer stond, dat de overname eerst zal 
geschieden als het nieuwe bedehuis der hervormde gemeente  gereed is. En dat de 
som van 1.700 gulden pas betaald zal worden, als de hervormde gemeente het oude 
kerkgedeelte heeft ontruimd. Preekstoel, meubilair, orgel en alle andere dingen, 
die zich in de kerk bevinden zijn niet in de koop en verkoop inbegrepen. 

 
Er volgde nu een lange lijdensweg om die 11.000 
gulden bij elkaar te brengen. Er is 1.700 gulden van 
de verkoop, 1.000 gulden toegezegd door 
gemeenteleden en 300 gulden van iemand uit 
’s Gravenhage. Te kort dus 8.000 gulden. Op alle 
mogelijke manieren (subsidie van rijk, provincie en 
synode) werd geprobeerd om het geld bij elkaar te 
krijgen. Maar het lukte niet. Uiteindelijk werd van 
de plannen tot nieuwbouw afgezien en alleen wat 
noodzakelijke onderhoudswerkzaam-heden 
uitgevoerd.  
 
Bij de foto: Zo moet de kerk eruit hebben gezien na de scheiding 
en nieuwbouw van de Bartholomeüskerk.. 
 

In 1879 kwam de pastoor met het verzoek om het hervormde kerkje met de 
onmiddellijke omgeving te mogen kopen voor de stichting van een nieuwe R.K. 
kerk. Indien dit niet mogelijk was, of dan het koopcontract uit 1863 kon worden 
vernietigd. Dit laatste gebeurde dan ook, aangezien men niet wilde verkopen. In 
1881 viel dan uiteindelijk het besluit, dat met 5 meter tussenruimte de nieuwe R.K. 
kerk gebouwd zou worden. Dit had tot gevolg, dat de scheiding van binnenmuur, 
buitenmuur zou worden. Dus werd het noodzakelijk een stevige muur als 
buitenmuur op te trekken. Volgens art. 11 uit de Akte van Overeenkomst  uit 1810 
zou de R.K. kerk de kosten hiervoor moeten dragen. De R.K. kerkmeesters 
besloten dit dan ook te doen. Er werd een overeenkomst opgemaakt en getekend 
door beide partijen, waarin stond: “dat het college van kerkvoogden der 
Hervormde Gemeente te Voorhout, verklaren genoegen te nemen met en, voor zoo 
ver nodig, toestemming te geven tot het afbreken van het door de Roomsch-
Katholieken bezeten gedeelte der kerk, echter op de uitdrukkelijke voorwaarde, 
dat de Hervormde Gemeente zich niet door het afbreken nu of later genoodzaakt 
zal zien kosten te maken of lasten te lijden, en het Katholiek kerkbestuur de nodige 
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maatregelen neme dienstig om het door de Hervormden bezeten gedeelte der kerk 
niet in hechtheid of sterkte te doen verminderen en om alzoo de tegenwoordige 
scheidingsmuur zoo te voorzien, dat zij als buitenmuur aan de gewone vereischten 
voldoet”. 
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Zo 30 juni Op het nippertje Marcus 5:21-43 
Ma 1 juli Sprakeloos Psalm 88 
Di 2 juli Hemels licht Handelingen 9:1-19a 
Wo 3 juli Openlijk en vrijmoedig Handelingen 9:19b-31 
Do 4 juli Alles voor de Heer Romeinen 14:1-12 
Vr 5 juli Onnodige struikelblokken Romeinen 14:13-23 
Za 6 juli Krachtige bescherming Psalm 28 
   
Zo 7 juli Verlammend ongeloof Marcus 6:1-6a 
Ma 8 juli Kort, maar krachtig Psalm 117 
Di 9 juli Eensgezind, eendrachtig, eenstemmig Romeinen 15:1-13 
Wo 10 juli Toegewijd Romeinen 15:14-24 
Do 11 juli Twee soorten rijkdom Romeinen 15:25-33 
Vr 12 juli Aanbeveling en groeten Romeinen 16:1-16 
Za 13 juli Aansporingen en nog meer groeten Romeinen 16:17-27 
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Zo 14 juli Licht bepakt Marcus 6:6b-13 
Ma 15 juli Monddood gemaakt Marcus 6:14-29 
Di 16 juli Voorschot Efeziërs 1:1-14 
Wo 17 juli Hoofd en hart juli Efeziërs 1:15-23 
Do 18 juli Inzicht Zacharia 1:1-6 
Vr 19 juli Hemelse ruiters Zacharia 1:7-17 
Za 20 juli Onbegrensd Zacharia 2:1-9 
   
Zo 21 juli Gezegende maaltijd Marcus 6:30-44 
Ma 22 juli Op het juiste pad Efeziërs 2:1-10 
Di 23 juli Thuis bij God Efeziërs 2:11-22 
Wo 24 juli Thuis bij de mensen Zacharia 2:10-17 
Do 25 juli Schoonmaak Zacharia 3:1-10 
Vr 26 juli Niet door kracht of macht Zacharia 4:1-14 
Za 27 juli Vloek Zacharia 5:1-11 
   
Zo 28 juli Geen paniek Marcus 6:45-52 
Ma 29 juli Houd moed Efeziërs 3:1-13 
Di 30 juli Geworteld en gegrondvest Efeziërs 3:14-21 
Wo 31 juli Beteugelde woede Zacharia 6:1-8 
Do 1 aug Een man met de naam Telg Zacharia 6:9-15 
Vr 2 aug Eén zijn Efeziërs 4:1-6 
Za 3 aug Samenhang en opbouw Efeziërs 4:7-16 
   
Zo 4 aug Traditie Marcus 7:1-13 
Ma 5 aug Beerput Marcus 7:14-23 
Di 6 aug Schepping in beroering Psalm 29 
Wo 7 aug De weg van de liefde Efeziërs 4:17–5:2 
Do 8 aug De weg van het licht Efeziërs 5:3-20 
Vr 9 aug Op de proef Deuteronomium 8:1-6 
Za 10 aug Onverdiende welvaart Deuteronomium 8:7-20 
   
Zo 11 aug Overtuigend Marcus 7:24-30 
Ma 12 aug Niet de minste? 1 Korintiërs 15:1-11 
Di 13 aug Zinloos? 1 Korintiërs 15:12-19 
Wo 14 aug Op leven en dood 1 Korintiërs 15:20-34 
Do 15 aug Schitterend 1 Korintiërs 15:35-49 
Vr 16 aug De dood voorbij 1 Korintiërs 15:50-58 
Za 17 aug Grenzeloos Psalm 119:89-96 
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Zo 18 aug Geheim Marcus 7:31-37 
Ma 19 aug Verstandig Psalm 119:97-104 
Di 20 aug Het voorbeeld van Christus Efeziërs 5:21-33 
Wo 21 aug Wederzijds respect Efeziërs 6:1-9 
Do 22 aug Goed gewapend Efeziërs 6:10-24 
Vr 23 aug Goed verlicht Psalm 119:105-112 
Za 24 aug Zucht… Marcus 8:1-13 
   
Zo 25 aug Zuurdesem Marcus 8:14-21 
Ma 26 aug Tweestapsgenezing Marcus 8:22-26 
Di 27 aug Onverdiend Deuteronomium 9:1-14 
Wo 28 aug Denk terug Deuteronomium 9:15-29 
Do 29 aug Tweede kans Deuteronomium 10:1-11 
Vr 30 aug Besnijd uw hart Deuteronomium 10:12-21 
Za 31 aug Verstopte oren Zacharia 7:1-14 
   
Zo 1 sep Vurige liefde Zacharia 8:1-8 
Ma 2 sep Gezegend en vruchtbaar Zacharia 8:9-17 
Di 3 sep Vasten en feesten Zacharia 8:18-23 
Wo 4 sep Tabita koem Handelingen 9:32-43 
Do 5 sep Smakelijke droom Handelingen 10:1-23a 
Vr 6 sep Zonder aanzien des persoons Handelingen 10:23b-48 
Za 7 sep Navolging Marcus 8:27–9:1 
   
Zo 8 sep Ga je gang! Handelingen 11:1-18 
Ma 9 sep In Antiochië Handelingen 11:19-30 
Di 10 sep Niet goed wijs? Handelingen 12:1-17 
Wo 11 sep Hoogmoed komt voor de val Handelingen 12:18-25 
Do 12 sep Water uit de hemel Deuteronomium 11:1-17 
Vr 13 sep Keuzevrijheid Deuteronomium 11:18–12:1 
Za 14 sep Stem uit de hemel Marcus 9:2-13 
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Kleurplaat  
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Boekentips 

  redactie 

 
God Eerst  
Ineke Marsman – Polhuijs 
ISBN: 9789082114690 
Prijs: € 19,99 
 
Je bent jong en christen. Of je denkt erover na om Jezus te 
volgen. Je wilt Hem beter leren kennen, maar lezen in de Bijbel 
is niet zo makkelijk als het lijkt. Wat doe je dan? 
Dit boek helpt je om dagelijks of wekelijks in de Bijbel te lezen. Je leest per dag 
ongeveer tien Bijbelverzen en een uitleg of gedachten over hoe je het toe kunt 
passen. Er is een vraag om over na te denken en een gebed om er met God over te 
praten. 
Of je nu 14, 18 of begin twintig bent. Of je erg vertrouwd bent met de Bijbel of je 
de Bijbel wilt leren kennen. Of je nu alleen leest of met je gezin of met vrienden. 
Dit boek is voor jou als je regelmatig in Gods Woord wilt lezen. Zo leer je God en 
de Bijbel steeds beter kennen. 
Zet God op de eerste plaats en ontdek Zijn plan voor de wereld en voor jouw leven.  
 
 
Geestspraak 
Henk van den Belt 
ISBN: 9789043540247 
Prijs: € 29,99 
 

In Geestspraak betoogt theoloog Henk van den Belt dat de Bijbel 
onfeilbaar betrouwbaar is omdat de heilige Geest daarin spreekt. 
Het gezag van de Bijbel geeft al lange tijd aanleiding tot 
discussie. Niet zozeer om de wonderen die erin staan of om de historiciteit van de 
bijbelverhalen, maar doordat christenen de Bijbel in de praktijk heel verschillend 
toepassen. Dit boek belicht hoe de Geest werkt bij de inspiratie van de 
bijbelschrijvers, hoe Hij zorgt voor de acceptatie van de Schrift en hoe Hij ons 
leidt bij de interpretatie. Het is een intrigerende bijdrage aan het gesprek over de 
hermeneutiek, aan de bezinning op de vraag hoe wij de Bijbel verstaan.  
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Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken 
Dhr. W.H. Zuidhoek en mevr. C. Zuidhoek-Cuvelier naar Noordwijk 
Dhr. M.S. Wagenmaker en mevr. E.M.M. Wagenmaker-Sinke naar Sassenheim 
 
Verhuisd 
Mevr. N. Haasnoot-Ronner 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
 
 
 
 
 

Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
5 mei: 

 Bruidspaar Vogelaar - Perfors 
 
12 mei: 

 Mevr. N. Haasnoot - Ronner 
 Gerrit den Haan 
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19 mei: 
 Dhr. en mevr. Hordijk 

 
26 mei: 

 Bruidspaar Baas-Kranenburg 
 
2 juni: 

 Mevr. M.T.E. Confurius - Jekel 
 Lena van der Bij 

 
9 juni: 

 Bruidspaar Los - van Dijk 
 
16 juni: 

 Mevr. Jongbloed – Meijer 
 Dhr. T.C. Nelemans 
 
 

De redactie van de Kerkbrief wenst u een 
fijne vakantie/goede zomertijd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Daniëlle de Gelder, daniellevg3@hotmail.com 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, 
Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 
217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
05 30-08-2024 11-09-2024   06 04-10-2024 16-10-2024 
07 08-11-2024 20-11-2024   08 06-12-2024 18-12-2024 Kerst 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

De Heer is onze reisgenoot 
 
 

De Heer is onze reisgenoot,  
Hij die ons zijn gezelschap bood 
En sprekend over kruis en graf 

Geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

Zo valt een lange weg ons licht, 
De schrift opent een vergezicht 

En brengt verdwaalden dicht bij huis,  
Verloren zonen komen thuis. 

 
De avond daalt, blijf bij ons Heer! 

Hij zet zich aan een  tafel neer  
En breekt het brood en schenkt de wijn, 

Die gast, het moet de gastheer zijn! 
 

Wij keren naar Jeruzalem, 
Ons brandend hart verneemt  zijn stem, 
Hij deelt met ons het daaglijks brood, 

De Heer is onze reisgenoot 
 
 

Jaap Zijlstra 
Uit: God in gedichten 

 


