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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
 
24 november   Laatste zondag Kerkelijk Jaar 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip  
 Bestemming 1e collecte: Stichting Bootvluchteling 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224 
 

1 december   1e Zondag van Advent 
 10.00 uur:    ds. Barbara Heubeck, Leiden 
 Bestemming 1e collecte: Warme Kerstgroet 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 

8 december   2e Zondag van Advent, familiedienst 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 

15 december   3e Zondag van Advent 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 

22 december   4e Zondag van Advent 
10.00 uur:  mw. Connie de Peuter 

 Bestemming 1e collecte: Diaconie Jaarproject: Red een Kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
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De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 
 

Bij de diensten  
Zondag 24 november is het de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Het is eeuwigheidszondag. We 
herdenken onze gestorvenen. Ik hoor altijd van mensen hoe fijn ze het 
vinden dat deze zondag er is. Als de begrafenis voorbij is, lijkt er daarna 
geen plaats meer te zijn voor rouw. Op deze zondag mogen we weer rouwen 
en verdrietig zijn, om alle mensen die ons ontvallen zijn. We hebben van 
hen gehouden en we houden nog van hen. We mogen hun naam noemen en 
een kaarsje voor hen branden.  
 
We herdenken de overledenen van dit kerkelijk jaar. Dit zijn hun namen:  
 
Christina Maria van Duijvenvoorde-Zwanenburg 
geboren 22 september 1931 - overleden 19 december 2023 
in de leeftijd van 92 jaar 
 
Clasina Jannetje van der Voort-Rodenburg   
geboren 26 mei 1930 – overleden 13 februari 2024  
in de leeftijd van 93 jaar  
 
Johannes Rothert   
geboren 6 maart 1929 – overleden 25 februari 2024  
in de leeftijd 94 jaar  
 
Willem Guyt  
geboren 18 juli 1935 – overleden 19 februari 2024  
in de leeftijd van 88 jaar  
 
Elisabeth Wierda  
geboren 2 maart 1957 – overleden 5 maart 2024  
in de leeftijd van 67 jaar  
 
Theo Teeuwen  
geboren 3 april 1946 – overleden 14 april 2024  
in de leeftijd van 78 jaar  
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Annigje Schipper-van der Linden  
geboren 12 augustus 1930 – overleden 4 mei 2024  
in de leeftijd van 93 jaar  
 
Hafésa Rahman  
geboren 21 mei 1936 – overleden 24 mei 2024  
in de leeftijd van 88 jaar  
 
Willem Jacob Molendijk  
geboren 11 april 1952 – overleden 7 juni 2024  
in de leeftijd van 72 jaar  
 
Nicolaas Gietema  
geboren 29 december 1932 -  overleden 28 juni 2024  
in de leeftijd van 91 jaar  
 
Sjoukje Poot-Kloezen  
geboren 27 oktober 1960 – overleden 20 juni 2024  
in de leeftijd van 63 jaar  
 
Jan Marijnus  
geboren 23 mei 1953 – overleden 2 oktober 2024  
in de leeftijd van 71 jaar   
  
De familieleden worden uitgenodigd bij de dienst aanwezig te zijn. 
Daarnaast kan iedereen die dat wil een kaarsje aansteken voor dierbaren, die 
gestorven zijn. We lezen in de dienst uit Hooglied 8 over de kracht van de 
liefde.  
 
Gesprekskring 
De volgende bijeenkomst van de kring Park Overbosch is op maandagavond 
25 november om 19.30 uur. Die komt dit keer niet in Overbosch bij elkaar 
maar in de BNS, bij de familie Kwinkelenberg. Thema: de brieven in het 
NT. Aanmelden kan bij mij of Hanny Segaar.  
 
Nieuwe gesprekskring 
Er is een nieuwe gesprekskring opgericht, voor de doelgroep 40-ers & 50-
ers. We willen met elkaar in gesprek gaan over zaken die ons hart raken. De 
eerste keer is gepland op 2 december 19.30 uur, Verdieping. We gaan in 
gesprek over Israël en Palestina. Wat moeten we daarvan vinden? Moeten 
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we er iets van vinden? We denken er samen over na. Op 3 februari komt de 
groep voor de tweede keer bij elkaar. Thema: christen zijn in het dagelijks 
leven, in je gezin en vriendenkring, op je werk.  
Opgave bij esther@kleinekerk.nl 
 
Vooraankondiging Kerstactiviteiten 
Woensdag 18 december: Kerstmiddag in de Verdieping, vanaf 15.00 uur 
Vrijdag 20 december: tweede oecumenische Kerst Sing In, 19.30 uur in de 
Bartholomeuskerk. 
Kerstnacht: kerkdienst om 21 uur! De kinderdienst vervalt. 
 
Bijbel & verhuizing 
U heeft vast een grootletter-bijbel (NT) zien liggen in de kerk. Dat is een 
geschenk van de familie Paauw, die helaas moest verhuizen i.v.m. de 
conditie van hun flatgebouw. Ze wonen nu dicht bij hun kinderen. We 
wensen hun Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats. Van Daniëlle, 
Willem en Gijs de Gelder hebben we ook afscheid genomen na de kerkdienst 
eind oktober. Zij wonen nu dichter bij familie.  
 
Meet & Eat Expats 
Het was wel een evenement, die 19e oktober! Er kwamen veel meer mensen 
dan gepland. Iedereen die meegeholpen heeft, hartelijk dank! Ik hoorde 
verschillende gasten zeggen dat ze erg dankbaar waren, omdat er nog nooit 
zoiets georganiseerd was. Er was nog nooit een evenement geweest waarop 
expats welkom waren met hun gezinnen en zo elkaar en ons  konden 
ontmoeten. Het leidde tot mooie gesprekken en contacten. De volgende 
Meet & Eats worden weer zoals gebruikelijk wat rustiger, voor 
gemeenteleden, met ruimte voor enkele gasten. Hoe en of we een vervolg 
geven aan Meet & Eat Expats bespreken we nog. 
 
Lief en leed  
Lena is opgenomen, maar is als u dit leest, weer thuis. Het gaat gelukkig 
beter. Dhr. Bert Ciggaar woont nu tijdelijk in een verpleeghuis tot er een 
vaste plek gevonden kan worden. Hij blijft met onze gemeente verbonden. 
We bidden voor onze gemeenteleden, in onze eigen gebeden en in de kerk. 
We wensen hun allen veel sterkte en Gods nabijheid toe.   
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Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten  
Ds Hedda Klip  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 

Beste gemeenteleden, 
Naar elkaar omzien…een belangrijk speerpunt binnen onze gemeente. Naar 
elkaar omzien; gewoon omdat we dat prettig vinden, een kletspraatje bij de 
koffie kan al zoveel betekenen…elkaar bezoeken…elkaar 
bemoedigen…bidden voor elkaar…een kaartje/appje/telefoontje of 
bloemetje…het kan op zoveel manieren. Dat woordje ELKAAR is 
onmisbaar. Je hebt ELKAAR nodig om SAMEN gemeente te zijn. 
  
Op 8 oktober jl. kwamen we bij elkaar voor een gemeenteavond die in het 
teken stond van communicatie en zichtbaarheid. Peter had vrolijk nieuws 
vanuit het CvK en Erik en ik gaven een update over de ontwikkelingen m.b.t. 
de zichtbaarheid van onze gemeente. Aan het eind van de presentatie waren 
er vragen en is er gesproken over het verlangen naar meer verdieping in de 
zin van gespreksgroepen. Er werden positieve herinneringen opgehaald naar 
vroegere jaren waarin dit leefde binnen onze gemeente. Fijn dat we hier zo 
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met elkaar over konden praten en goed dat deze feedback wordt gegeven! 
Achter de schermen zijn er ondertussen initiatieven aan de gang waarover 
later zeker meer. 
  
Na 8 oktober volgde op zaterdag 12 oktober een prachtig gemeentefeest! 
Annelies, Marti, Michel en Petra organiseerden met elkaar een geweldige 
middag en avond in Franse stijl. Er waren 2 leuke fiets puzzeltochten door 
Voorhout uitgezet, waarbij antwoord moest worden gegeven op tal van 
vragen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in stukjes Voorhout heb gefietst, die 
voor mij nog onbekend waren en er op sommige vragen verrassende 
antwoorden kwamen. Leuk detail was ook dat alle gemeenteleden door 
elkaar gehusseld waren zodat je tijdens het fietsen leuke gesprekken kon 
voeren en elkaar zo beter kon leren kennen. De gemeenteleden die niet 
meefietsten maakten met elkaar een kunstige Eiffeltoren die een prominente 
plek in de gang van De Verdieping kreeg. Eenmaal weer terug in De 
Verdieping wachtte een verfrissend drankje en een heerlijke Frans 
buffetmaaltijd waar menig gemeentelid 2 keer van opschepte waaronder 
‘moi’;) Er werd druk gespeculeerd over wie nu toch Non je ne regrette rien 
van Edith Piaf vertolkte in de garderobe. Deze mystery guest bleek niemand 
minder dan onze eigen Gert Jan, geweldig!! Met ruim 60 gemeenteleden 
werd het een feest om niet te vergeten en waarover nog lang werd nagepraat. 
Ik voelde mij een rijke voorzitter van deze gemeente die oprecht groots kan 
zijn. Dat ‘samen-gevoel’ werd door alle aanwezigen gevoeld en dat draagt 
bij aan ons gemeente gevoel. Vanaf deze plek nogmaals een grote MERCI 
aan de organisatoren die zich zo hebben ingezet om er voor ons een 
onvergetelijke dag van te maken. Wie melden zich aan voor volgend jaar?! 
  
Nog een week later was er een geweldige Meet en Eat, waarbij in Voorhout 
wonende expats waren uitgenodigd. Ons gemeentelid Harris, zelf expat, was 
met dit verzoek gekomen en dit werd samen met de organisatie opgepakt. 
Doel was om deze groep kennis te laten maken met onze kerk en onszelf op 
deze manier zichtbaar te maken. Het werd bijzonder gewaardeerd. Zo’n 30 
volwassen expats waren aanwezig en namen ook hun kids mee, daarnaast 
waren er vanuit onze eigen gemeente ruim 30 man aanwezig dus werd het 
een volle bak. Er moesten tijdens het event zelfs extra bordjes worden 
gehaald bij de Plus. In de gesprekken die ik met diverse expats heb gevoerd, 
bleek dat zij veelal kerken bij Hillsong in Amsterdam vanwege de 
engelstalige diensten. Dit is natuurlijk begrijpelijk. Ik vermoed dat ik en jij 
dat ook zouden doen. We kunnen als kerk in Voorhout veel meer bieden dan 
alleen maar de zondagsdiensten en we gaan nog bekijken welke invulling 
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hier aan kan worden gegeven. Als kerk van betekenis zijn kan op vele 
manieren.  
Langs deze weg een hele grote dankjewel aan alle vrijwilligers die zich 
hebben ingezet voor deze middag, de heerlijke maaltijden die zijn bereid en 
het enthousiasme.  
 
Tot slot mochten we als kerk zo’n 200 mensen verwelkomen tijdens 
Allerzielen in het Licht. De begraafplaats was prachtig verlicht en onze Kees 
Jan speelde in onze kerk op de piano. Er werden kaarsjes aangestoken en er 
was persoonlijke ruimte voor verdriet, rouw en bezinning in onze kerk. Het 
is elk jaar weer indrukwekkend en we mogen rekenen op een geweldige 
groep vrijwilligers die dit mogelijk maken, waarvoor heel hartelijk dank!! 
  
Inmiddels heb ik afgelopen week, samen met Erik, Mirjam en Hedda, een 
gesprek gehad over de zichtbaarheid van onze gemeente. Dit deden we door 
een brainstormsessie onder leiding van Jannis Lootens. Hij heeft een 
marketingbureau in Amsterdam en Almere, Redmatters, en brengt visie tot 
leven. Jannis is zelf christen en woont met zijn gezin in Zeewolde waar hij 
ook naar de kerk gaat. Samen met zijn collega’s maakte hij campagnes voor 
Kerk in Actie, De Protestantse Kerk Nederland en onder andere christelijke 
politieke partijen. Het christelijke aspect was voor ons een belangrijk punt 
bij het zoeken naar een bedrijf dat ons kan helpen onze missie en visie te 
verwezenlijken. Zij begrijpen als geen ander wat het voor een kerk betekent 
om op een goede manier naar buiten toe te treden. Tijdens de gemeenteavond 
vertelde ik al dat het leuk is om acties op te zetten, maar als we niet weten 
voor wie we het doen, waarvoor we het doen en wat vervolgstappen zijn dan 
is het schieten met losse flodders. 
De eerste brainstormsessie was nodig om Jannis te vertellen over onze kerk, 
de gemeente, de gemeente Voorhout en wat onze missie en visie is. Zo kan 
hij ons goed helpen om onze zichtbaarheid tot uiting te brengen. 
Als groep werd ons gevraagd na te denken over een paar vragen waar we in 
1 minuut antwoord op moesten geven. Dat is soms nog best lastig kan ik 
zeggen maar geeft wel inzicht. Hier kunnen we mee verder! 
Omdat we deze vragen ook nog in de kerkenraad willen neerleggen, zal ik 
ze in mijn volgend kerkstukje met jullie delen. Binnenkort staat een tweede 
afspraak op de planning, zodat we nu echt stappen kunnen gaan maken. Via 
de kerkbrief zal ik jullie hiervan op de hoogte houden. 
  
We maken ons met elkaar weer op voor de drukke decembermaand waarin 
we de geboorte van Jezus Christus vieren. Er staan mooie diensten op het 
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programma. Er is een sing-in op 20 december in de Bartholomeuskerk, de 
kerstnachtdienst is dit jaar eerder dan gewend namelijk om 21.00 uur en onze 
eigen cantorij zal dan liederen zingen. We kijken uit naar de spirituele 
wandeling op 29 december aanstaande waarover later meer info. 
  
Ik sluit af met een mooi gedicht dat ik online vond, geschreven door Alie 
Holman en het heet Samen… 
  
Als wij samen onze Heiland volgen 
Samen naast elkaar gaan staan 
Steeds weer naar anderen omzien 
Kunnen wij de toekomst aan 
Als wij samen blijven bidden, strijden 
Samen vragen om Zijn kracht 
Als wij onverdeeld de harten heffen 
Zal het zijn zoals verwacht 
  
Als wij samen onze Heer aanroepen 
Samen voor zijn aangezicht 
Komen en Hem roemen, eren 
Zal Hij komen met Zijn licht 
Als wij samen blijven bidden, danken 
Samen toch eenparig zijn 
Als wij samen ook Zijn weg vervolgen 
Wint Gods liefde weer terrein 
  
Als wij samen elkaars lasten dragen 
Samen delen in geloof 
Onze schouders eronder zetten 
Overbruggen we de kloof 
Als wij samen blijven bidden, werken 
Samen gaan tot aan Zijn troon 
Eensgezind om Gods nabijheid vragen 
Winnen wij van spot en hoon 
  
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe - Voorzitter 
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Nieuws vanuit het CVK 
 Kees Jan Visser, voorzitter 

 
Versterking van het CVK 
Er heeft een aantal personele wisselingen plaatsgevonden binnen het CVK. 
Peter Boers, jarenlang voorzitter en het financiële brein van het CVK is 
helaas geen voorzitter meer. We kunnen terugkijken op een flink aantal 
mooie jaren met hem als voorzitter. Zijn “prestaties” zijn te veel om op te 
noemen, maar feit is dat we hebben geboft met een voorzitter als hij. Het 
goede nieuws is dat hij in het CVK blijft, in de rol van penningmeester. Op 
deze manier blijft zijn financiële kennis en kunde behouden voor het CVK 
en daarmee voor onze kleine kerk. We hebben na een lange zoektocht ook 
een nieuw lid mogen verwelkomen, Petra Bosman neemt de rol van 
secretaris op zich. Het spreekt voor zich dat we daar erg blij mee zijn. Om 
wie zij is als mens, de taken die ze gaat uitvoeren en het feit dat we nu geen 
mannenbolwerk meer zijn. Andreas Mack, die het gebouwenbeheer onder 
zijn hoede heeft, krijgt versterking van Roland Griekspoor. Hij is geen lid 
van het CVK, maar neemt wel taken over van Andreas. Ook dat is goed 
nieuws omdat we drie gebouwen hebben die veel tijd, aandacht en liefde 
nodig hebben. Dit was eigenlijk te veel voor één hardwerkende vrijwilliger. 
Tot slot ben ik voorzitter geworden. Ik was secretaris, maar mag nu de 
voorzittershamer ter hand nemen. We zijn blij dat we daarmee weer bijna op 
volle sterkte zijn. Een vijfde CVK lid is echter meer dan welkom dus mocht 
u zich geroepen voelen, neem dan gerust contact met mij op. Over minder 
dan twee jaar alweer verloopt de termijn van een drietal CVK-leden, het is 
niet gezegd dat zij op dat moment door zullen gaan.  
 
Het CVK is altijd bezig met (onder andere) het op orde houden van de 
financiën en het beheer van de gebouwen. Sommige zaken zijn de moeite 
waard om apart te benoemen. Zo zijn we op dit moment bezig te kijken of 
we het beeld en geluid in de kerk kunnen verbeteren. De manier waarop wij 
onze kerkdiensten inrichten is door de jaren heen altijd aan verandering 
onderhevig. Dit vraagt om beter geluid en om betere beelden. Er is contact 
geweest met een tweetal aanbieders van audiovisuele ondersteuning in 
kerken. Het is nu afwachten welk prijskaartje gehangen wordt aan de wensen 
die er zijn. Afhankelijk van de omvang van onze schrikreactie kan worden 
besloten welke zaken verbeterd kunnen worden. Helaas kunnen we daar op 
dit punt nog niks over zeggen, maar meer informatie volgt vanzelfsprekend. 
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Een van de onderwerpen die op het bord van Peter ligt (gelukkig ook in zijn 
nieuwe functie) is het opstellen van de begroting voor het komende jaar. 
Deze is opgesteld en besproken in het CVK. De volgende stap is bespreking 
in de Kerkenraad. Input die hier wordt opgehaald wordt meegenomen in de 
definitieve begroting. Als deze is goedgekeurd zal deze openbaar gemaakt 
worden en zal hierover worden gecommuniceerd. 
 
En dan tot slot: een woord van dank! Want wat zouden we zijn zonder al 
onze vrijwilligers, waar wij als CVK een beroep op kunnen doen. Een kleine 
greep uit het assortiment: beheerders van gebouwen, mensen die zich bezig 
houden met verhuur, mensen die hun tijd en aandacht aan de begraafplaats 
besteden, makers van deze kerkbrief en de verspreiding ervan, kosters en 
muzikanten, eigenlijk te veel om op te noemen (bent u niet genoemd, geef 
mij een seintje en dan krijgt u een eervolle vermelding in de volgende 
kerkbrief 놴놲놵놶놷놳). We kunnen niet zonder hen! 
Mocht u ze in het wild tegenkomen, een compliment is snel gegeven en is 
meer dan verdiend! 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Bedankje 
 Margo Kraakman 

 
Beste allemaal, 
Graag wil ik jullie bedanken voor de bloemen, de kaarten met lieve woorden 
en bezoekjes die ik van jullie mocht ontvangen. Op dit moment ben ik aan 
het herstellen van de operatie. Daarna volgt een langdurig traject van 
bestraling en opnieuw chemotherapie. Ik vind het heel fijn dat jullie aan mij 
en mijn gezin denken in gebed. 
Lieve groet, Margo Kraakman  
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Vanuit de Diaconie 
 Diana Ouwehand, voorzitter 

 
Warme Kerstgroet 
Ondertussen een traditie vanuit de diaconie, en ook dit jaar willen we deze 
voortzetten. Een warme Kerstgroet brengen we bij mensen die wel een 
steuntje in de rug of een bemoediging kunnen gebruiken, om wat voor reden 
dan ook. Door de ontvangers wordt dit altijd zeer gewaardeerd. 
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u dit doorgeven 
via diaconie@kleinekerk.nl of aan een van de diakenen. 
 
Graag met vermelding waarom en uiterlijk 6 december. 
 
Bingoavond op 22 november 
Na het grote succes van vorig jaar, organiseert de Diaconie ook dit jaar weer 
een bingoavond. 
De opbrengst is voor ons diaconale jaarproject ”Red een kind”. Zoals u vast 
al weet worden alle opbrengsten door een betrokken ondernemer verdubbelt. 
De aanvangstijd is 19.30 uur. We vragen een kleine vergoeding van €5,- 
voor de volwassenen en €2,- voor de kinderen. 
Bereid je maar voor op een avond vol plezier en gezelligheid. Of je nu een 
doorgewinterde Bingo-expert bent, of dit je eerste keer is, iedereen is 
welkom! We hebben fantastische prijzen en heerlijke hapjes. We vragen je 
vriendelijk om je aanwezigheid te bevestigen vóór 15 november via 
diaconie@kleinekerk.nl. 
 
U/jij komt toch ook!!!!!!!!!! 
 
Nieuw jaarproject 
In 2025 gaan we ons weer inzetten voor een binnenlands project. We stellen 
het altijd zeer op prijs als gemeenteleden met ons meedenken. 
De laatste jaren zijn de projecten aangedragen vanuit de gemeente. Weet u 
een goed doel, laat het ons weten via diaconie@kleinekerk.nl. Het is ook 
prettig als daar wat informatie bijgegeven kan worden (website o.i.d.). 
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Groeiende belangstelling 
Allerzielen in het Licht 
 Jan Mosselman, administrateur begraafplaats 

 
Op zaterdagavond 2 november jl. werd de activiteit Allerzielen in het Licht 
georganiseerd. Hoewel Allerzielen van oorsprong een Rooms Katholieke 
traditie is, merken we dat steeds meer Protestantse Gemeenten meedoen met 
deze activiteit. Destijds is de Protestantse Gemeente Voorhout, op initiatief 
van mijn voorganger Kees Visser, op bescheiden schaal aangehaakt bij deze 
traditie die door de toenmalige Sint Bartholomeusparochie werd 
georganiseerd. En hoewel wij op een iets minder uitbundige wijze stilstaan 
bij onze overledenen dan onze RK- buren, mag deze activiteit zich ook in 
onze kerkelijke gemeente in een groeiende belangstelling verheugen. 
 
Vorig jaar werd Allerzielen in het Licht op het allerlaatste moment 
geannuleerd vanwege een zeer zware storm die over Nederland trok. Zeker 
met een aantal bomen rond de begraafplaats en Kleine Kerk was er een groot 
risico op vallende takken. In 2022 bezochten ca. 150 bezoekers de kerk om 
een waxinelichtje te ontsteken aan de Paaskaars en een moment stilte, rust, 
bezinning en gedachten aan een overledene of dierbare. De vraag was dan 
ook of we dat aantal dit jaar zouden overtreffen. En dat is gelukt. Na afloop 
telden we 176 waxinelichtjes op de Avondmaalstafel, en in de wetenschap 
dat er ook bezoekers zijn geweest die geen lichtje hebben ontstoken, komen 
we op een totaal van bijna 200 bezoekers. Dat is dus bijna 30% meer dan in 
2022. Daarmee wordt het vermoeden bevestigd dat er binnen onze Kleine 
Kerk gemeenschap steeds meer belangstelling is voor deze activiteit. Dank 
aan de vrijwilligers waar we als organisatie nooit tevergeefs een beroep op 
doen: Kees Visser, Gertjan Poot, Reina Assies, Ineke Tibben, Erik 
Hietkamp, Kees Jan Visser en predikant Hedda Klip. 
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De geschiedenis van de Kleine Kerk dl. 7 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 

 
Ook na de restauratie van 1990 zijn er nog verschillende keren 
onderhoudswerkzaamheden aan de kerk geweest. De één wat groter dan de 
ander. Zo werd in 2012 de leiendakbedekking vervangen. 
 
In 2013 werd het orgel gerestaureerd en de speeltafel weer naar beneden 
verplaatst. (in een volgend deel zal ik dit wat uitgebreider bespreken) 
 
In 2014 constateert Monumentenwacht, die jaarlijks de kerk inspecteert op 
gebreken, dat in een deel van de kerk (met name in de zijbeuk) twee 
draagbalken zijn aangetast door bruinrot en houtworm. Bruinrot is een door 
schimmels veroorzaakte aantasting van hout, veroorzaakt door vocht. De 
ontdekking was erg lastig, doordat de bruinrot en houtworm zich bevonden 
tussen het dak en het plafond van de kerk en dus pas zichtbaar werd toen 
enige delen van het plafond waren verwijderd. De situatie was zodanig dat 
er snel actie moest worden ondernomen, omdat instortingsgevaar niet 
ondenkbaar was. 
 
In 2017 krijgt de binnenmuur achter de preekstoel een nieuwe stuclaag. De 
rest van de kerk krijgt een opknapbeurt. Zeven weken lang wordt er 
‘gekerkt’ in kerkelijk centrum De Verdieping. 
 

 
 
 
 
Op de linker foto de stenen 
achter de stuclaag 
 
 
Op de rechterfoto o.a. de 
ingepakte preekstoel. 
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In 2018 raakt de elektrische installatie van de kerkklok defect, zodat de klok 
niet meer geluid kan worden. De reparatiekosten bedragen € 5000,-- 
Een inzamelingsactie onder gemeenteleden wordt gestart en het benodigde 
geld opgehaald. 
 

   

 
Op 9 september 2018 wordt de klok feestelijk in gebruik genomen. 
 
In 2020 blijk tijdens een inspectie dat de ankers van de 
bovenste dekstenen zijn doorgeroest. Gevaar voor vallend 
gesteente dreigt. En weer gaat de Kleine Kerk in de 
steigers.  
 
   
Voor dit deel van de geschiedenis heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
een Powerpoint gemaakt door Jan Mosselman. 
De foto’s zijn dan ook hieruit afkomstig. 
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Adventsverhaal 

 Marjet de Jong op geloventhuis.nl 

 

Drie meneertjes in de winter 
Er waren eens drie meneertjes. De eerste heette Subiet. De tweede heette 
Vanplan. De derde heette Advent. Ze woonden naast elkaar in een gezellige 
straat. Meneer Subiet was buschauffeur, meneer Vanplan was 
verzekeringsagent en meneer Advent was tuinman. 
"s Morgens, als ze naar hun werk gingen, groetten ze elkaar. "s Avonds 
dronken ze een kopje thee om de beurt bij 
een van hen thuis. 
Op een koude avond zei meneer Subiet: 
"De mensen in de bus waren zo somber 
vandaag. Volgens mij voelen ze dat de 
winter eraan komt." 
"Gouden tijden voor mij!" zei meneer 
Vanplan handenwrijvend. "Ik verkoop de 
laatste tijd extra veel verzekeringen. 
Mensen dekken zich in tegen vorst en 
kou, inbraak en ziekte." 
 
"In mijn vak is het opruimtijd," zei meneer Advent. "Ik veeg bladeren, haal 
dode planten weg en ik stop bollen onder de grond. Dan klagen de mensen 
over hun kale tuin."  
 
"Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen 
samen gezellig de winter door." Ze namen nog een koekje. 
Ineens zei meneer Subiet: "Laten we een feest houden. Een winterfeest voor 
alle mensen tegen de somberheid!" Dat was een prachtidee. 
Meneer Subiet stelde voor posters op te hangen met: "Komt Allen naar het 
Winterfeest Aanstaande Zaterdag om 8 uur in het Busstation. Iedereen 
Welkom!" 
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"En hoe wou je dat dan voor elkaar krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. 
"Je moet toch eten en drinken kopen, versiering aanbrengen, muziek regelen 
voor de jongeren en vervoer voor de ouderen en niet te vergeten een 
verzekering tegen brand en ongeluk. Zo’n feest moet je plannen, dat kan op 
zijn vroegst vólgend jaar." De meneertjes werden ineens zelf somber. Zo 
lang wachten. 
 
Toen zei meneer Advent: "Vrienden, wat helpt tegen de somberheid? Niet 
zomaar een feest, maar de voorpret, de verwachting. Ik zeg: het feest is over 
vier weken. Iedereen moet meehelpen!" En zo gebeurde het. Meneer Subiet 
maakte posters. Meneer Vanplan ging mensen regelen die mee wilden 
helpen. En meneer Advent? Die maakte een grote groene krans met vier 
kaarsen. Voor elke week een.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Zo 24 nov Een eind aan de gruwel Marcus 13:14-27 
Ma 25 nov Wees waakzaam! Marcus 13:28-37 
Di 26 nov Kom in actie, God! Psalm 74 
Wo 27 nov De vlam in de pan Zacharia 12:1-8 
o 28 nov Bitter verdriet Zacharia 12:9–13:1 
Vr 29 nov Schoonmaakactie Zacharia 13:2-9 
Za 30 nov Goddelijk oordeel Psalm 17 
Zo 1 dec Jeruzalem veilig 

Eerste advent 
Zacharia 14:1-11 

Ma 2 dec Gewijd aan de HEER Zacharia 14:12-21 
Di 3 dec Alle eer aan God Psalm 115 
Wo 4 dec Luister Jesaja 40:1-11 
Do 5 dec Wie? Jesaja 40:12-26 
Vr 6 dec Onuitputtelijk Jesaja 40:27-31 
Za 7 dec Droom ik? Psalm 126 
Zo 8 dec Geduld 

Tweede advent 
2 Petrus 3:1-9 

Ma 9 dec Inspanning 2 Petrus 3:10-18 
Di 10 dec Je offers hoef Ik niet Psalm 50 
Wo 11 dec Geen knikkende knieën meer Jesaja 35:1-10 
Do 12 dec Diep als een afgrond Psalm 64 
Vr 13 dec Wacht maar… Sefanja 3:1-8 
Za 14 dec Toevlucht Sefanja 3:9-13 
Zo 15 dec Jubel en juich! 

Derde Advent 
Sefanja 3:14-20 

Ma 16 dec Waarop vertrouw je? Psalm 44:1-9 
Di 17 dec Wake-up-call Psalm 44:10-27 
Wo 18 dec Woordeloos Lucas 1:1-25 
Do 19 dec Ja, ik wil Lucas 1:26-38 
Vr 20 dec Lofzang 1.0 Psalm 145 
Za 21 dec Koning en herder Micha 5:1-8 
Zo 22 dec Lofzang 2.0 

Vierde advent 
Lucas 1:39-56 
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Boekentips 

  redactie 

 
Advent 
Tish Warren 
ISBN: 9789043540483 
Kok Boekencentrum 
Prijs: € 16,99 
 

In 'Advent' nodigt bekroond auteur Tish Warren ons uit 
om vanuit verschillende invalshoeken de rijkdom van advent te ervaren en 
daardoor de rijkdom van de drie-enige God te ontdekken. In deze wereld 
waarin duisternis vaak sterker lijkt dan licht, herinnert Warren ons eraan dat 
Advent door de eeuwen heen een tijd is geweest om eerlijk naar het donker 
in ons leven te kijken en tegelijkertijd aandacht te schenken aan het licht van 
Christus, onze ware hoop. Aan de hand van bijbelgedeelten, oude gebeden 
en rituelen uit de kerkelijke traditie laat ze zien waarom we wachten en hoe 
we wachten op de Ene die is en was en komen zal. 
 
 
Noem mijn naam  
Monica Nieuwenhuijse 
ISBN: 9789029737197 
Kok Boekencentrum 
Prijs: € 23,99 
 
In 'Noem mijn naam' van Monica Nieuwenhuijse houdt 
Firas als de burgeroorlog uitbreekt in Syrië zijn gezin zo ver mogelijk bij het 
geweld vandaan. Zijn weigering om te vechten leidt echter tot een 
onverwachte confrontatie met zijn beste vriend Omar. Ooit speelden ze 
samen, studeerden ze samen en waren ze verliefd op hetzelfde meisje, maar 
nu zet het geweld hen tegenover elkaar. 
 
Getraumatiseerd en onder het verstikkende gewicht van een geheim, legt 
Firas zijn leven in de handen van mensensmokkelaars en vlucht hij naar 
Nederland. Hij krijgt de kans een nieuw leven op te bouwen, onder een valse 
naam. Maar hoe moet hij rust vinden als het verleden hem letterlijk en 
figuurlijk achtervolgt? 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
13 oktober: 

 Bruidspaar Visser-van de Vegt 
 Bruidspaar Former-Boon 
 Bruidspaar van Beek-Duyvenvoorde 
 Mevr. Hamming-van de Kamp 

 
20 oktober: 

 Bruidspaar Plug-Oudshoorn 
 Mevr. M.C. Kraakman 
 Dhr. D.C. van Leeuwen 

 
27 oktober: 

 Dhr. L. Ciggaar 
 Bruidspaar van Duin-van der Bent 

 
3 november: 

 Mevr. Lilian Lankar 
 
10 november: 

 Mevr. M.T.E. Confurius-Jekel 
 Dhr. J. Hordijk 

 

Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken leden: 

 Fam. Paauw 
 Fam. de Gelder



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt 
08 06-12-2024 18-12-2024 Kerst  01 17-01-2025 29-01-2025 
02 21-02-2025 05-03-2025   03 28-03-2025 09-04-2025 Pasen 
04 09-05-2025 21-05-2025 Pinksteren  05 27-06-2025 09-07-2025 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
Het volk dat wandelt in het duister 

 
 
 

Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 

Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 

 
Hij komt met vrede, en geen rampen 

geen oorlog, en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 

 
Er is een zoon voor ons gegeven,  
de zoon van God, die koning is, 

die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 

 
En sterke God, die de gebeden 

verhoren zal, die overwint,  
Eeuwige vader heet dat kind,  
en vorst van eindeloze  vrede. 

 
En alle, alle mensen samen, 

die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 

En Hij kent allen bij hun namen. 
 
 

Liedboek voor de Kerken 
 lied 448 


