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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
 
13 april    Palmpasen 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Children Left Behind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
17 april    Witte Donderdag 
 19.30 uur:    ds. Hedda Klip, Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Dorcas 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
18 april    Goede Vrijdag  
 19.30 uur:    ds. Hedda Klip 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, 0252-217224 
 
19 april    Stille Zaterdag  
 21.00 uur:    Judith van der Vis, Aarlanderveen  

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
 
 
 
 
20 april    Pasen  
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, familiedienst 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Noodhulp 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
20 april    Easter Service (English)   
 12.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Noodhulp 
 



2 
 
 
 

27 april    Zondag Quasi Modo Geniti 
(als pas geboren kinderen) 

 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Blessed Generation 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 19.00 uur:    Taizé dienst  
 Onder leiding van:   RK kerk 
    
4 mei     Zondag Misericordia Domini 

(van de Goede Herder) 
 10.00 uur:    ds. G.J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
11 mei    Zondag Jubilate (Juicht) 
 10.00 uur:    ds. D.J.J. Thijs, Den Haag 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Zending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, 0252-217224 
 

18 mei    Zondag Cantate (Zingt) 
 10.00 uur:    ds. Chr. de Jonge, Leiden 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Kleine Kerk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, 06-12252614 
 

25 mei    Zondag Rogate (Bidt) 
 10.00 uur:    ds. G.J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Vluchtelingenwerk Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
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De pen van de dominee  

 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam 
We gedenken ons gemeentelid Iet Confurius. Ze werd 
geboren op 1 juni 1931 in Amersfoort. Eind jaren 
zestig verhuisden Iet en haar man naar Voorhout. Zij waren beiden hele 
actieve en meelevende leden van onze gemeente. Sinds enige tijd woonde 
Iet op de woonzorgafdeling van het BNS complex. Daar deed ze mee met de 
activiteiten. Ze overleed op 17 maart 2025 en werd 93 jaar. In een besloten 
bijeenkomst heeft haar familie haar herdacht. We leven mee met Cees en de 
kinderen. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
 
Bij de diensten  
Dit jaar zijn er een paar dingen anders dan vorig jaar. We vieren Palmpasen 
in onze eigen kerk, even los van de RK Kerk, die hun eigen viering hebben. 
In de stille week komen we bij elkaar op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, 
in de Paasnacht en op Paasmorgen. Op Witte Donderdag willen we het 
Avondmaal vieren, in gedachtenis aan het laatste Avondmaal van Jezus. Het 
brood voor deze viering wordt gebakken door ons gemeentelid Nareman. In 
haar traditie is dat gebruik, dat gemeenteleden het heilige brood bakken en 
zo delen in de zegen.  
Op Goede Vrijdag staat het evangelie centraal. We lezen dit jaar de hele 
stille week teksten uit het Johannes-evangelie. De lectoren zullen 
afwisselend de lijdensteksten lezen. De vieringen van Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur. 
In de Paasnacht gaat Judith van der Vis uit Aarlanderveen voor. De 
Paasnachtdienst begint om 21.00 uur, dus eerder dan gebruikelijk. Dat heeft 
er mee te maken dat we graag samen met de RK kerk de paaskaars willen 
ontsteken bij een gemeenschappelijk paasvuur. We zoeken daar nog een 
plaats voor tussen de beide kerken in, op de begraafplaats. Aanvang: 20.30 
uur.  
Er werken net als vorige jaren veel mensen mee in de vieringen. De 
Paasmorgendienst zal weer een feestelijke gezinsdienst worden. We 
beginnen dit jaar de viering niet eerder op de begraafplaats, maar om 
10.00 uur in de kerk. Na de dienst is er koffiedrinken. Om 12.00 uur begint 
dan de Engelstalige Paasviering.  
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Taizé-vieringen 
De volgende oecumenische Taizé-viering is op 27 april om 19.00 uur in onze 
kerk. Er wordt nagedacht over de vorming van een oecumenisch Taizé-koor. 
U kunt u opgeven bij Han de Winde of bij mij. Data Taizé-vieringen 2025: 
27 april, 22 juni, 28 september (in het kader van de vredesweek), 16 
november en alvast voor 2026: 25 januari (in het kader van de week voor de 
eenheid van de kerken). 
 
Gesprekskring 
De gesprekskring voor bewoners van Overbosch en BNS (en gasten) komt 
nu bij elkaar op vrijdagmiddag. De volgende keer wordt NIET eind april, 
maar begin mei. Op 2 mei komen we bij elkaar om 14.00 uur, in de 
bovenzaal van de BNS. We lezen verder in Galaten. In verband met de mee 
te nemen thee graag opgave bij Hanny Segaar of bij mij.  
 
Lief en leed  
Als ik dit schrijf, is iedereen gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis. Ons 
gemeentelid Wilma Nelemans is verhuisd naar de Bernardus, maar blijft 
natuurlijk bij onze gemeente horen. 
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Ik wens u allen gezegende Paasdagen! 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. Hedda Klip  
 
- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Vorige week zondag liep ik naar de kerk. Michel was koster dus hij was al 
aanwezig en ik kwam er achteraan. Het zonnetje scheen en ik had lekker 
mijn oortjes in en Spotify aan met de muziek van Sela. Ik liep de werkweek 
te overdenken en ook mijn werk voor de kerk. We gaan straks weer richting 
de zomervakantie en er is nog geen opvolging voor de scriba Krista en ook 
niet voor Jaap, de penningmeester van de diaconie. Volgend jaar stopt ook 
mijn werk als voorzitter en ook daar is nog geen opvolging voor. De dag 
daarvoor had ik de afkondigingen geschreven en die passeerden ook de 
revue in mijn hoofd. Heb ik overal aan gedacht? Het zonnetje bracht warmte 
en rust, maar in mijn hoofd maalde alles door elkaar.  
Ondertussen zong Sela in mijn oren het nummer “Geen Zorgen” en ik schoot 
er door in de lach, want de opwekkende muziek en tekst waren in contrast 
met mijn hoofd.  
“Niemand voegt door bezorgd te zijn ooit een dag toe aan zijn leven” … eh 
ja, da’s waar, maar de realiteit was op dat moment even anders.  
“God beschermt je hart en jouw gedachten ook al kom je rust tekort”… kijk, 
dat paste meer in mijn straatje maar ook die vlieger gaat niet altijd op. God 
vraagt ons niet om perfectie maar om een hart dat Hem zoekt, zelfs in de 
chaos. En hoewel de wirwar in mijn hoofd er nog steeds was toen ik de kerk 
inliep voelde ik mij toch wat rustiger! 
 
Zorgen maken: elk mens herkent het! Er is onzekerheid over de toekomst 
(op welk vlak dan ook), druk van verantwoordelijkheid, angst voor falen of 
afwijzing, negatieve ervaringen en sociale druk. Als voorzitter maak ik mij 
samen met de kerkenraad zorgen over de bezetting van de kerkenraad. Na 
de zomervakantie neemt Krista afscheid als scriba en ondanks berichten in 
de app en Kerkbrief, afkondigingen en persoonlijke benadering is er helaas 
nog niemand die deze taak van haar wil overnemen. Als je deze Kerkbrief 
leest heb ik inmiddels al een betoog in de kerk gehouden op 30 maart jl, 
waarin ik de zorg van de kerkenraad met jullie allen deel. Na de zomer 
nemen Krista en Jaap afscheid en volgend jaar maar liefst 7 ambtsdragers, 
waaronder ikzelf. De opmerking ‘dat is ook niet handig, 7 mensen tegelijk’ 
kan ik gelijk weerleggen, want dat is binnen de kerkenraad geboren uit 
noodzaak. Omdat er simpelweg geen nieuwe ambtsdragers waren voelden 
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kerkenraadsleden zich genoodzaakt om te verlengen en daar zit ook een max 
aan. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de continuïteit van onze gemeente in 
gevaar komt als er geen nieuwe ambtsdragers bijkomen. Als er geen 
opvolging komt, is er in de zomer van 2026 een kerkenraad van maar 3 
personen … je raadt het al, hiermee kan geen kerk bestaan.  
Het vinden van ambtsdragers is niet alleen een taak van de kerkenraad maar 
van ons allemaal! Wat kun jij betekenen voor onze gemeente, hoe zet jij je 
gaven en talenten in? Ik hoop echt dat jullie aan het denken zijn gezet en 
bereid zijn om actie te ondernemen en je aan te melden als ambtsdrager voor 
onze gemeente. 
 
Naast deze zorg wordt er door de werkgroep Zichtbaarheid hard gewerkt om 
onze kerk zichtbaarder te maken in ons dorp. Als Klein Kerkje in het hart 
van Voorhout hebben wij echt wat te bieden! Op de eerste zondag van de 
maand bieden we voor jong en oud een programma. Er is crèche, 
kindernevendienst en Rock Solid. Je zal vast gemerkt hebben dat we een 
ontzettend enthousiaste groep jeugdleiding hebben. Zij kijken naar de 
programma’s die er voor kids worden aangeboden en stemmen dat af op de 
kindernevendiensten. Er staat in De Verdieping een speciale 
kindernevendienst kast waar de werkjes van onze kids te bewonderen zijn. 
De Rock Solid leiding is ook onverminderd enthousiast bezig met de tieners 
en biedt een leuk programma waarbij ook de diepte in wordt gegaan. 
 
Voor wat betreft de crèche zijn we écht nog op zoek naar volwassenen die 
de crèche willen ondersteunen. De jonge meiden passen met liefde op maar 
een volwassene daarbij is gewenst. We mogen en kunnen niet alle 
verantwoording op de schouders van 12-jarigen laten liggen. Ook hier is 
actie vereist vanuit de gemeente! 
 
Ondanks alles blijven we als kerkenraad hoop houden. Als gemeente staan 
we voor uitdagingen. We zoeken nieuwe ambtsdragers en extra handen voor 
de crèche. Soms kan dat voelen als een zware taak, maar wij blijven hoop 
houden. Hoop dat God voorziet. Hoop dat Hij de juiste mensen op onze weg 
brengt. Heb jij een plek in je hart om bij te dragen? Voel je vrij om in gesprek 
te gaan. Samen mogen we hoopvol vooruit kijken. 
 
We hebben van alles uit de kast gehaald om gemeenteleden te werven voor 
verschillende taken. We hebben gesprekken gevoerd, oproepen gedaan, zelfs 
onze meest overtuigende blikken ingezet. Maar één klassieker hadden we 
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nog niet geprobeerd: de ouderwetse aanmeldstrook! Dus, bij deze: pak een 
pen, vul ‘m in en lever ‘m in! Geen ingewikkelde digitale aanmeldingen, 
geen QR-codes, gewoon lekker nostalgisch papierwerk. Wie weet? 
Misschien is dit hét geheime wapen om jou over de streep te trekken! Durf 
jij ‘m in te vullen? De strook vind je hieronder, succes met knippen ! 
 
 

Onze gemeente draait op samenwerking en betrokkenheid. Wil jij als 
gemeentelid ook je gaven en talenten inzetten en een verschil maken? Er zijn 
allerlei manieren om mee te doen! 
脥� Ambtsdrager – Leidinggeven en de gemeente dienen  
脥� Crèche – De allerkleinsten een fijne plek bieden tijdens de kerkdienst 
 

걭걮걯거Jouw hulp maakt onze gemeente sterker! 걭걮걯거 

굗굙굘Wil je meedoen? Meld je aan!  

跚跛跜距Meld je aan via voorzitter@kleinekerk.nl 

Knip hier af en stop in de brievenbus van “De Verdieping” 

------------------------------------------------------------------------ 

✍ JA, IK WIL HELPEN! 

Naam:      …………………………………………………… 
궭궮Telefoonnummer: …………………………………………………… 

귗귘귙귚귛귝규E-mail:     …………………………………………………… 

Ik help graag bij: 

Ik hou de brievenbus in de gaten!  
Met een hartelijke groet, Agnes Kappe 

괂꼜 Ambtsdrager 

괂꼜 Crèche 

괂꼜 Anders, ik wil mij graag inzetten!  

     Namelijk: …………………………………………………………….. 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, penningmeester 

 
Jaarrekening 2025 
De jaarrekening 2025 van onze kerkelijke gemeente is recent afgerond en 
door de controlecommissie, dit jaar bestaande uit Roland Griekspoor en 
Marti van Beek, beoordeeld. Een concept van de jaarrekening 2025, zoals 
ook op onze ANBI-pagina zal worden gepubliceerd, is bij mij op te vragen 
(e-mail: peterb@kleinekerk.nl). Voor geïnteresseerden ligt de volledige 
jaarrekening 2025 tot en met 20 april a.s. bij mij ter inzage. Indien u 
geïnteresseerd bent, stuur mij een e-mail en dan maken we even een afspraak 
voor de inzage. Naar aanleiding van de inzage kunt u eventueel bij de 
kerkenraad uw mening over de jaarrekening kenbaar maken. De kerkenraad 
stelt vervolgens de jaarrekening 2025 in haar eerstvolgende vergadering 
vast. Hierbij alvast onze hartelijke dank aan Frank Brocken die het afgelopen 
jaar met de betalingen en de administratie weer veel werk heeft verzet. En 
natuurlijk ook dank aan Roland en Marti voor hun werk in de 
controlecommissie.  
 
Het geschenk van jouw kerk 
In de begroting voor 2025 zijn we voor de actie kerkbalans uitgegaan van 
een opbrengst van € 69.175,=, ofwel 2,5% minder dan in 2024. Zoals in de 

vorige Kerkbrief al werd vermeld vielen 
de eerste resultaten van de actie nog niet 
echt mee, maar het goede nieuws is dat 
er nieuwe toezeggingen zijn ontvangen! 
In totaal zijn er t.b.v. de actie kerkbalans 
in januari 495 personen resp. pastorale 
eenheden aangeschreven. Wij ontvingen 
inmiddels van 303 personen een reactie, 
ofwel een respons van ruim 60%. Op 14 
februari jl. kwamen wij nog slechts uit op 
een toegezegd bedrag van € 56.362,50, 

maar inmiddels is dat aangegroeid tot € 67.082,50, ofwel bijna 97% van het 
budget 2025, wat ons betreft een fantastische uitkomst! Het is wel gebleken 
dat wij nog altijd plm. 45 toezeggingen missen van personen/pastorale 
eenheden die in 2024 wel hebben bijgedragen. Het gaat hier dan om een 
totaal bedrag van € 6.470,00. Bij deze pastorale eenheden zal begin april een 
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brief worden bezorgd met de uitnodiging om, zo mogelijk, alsnog een 
toezegging voor 2025 te doen.  
Aan degenen die een toezegging en mogelijk zelfs al een betaling hebben 
gedaan, onze hartelijk dank! Mocht u nog geen toezegging hebben kunnen 
doen, maar wilt u dat alsnog doen? Geef dan uw gegevens door via 
cvk@kleinekerk.nl.  
 
Wilt u direct een bijdrage of een toezegging voor een 
gespreide betaling voor actie kerkbalans 2025 doen? Dat 
kan via de Geef-pagina in de kerk-app welke ook via de 
hiernaast afgebeelde QR-code te bereiken is: 
 
U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overboeken naar het rekeningnummer 
NL 85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CVK Protestantse gemeente Voorhout 
o.v.v. bijdrage kerkbalans 2025. Hartelijk dank!   
 
Collecte opbrengst 

In de maanden januari en februari is door middel van de collectes voor onze 
kerk een bedrag van € 524,30 ontvangen, voor Missionair Werk (19/01/25) 
€ 74,85 en voor Jonge Generaties (26/01/25) een bedrag van € 84,70. Deze 
opbrengsten betreffen zowel de contante opbrengsten en collectebonnen, als 
wel die gedaan zijn met de kerk-app en de overige digitaal gedane bijdragen. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Begraafplaats 
Om het grindpad op de begraafplaats onkruidvrij te houden is een machine 
aangeschaft die het onkruid door middel van heet water (99,5°C) verwijdert. 
Het hete water vernietigt de celstructuur van het onkruid welke daardoor 
bovengronds afsterft en uiteindelijk de gehele plant. Deze zeer efficiënte 
techniek maakt het mogelijk onkruid op een effectieve, economische en 
milieuvriendelijke manier te bestrijden.  
 
Aanpassing lift De Verdieping 
In de week na Pasen wordt de lift van De Verdieping voorzien van een nieuw 
aggregaat. De lift is dan van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 april geheel buiten 
gebruik. Door deze aanpassing zal de daal- en stijgsnelheid van de lift 
worden gehalveerd (het wordt dus een “langzame” lift), maar daar staat 
tegenover dat de netwerkaansluiting van de elektra aanzienlijk kan worden 
verlaagd en daarmee ook de jaarlijks terugkerende kosten sterk worden 
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gereduceerd. Mocht de lift voor u te langzaam zijn en bent u nog redelijk 
goed ter been? Dan zal de trap een goed en gezond alternatief zijn! 
 

Paaskaars  
De paaskaars van het afgelopen jaar werd, ter ere van hun 60-jarige huwelijk 
in 2023, geschonken door Gerry en Jan Kwinkelenberg. Nogmaals hartelijk 
dank daarvoor! We naderen nu Pasen en dan wordt het ook tijd om de oude 
paaskaars te verruilen voor een nieuwe. Gerry en Jan krijgen dan de oude 
paaskaars mee naar huis en er zal een nieuwe paaskaars de kerk worden 
ingedragen. 
Dit jaar is gekozen voor een kaars met daarop een afbeelding van een 
passiebloem. Volgens de overlevering gebruikten Spaanse missionarissen 
deze bloem ter illustratie om de kruisiging van Jezus uit te leggen aan de 
inheemse bevolking op het Amerikaanse continent. De tien paarse 
bloembladen staan symbool voor de tien apostelen (Petrus, die Jezus 
verloochende, en Judas, die Hem heeft verraden, worden niet meegeteld). 
De bijkroon, zichtbaar als een ring van puntige uitsteeksels in de bloem, 
verwijst naar de doornenkroon. De drie stijlen van de stampers lijken op 
spijkers waarmee Jezus aan het kruis is genageld en de vijf meeldraden 
symboliseren de vijf wonden van Jezus. De kronkelende gouden ranken 
waarmee de plant klimt, lijken op gesels en de puntige groene bladeren lijken 
op een speer waarmee de zijde van Jezus is doorboord.  
Al met al weer een aanwinst om het komende jaar in onze zondagse diensten, 
bij liturgische momenten door de week en bij uitvaarten dit symbool van 
“nieuw leven door de dood heen” bij onze samenkomsten in ons kerkgebouw 
te laten branden.  
 
De liturgische kleuren 
In de kerk zijn er gedurende het jaar verschillende kleuren te zien. Niet 
iedereen kent daarvan de betekenis, vandaar dat ik hieronder een korte uitleg 
geef.  
De verschillende kleuren zijn te zien in het antependium (het kleed op de 
tafel op het liturgisch centrum) en de stola over de toga van de voorganger. 
De kleuren paars, wit, groen en rood wisselen elkaar in de loop van het jaar 
af, waarbij elke kleur bij een bepaalde kerkelijke periode hoort en elke kleur 
een eigen betekenis heeft. Voor sommige kleuren is deze betekenis 
verbonden met kleuren zoals die in de Bijbel worden genoemd.  

Wit is de belangrijkste kleur en symboliseert feest, opstanding, zuiverheid, 
licht. Wit is ook de kleur van de doop en het huwelijk, een nieuw begin! Wit 
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is de kleur van de feesten Kerst en Pasen. En het kleurt de tijd die daarop 
volgt. Voor een rouwdienst kiezen we in onze gemeente nu ook wit, de kleur 
van de opstanding en het leven na de dood.  

Paars is de kleur van ingetogenheid en inkeer, van boete en verandering. 
Paars kleurt de perioden waarin wij ons geestelijk voorbereiden op de grote 
feesten: de Advent en de Veertigdagentijd. In die paarse periodes staat soms 
een roze streepje, namelijk bij de derde adventszondag en de vierde zondag 
van de veertigdagentijd. Die zijn iets lichter van toon en kleur. In Voorhout 
hebben we geen roze antependium. 

Rood is de kleur van de liefde, de warmte, het vuur, verwijzend naar de 
Heilige Geest. Het is dan ook de kleur bij uitstek van Pinksteren. Bij de 
bevestiging van ambtsdragers is de kleur ook rood.  

Groen is de basiskleur en staat symbool voor het leven en de hoop, de groei 
en de oogst. Al in de oude kerk riep deze kleur de herinnering op van het 
paradijs. We treffen de kleur aan op de gewone zondagen door het jaar. 
 
Grofweg komt dus twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent 
(paars) - Kerst (wit) - Epifaniëntijd (groen) - Veertigdagentijd (paars) - 
Pasen (wit) - zomertijd en herfsttijd (groen). En rood is feitelijk de meest 
zeldzame kleur, die komt in de reguliere kalender van zondagen alleen met 
Pinksteren voor.  

En er zijn momenten dat de gebruikelijke kleur van dat moment als het ware 
‘overruled’ kan worden door een bijzondere gebeurtenis. Zo is de kleur van 
belijdenis en doop altijd wit, wat de liturgische kleur van die tijd ook is. 
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Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, voorzitter diaconie 
 
Diaconie zoekt uitbreiding 
Op zoek naar meer zingeving en hulp geven aan medemensen die dat 
hard nodig hebben? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van de 
diaconie. Als diaken bij De Kleine Kerk speel je een belangrijke rol in 
het ondersteunen van onze gemeenteleden, het organiseren van 
liefdadigheidsinitiatieven en het bevorderen van solidariteit. Hier hangt 
natuurlijk altijd een financieel plaatje aan! 
 
Daarom zoeken we een enthousiaste penningmeester die vanaf 
september 2025 ons team komt versterken. 
 
Samen bouwen aan een hechtere, liefdevolle gemeenschap in Voorhout 
en daarbuiten.  
Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met de huidige 
penningmeester Jaap Meijvogel. Hij kan je er alles over vertellen of 
stuur een mailtje naar jaap@kleinekerk.nl. 
 
 
 

Bedankt!  
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Hierbij wil ik de Protestantse Gemeente Voorhout - De 
Kleine Kerk heel hartelijk danken voor de attentie die wij bij 
ons 55-jarig huwelijksjubileum van u mochten ontvangen. 
Een heel leuke verassing. 
 
Met een hartelijke groet, 
Eddy en Dineke van der Meijden- de Boer 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

woensdag 9 april  Jesaja 59,15b-21 
donderdag 10 april  Psalm 36 
vrijdag 11 april  Deuteronomium 16,1-8 
zaterdag 12 april  Deuteronomium 16,9-17 
zondag 13 april Palmarum Lucas 19,29-40 
maandag 14 april  Psalm 67 
dinsdag 15 april  Psalm 41 
woensdag 16 april  Lucas 22,1-13 
donderdag 17 april  Lucas 22,14-65 
vrijdag 18 april  Lucas 22,66–23,56 
zaterdag 19 april  Psalm 82 
zondag 20 april Pasen 1 Johannes 1,1-17 
maandag 21 april  Psalm 105,1-22 
dinsdag 22 april  Psalm 105,23-45 
woensdag 23 april  Lucas 24,1-12 
donderdag 24 april  Psalm 102,1-18 
vrijdag 25 april  Psalm 102,19-29 
zaterdag 26 april  Lucas 24,13-27 
zondag 27 april Pasen 2 Lucas 24,28-35 
maandag 28 april  Psalm 150 
dinsdag 29 april  Deuteronomium 16,18–17,7 
woensdag 30 april  Deuteronomium 17,8-20 
donderdag 1 mei  Deuteronomium 18,1-8 
vrijdag 2 mei  Deuteronomium 18,9-22 
zaterdag 3 mei  Johannes 10,1-10 
zondag 4 mei Pasen 3 Johannes 10,11-21 
maandag 5 mei  Johannes 10,22-30 
dinsdag 6 mei  Johannes 10,31-42 
woensdag 7 mei  Psalm 100 
donderdag 8 mei  Johannes 4,1-26 
vrijdag 9 mei  Johannes 4.27-42 
zaterdag 10 mei  Johannes 4,43-54 
zondag 11 mei Pasen 4 Johannes 5,1-13 
maandag 12 mei  Johannes 5,14-29 
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Het Paasverhaal tot 
leven in de klas 
 (met de Onderwijseditie van The Passion) 
 Uit: Petrus, https://petrus.protestantsekerk.nl 

 
Pasen is het hart van het christelijk geloof. Het verhaal van Jezus’ lijden, 
sterven en opstanding raakt ons allemaal, maar hoe breng je dat dichtbij 
jongeren?  
 
Op woensdagochtend 16 april 2025 biedt de onderwijseditie van The 
Passion, waar de Protestantse Kerk in Nederland samen met KRO-NCRV, 
Young Impact en Verus aan werkt, een unieke kans om met jongeren stil te 
staan bij Pasen op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. 
 
Over de onderwijseditie van The Passion 
Live te volgen op NPO1 Extra en www.onderwijsfestival.nl – van 11.00 tot 
11.35 uur. 
Met muziek, reflectie en persoonlijke verhalen. 
Jezus’ laatste momenten, verteld op een eigentijdse manier. 

dinsdag 13 mei  Johannes 5,30-47 
woensdag 14 mei  Handelingen 15,36–16,10 
donderdag 15 mei  Handelingen 16,11-24 
vrijdag 16 mei  Handelingen 16,25-34 
zaterdag 17 mei  Handelingen 16,35-40 
zondag 18 mei Pasen 5 Psalm 71 
maandag 19 mei  Johannes 8,1-11 
dinsdag 20 mei  Johannes 8,12-24 
woensdag 21 mei  Johannes 8,25-36 
donderdag 22 mei  Johannes 8,37-47 
vrijdag 23 mei  Johannes 8,48-59 
zaterdag 24 mei  Johannes 9,1-12 
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Waarom is dit zo belangrijk? 
Sommige jongeren groeien op zonder bekend te zijn met het Paasverhaal. 
Toch blijven de vragen die dit verhaal oproept (over lijden, hoop, opoffering 
en nieuw leven) universeel en actueel. De Protestantse Kerk in Nederland 
wil jongeren op een laagdrempelige en inspirerende manier kennis laten 
maken met Jezus en zijn boodschap over liefde en verbondenheid. 
Het thema van The Passion 2025, ‘Ik ben bij je’, vormt de rode draad van de 
onderwijseditie. In een tijd waarin jongeren zoeken naar zekerheid en 
betekenis, laat dit verhaal zien dat ze nooit alleen staan. 
 
Een viering mét en vóór jongeren 
KRO-NCRV presentator Klaas van Kruistum neemt leerlingen mee in het 
verhaal, samen met muziek en bijdragen van jongeren van het Lodewijk 
College in Terneuzen. Ook krijgt een discipel uit The Passion 2025 een 
bijzondere rol in de viering. 
 
Een startpunt voor verdere verdieping 
Naast de viering ontvangen docenten speciaal lesmateriaal om het gesprek 
over Pasen in de klas voort te zetten. Dit biedt een mooie gelegenheid om 
met leerlingen te praten over geloof, hoop en wat Pasen voor hen kan 
betekenen. 
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Boekentips 
 Redactie 

 
Jeremia, profeet in de stad  
Pieter L. de Jong 
ISBN: 9789043542418:  
Prijs: 17,99 
 
'Jeremia' van dominee Pieter L. de Jong is een biografie over Jeremia, een 
van de vier grote profeten uit het Oude Testament. In dit boek komt Jeremia 
naar voren als een intrigerend mens met emoties en vooral passie voor God 
en zijn volk. Afkomstig uit een klein dorp maakt de profeet in Jeruzalem de 
totale ineenstorting van de stad mee. Jeruzalem was daaraan voorafgaand 
sterk vervreemd van het geloof in God en Jeremia probeerde de mensen en 
bestuurders tot omkeer te bewegen. In die zin heeft hij ons vandaag veel te 
zeggen. 
 
 
 
Te gast in de kerk 
Zo beleven bezoekers van buiten de kerk een dienst  
 
René van Loon 
ISBN: 9789043542494 
Prijs: 22,99 
 
In 'Te gast in de kerk' onderzoekt theoloog René van Loon hoe bezoekers 
van buiten de kerk een dienst beleven. Vijftig plaatselijke kerken (katholiek, 
protestants en evangelisch) nodigden gasten uit van buiten de kerk. 152 
mensen bezochten een dienst, van Terneuzen tot Leeuwarden, en vulden een 
vragenlijst in. Voel je je welkom? Kun je volgen wat er wordt gezegd? 
Spreekt de muziek je aan? Ervaar je iets van God of het goddelijke? In dit 
boek toont Van Loon de resultaten van zijn onderzoek. Daarnaast reflecteert 
hij erop en vraagt zich af wat de kerk hiermee kan. Ook geeft hij aan hoe een 
kerk zelf een dergelijk onderzoek kan doen. 
 

  



18 
 
 
 

Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
2 maart: 

 Dhr. J.W. Slagter 
 Dhr. C. van Egmond 

 
9 maart: 

 Dhr. T.J. Kranenburg 
 Bruidspaar Jonker-Otten 

 
16 maart: 

 Mevr. A.E. Hamming-van de Kamp 
 Bruidspaar Noordhoek 
 Mevr. J.M. Uijldert-Lansink 
 Mevr. H.W. Mila-Groeneweg 

 
23 maart: 

 Bruidspaar van der Meijden-de Boer 
 Mevr. Nareman Twma 
 Dhr. P.R. Harris 
 Dhr. en Mevr. Nelemans 

 
30 maart: 

 Mevr. M. Jansze-Hoogendoorn 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
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Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd, of vertrokken naar een andere 
gemeente. 
 
Vertrokken: 

 Mevr. C.C.D. van Beek 
 Mevr. L.A. Kip 
 Dhr. J.J. Ordelman 
 Mevr. M.K.N. Schouten 
 Mevr. W.M. Nelemans-Wisgerhof 

 
 
 
 

Kleurplaat



 
 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt 
04 09-05-2025 21-05-2025 Pinksteren  05 27-06-2025 09-07-2025   
06 29-08-2025 10-09-2025   07 03-10-2025 15-10-2025   
08 07-11-2025 19-11-2025   09 05-12-2025 17-12-2025 Kerst  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dat ik recht kan staan 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

U zij de glorie 
 
 
 

U zij de glorie opgestane Heer. 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht. 

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
 

Uit:  Liedboek 
Zingen en bidden in huis en kerk 

 
 

 


