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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
 
25 mei    Zondag Rogate (Bidt) 
 10.00 uur:    ds. G.J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Vluchtelingenwerk Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 
1 juni    Zondag Exaudi (Verhoor) 
 10.00 uur:    ds. Ellis Ezinga, Sassenheim 
 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, 06-12252614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 juni    Pinksteren 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, familiedienst 
 Bestemming 1e collecte: De Bakkerij 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
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15 juni    Trinitatis 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Zonnebloem, afd. Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
Autodienst:    dhr. W. Meijles, 0252-217224 

 
22 juni    1e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. D.J.J. Thijs, Den Haag 
      Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
19.00 uur:    Taizé dienst 

 
29 juni    2e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, 06-12252614 

 
6 juli     3e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. G.J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Mensenkinderen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
13 juli    4e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar  
Autodienst:    dhr. W. Meijles, 0252-217224 
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De pen van de dominee  

 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam Lammert Ciggaar 
Bert Ciggaar werd geboren op 25 oktober 1927 in 
Sassenheim. Hij groeide op de boerderij aan de 
Klinkenberg op. Later nam hij de boerderij over van zijn ouders. De familie 
ging naar de hervormde kerk, waar Bert ook belijdenis deed. Hij trouwde 
met Agaath Komen en had een gelukkig huwelijk. Ze kregen vier kinderen. 
Dat waren hele mooie jaren, op de boerderij, met familie en veel kennissen 
en vrienden. Helaas overleed later één van de kinderen. Voor zijn vrouw 
verhuisde hij naar Voorhout. Zij was al enige tijd ziek en overleed in 2010. 
Toch heeft hij daarna ook nog wel een goede tijd gehad. Hij voelde zich 
opgenomen in de gemeenschap in Voorhout, had goed contact met de 
buurvrouwen. Hij was vaak bij zijn dochter, die dichtbij woonde. De laatste 
jaren ging hij erg achteruit. We bezochten hem namens de kerk, ook toen hij 
opgenomen werd in Wassenaar, wachtend op een plek in Noordwijk. Je was 
altijd welkom bij Bert. Bert overleed in Noordwijk op 22 april. Op 28 april 
is hij herdacht in de aula van het crematorium in Leiden. Hij werd 97 jaar. 
 
De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 
 
Bij de diensten  
Pinksteren valt dit jaar laat, op 9 juni. De kinderen blijven wat langer dan 
gebruikelijk in de kerk. Ze hebben daarnaast ook een eigen programma in 
de Verdieping. We hopen op een mooie viering, waarin we de Bijbel weer 
in vele talen zullen horen en de Geest tot ons spreekt! 
 
Op 15 juni zouden we een openluchtviering hebben op het plein voor de 
Bartholomeüskerk, maar helaas voor ons blijkt er dan een springkussen op 
het plein te staan. Als ik dit schrijf, zijn we nog naarstig aan het zoeken naar 
een oplossing. Ik neem aan dat als ik eind mei weer terug ben van vakantie, 
we weten wat er precies gaat gebeuren. Nu is in ieder geval duidelijk dat we 
op 15 juni gewoon in onze eigen kerk bij elkaar komen. Of die dienst een 
oecumenisch tintje krijgt, is nog onbekend. Op 22 juni begint de groene tijd, 
de zomermaanden in de liturgie, waarin de tekstkeuze veel vrijer is. Op die 
zondag zal de emeritus predikant Dirk Jan Thijs het Heilig Avondmaal 
bedienen. Dirk Jan is op latere leeftijd predikant geworden, na jaren in het 
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bedrijfsleven, en werkte in gemeentes in Amsterdam en Den Haag-
Scheveningen. Hij woont in Scheveningen met zijn vrouw Tonny. 
 
Taizé 
Op 22 juni is er een Taizé-viering om 19.00 uur in onze kerk. We zingen de 
prachtige Taizé-liederen, luisteren naar spirituele teksten en zijn stil met 
elkaar. 
 
Vooraankondiging gezamenlijke diensten 
Net als vorig jaar, zullen we in de zomer enkele diensten samen met 
Warmond en Sassenheim organiseren, omdat het steeds moeilijker is 
gastvoorgangers te vinden. Bovendien hebben we zo samen een mooie, volle 
kerk. En we leren elkaar bij de koffie beter kennen. Het gaat om drie diensten 
in augustus: 

 Op 3 augustus gaan wij naar Warmond. 
 Op 24 augustus komt Sassenheim bij ons in de kerk. Ik ga dan voor. 
 Op 31 augustus kerken we in Sassenheim. 

 
We hopen op goede vieringen! 
 
Lief en leed 
Als ik dit schrijf, is Bart Kraakman opgenomen in het ziekenhuis in 
Amsterdam voor behandelingen. Ook Els Lageman is weer in het 
ziekenhuis, in Leiderdorp. Zij hoopt spoedig eindelijk thuis te komen en op 
krachten te komen. 
 
Bereikbaarheid 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. Hedda Klip 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Een vriendin van mij is op vroege leeftijd haar ouders en broertje verloren. 
De sieraden van haar dierbaren zijn al die jaren bewaard gebleven maar 
werden niet door haar gedragen. Dat is herkenbaar: ik heb ook sieraden van 
mijn oma en tante maar draag deze ook niet, het is niet mijn smaak. Er 
hangen dierbare herinneringen aan en daarom zijn ze zo belangrijk voor mij. 
Mijn vriendin wilde graag deze sieraden laten vermaken zodat ze het met 
plezier kan gaan dragen, dat het iets van haar is. Dat al die stukjes verleden 
samenkomen voor de toekomst. Samen gingen we naar een edelsmederij. Ze 
wilde graag een hanger en een ring en dat kon van de door haar meegenomen 
sieraden. Heel bijzonder is zelfs dat de trouwring van haar vader de basis 
wordt voor haar nieuwe ring en de gravure erin bewaard kan blijven. 
Eenmaal buiten stonden we even een potje te janken. Het was zo’n bijzonder 
moment voor haar. Ik was blij dat ik daarbij mocht zijn… 
 
Herinneringen maken we elke dag. Een vriend appt mij elke vakantie: ga 
maar mooie herinneringen maken! Dat is ook belangrijk. Het leven is te 
kwetsbaar om daaraan voorbij te gaan, ze vormen je persoonlijke bagage die 
een lach of een traan op je gezicht kunnen toveren. Helaas vervagen bij 
sommigen, ook bij gemeenteleden, herinneringen. Wandelen ze door de mist 
in hun gedachten totdat ze niet meer zichtbaar zijn. Het is dan juist belangrijk 
om als gemeente de herinnering levend te houden, elkaar vast te houden en 
te dragen in gebed. 
 
Als kerk maken we ook herinneringen. De portretten van de dominees die in 
de eeuwen en decennia voorbij trokken zijn daar in de consistorie 
voorbeelden van, de plaquette op de muur van De Verdieping, en naast vele 
andere herinneringen; de begraafplaats om onze kerk heen. Onderdeel van 
onze geschiedenis, onderdeel van ons verleden en ook onderdeel van de 
toekomst. 
 
Als kerk worstelen we in een tijd waarin we met leegloop worden 
geconfronteerd. Ergens heb ik een hekel aan dat woord. Voor mij impliceert 
het dat hordes mensen in één keer iets verlaten. Dat is niet zo. Ja, er zijn 
gemeenteleden die afhaken. Ja, er zijn gemeenteleden die zich plots laten 
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uitschrijven. Nee, niet iedereen gaat weg. Een vaste kern is wekelijks in de 
kerk te vinden en/of doet vrijwilligerswerk. Het aantal app-leden groeit. 
Voor sommige ouderen binnen onze gemeente is de wekelijkse fysieke 
kerkgang lastig maar de livestream biedt hier uitkomst. Zo blijft iedereen 
betrokken en maken we herinneringen met elkaar. 
 
Een online herinnering zijn onze nieuwe facebook en instagram pagina. Als 
je social media hebt wordt het gewaardeerd als je de kerk nu ook via de 
socials volgt. In dit digitale tijdperk worden zo herinneringen gemaakt. Ik 
merk het aan onze kinderen. Ja, ze maken veel foto’s en filmpjes maar als ik 
in een gesprek met hen refereer aan een bepaalde gebeurtenis komt er altijd 
wel iets op hun telefoon tevoorschijn. Het is als kerk belangrijk om ook 
hierin up-to-date te blijven. Onze eigen Mirjam werkt hierin samen met Best 
Marketing. Ik vind het er fantastisch uitzien! Check die pagina’s en volg ons 
ook op de socials. Zo maken we onszelf zichtbaar. En nee, het is geen wet 
van meden en perzen. Sommigen hebben nu eenmaal geen social media en 
dat is ook goed;) 
 
Even geleden heb ik een pleidooi gehouden voor het vinden van nieuwe 
ambtsdragers. Een aantal gemeenteleden heeft mij persoonlijk benaderd 
voor een gesprek waar ik erg blij mee ben. Het scribaat is tot grote vreugde 
van de kerkenraad ingevuld door Gertjan Poot en Agnes Hartvelt. Wij kijken 
er enorm naar uit om samen met hen aan de slag te gaan!!! 
Graag nodig ik je uit om je aan te sluiten bij Gertjan en Agnes zodat we met 
elkaar herinneringen kunnen blijven maken, nu en in de toekomst!! Een 
toekomst waarin we als kerk zichtbaar zijn in het dorp, waarbij we anderen 
nieuwsgierig maken naar onze kerk en zij zich welkom voelen. Kom jij 
herinneringen maken? Ik kijk uit naar jouw reactie! 
 
Ik sluit af en moet eerlijk bekennen dat dit stukje er niet was geweest als 
onze Florus Jan mij er niet aan had herinnerd dat de deadline voor het 
inleveren van een stukje voor de Kerkbrief was verstreken … zo zie je maar 
weer… 
 
Hartelijke groet, 
Agnes Kappe – Voorzitter 
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Nieuws vanuit het CVK 
 Kees Jan Visser, voorzitter 

 
Gezien het (bij het schrijven van dit stukje) stralende weer leek 
het mij goed om eens stil te staan bij onze gebouwen, die er ook stralend bij 
staan. Toen ik zelf bij het CVK kwam, alweer drie jaar geleden, had ik 
eigenlijk geen flauw idee wat zich achter de schermen allemaal afspeelt. Een 
gebouw is een gebouw en heeft af en toe wat onderhoud nodig, net als mijn 
eigen huis dacht ik. Niets is minder waar... Op zich klopt het principe wel, 
maar de werkelijkheid is dat onze gebouwen, waaronder twee monumenten, 
veel meer tijd en aandacht vergen. Ze worden vaak wat intensiever gebruikt, 
moeten soms multifunctioneel kunnen zijn en prettig zijn om in te vertoeven, 
onder alle omstandigheden. Ik zal u de details besparen, maar dat vraag bijna 
continu tijd en aandacht. Deze aandacht wordt door veel mensen gegeven, 
voor en achter de schermen, binnen en buiten, technisch en esthetisch. En 
dit is het moment om ze eens goed te bekijken, de zon schijnt en de 
bloemetjes bloeien. Zowel binnen als buiten en het wordt in de nabije 
toekomst misschien alleen maar mooier. Zo wordt voor ons mooie 
kerkgebouw bekeken of we de verlichting, zowel binnen als buiten, nog 
beter kunnen maken. Het is nog niet zeker hoe dat eruit komt te zien omdat 
we ook kritisch moeten kijken of het de investering waard is. Onze mooie 
kerk is het in ieder geval waard. Daarmee hebben we dan ook gelijk het 
financiële deel van dit epistel te pakken. Het is financieel gezien namelijk 
een klein beetje komkommertijd. De actie kerkbalans is achter de rug en alle 
jaarrekeningen hebben de revue gepasseerd. Ach, dan hebben we ten minste 
iets om het in de volgende Kerkbrief over te hebben... 
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Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, voorzitter diaconie 
 
Bingoavond 27 juni 2025!!! 
Na het grote succes van vorig jaar, organiseert de Diaconie ook dit jaar 
weer een bingoavond. Dit keer nog voor de zomervakantie, omdat we in 
het najaar een andere leuke actie gaan houden. 
De opbrengst is voor ons diaconale jaarproject ”De Pauluskerk” 
De aanvangstijd is 19.30 uur in de Verdieping. 
We vragen een kleine vergoeding van €7,50 voor de volwassenen en 
€2,50 voor de kinderen tot 16 jaar. 
 
Bereid je maar weer voor op een avond vol plezier en gezelligheid. Of 
je nu een doorgewinterde Bingo-expert bent, of dit je eerste keer is, 
iedereen is welkom! We hebben fantastische prijzen en voor drinken e.d. 
wordt natuurlijk ook gezorgd. We vragen je vriendelijk om je 
aanwezigheid te bevestigen vóór 21 juni via diaconie@kleinekerk.nl of 
bij een van de diakenen. 
 
U/jij komt toch ook!!!!!!!!!! 
 
 

24 – 25 mei: 
Inzamelingsactie Voedselbank Teylingen 
 Bart Noyons 

 
De Kleine Kerk Voorhout 
organiseert op 24 en 25 mei 
aanstaande een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank Teylingen. 
Alle inwoners van Teylingen zijn van harte uitgenodigd om geheel 
vrijblijvend een bijdrage te leveren voor deze actie. Elke bijdrage, klein 
of groot, is meer dan welkom. U kunt uw bijdrage op zaterdag 24 mei 
tussen 9:30 en 11:30 en op zondag 25 mei tussen 9:30 tot 9:50 (voor 
aanvang van de kerkdienst) inleveren bij het kerkgebouw aan de 
Dr. Aletta Jacobslaan te Voorhout. Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 



10 
 
 
 

  



11 
 
 
 

Boekentips 
 Redactie 

 
Hoop op God 
Claudia Weststrate 
ISBN: 9789088974229 
Prijs: 23,99 
 
Hoop op God deelt de rijkdom van de Bijbel door 
middel van prachtige illustraties, bijbelteksten en 
citaten. Op een unieke manier wordt het leven van een 
christenvrouw verbeeld door een bruid. Ze is verbonden 
met de bruidegom, maar die verbintenis is niet 
vanzelfsprekend en kent hoogten en diepten. Het boek Hoop op God 
kenmerkt zich door eenvoud, rust, sfeer en schoonheid. Zet het neer in je 
huis en creëer een moment om na te denken over de diepte van Gods 
woorden. 
 
 
Genoeg voor vandaag 
Alette Koornneef 
ISBN: 9789088974168 
Prijs: 23,99 
 
In een wereld van beter en meer is het soms een hele 
kunst om jezelf niet te verliezen. We rennen maar door, 
zelfs tot we erbij neervallen. En wat blijft er dan nog over? Alette Koornneef 
neemt je aan de hand van gedichtjes, illustraties en teksten mee op haar 
zoektocht naar ‘genoeg voor vandaag’. De zoektocht naar tevreden leven, 
dwars door de zegeningen en zorgen van de dagen heen. Naar de woorden 
van God, Die er altijd Is en zal Zijn. 
Genoeg voor vandaag is een boek om te delen of gewoon fijn voor jezelf te 
houden. Met tekeningen om bij tot rust te komen en teksten om mee te 
nemen onderweg. Zodat je telkens iets mag zien van het genoeg voor elke 
dag. 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
zondag 25 mei Pasen 6 Johannes 9,13-23 
maandag 26 mei  Johannes 9,24-41 
dinsdag 27 mei  Psalm 56 
woensdag 28 mei  Psalm 110 
donderdag 29 mei Hemelvaart Lucas 24,36-53 
vrijdag 30 mei  Psalm 108 
zaterdag 31 mei  Handelingen 17,1-15 
zondag 1 juni Pasen 7 Handelingen 17,16-34 
maandag 2 juni  Handelingen 18,1-11 
dinsdag 3 juni  Handelingen 18,12-22 
woensdag 4 juni  Psalm 61 
donderdag 5 juni  Johannes 7,1-13 
vrijdag 6 juni  Johannes 7,14-24 
zaterdag 7 juni  Johannes 7,25-36 
zondag 8 juni Pinksteren Johannes 7,37-52 
maandag 9 juni  Lucas 6,39-49 
dinsdag 10 juni  Lucas 7,1-10 
woensdag 11 juni  Lucas 7,11-17 
donderdag 12 juni  Psalm 52 
vrijdag 13 juni  Spreuken 8,1-21 
zaterdag 14 juni  Spreuken 8,22-36 
zondag 15 juni Trinitatis Johannes 2,23–3,13 
maandag 16 juni  Johannes 3,14-21 
dinsdag 17 juni  Johannes 3,22-36 
woensdag 18 juni  Galaten 1,1-12 
donderdag 19 juni  Galaten 1,13-24 
vrijdag 20 juni  Galaten 2,1-14 
zaterdag 21 juni  Galaten 2,15-21 
zondag 22 juni  Galaten 3,1-14 
maandag 23 juni  Galaten 3,15-29 
dinsdag 24 juni Sint Jan Lucas 7,18-35   
woensdag 25 juni  Lucas 7,36-50 
donderdag 26 juni  Lucas 8,1-15 
vrijdag 27 juni  Lucas 8,16-21 
zaterdag 28 juni  Lucas 8,22-25 
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zondag 29 juni  Lucas 8,26-39 
maandag 30 juni  Lucas 8,40-56 
dinsdag 1 juli  Galaten 4,1-11 
woensdag 2 juli  Galaten 4,12-20 
donderdag 3 juli  Galaten 4,21-31 
vrijdag 4 juli  Galaten 5,1-12 
zaterdag 5 juli  Galaten 5,13-26 
zondag 6 juli  Galaten 6,1-10 
maandag 7 juli  Galaten 6,11-18 
dinsdag 8 juli  Deuteronomium 19,1-10 
woensdag 9 juli  Deuteronomium 19,11-21 
donderdag 10 juli  Lucas 9,51-62 
vrijdag 11 juli  Lucas 10,1-16 
zaterdag 12 juli  Lucas 10,17-24 
zondag 13 juli  Lucas 10,25-37 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Let's talk about Faith 
 Walter en Liz Wassenaar, St. James Church 

 
Walter en Liz Wassenaar van St James Church starten op zaterdag 17 mei 
een reeks Engelstalige samenkomsten in hun huis in Sassenheim voor 
iedereen die vragen heeft over het christelijk geloof. Ze doen dat aan de hand 
van het materiaal "Hope Explored", waarin we in drie sessies het werk van 
Jezus en de hoop die we in hen kunnen vinden bespreken. Wat je ook wel of 
niet gelooft, deze sessies zijn een gelegenheid om te verkennen, je vragen te 
stellen, te discussiëren en te ontdekken. Ben of ken je iemand die 
geïnteresseerd zou zijn? Iedereen is van harte welkom op de zaterdagen 17 
mei, 31 mei en 14 juni, van 10 tot 11.30 uur. Meer informatie?  
Contact: Liz 0618610390 of Walter 0639011473. 
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Walter and Liz Wassenaar from St James Church are starting a new small 
group at their home in Sassenheim starting Saturday 17 May for anyone who 
is seeking or has questions about the christian faith.  The group will meet 
every other week and draw on material from Hope Explored - a three session 
series about the work of Jesus and the hope that can be found in Him.  
Whatever you do or don't believe, this series is your opportunity to explore, 
to discuss, to question, to discover.   
Saturdays 17, 31 May & 14 June, 10:00 - 11:30am 
Address: Kastanjelaan 5, Sassenheim. 
Contact: Liz - 0618610390 & Walter Wassenaar - 0639011473. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd, of vertrokken naar een andere 
gemeente. 
 
Vertrokken: 

 Mevr. A.J.é van der Veer 
 Mevr. E.G. Heemskerk 
 Mevr. L.D. Noort 
 Fam. Wietsma-Biesbroek 
 Mevr. I.A.M. Hietkamp 

 
Verhuisd: 

 Dhr. C.B. Confurius 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
6 april: 

 Mevr. G.K. Alleblas 
 Bruidspaar van Dorp-Timmerman 

 
13 april: 

 Mevr. Mariëlle Noyons 
 
20 april: 

 Dhr. N. Vliegenthart 
 Mevr. I. Tibben 

 
27 april: 

 Mevr. A. Gietema 
 Mevr. H. Segaar 
 Dhr. K. Visser 

 
4 mei: 

 Bruidspaar Jansen-Langver 
 Mevr. H.P. van der Woude-Naujoks 
 Dhr. C. Confurius 

 
 
 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
 

 
 



 
 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
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Wat altijd is geweest 
 

Wat altijd is geweest 
het waaien van de geest 

gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin 

wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak, 
het noodlot onderbrak 

en nieuwe wegen baande, 
Hij is nog niet verstomd, 

Hij zwaait ons toe en komt 
en zegt: Ik ben uw Vader. 

 

Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad,  

Hij zelf heeft ons gemaakt, 
zijn oog is in ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende Naam 

aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud 
zijn woord is ons behoud 

in leven en in sterven. 
 

Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert 

de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 

Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht 

aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, 

wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 

 
Huub Oosterhuis 

Uit de aanvullende bundel: Tussentijds 


