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Maatwerk,
rust en samen
Vanuit Voorhout, sinds

2009 werkzaam in de
Duin- en Bollenstreek

Dag en nacht bereikbaar

06-362 22973

Susanne Brom Uitvaarizerg -

Voor een persoonlijke uitvaart - i

zorgzaam & betrokken

Wij helpen u graag met een goed en persoonlijk afscheid. |

Monique Wassenaar * Wilma Bleeker
%’ 06304094 66 www.uitvaart-teylingen.nl &
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WINKEL MET EEN MISSIE
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KOMT U OOK EENS LANGS BIJ DE PARAPLU?

.

PARAPLU

winkel met een missie

Voor ontmoeting en een luisterend oor in Teylingen!
(maar ook cadeaus, kleding, kunst, sieraden en boeken)

Koffie en thee staan voor u kiaar!

Openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 — 17.00 uur
Adres Is Herenstraat 92 2215 KK Voorhout




In en rond de Eredienst

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief.

14 september 13 Zondag van de Zomer

10.00 uur: Zangdienst

Bestemming 1° collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat

Kindernevendienst: groep 1 t/m 6

Rock Solid: 10 t/m 14 jaar

Autodienst: dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686
21 september 14° Zondag van de Zomer

10.00 uur: ds. Hedda Klip,

bevestigen en afscheid ambtsdragers

Bestemming 1° collecte: Diaconie jaarproject Pauluskerk

Kindernevendienst: groep 1 t/m 6

Autodienst: dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565
28 september 1° Zondag van de Herfst

10.00 uur: Mevr. Judith van der Vis

Bestemming 1° collecte: Diaconie Teylingen, gezinshuis Alas

Kindernevendienst: groep 1 t/m 6

Rock Solid: 10 t/m 14 jaar

Autodienst: dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224
28 september Taizé viering

19.00 uur: ds. Hedda Klip

Autodienst: dhr. G den Haan, tel. 0252-221639
5 oktober 2¢ Zondag van de Herfst

10.00 uur: ds. Hedda Klip

m.m.v.: Praiseband Rijnsburg

Bestemming 1° collecte: Stichting Waterpas

Kindernevendienst: groep 1 t/m 6

Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614



12 oktober 3¢ Zondag van de Herfst

10.00 uur: Pastor Rixt Koekkoek-de Boer
Bestemming 1¢ collecte: YMCA Rijswijk

Rock Solid: 10 t/m 14 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6

Autodienst: dhr. M. Kappe, tel. 06-38162557

De pen van de dominee

v’ ds. Hedda Klip

In memoriam Cees den Heijer
13 juni 1937 - 2 juli 2025

In juli stierf ons gemeentelid Cees den Heijer in het hospice in Sassenheim.
De pastor van het hospice, Maurits de Ridder, had Coby, de vrouw van Cees,
begeleid en na haar overlijden herdacht. Vier jaar later kwam ook Cees in
het hospice wonen en heeft Maurits hem mogen begeleiden. De dankdienst
voor het leven van Cees was in de Kleine Kerk, geleid door Maurits.

Coby en Cees leerden elkaar kennen in Scheveningen, in een christelijke
muziekgroep. In 1963 trouwden ze en verhuisden ze naar Voorburg, in
verband met het werk van Cees bij Shell. De kinderen werden geboren: Eric,
Marco en Marianne. In 1987 verhuisden ze naar Voorhout. Coby is in
Voorhout nog actief geweest als vrijwilliger in Huize Agnes. Cees en Coby
hadden een goed leven samen, met de kinderen en later de kleinkinderen.
Dat hebben ze als zegen ervaren.

Maurits stuurde mij de overdenking uit de dankdienst. Ik wil een deel
hiervan citeren: “Maar groot, heel groot, was zijn verdriet toen Coby in 2021
was overleden. En dat verdriet, met zo veel heimwee naar wat is geweest,
was er met de jaren niet minder op geworden. Tot Cees op 2 juli in alle
vroegte, in het Hospice, rustig en kalm is ingeslapen.

En daarom zijn we dus hier, in de kerk, want dat wilde hij graag.

Omdat hij geloofde dat de dood niet het laatste zou zijn.

Dat wilde hij bij deze gelegenheid ook graag nog gezegd hebben en het staat
dan ook niet toevallig op de liturgie: ‘Er is geen laatste einde, maar een
eeuwig nieuw begin’. ‘Ik ga naar de Heer’ , ze1 hij maandagmiddag nog
toen we afscheid namen en ik hem de zegen mocht meegeven. Want de dood
heeft niet het laatste woord.”




In memoriam Nelly Slagter-Vletter
19 januari 1950 - 4 juli 2025

Neeltje Vletter kwam uit een hervormde kwekersfamilie in Oegstgeest. Zij
was de oudste van het gezin van acht kinderen en hielp dus met de opvoeding
van de andere kinderen. Helaas mocht ze niet studeren. Dat is een pijnpunt
in het leven geweest. In Oegstgeest kwam zij Jaap Slagter tegen. Eigenlijk
hebben ze elkaar altijd al gekend. Ze groeiden samen op en trouwden toen
ze begin twintig waren. Door het huwelijk kon Nelly doen wat ze altijd al
wilde doen: studeren en zich ontwikkelen. Ze deed de opleiding
kraamverzorgster en werkte jarenlang in de kraam.

De kinderen werden geboren: Christian, Kristel en Elodie. Van Oegstgeest
waren ze intussen naar Voorhout verhuisd. Nelly was de liefdevolle kern van
het gezin. Zij voedde de kinderen op, omdat Jaap vaak in het buitenland was.
En ze deed dat volgens duidelijke regels. Er waren duidelijke normen en
waarden: niet praten over anderen, eerlijk en respectvol zijn. Klaar staan
voor anderen. Het waren mooie jaren. Jaap en Nelly hadden een heel
gelukkig huwelijk. Nelly hielp Jaap in het bedrijf met de administratie en
leerde daarom boekhouden. Er kwamen veel mensen over de vloer, ook voor
het werk. In de vroege uren studeerde ze door, ze was in alles geinteresseerd.
Het was een actief, mooi en vervullend leven. Nelly had goede vriendinnen,
hartsvriendinnen. Ze zong in het koor van de Kleine Kerk en ze las heel veel
boeken en zat bij een leesclub. En bovenal was daar de tuin. De prachtige
tuin, waar ze uren in kon werken. De planten, de vogels, en zelfs de insecten
waren allemaal waardevol voor haar. Nelly had eerbied voor hun leven. De
tuin was haar grote liefde naast haar gezin. De kleinkinderen werden
geboren. Ze kwamen graag bij oma langs. Ook toen enkele jaren geleden de
dementie door begon te zetten, leefde ze altijd op als de kleinkinderen langs
kwamen. Jaap heeft zijn vrouw met heel veel liefde en geduld verzorgd,
jarenlang, dag en nacht. Enkele maanden geleden ging het thuis niet meer en
ging ze wonen in de Gerto. Daar is ze na een val gestorven. We hebben Nelly
herdacht in een dienst in het groene kerkje in Oegstgeest op 8 juli. We lazen
psalm 104:

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt.

&
BEKUK DE LIVESTREAM m . ELKE ZONDAG om 10.00 UUR

kleine kerk

https: Harvnr youtube. com @K leineKerkV oorhout



In memoriam Gretha Jansze-Boerma
3 oktober 1934 — 21 juli 2025

Gretha 1s midden in het leven gestorven. Ze stond nog vol in het leven. Vol
plannen en uitnodigingen. En ineens, te snel, is ze gestorven.

Gretha organiseerde verbinding, in de familie en in de kerk en het dorp. Ze
had een vast eetgroepje, spelletjesmiddag, het koffiedrinken in de
Verdieping. Ze bezocht zelfs op haar hoge leeftijd nog mensen namens de
kerk. Ze hield van mensen. Ze vertelde mij hoe zij dat zag, haar christelijk
geloof, haar roeping. ledere christen heeft een levenstaak, zei zij. En die taak
hoeft niet voor je hele leven hetzelfde te zijn, want je verandert in je leven.
Je hebt verschillende tijden in je leven, zoals Prediker zegt. Maar in elke
levensfase waarin jij je als mens bevindt, heb je een taak, een opdracht van
God. En die taak van Gretha was verbinding, mensen verbinden. Die hield
ze, zelfs al was ze hoogbejaard, tot het laatste moment.

Gretha groeide op in een domineesgezin. Ze verhuisden regelmatig, zoals
dat gaat bij dominees. Ze woonden in Overijssel en Friesland, en later in
Amsterdam. Daar groeide Gretha op. Ze was de zesde in het grote gezin. Na
haar werd een tweeling geboren. Gretha nam binnen het gezin zorgtaken op
zich, als moeder uitviel. Net als haar zussen ging Gretha het onderwijs in.
Ze was met hart en ziel onderwijzeres, erg geliefd bij haar leerlingen. Met
hen trok ze er op uit, de natuur in. En ze leerde hun plantjes zaaien en
stekken.

Na een paar jaar in Zegveld werd ze onderwijzeres in Sassenheim, waar ze
Nico Jansze ontmoette, die ook van de planten was. Ze werden verliefd en
trouwden. Het was een gelukkig en goed huwelijk. De kinderen werden
geboren: Hanneke, Anke, Froukje en Daan. Het waren hele mooie jaren.
Gretha was het hart van het gezin en niet alleen van het gezin, maar van een
veel bredere kring mensen. Ze zorgde voor de kinderen en haar man, hielp
op het bedrijf, viel soms in op school als juf, was erg actief in de kerk, had
een vrouwengymclubje, chauffeerde. En later paste ze op de kleinkinderen.
Nadat Nico overleden was, bleef ze erg actief. Ze reisde de hele wereld over
en bezocht haar familie in Australi€. De laatste maanden ging haar
gezondheid, vooral haar mobiliteit, achteruit. Gretha heeft de kracht gehad
zich ook aan de beperkingen van deze levensfase aan te passen. Ze had
daarin die Noordelijke nuchterheid. Wees realistisch, pas je aan en maak
weer wat moois en goeds van de fase waarin je je bevindt.

We lazen bij haar leven Prediker en eindigden halverwege een dubbelvers,
met: “Er is een tijd om lief te hebben.” De liefde bleef in het leven van
Gretha. Ze bleef mensen verbinden, om hen geven en hun een thuis bieden.



We vertrouwen dat zij nu opgenomen is in Gods liefde, en dat ze haar thuis
bij Hem gevonden heeft.
We hebben haar herdacht in de Kleine Kerk op 25 juli.

In memoriam Rijk van de Pol

15 mei 1943 - 18 augustus 2025

Op 18 augustus stierf ons gemeentelid Rijk van de Pol. Hij is herdacht door
zijn familie in een plechtigheid op 25 augustus in het crematorium in Lisse.
We leven mee met zijn weduwe Hanny en met de kinderen en kleinkinderen.
De Heer waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je
komen van nu tot in eeuwigheid.

Bij de diensten

Op zondag 21 september worden drie ambtsdragers bevestigd, namelijk
Agnes Hartvelt, Harro Ordelman en Jan Mosselman. Agnes wordt scriba,
met Gertjan Poot. Zij gaan het als duobaan doen. Harro wordt diaken en is
daar met name verantwoordelijk voor de financién, en Jan komt bij het CVK.
We zijn erg blij en dankbaar voor hun bereidheid zich zo bestuurlijk in te
zetten voor de kerk. Bestuurswerk is nooit een erg dankbare taak. Meestal
krijg je voornamelijk kritiek en gemopper te horen. En toch kan de kerk echt
niet zonder. De kerkenraadsleden dragen alles. We zijn dankbaar voor alle
mensen die zich zo inzetten. Krista heeft jarenlang het scribaat geleid, heel
zorgvuldig en trouw. Jaap was bij de diakonie de man die verantwoordelijk
was voor de financién. Dat i1s soms een wat onzichtbare taak, die wel heel
belangrijk is. We nemen afscheid van hen op 21 september. 21 september is
ook om een andere reden een belangrijke datum: we zullen Marthijs van der
Spek voorstellen in de dienst, onze nieuwe jongerenwerker. U heeft hem al
in een kerkdienst gezien. Sinds 1 augustus is hij bij ons aan het werk, met
veel enthousiasme. We hopen dat hij in de toekomst enkele jongerengroepen
zal kunnen leiden.

Taizé

De volgende Taizé-vieringen zijn op 28 september en 16 november, steeds
om 19.00 uur in de Kleine Kerk. Op 28 september ga ik zelf voor en speelt
Jasmijn op de piano. Wie mee wil zingen in het nieuwe Taizé-koortje, graag
om 18.00 uur in de kerk aanwezig zijn. De viering zelf duurt ongeveer een
half uur.



Praiseband Rijnsburg & kerkdiensten oktober

Op 5 oktober speelt de band van Kees Jan in de dienst. Dat wordt vast een
hele mooie en feestelijke viering! Ik mag zelf voorgaan. De zondag erna gaat
de pastor van de gereformeerde kerk Valkenburg voor, pastor Rixt
Koekkoek-de Boer. Zij komt uit Friesland, woonde eerder met haar gezin in
Belgié waar zij werkte als docent godsdienst op school. Zij is nu als kerkelijk
werker actief in onze regio.

Avondmaal

Op 2 november is onze volgende Avondmaalsviering. Mocht iemand van u
niet meer in de kerk kunnen komen en graag het Avondmaal thuis
ontvangen, neemt u dan even contact op met mij.

Liederen

Soms is het als predikant even zoeken naar geschikte liederen. Of dan heb
je een lied met een mooie tekst, maar blijkt de melodie lastig. Daarom ben
ik altijd blij met suggesties van liederen. Heb je een lievelingslied, stuur die
mij dan even via de mail of de app. Dan probeer ik die in één van de volgende
diensten op te nemen in de liturgie. Het liefst uit het liedboek of Hemelhoog.

Gesprekskring

De gesprekskring in de BNS komt bij elkaar op 19 september om 14.00 uur,
in de Casparzaal. We gaan in gesprek aan de hand van een nieuw boek,
Omega, de Alpha cursus voor ouderen.

Lief en leed

Het gaat wat beter met Roelof Grootveld, die nu in Wijckersloot verblijft
voor revalidatie. Geert is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig
gaat het nu beter. Ook Bart Kraakman is opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Els en Theodora hadden gezondheidsproblemen. We leven met
hen allen mee en dragen hen in onze gebeden. Marry Jansze woont nu in de
Duinstede in Wassenaar. Zij geniet gelukkig van haar nieuwe woonplek.

Bereikbaarheid

U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs.
Iedereen een goede start gewenst na de zomervakantie!



In memoriam John Bosman
22 november 1958 - 8 juli 2025

v’ Petra Bosman

Met liefde laten wij los. In liefde voor ons heeft John zijn eigen weg
gekozen.

Het doet ons pijn hem te moeten missen, maar nog groter is de
dankbaarheid. Voor wie hij was en wat hij ons heeft gegeven, zijn warmte,
zijn humor, zijn eindeloze liefde.

We dragen het altijd met ons mee.

Het is inmiddels bijna acht weken geleden dat
John is overleden. Hedda heeft gevraagd of ik het
in memoriam van John wilde schrijven.

John groeide op met zijn ouders en twee zussen.
Hij werd geboren in Den Haag en verhuisde later
met zijn familie naar Wateringen.

Hij voetbalde bij KMD, zijn vader was actief als
voorzitter en zijn moeder was actief voor de kerk.

We leerde elkaar kennen in de Wateringse kerk.
Wi3  waren verhuisd van Riyswik naar
Wateringen. Mijn zus en ik gingen naar de kerk, |
zaten op een van de banken achterin. John en zijn | Eo s
vrienden kwamen binnen, John zei tegen zijn vriend: ga jij maar naast dle
chagrijnen zitten. Zijn vriend is later getrouwd met mijn zus en ik met John.

Na zijn Atheneumdiploma vervulde John zin dienstplicht. Hij werkte in
diverse functies en studeerde daarnaast 's avonds. John was beédigd
Makelaar in Assurantién en werkte als assurantietussenpersoon en
hypotheekadviseur. Hij schreef als politiek journalist voor het Voorhouts
Suffertje en was gedurende 16 jaar raadslid in Voorhout/Teylingen. Samen
met andere vrijwilligers richtte hij Vrienden van Foreholte op. Hij heeft zich
hier jarenlang met plezier voor ingezet.



Wij hebben zes kinderen gekregen en hebben we twee kleindochters. Helaas
is onze dochter Pamela levenloos geboren. Zij is begraven naast het trapje
bij de Kleine Kerk. Dit verlies heeft John diep geraakt.

Ons gezin was hectisch, er gebeurde altijd wel wat bijzonders. Het zijn
allemaal lieve volwassen mensen geworden. John was trots op zijn kids en
kleinkinderen. We vierden Kerst en Sint uitgebreid, we genoten van de
familieweekenden. John heeft altijd hard gewerkt. Draaide zijn hand niet
voor het huishouden om. Technische dingen deed hij niet. Maar dat deed ik.

In 2020 kreeg John eerst de diagnose burn-out, maar zijn klachten hielden
aan. Uiteindelijk bleek bij het Alzheimercentrum van het VUMC dat hij
Alzheimer had, de PPA-variant. Dit is een logopene vorm die zich kenmerkt
door taal en spraakproblemen. Dit was 18 augustus 2022. John heeft op 3
februari 2025 verteld dat hij niet verder wilde met zijn leven. John zat
gevangen in zijn lichaam en kon zich niet meer uiten. Aangrijpend voor
iemand die altijd met taal werkte. Op 8 juli 2025 heeft de euthanasie in het
bijzijn van de kinderen en ons oudste kleinkind plaatsgevonden.

Met liefde heeft hij ons losgelaten en wij hebben hem in liefde laten gaan.
Na een mooi huwelijk van 43 jaar. Met zoveel lieve leuke momenten. John
was mijn maatje, mijn steun en toeverlaat, eerlijk en altijd positief.

John heeft zelf de foto’s van de kaart uitgezocht. Akkoord gegeven voor de
tekst op de kaart. De toespraken gehoord. De pianostukken die ik speelde
geluisterd. Zelf zijn muziek uitgezocht. De dienst was met een lach en een
traan zoals we voor ogen hadden.

Ik wil ieder bedanken die meegeholpen heeft om de dienst te laten worden
zoals hij was. Ik noem geen namen, degene die een steentje hebben
bijgedragen weten wie ik bedoel. Het was hartverwarmend dat zoveel
mensen van de Kleine Kerk dit hebben gedaan.

Onze dank is groot.
Petra Bosman



De voorzittershamer

v Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad

Z
Beste gemeenteleden,
Tijdens de zomervakantie zat ik met Michel op een camping in een prachtig,
maar bijna offline stukje Itali€. Nauwelijks wifi, nauwelijks bereik. De
telefoon lag vaker aan de kant dan ik gewend ben. En eerlijk gezegd, dat gaf
rust. Ruimte in het hoofd. Toen we later in de vakantie richting de kust
trokken en weer verbonden raakten met ‘de bewoonde wereld’, moest ik echt
even wennen. Alles kwam weer binnen: berichtjes, nieuws, to-do’s. Alsof

de wereld weer op “aan” ging.

Dat gevoel van schakelen herken ik ook in deze tijd van het jaar. We gaan
weer van start. Met nieuwe plannen, ontmoetingen en ritme. Ook in onze
kerk 1s het tijd voor een herstart:

Op Startzondag, in de Boerhaavetuin, trappen we het nieuwe seizoen af met
een gevarieerd programma: ontmoeting, zang en verdieping. Een mooie
manier om samen weer op te laden en verbinding te zoeken.

Marthijs van der Spek is in augustus begonnen als jongerenwerker. Samen
met Hedda heeft hij een fris en betrokken najaarsprogramma voor de jeugd
opgezet. In de dienst van 21 september zal hij zich tijdens de dienst aan ons
allen voorstellen.

We mogen nieuwe ambtsdragers verwelkomen in de kerkenraad, mensen die
zich willen inzetten voor de gemeenschap en het geloofsleven in onze kerk.

Er wordt gewerkt aan meer licht. Later dit jaar hopen we de verlichting
binnen en buiten de kerk te vernieuwen.

Ook de website krijgt een opfrisbeurt. In één van de diensten eind september
of begin oktober zullen er daarom foto’s worden gemaakt tijdens de
kerkdienst. En hoe leuk is het dat dit gebeurt door Sylvie Griekspoor,
dochter van Roland en Annelies! Samen met Chantal de Best van Best
Marketing neemt zij dit op zich. Via de app laten we het op tijd weten, zodat
iedereen goed geinformeerd is.



Van Anneke Hordijk ontving ik een brief dat zij na vele jaren gaat stoppen
met het organiseren van de koffieochtenden. Samen met Gretha Janze en
Toos van der Kooij nam zij dit op zich. In oktober zou dat 33 jaar zijn
geweest. Een groot compliment voor deze inzet en ook hartelijk dank! Het
was de bedoeling om gedrieén te stoppen in oktober maar helaas is Gretha
in de zomervakantie overleden waardoor Toos en Anneke nu ook stoppen.
En hoe mooi eigenlijk: het idee voor de koffieochtenden is ontstaan toen zij
alle drie in de kerkenraad zaten en het thema “Omzien naar elkaar” voorbij
kwam. Een periode van trouwe inzet loopt ten einde. En wat bijzonder. het
stokje wordt wellicht spontaan overgenomen door Marijke van Egmond en
Roel en Carla Steenbergen. Wat mooi dat dit zo gaat! In de volgende
Kerkbrief zal daar vast meer over te lezen zijn.

En terugkijkend: de zomerseries met onze buurgemeenten in Sassenheim en
Warmond waren inspirerend en hartverwarmend. Een mooie manier om
geloof en gemeenschap ook gemeentegrens-overstijgend te beleven.

Na een zomer van rust en reflectie is het goed om weer verbonden te raken,
met elkaar, met onze missie als kerk, en met God.

Laten we dit nieuwe seizoen open en verwachtingsvol ingaan. Niet vol
drukte, maar met aandacht. Niet alleen op wifi, maar afgestemd op wat echt
telt.

Ik wens ons allemaal een goede en gezegende start toe.

Met een hartelijke groet,
Agnes Kappe

Wie preekt er zondag?
Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl
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Column september oA % Narse

v’ ds. Hedda Klip

Ny
Start! -
Hij vervolgde zijn weg vol vreugde, Handelingen §8:39

Soms krijg ik op huisbezoek de vraag: waarom bent u dominee geworden?
Een leuke vraag, waar verschillende antwoorden op mogelijk zijn. Je kunt
spreken over roeping, en hoe dat voelt. Je kunt vertellen welke mensen jou
geinspireerd hebben. Maar meestal geef ik een vrij praktisch antwoord. En
dan zeg ik: “Waar vind je nu een beroep, waarin je mag sleutelen aan teksten
in oude talen en daarnaast hele mooie gesprekken kunt hebben met mensen,
die echt over zingeving en je diepste drijfveren als mens gaan?”

Predikant is een beroep waarin je mag
communiceren met mensen op een existentieel
niveau. Ik leer ontzettend veel van zulke
gesprekken en merk dat mijn geloof er steeds door
versterkt en verrijkt wordt.

Maar als privépersoon loop ik soms tegen
problemen van communicatie op, net als u, neem
ik aan. Laatst was er in de familiekring een
akkefietje, over wat A tegen B via C over de relatie
van D en E gezegd zou hebben. Ik krijg al
hoofdpijn bij het opschrijven. Uiteindelijk bleek
bij mijn navraag dat A dat helemaal niet gezegd
had en dat B dat verkeerd gehoord had, enz. enz. Dat soort
communicatieproblemen hebben we helaas allemaal. Het is zaak transparant
en duidelijk te zijn en open te staan voor wat de ander echt zegt.

Op de Startzondag heeft u een verhaal gehoord over erg geslaagde
communicatie, nog wel tussen twee mensen uit hele verschillende culturen.
Filippus wordt gedragen door de Geest en ontmoet dan de minister van
financi€n van Ethiopié.
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Het gesprek tussen hen is
zo open, van hart tot hart,
dat de Ethiopiér er oprecht
gelukkig van wordt. Het
verdere verhaal heeft u op
de Startzondag kunnen
horen.

Ik wens u dit nieuwe
kerkelijke jaar veel goede
communicatie toe en weinig van die vervelende akkefietjes. Dat er veel
gesprekken mogen zijn die échte gesprekken zijn, waarin mensen van hart
tot hart spreken en je de Geest kunt voelen.

Dat het voor ons allemaal een jaar mag worden waarin wij echt naar de ander
luisteren en we zelf ook gezien en gehoord worden.

Ds Hedda Klip

Vanuit de Diaconie OMARM JE NAASTE

v' Diana Ouwehand, voorzitter @

31 oktober spelletjes/gezellige avond

De laatste actie om geld in te zamelen voor ons jaarproject De
Pauluskerk.

Op vrijdag 31 oktober organiseert de diaconie een spelletjes avond in
de Verdieping. Dit wordt een avond waar iedereen weer welkom is om
te laten zien hoe sportief ze zijn als het om winnen of verliezen gaat.

Bent u nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren die avond, geef u dan
op via de kleine kerk app, een mail naar: diaconie@ kleinekerk.nl of bij

een van de diakenen.

Bent u niet zo van de spelletjes in competitie verband, maar heeft u wel
zin in een gezellige avond, ook dan bent u van harte welkom.

Entree: Volwassenen: € 10,00 inclusief 3 consumpties
Kinderen tot 16 jaar: € 5,00 inclusief 3 consumpties
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Nieuws vanuit het CVK

v’ Peter Boers, penningmeester, Kees Jan Visser, voorzitter

Ontwikkelingen
Op het moment dat wij dit schrijven (ja, dit epistel wordt door diverse CVK-
leden geschreven) is het officieel komkommertijd. Op het moment dat u dit
leest niet natuurlijk, maar dat maakt niks uit want ook in de zomer gaat het
CVK gewoon door met zijn werkzaamheden. Soms vanaf het vakantieadres,
soms vanuit de eigen tuin, maar de contacten en ontwikkelingen gaan
gewoon door. Wat we als eerste graag willen benoemen is het feit dat de
vloeren van de toiletten in de kerk en de blokhut onder handen zijn genomen.
Dat was nodig en het resultaat mag er meer dan zijn. Hiervoor zijn we onder
andere grote dank verschuldigd aan de mensen van Grijs Beton Design. U
wel bekend want het gaat om de familie Kappe. Wat is het toch fijn om
mensen in ons midden te hebben die dat soort zaken oppakt. Michel en
Agnes, bedankt!

Een ander mooi resultaat betreft de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk.
Hierover is al eerder geschreven maar zoals bij elk project loopt dit altijd
nog even door op het moment dat je tegen kinderziektes aanloopt. Ook hierin
is de afgelopen weken een hoop tijd gestoken. Een volgend project, waar
ook al zo hard aan gewerkt wordt, is de verlichting in en rondom de kerk. Of
en hoe dit daadwerkelijk aangepakt gaat worden is nog even de vraag, maar
de voorbereidingen worden getroffen. U wordt intussen op de hoogte
gehouden natuurlijk.

Een toekomstige ontwikkeling die niet onbenoemd mag blijven is het feit
dat Jan Mosselman zich aan gaat sluiten bij het CVK. Hij is de nieuwe
beoogd voorzitter, dit wordt tijdens de eerstvolgende CVK-vergadering
behandeld. Kees Jan zal op dat moment aftreden als voorzitter en zijn termijn
binnen het CVK als lid afmaken. Wij zijn (nu al) blij dat Jan zich aan wil
sluiten en zich in wil zetten voor het CVK. En dat doet hij dan naast zijn
andere werkzaamheden binnen onze kerk en het vriwilligerswerk in
Voorhout en omstreken. We zijn als CVK weer op volle sterkte, maar dat
duurt “slechts” een jaar, als de termijnen van andere leden aflopen. Mocht u
daarom eens willen praten over de werkzaamheden van het CVK en wat u
daar zelf mogelijk in zou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met
ons op.
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Kerkbalans 2025

Ik geef u graag weer een update over de voortgang van de Actie Kerkbalans
2025, maar ten opzichte van de laatste keer is er eigenlijk niet veel
veranderd. Wij hebben nu voor 2025 van
324 personen resp. pastorale eenheden een
toezegging ontvangen, voor in totaal
€ 70.392,50. Dit ligt nog altijd boven de
begroting van € 69.175,00. Op 15
augustus jl. hadden wij al een bedrag van
€ 54.514,17 ontvangen, ofwel ruim 77%
van de voor 2025 gedane toezeggingen.
We lopen hiermee goed in de pas met
vorig jaar, hartelijk dank daarvoor!

Collecte opbrengsten

Aan collecten voor de kerk ontvingen wij in het eerste halfjaar 2025 in
totaliteit een bedrag van € 2.655,81. Dit is het totaalbedrag van de giften in
de kerkapp, de stortingen op onze bankrekening en de contanten en
collectebonnen in de collectezak. In het eerste halfjaar 2024 ontvingen wij
€ 2.274,20. Met de huidige opbrengst van € 2.655,81 komen we ruim 16%
boven vorig jaar uit. Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die aan dit fraaie
resultaat hebben bijgedragen!

Solidariteitskas 2025

Rond de 15° augustus is aan onze doop- en belijdende leden een e-mail
verzonden of is bij hen een brief bezorgd met het verzoek voor een bijdrage
voor de Solidariteitskas van de PKN. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit
de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en
krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen daarvoor een
vast bedrag per belijdend lid bij. Om onze bijdrage aan de Solidariteitskas te
bekostigen vragen wij aan onze doop- en belijdende leden om hieraan bij te
dragen met een bedrag van minimaal € 10,00 per persoon. Het bedrag dat
meer wordt ontvangen dan voor onze bijdrage aan de Solidariteitskas
benodigd, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee?

Voor degenen die al een bijdrage hebben overgeboekt, dan wel dit nog gaan
doen: onze hartelijk dank daarvoor!

Heeft u de e-mail misschien gemist (kijk ook even in uw spam-box!) en ook
geen brief gehad en wilt u toch een bijdrage doen?
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Dat kan alsnog door overboeking van uw bijdrage naar rekeningnummer
NL 85 RABO 037 3731 183 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Voorhout
0.v.v. “Solidariteitskas”.

PS: Heeft u ook een brief op uw naam thuis ontvangen? Dan staat uw
persoonlijke e-mailadres niet in onze administratie! Wilt u deze dan,
tezamen met uw NAW gegevens en geboortedatum, aan ons doorgeven via
cvk@kleinekerk.nl? Dat scheelt ons dan volgend jaar weer papierwerk en
werk van onze vrijwilligers om de brieven te printen, envelopperen en te
bezorgen!

Commissie Vorming en Toerustlng

v’ Johan Winkel, met medewerking van Arie Dwarswaard

De Commissie Vorming en Toerusting van de
gezamenlijke kerken in Sassenheim en Warmond
brengt al meer dan 25 jaar een gezamenlijk
programma uit. Er is een ontwikkeling gaande dat
ook de kerken in Voorhout zich aansluiten tot de
commissie Vorming en Toerusting. Voor komend
seizoen geldt dat onze Kleine Kerk al is
aangesloten in de personen van Marianne Bruning en Johan Winkel.
Hierdoor is ook één van de avonden gepland in onze eigen Verdieping. Een
mooie stap op weg naar een toekomst waarin we als gezamenlijke kerken in
Teylingen naar buiten kunnen treden.

De Commissie Vorming en Toerusting biedt ook in het jaar 2025-2026 weer
een heel programma met activiteiten op het gebeid van creativiteit,
spiritualiteit en theologische vorming. Het programma voor komend jaar
vindt u op de websites van de deelnemende kerken. Het programma zal ook
gedeeld worden via onze Kerkapp. Verder liggen een aantal
programmaboekjes in de Verdieping. Neem ze gerust mee!

| —

Programma Vorming & Toerusting 2025-2026

Hoofd, hart en handen. We hebben ze alle drie en de ene keer gebruiken we
het hoofd, soms het hart en vaak de handen. Die drieslag zit ook in het
nieuwe programma van Vorming & Toerusting.
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Handen

Als het gaat om de handen, dan zijn er schilderworkshops, geleid door ds.
Sietske van der Hoek. Hiervoor is geen schildertalent nodig. Wees verrast
wat het resultaat is van de opdracht. Ook zijn er in de Veertigdagentijd twee
workshops die Nelleke de Mooij geeft over bloemschikken, waarbij de tijd
van het kerkelijk jaar leidend is het thema voor het bloemstuk.

Hart

De christelijke kerk heeft op het gebied van spiritualiteit een lange traditie.
Ds. Ellis Ezinga gaat in drie avonden met dit onderwerp aan de slag.

Dit jaar staat de Rooms-katholieke kerk stil bij het Heilig Jaar. Het thema
van het Heilige Jaar is Pelgrims van Hoop. Jan Koeleman en pastor Peter
Owel verzorgen een avond over het Heilig Jaar.

Naast de gangbare zondagse morgendiensten zijn er vieringen met een meer
verstild karakter, waarbij de spiritualiteit de ruimte krijgt. Dit betreft
bijvoorbeeld de Evensongs, die tweemaal worden gehouden in de
Protestantse Kerk in Warmond, met medewerking van Canticum Vocale en
ds. Rianne de Reus. Vaste onderdelen van ons programma zijn de Vespers
in de Advent en in de Veertigdagentijd. Momenten om een kort moment te
luisteren, bidden, zingen en stilte te ervaren.

Ook 1s er dit jaar nogmaals de mogelijkheid om in Katwijk de Soefitempel
te bezoeken, waar vanuit de spiritualiteit van de zeven wereldgodsdiensten
mensen bijeenkomen.

Kunst kan ook ons hart raken. Wat doet bijvoorbeeld de kruiswegstatie met
ons? In de Veertigdagentijd leidt pastor Owel ons in de Sint Pancratiuskerk
langs alle veertien verbeeldingen van het lijdensverhaal van Jezus. En hoe is
door de eeuwen heen het verhaal van Pasen verbeeld? Kunsthistorica
Desirée Krikhaar neemt ons mee naar de westerse en oosterse kerken.

En dan zijn er nog films, zoals Where are you, Adam?, waar het spirituele
leven van de kloostergemeenschap op het Griekse eiland Athos centraal
staat. Ook zijn er weer films op weg naar Pasen, die ons kunnen raken.

Hoofd

Ten slotte zijn er bijeenkomsten waar verdieping van kennis centraal staat.
Op drie avonden o.l.v. ds. Moll staat het Onze Vader centraal. Ds. Fockens
verdiepte zich in het leven van Greet Hofmans en in de orde van de
Tempeliers. Prof. dr. Arie van der Kooij gaat dieper in op een tekst uit het
evangelie van Mattheiis, waarin Jezus spreekt over het koninkrijk van God.
Een tekst die vragen oproept, die tijdens deze avond aan de orde komen.
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Pastor Hans van Wijk gaat met de aanwezigen lezen uit Mattheiis 5:21-43
over twee vrouwen, een oude en een jonge vrouw en hoe hun levens zich tot
elkaar verhouden. Ten slotte belicht ds. Hedda Klip zelthulpboeken uit de
Oudheid, waaronder het Bijbelboek Spreuken.

Eerste activiteiten en aanmelding

Voor de meeste activiteiten is vooraf aanmelden zeer wenselijk. Aanmelden
kan via het aanmeldformulier op de website of per mail:
johanw(@kleinekerk.nl. Voor de meeste activiteiten blijft de eigen bijdrage
ook komend seizoen drie euro.

Op zaterdag 4 oktober, tussen 14.00 en 16.00 uur, is de eerste activiteit:
een schilderworkshop in Het Venster in Sassenheim. Aanmelden hiervoor is
noodzakelijk.

Schilderen van de herfst, schilderen van de lente. Schilderen op je gevoel,
schilderen met alle kleuren van de regenboog. Schilderen met een
Bijbelverhaal, schilderen met meditatie. Schilderen met en zonder ervaring.
We schilderen met een klein groepje, max. twaalf deelnemers. Trek kleren
aan die vies mogen worden, voor penselen, verf en doek wordt gezorgd.

Op woensdag 8 oktober is er in de Havenkerk in Sassenheim een
informatieavond over ‘Christelijke meditatie’.

Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied van Christelijke origine
centraal. Daarnaast 1s er aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke
ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt afwisselend zittend in een
kring plaats en lopend (en als lopen lastig is, dan ook zittend). Soms wordt
gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Er zijn momenten van stilte en
persoonlijke inkeer, afgewisseld met muziek of gezang door de deelnemers.
Iedereen komt in stilte binnen; je spreekt niet met elkaar tijdens de meditatie,
wat je hoort, is de stem van degene die de leiding heeft, of de muziek; na
afloop is er, voor wie wil, gelegenheid tot gesprek, met een kopje thee erbij.
De meditatieavonden zelf vinden plaats op woensdag 22 oktober en 12
november in de Havenkerk.

Opgeven voor de meditatieavonden is niet verplicht, maar wel handig.
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Wisseling van de wacht koffieochtenden

v’ Anneke Hordijk, medeorganisator koffieochtenden

Elke 2° dinsdag van de maand organiseerden Gretha Jansze, Toos van der
Kooij en ik de koffieochtend. In oktober 33 jaar, we gingen het hele jaar
door.

We hadden besloten om dit jaar in oktober te stoppen. Helaas is Gretha er
niet meer bij om er een feestelijk tintje aan te geven. Zij haalde vaak mensen
op die niet zelfstandig er heen konden. We hebben er met elkaar veel plezier
aan beleefd! Maar ook wij gingen merken dan we ouder werden.

Doordat we destijds alle drie in de Kerkenraad zaten en het thema ‘Omzien
naar elkaar’ besproken werd is het idee ontstaan om dat in de praktijk uit te
dragen en zo ontstond de koffieochtend.

We kwamen in de gemeentekamer van het Boerhaavehuis bijéén en zaten
met mooi weer ook wel in de tuin naast de Blokhut.

De groep werd steeds groter, dus toen De Verdieping tot onze beschikking
kwam hadden we alle ruimte en genoten nog meer van het samen zijn.
Maar helaas kwamen er ook veel mensen te overlijden of konden mensen
wegens ouderdomsklachten niet meer komen. De groep werd steeds kleiner.
Afgelopen dinsdag 12 augustus waren we met een grote groep. Twee
dochters van Gretha, Hanneke en Anke, kwamen op de koffie met een
heerlijke traktatie. Heel fijn om met elkaar herinneringen op te halen.

Roel en Carla Steenbergen en Marijke van Egmond waren er ook bij. Zij
willen de koffieochtend voort zetten als er voldoende belangstelling is.

U hoort er vast nog meer over!

2’ Kopje Koffie?
) elke tweede dinsdag

van de maand vanaf 10.00 uur

Q staat in De Verdieping de koftie klaar
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Bijbelleesrooster

V' Nederlands Bijbelgenootschap

zondag 14 september Deuteronomium 32,26-35
maandag 15 september Deuteronomium 32,36-44
dinsdag 16 september Deuteronomium 32,45-52
woensdag 17 september Psalm 148

donderdag 18 september Lucas 15,1-10

vrijdag 19 september Lucas 15,11-20a

zaterdag 20 september Lucas 15,20b-32

zondag 21 september Lucas 16,1-9

maandag 22 september Lucas 16,10-18

dinsdag 23 september Psalm 38

woensdag 24 september Deuteronomium 33,1-7
donderdag 25 september Deuteronomium 33,8-12
vrijdag 26 september Deuteronomium 33,13-21
zaterdag 27 september Deuteronomium 33,22-29
zondag 28 september Lucas 16,19-31

maandag 29 september Deuteronomium 34,1-12
dinsdag 30 september Psalm 127,1-5

woensdag 1 oktober Habakuk 1,1-11
donderdag 2 oktober Habakuk 1,12-2.,4
vrijdag 3 oktober Habakuk 2,5-20

zaterdag 4 oktober Habakuk 3,1-19

zondag 5 oktober Psalm 86

maandag 6 oktober 2 Timoteiis 1,1-10
dinsdag 7 oktober 2 Timoteiis 1,11-18
woensdag 8 oktober 2 Timoteiis 2,1-13
donderdag 9 oktober Psalm 119,145-152
vrijdag 10 oktober Psalm 119,153-160
zaterdag 11 oktober Psalm 119,161-168
zondag 12 oktober Psalm 119,169-176
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Onderhoud op de begraafplaats

V' Jan Mosselman, Administrateur Begraafplaats

Begraafplaats
bij de Kleine Kerk
Voorhout

Van veel kerkleden, en ook niet kerkleden, ontvangen wij regelmatig
complimenten over de staat van onderhoud op onze begraafplaats. Die
complimenten komen toe aan de mensen die zorgen dat ¢én en ander er altijd
pico bello by ligt, te weten Michel Kappe, Robert Postma en Nico
Vliegenthart. Op menige zaterdagochtend, en soms ook op een door-de-
weekse-dag, voeren zij onderhoudswerkzaamheden uit op de begraafplaats
want het verwijderen van onkruid, schoffelen en snoeien blijft noodzakelijk.
Maar soms is professionele hulp nodig omdat niet alle werkzaamheden in
eigen beheer kunnen worden uitgevoerd of wegens het ontbreken van de
benodigde gereedschappen. Eind augustus of begin september wordt er flink
gesnoeid, zowel op de begraafplaats als rond het kerkgebouw. In het perkje,
nabij de ingang van de kerk, staan veel ongewenste ‘zaailingen’ die
verwijderd zullen worden. Ook wordt het overige groen daar flink onder
handen genomen en zal de snoeischaar daar flink ter hand worden genomen.
Datzelfde geldt voor het groen aan weerszijden van de hellingbaan.
Ongewenste zaailingen zijn inmiddels zover doorgeschoten dat zij het zicht
op ons kerkgebouw ontnemen. Tenslotte ontkomt ook het talud aan de Dr.
Aletta Jacobslaan niet aan een fikse snoeibeurt.

Tenslotte wordt, bij wijze van proef, gestart met het recht leggen van een
aantal opsluitbanden op de begraafplaats. Op sommige plekken zijn deze
kapot en/of verzakt. Gevolg daarvan is dat het grind tussen de graven beland.
Als de proef het gewenste resultaat oplevert zullen de opsluitbandjes op
meerdere plekken worden rechtgezet of vervangen. En zo blijkt maar weer:
ook op de begraafplaats is altijd wat te doen!
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Verhuizingen

Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende
gemeenteleden verhuisd, of vertrokken naar een andere
gemeente.

Vertrokken

Dhr. P.W. Vogelaar en mevr. S.P. Vogelaar-Perfors
Mevr. I.S. Kappe

Mevr. M.I. den Haan

Dhr. C.A. Bogaards

Mevr. A.E.M. Plompen

Mevr. M. Jansze-Hoogendoorn

Verhuisd
Dhr. J.C. Jongbloed

Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet
van de gemeente naar:

6 juli:
e Mevr. E.J. Lageman-Noort
e Mevr. A. Vasilda-van Duin

13 juli:
e Bruidspaar Pont-van der Spijk

20 juli:
e Dhr. K. Selier
e Mevr. M. Koerts-Homan
e Mevr. M. Visser-van Starkenburg
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27 juli:

e Mevr. W.M. Nelemans-Wisgerhof
Dhr. C.B. Confurius
Dhr. R.F.M. Deutekom
Mevr. M. Jansze-Hoogendoorn
Feike Sneijders

3 augustus:
e Mevr. C. Rhijnsburger-van der Meij
e Mevr. L. Heemskerk-van der Plas

10 augustus:
e Mevr. I. van der Pol en dhr. F.Dixon

17 augustus:
e Bruidspaar van Duijn-Zaadnoordijk
e Mevr. N. van Egmond-van Rij

24 augustus:
e Theodora Zitman-Kardono
e Geert Vliegenthart

31 augustus:
e Dhr. C. Leijnse
e Mevr. A. Kasius-den Otter

Gebruik nu onze eigen kerk-app
De hele kerk in één app

Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’

let is zover
onze eigen kerk-app!
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Boekentips

v' Redactie

Toekom(s)t, Hoopvol kerk-zijn
Reneé de Reuver

ISBN: 9789043543316

Prijs:€ 13,99

Een bemoedigend essay over de toekomst van de kerk. &
‘Toekom(s)t’ verschijnt bij het afscheid van René de
Reuver als scriba van de Protestantse Kerk in ESSSS
Nederland. Toch is dit boek geen afscheidsboek = =%
waarin alleen maar wordt teruggekeken. Het 1s eerder
een vooruitkijkboek. Hoe bepalend het verleden ook
is, de kerk leeft vanuit de toekomst, vanuit dat wat op
ons toekomt. Het boek kent drie delen: Wat valt er te leren van het begin van
de kerk? Bijzondere ervaringen van de scriba, die zijn visie op kerk-zijn
verdiepten en verrijkten. En ten slotte een visie op de kerk in en na 2025.
Een boek dat de lezer inzicht geeft en bemoedigt.

René de Reuuver

Het ware geloof
Aurelius Augustinus
ISBN: 9789492433534
Prijs:17,99

Wat heb je aan religie? Augustinus (354-430) wijdde
er in zijn jonge jaren een sprankelend essay aan. Hij
schreef het kort na zijn bekering tot het christendom.
In ‘Het ware geloof’ onderzoekt hij het thema religie
tot aan de meest fundamentele vragen. Is geloven in
God eigenlijk wel normaal en redehjk? Wat is het
verband tussen geloof en vertrouwen in dingen of mensen van de toekomst‘?
En wat bedoelen we als we spreken van 'waarheid'? Is er wel één Waarheid?
De antwoorden van Augustinus verrassen vaak door hun vurige geloof en
trefzekere verwoording. En veel van zijn ideeén hebben hemzelf en velen na
hem aangezet tot verder denken.
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Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief
ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie
https:/lwww.kleinekerk.nl/#b106941/kerkdiensten-via-youtube

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168
Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl
Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app
Kerkenraad voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl

C v Kerkrentmeesters  voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl

Jeugdraad contactpersoon: Mari€lle Noyons, mariélle@kleinekerk.nl

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack — van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl
Creche in De Verdieping, contactpersoon: vacant

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. Vrouwen Dienst  voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403
Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 739559 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl,
tel. 06 - 21433209

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl - (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182)

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809
Kerkbrief verspreiding  College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl
Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl
Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.
Kopij svp op de inleverdatum voér 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.

Nr Inleveren  Verschijnt Nr Inleveren Verschijn
07 03-10-2025 15-10-2025 08 07-11-2025 19-11-2025
09 05-12-2025  17-12-2025 Kerst



UITVAARTZORG
BOLLENSTREEK

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

Het erote verschil

zit in de kleine details \ 24/7

uitvaartzorgbollenstreek.nl 0252 411 366

Van Kesteren Schilders

Van Kesteren Van Kesteren

SCHILDERS
Herenstraat 36 Voorhout — Tel. 0252 — 211 779
mail@vankesterenschilders.nl wwwvankesterenschilders.nl




Schrijf Uw Naam uit, God

Schrijf Uw Naam uit, God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag'
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar,

Geert Bogaard
(uit: Liedboek voor de kerken)

Protestantse Cemeente Voorhout
Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD Voorhout



