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23 november Eeuwigheidszondag
19 december Oecumenische Kerst Sing In
Commissie Vorming en Toerusting
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Maatwerk,
rust en samen

Vanuit Voorhout, sinds
2009 werkzaam in de
Duin- en Bollenstreek

Dag en nacht bereikbaar
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zorgzaam & betrokken

Wij helpen u graag met een goed en persoonlijk afscheid/
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KOMT U OOK EENS LANGS B1J DE PARAPLU?
PARAPLU

winkel met een missie

Voor ontmoeting en een luisterend oor in Teylingen!
(maar ook cadeaus, kleding, kunst, sieraden en boeken)

Koffie en thee staan voor u klaar!
PA RAP LU Openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

WL AT SRS Adres is Herenstraat 92 2215 KK Voerhout




In en rond de Eredienst

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief.

23 november Laatste zondag Kerkelijk Jaar
10.00 uur: ds. Hedda Klip
Bestemming 1° collecte: Stichting Bootvluchteling
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar
Autodienst: dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639
30 november 1° Zondag van Advent
10.00 uur: ds. Hedda Klip
Bestemming 1° collecte: Kerk in Actie - Zending
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686
7 december 2¢ Zondag van Advent
10.00 uur: ds. Joep van den Berg, Voorhout
Bestemming 1° collecte: Warme Kerstgroet
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar
Autodienst: dhr. M. Kappe, tel. 06-38162557
14 december 3¢ Zondag van Advent
10.00 uur: ds. Hedda Klip
Bestemming 1° collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565
21 december 4° Zondag van Advent
10.00 uur: mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen
Bestemming 1° collecte: Diaconie jaarproject Pauluskerk
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar

Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 06-1225261



De pen van de dominee

v’ ds. Hedda Klip

In memoriam

Els Lageman-Noort 1 maart 1938-7 oktober 2025

Els werd geboren in Haarlem als tweede kind in een gezin van vijf. Ze
groeide op in Katwijk, waar haar vader een winkel begon aan de Rijnstraat.
Al vroeg hielp Els in de huishouding en in de winkel, omdat haar moeder
niet sterk was. Een opleiding volgen zat er helaas niet in. Daarom besloot zij
een jaar naar Lausanne te gaan als au pair.

Weer terug ontmoette ze Fred. Ze trouwden in 1963. Voor zijn werk trokken
ze van land naar land, van Curacao via Duitsland naar Nigeria. Ondertussen
waren Peter en Gonnie geboren. Voor hen bleef Els toen een tijd in
Nederland wonen, in Zuid Scharwoude, terwijl Fred alleen in Bahrein
woonde en werkte. Zodra de kinderen zelfstandig waren, ging Els weer met
haar man mee, naar Saoedi-Arabié, Indonesié en Sint Maarten. Overal, elke
keer weer, bouwde Els een nieuw bestaan op en sloot ze nieuwe
vriendschappen.

Enkele jaren na de pensionering verhuisden ze naar Voorhout, om dichter
bij de kinderen en kleinkinderen te zijn en de andere familieleden, en weer
dichter bij haar geliefde Katwijk te wonen. Helaas was Fred ernstig ziek
geworden. Een maand na de verhuizing overleed hij.

Ook toen moest Els weer opnieuw, nu echt alleen, een leven opbouwen. Dat
heeft ze met de haar kenmerkende energie en zelfstandigheid gedaan. Ze
werd actief in onze kerk en in de Paraplu. Iedereen kende haar. Ze heeft veel
voor onze gemeenschap betekend. En ze was het centrum, het hart van haar
familie. Het laatste jaar was zwaar. Eerst waren er overlijdens in de familie,
daarna werd Els zelf ziek. Soms leek het beter te gaan, maar dan kwam weer
de terugval. De laatste weken van haar leven lag Els in de hospice in
Sassenheim, waar haar man eerder in gelegen had. Ze leefde en stierf in
groot vertrouwen op God. Zij wist, zij was ervan overtuigd, dat het leven na
de dood doorging. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

We hebben Els herdacht in de Kleine Kerk met een tekst die zij zelf gekozen
had en die haar leven kenmerkte: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”



Eeuwigheidszondag

Zondag 23 november is het de laatste zondag van het kerkeljjk jaar. Het is
eeuwigheidszondag. We herdenken onze gestorvenen. We mogen hun naam
noemen en een kaarsje voor hen branden. Ze leven voort in ons hart en ze
leven voort bij God, de God van de doden en de levenden.

We herdenken de overledenen van dit kerkelijk jaar. Dit zijn hun namen:

Willem van den Berg
Geboren op 16 oktober 1934 - overleden op 13 november 2024
in de leeftijd van 90 jaar

Anna Hoekstra-Koning
Geboren op 3 juli 1939 - overleden op 24 dec 2024
in de leeftijd van 85 jaar

Maria Theodora Everdina Jekel
Geboren op 1 juni 1931 - overleden op 17 maart 2025
in de leeftijd van 93 jaar

Elisabeth Adriana van der Zwet-Admiraal
Geboren op 9 april 1936 - overleden op 25 maart 2025
in de leeftijd van 88 jaar

Lammert Ciggaar
Geboren op 25 okt. 1927 - overleden op 22 april 2025
in de leeftijd van 97 jaar

Cees den Heijer,
Geboren op 13 juni 1937 - overleden op 2 juli 2025
in de leeftijd van 88 jaar

Neeltje Slagter-Vletter
Geboren op 19 jan 1950 - overleden op 4 juli 2025
in de leeftijd van 75 jaar

John Bosman
Geboren op 22 nov 1958 - overleden op 8 juli 2025
in de leeftijd van 66 jaar



Gretha Jansze-Boerma
Geboren op 3 oktober 1934 - overleden op 21 juli 2025
in de leeftijd van 90 jaar

Rijk van de Pol
Geboren op 15 me1 1943 - overleden op 18 augustus 2025
in de leeftijd van 81 jaar

Marrigje van den Berg-Breedijk
Geboren op 28 september 1935 - overleden op 2 september 2025
in de leeftijd van 89 jaar

Hennie Leentje de Leeuw-v.Tuyl
Geboren op8 juli 1938 - overleden op 9 september 2025
in de leeftijd van 87 jaar

Charlotte Johanna Huisman-Keur
Geboren op 14 augustus 1942 - overleden op 29 september 2025
in de leeftijd van 83 jaar

Elisabeth Janny Lageman-Noort
Geboren op 1 maart 1938 - overleden op 7 okt 2025
in de leeftijd van 87 jaar

De familieleden worden uitgenodigd bij de dienst aanwezig te zijn.
Daarnaast kan iedereen die dat wil een kaarsje aansteken voor dierbaren, die

gestorven zijn.

Bij de diensten

Op eerste advent komt het koor van de Ekklesia, de Schola, bij ons zingen
in de dienst. Zij zingen graag Oosterhuis. We gaan samen met hen liederen
zingen die passen bij Jesaja 9: “zij die in het donker wonen, worden door

een helder licht beschenen.”

Gesprekskring

De volgende bijeenkomst van Gesprekskring De Amandelboom is op
vrijdagmiddag 12 december om 14 uur, in de BNS. We gaan verder met het

boek Omega. Aanmelden kan bij mij of Hanny Segaar.



Vooraankondiging Kerstactiviteit
Vrijdag 19 december: oecumenische Kerst Sing In, 19.00 uur in de
Bartholomeuskerk.

Lief en leed

Verschillende gemeenteleden krijgen behandelingen. Roelof is nog in
Wijckersloot. We bidden voor onze gemeenteleden, in onze eigen gebeden
en in de kerk. We wensen hun allen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Bereikbaarheid

U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. U kunt mij ook altijd bellen of
mailen voor een huisbezoek. Ik vind het fijn als u dit doet. Ik kom graag
langs. Vrije dagen: woensdag en zaterdag

Hartelijke groeten
Ds. Hedda Klip

De voorzittershamer

v Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad

Z

Beste gemeente,
We leven in een tijd waarin bijna niets meer echt verdwijnt. Wat we zeggen,
wat we posten, wat we doen; het blijft bestaan. Een foto, een bericht, een
misstap ... het verdwijnt niet in stilte, het blijft ergens hangen, op het
internet, in de zoekresultaten, of in het geheugen van anderen.

Er wordt weleens gezegd: What happens on the internet, stays on the
internet. En misschien is dat wel symbolisch voor deze tijd: een tijd die alles
bewaart maar zelden echt vergeeft.

We leven in een cultuur van opslaan en vastleggen, maar niet van loslaten.
Wie een fout maakt kan die fout overal terugzien, soms wel jaren later. We
herinneren, herhalen, delen opnieuw ... maar vergeten of vergeven? Dat lijkt
moeilijker geworden.

Toch weten we allemaal, er is geen mens zonder fouten. ledereen draagt iets
met zich mee; een woord dat pijn deed, een keuze die verkeerd uitpakte, een
moment waarop we tekortschoten. En iedereen heeft ook wel iets
meegemaakt waar vergeving bijna onmogelijk leek.



Maar juist daar, waar iets niet meer uit te wissen lijkt, wordt vergeving
heilig. Want vergeving is eigenlijk het tegendeel van onze digitale reflex.
Waar de wereld zegt: “Blijf het herhalen, blijf het zichtbaar maken”, zegt
vergeving: “Ik laat het los ™.

Waar de wereld zegt: “Je blijft wat je hebt gedaan”, zegt vergeving: “Je
mag opnieuw beginnen”.

Vergeving wist de geschiedenis niet uit, maar ze verandert wat de
geschiedenis met ons doet. Toch is vergeving niet eenvoudig. Het vraagt
moed, geloof, soms ook tijd. Want wie vergeeft zegt niet: “Het deed me
niets”’, wie vergeeft zegt: “Het mag me niet blijven beheersen”. Dat is de
kracht van genade, de kracht van loslaten in een wereld die alles vasthoudt.

Zelf mocht ik dat een paar jaar geleden ervaren. In mijn basisschoolperiode
ben ik veel gepest. Dat deed wat met mij. Die emotie liep als een rode draad
door mijn leven: onzeker, people-pleaser, doe ik het allemaal wel goed. Toen
ik een paar jaar geleden bij een life coach terecht kwam in verband met een
beginnende burn-out kwam dat hoofdstuk van mijn leven ook ter sprake.
Wat ik me niet realiseerde was dat het mij beheerste. Toen ik het kon
accepteren, kon 1k het ook loslaten en dat werkte bevrijdend. Ik vind het nog
steeds moeilijk om te zeggen: ‘ik heb het hen vergeven’ ... maar ik heb het
wel losgelaten. Niet omdat het makkelijk was, maar omdat ik ook geloof dat
Gods liefde sterker is dan haat.

Tijdens de gemeenteavond, die stond in het teken van vergeving, werd een
bijzondere vrouw in de spotlight gezet: Corrie ten Boom. Een vrouw die de
diepste duisternis meemaakte en toch koos om los te laten, om te vergeven.
Ze maakte er zelfs haar missie van tot aan haar dood. Het verhaal van Corrie
ten Boom is een verhaal dat ons mag uitdagen om te geloven dat wat bjj
mensen onmogelijk lijkt, bij God wel mogelijk is. Haar verhaal, vertelt door
Esther en Marielle maakte indruk.

In kleine groepjes werkten we met stellingen die door Hedda waren
opgesteld en daar kwamen mooie en soms ook kwetsbare gesprekken uit.
Dat ervaar ik altijd als waardevol omdat je elkaar daar toch weer wat beter
door leert kennen en ik dat gevoel van samen-gemeente-zijn dan echt voel.

Als het om een positieve manier van vastleggen en opslaan gaat dan kijk 1k
met plezier terug op de dienst begin oktober waarin Silvie Griekspoor foto’s
heeft gemaakt tijdens de dienst. De foto’s worden gebruikt voor onze
website en ik kan verklappen dat deze er mooi uit komt te zien. We zitten nu



in de fase waarin de teksten verder worden gefinetuned, de foto’s van Silvie
onze kerk een gezicht geven en de benodigde informatie wordt aangevuld.
Ook de zichtbaarheid van onze kerk op social media en de maandelijkse
advertentie in de Teylinger doen het goed. Met regelmaat spreek ik mensen
bij het koffiedrinken die hierdoor geinspireerd zijn en eens een kijkje bij ons
komen nemen.

Als het om herinneren en niet vergeten gaat dan is 2 november, Allerzielen,
altijd weer een mooi moment waar dan extra aandacht voor is. Onze kerk
staat letterlijk midden tussen geliefden die we moeten missen. De sfeer
wordt altijd als warm en aandachtig ervaren. De muziek van Kees Jan geeft
verdieping aan de stilte, kaarsjes worden aangestoken die voor ieder van ons
persoonlijk en betekenisvol zijn. Herinneringen blijven, liefde houdt niet op
bij het leven zelf. Tijdens de aankomende laatste zondag van het kerkelijk
jaar mogen we onze gemeenteleden die ons zijn ontvallen gedenken.

En zo is en wordt er weer veel georganiseerd waar gemeenteleden bjj
betrokken zijn. lk ben daar dankbaar voor. Acties voor de Voedselbank,
gemeenteavonden, Meet en Eat, Allerzielen, gezamenlijke diensten ... Het
1s onmogelijk om alles en iedereen hiervoor podium te geven maar geloof
mij: jullie staan op 1!!!

Met elkaar maken wij onze kerk en laten we zien dat ons geloof in Jezus
Christus verder reikt dan de zondagse eredienst.

Met een hartelijke groet,
Agnes Kappe
Voorzitter Kerkenraad

Vanuit het scribaat

v’ Agnes Hartvelt, Gertjian Poot -

‘ a by’
Agnes Hartvelt en Gertjan Poot zijn de twee nieuwe | k

scriba’s en nemen het stokje van Kirista

Vliegenthart over. Na de indringende oproep van de voorzitter Agnes
Kappe, in het voorjaar, over het aankomende tekort van ouderlingen en
diakenen hebben wij overleg gehad hoe een duobaan zou zijn. Wij hebben
ons daarna voorgenomen om de gemeente van de kleine kerk niet in de kou
te laten staan en aan de oproep gehoor te geven.



Waarom twee scriba’s zult u misschien denken. Daar is een goede reden
voor. Agnes heeft nog steeds een drukke baan naast het oppassen op de
kleinkinderen en Gertjan geniet volop van het camperleven en is vaak voor
wat langere tijd op pad. En met een duobaan kun je elkaar indien nodig
vervangen. Samen kunnen we het !

Het scribaat is het secretariaat van de kerkenraad en is als het ware het
centrale adres van de kerkelijke gemeente. Wij verzorgen de interne en
extern post, bereiden de kerkenraadsvergaderingen voor en maken daarvoor
de agenda en alles wat daarbij hoort.

Wij maken deel uit van de kerkenraad, zijn ouderling en maken deel uit van
het moderamen samen met de voorzitter en de predikant.

Er is inmiddels al een mooie verdeling gemaakt van taken waarbij ieder zich
prettig voelt en in zijn kracht blijft. Er gaat vast nog wel een keer iets mis,
maar daar leren we van. Krista Vliegenthart heeft ons uitstekend wegwijs
gemaakt in alle procedures, waardoor de overdracht in ieder geval
vlekkeloos verliep. Dus als u de scriba nodig heeft dan kunt u zowel met
Agnes Hartvelt als met Gertjan Poot contact opnemen. Het makkelijkste 1s
via de email (die lezen we alle twee) scriba@kleinekerk.nl of ons eigen
kerkmailadres voornaam (@kleinekerk.nl.

N

v’ Jan Mosselman, voorzitter, en Peter Boers, penningmeester %

Nieuws vanuit het CVK |8

Wisseling van de wacht

Op woensdag 8 oktober jl. was de eerste vergadering van het College van
Kerkrentmeesters in een vernieuwde samenstelling. Bij mijn aantreden en
tijdens een gesprek met Kees Jan Visser heeft hij aangegeven te willen
stoppen als voorzitter van het CvK. Zowel privé- als zakelijke verplichtingen
lagen ten grondslag aan zijn keuze. Met genoegen heb ik deze functie van
hem overgenomen, in de wetenschap dat er in de afgelopen jaren door het
CvK hard 1s gewerkt en dat men in vele opzichten de zaken goed voor elkaar
heeft. Om het zo maar eens te zeggen: ’Petje af voor het verleden’ en ‘Jasje
uit voor de toekomst’ want ook in de toekomst staan ons nog de nodige
uitdagingen te wachten. Het geeft vertrouwen dat de leden van het college
mijn kandidatuur unaniem ondersteunden. Ondanks zijn drukke



werkzaamheden heeft Kees Jan aangegeven zijn zittingsperiode binnen het
CvK te willen afmaken. En daar ben ik uiteraard erg blij mee.

Boerhaavehuis en Blokhut

De komende periode worden een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het
Boerhaavehuis uitgevoerd zoals het vervangen van de beschoeiing aan de
achterzijde van het huis. Ook het schilderwerk van de Blokhut verdient
aandacht. Daar ontbreken bijvoorbeeld stukken dakbedekking. Hierop wordt
actie genomen.

Kerkgebouw

Inmiddels maken we alweer een poosje gebruik van de nieuwe
geluidsinstallatie die op sommige onderdelen beter afgesteld moet worden.
De ringleiding functioneert nog niet naar behoren en aan de totale installatie
moet nog een kleine aanpassing plaatsvinden. Die werkzaamheden worden
binnenkort uitgevoerd. We ontvingen veel positieve reacties over het geluid,
met name over de verstaanbaarheid en de veel betere weergave van muziek.

Na het geluid 1s vervolgens de binnenverlichting aan de beurt. Volgens
planning wordt deze eind november geinstalleerd. De nieuwe installatie is
in de eerste plaats energiezuiniger. Daarnaast wordt het mogelijk om
verschillende lichtscenes te kiezen waardoor de verlichting aan de
behoeften kan worden aangepast. Ook het gewelf (plafond) kan met de
nieuwe installatie via een onzichtbare led-strip worden aangelicht. Onze
verwachtingen over het eindresultaat zijn hoog gespannen.

Vervolgens verdient het binnen schilderwerk in de kerk aandacht. Het gaat
met name om het achterste deel van de kerk, ter hoogte van het balkon. De
laatste schilderbeurt dateert van 1990 tijdens de grote restauratie. Het
stucwerk in dit deel is inmiddels lichtgrijs en van de plinten en de
verwarmingsbuizen is de verf afgebladderd. De consistorieruimte ontkomt
ook niet aan een opknapbeurt. Voor deze klussen worden offertes
aangevraagd en we hopen de werkzaamheden zo mogelijk nog deze winter
te realiseren.

Bijenroosters

In de muur achter de preekstoel zijn, ter hoogte van de collectezakken, in de
buitenmuur sleuven gemaakt en zogenaamde bijenroosters geplaatst. De
verwachting is dat hierdoor in de spouw meer en beter geventileerd wordt.



We hopen dat daardoor de vochtproblemen zullen afnemen. Binnenkort
wordt de afgebladderde muurverf verwijderd en zal een nieuwe laag latex
uitwijzen of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Buitenverlichting kerk

De aanbesteding van dit project is voorlopig uitgesteld. Hoewel er inmiddels
onderzoek heeft plaatsgevonden naar de mogelijke aanwezigheid van
vleermuizen is vastgesteld dat de toren niet kan worden verlicht omdat zich
daar mogelijk wél vleermuizen bevinden. Daarvoor is aanvullend onderzoek
nodig wat de nodige kosten met zich meebrengt. Het CvK buigt zich over de
wijze van het aanlichten van de kerk en de mogelijke opties worden
onderzocht.

Verplaatsing vlaggenmast

De huidige plaats van de vlaggenmast bij de kerk is niet optimaal. De mast
staat in een heg en een uit de kluiten gewassen boom verhindert het fiere
wapperen van een vlag. Met dank aan Roland Griekspoor zal hij met behulp
van een bevriende relatie de mast verplaatsen naar het naastgelegen perkje.
Niet nadat de mast is schoongemaakt en is voorzien van een nieuwe oranje
knop en een nieuw touw.

Vervanging fietsenrekken bij de Verdieping

Het boevengilde weet inmiddels ook de geplaatste fietsen bij de Verdieping
te vinden. Ondanks het feit dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om
een fiets op slot te zetten (het liefst met twee sloten), zijn er de afgelopen
jaren de nodige fietsen gestolen. Het CvK heeft besloten om de huidige
fietsklemmen te vervangen door zogenaamde ‘fietsnietjes’. Die zijn
robuuster en bieden goede en betere mogelijkheden om een fiets met een
kettingslot aan vast te maken. Ook wordt er gekeken naar vervanging van de
houten leuning voor een stalen variant aan de Aletta Jacobslaan, tegenover
de Verdieping en langs de trap. Daarvoor zijn offertes opgevraagd.

Tenslotte heeft de buitenverlichting bij de ingang van de Verdieping onze
aandacht. Zeker in deze donkere dagen geeft de daar geplaatste lantaarn te
weinig licht. We onderzoeken de mogelijkheden tot uitbreiding van het
aantal lantaarns met een hogere lichtopbrengst.

Op vele fronten is er dus werk aan de winkel. We houden u op de hoogte
over de voortgang. Heeft u over bovenstaande zaken tips of opmerkingen?
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We zien uw reactie graag tegemoet op cvk@kleinekerk.nl of neem contact
op met één van de leden van het college.

Kerkbalans 2025

Ik geef u weer een update over de voortgang van de actie kerkbalans 2025.
Wij hebben in dit jaar van 325 personen resp. pastorale eenheden een
toezegging ontvangen, voor in totaal € 70.442,50. Dit ligt
nog altijd boven de begroting van € 69.175,00. Op 24
oktober jl. hadden wij daarvan € 60.939,23 ontvangen, dat
1s ruim 86% van de toezeggingen voor 2025. Hartelijk dank
voor uw toezeggingen en de inmiddels ontvangen

betalingen!

Collecte opbrengsten

Aan collecten voor het kerkelijk werk in onze gemeente ontvingen wij in de
eerste 10 maanden van het jaar 2025 een bedrag van € 4.089,22, waarvan op
6 juli jl. € 102,34 specifiek voor het jeugdwerk in onze gemeente. Dit is het
totaalbedrag van de giften in de kerkapp, de

stortingen op onze bankrekening en de contanten en

collectebonnen in de collectezak.

Voor de tweede collecte, bestemd voor andere
doeleinden (de zgn. doorzend collecten) werd in de
eerste 10 maanden van 2025 € 1.084,69 ontvangen.

Voor de onderverdeling van de collectes verwijs ik u naar de specificatie in
deze kerkbrief. Met zowel de eerste als de tweede collecten komen wij qua
opbrengst boven de vergelijkbare periode van 2024 uit. Onze hartelijke dank
gaat uit naar allen die aan dit fraaie resultaat hebben bijgedragen!

Solidariteitskas 2025

En dan als laatste de ontvangen bijdragen voor de Solidariteitskas van de
PKN; wij ontvingen t/m oktober € 2.340,00. Vorig jaar was dat in dezelfde
periode € 2.062,00, maar toen kwam er in de laatste 2 maanden van het jaar
nog wel € 420,00 aan nabetalingen binnen.

Ras
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Heeft u mogelijk nog geen bijdrage gedaan en u wilt dit alsnog doen? Dat
kan alsnog door overboeking van uw bijdrage naar rekeningnummer
NL 85 RABO 037 3731 183 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Voorhout
o.v.v. “Solidariteitskas”, of via de “Geven” button in de kerkapp en dan het
tabblad Solidariteitskas 2025.

U kunt nu niet alleen met Ideal betalen, maar ook uit uw op uw account
geboekte saldo. Voor degenen die al een bijdrage hebben overgeboekt, dan
wel dit nog gaan doen, onze hartelijk dank daarvoor!

Vanuit de Diaconie OMARM JE NAASTE

Warme Kerstgroet

v' Diana Ouwehand, voorzitter

Ook dit jaar willen we deze traditie weer voortzetten. Een warme Kerstgroet,
in de vorm van een presentje, brengen we bij mensen die wel een steuntje in
de rug of een bemoediging kunnen gebruiken, om wat voor reden dan ook.
Door de ontvangers wordt dit altijd zeer gewaardeerd.

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u dit doorgeven
voor 5 december via diaconie@kleinekerk.nl of aan een van de diakenen.
Graag met vermelding van adres en de reden waarom.

Collecteopbrengsten juli — oktober 2025

v’ Harro Ordelman, penningmeester

Juli 2025

Kerk € 328,01
Missionair werk € 113,24
KIA / Werelddiaconaat € 100,00
CTIW - Ghana € 150,25
Schuldhulpmaatje € 171,40
Stichting Ambulancewens € 130,10
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Augustus 2025
Kerk €

KIA / Zomerzending
Sociale kruidenier
Pauluskerk Rotterdam

am m

September 2025
Kerk

Jonge generaties
Missionair Werk

ONOEQ)

3xM (More Message in the Media)
KIA / Werelddiaconaat

Diaconie Kleinekerk

Stichting Alas Voorhout

Pax Christie (Taizé-dienst)

ONORONON

Oktober 2025

Kerk

KIA / Kerk en Israél
Nederlands Bijbel Genootschap

am m

Stichting Waterpas
YMCA Rijswijk

KIA / Werelddiaconaat
Children left behind

ONORONO)

295.54

152,35
76,12
406,25

197,48
104,39
83,99

140,20
69,30
128,70
114,70
56,80

237,87
123,69
114,33

145,55
109,17
119,20
122,23

Bovenstaande i1s het resultaat van zowel de collecten in de kerk als de
donaties welke via de Kerkapp van de Kleine Kerk zijn binnengekomen.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Gebruik nu onze eigen kerk-app
De hele kerk in één app

Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’

letis zove
onze eigen kerk-app!
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Fairtrade

v’ Bart Noyons

KERK

Een kleine maar bewuste keuze

Wat betekent het om als mens, maar ook als kerkgemeenschap, een verschil
te maken in deze wereld? Soms zit dat in grote gebaren, maar veelal ook in
de kleine, dagelijkse keuzes. Fairtrade is zo’n keuze. Niet groots, maar wel
een bewuste stap richting een eerlijkere wereld. En voor ons christenen ook
een manier om ons geloof handen en voeten te geven.

Fairtrade staat voor eerlijke handel. Producten waarvoor boeren en
producenten uit de armere regio’s van deze wereld een eerlijkere vergoeding
krijgen. En daarmee ook de kans krijgen om aan een hoopvolle toekomst te
kunnen bouwen voor hun gezin en gemeenschap. Geen uitbuiting van
mannen, vrouwen en kinderen ten bate van de welvaart van anderen.

Dat raakt direct aan onze christelijke waarden, zoals gerechtigheid,
naastenliefde en de zorg voor de ander, Ook als die ander aan de andere kant
van deze wereld leeft. Een mooie bijbeltekst die hierbij past komt uit de
eerste brief van Johannes 3:17. "Als iemand genoeg heeft om van te leven
en toch zijn hart sluit voor zijn broeder in nood, hoe kan de liefde van God
dan in hem blijven?"

De feestdagen zijn in aantocht. Voor veel mensen toch een tijd van samen
zijn met familie en vrienden, een tijd van geven en delen. Of het nu gaat om
een chocoladeletter voor Sinterklaas, een kerstcadeautje voor een ander of
een fles wijn voor Oud en Nieuw, het is een mooi moment om bewust te
kiezen voor fairtrade producten. Zo worden onze feestdagen ook een beetje
een zegen voor de mensen in de armere regio's van deze wereld. Een klein
keuze, maar met grote betekenis.

Wie preekt er zondag?
Behalve in de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl

14



Welkom bij maandelijkse koffieochtend.
Echt gezellig!

v’ Annelies Griekspoor

Op dinsdag 14 oktober jl. ben ik eens naar de koffieochtend geweest in de
Verdieping.

Ik zal jullie eerlijk zeggen: ik had altijd gedacht, dat dit vanuit de PVD
(Protestantse Vrouwendienst) georganiseerd werd, maar dat is dus helemaal
niet zo. Oeps.

In Kerkbrief nummer 6 schreef Anneke Hordijk een leuk stukje (“Wisseling
van de wacht”), waarin stond dat zij dit samen met Toos van der Kooij en
Gretha Jansze 33 jaar geleden heeft opgestart. Gewoon, als een gezellige
bijeenkomst met iedereen die maar wilde, met als thema ‘Omzien naar
elkaar’.

Wat een leuke ochtend werd dit. Rond half elf kwam Petra Bosman namens
de Kerkenraad Anneke en Toos bedanken voor al die jaren organisatie! Een
prachtig boeket bloemen hoorde daar zeker bij!

Wat fijn ook, dat Roel & Carla Steenbergen en Marijke van Egmond deze
mooie traditie voort willen zetten. Een kleine noot daarbij is wel, dat het zo
leuk zou zijn als er meer mensen gezellig even een kopje koffie/thee komen
doen.

Tijdens mijn vragenrondje hoorde ik ook, dat dit dus beslist niet
leeftijdsgebonden is én niet alleen voor vrouwen!

Gezien mijn huidige werksituatie zou het zomaar kunnen zun dat ook ik de
29¢ dinsdag van de maand = | ; " i
aansluit bij deze leuke groep
gezellige mensen.

Het grappige datik nog even %
kan melden is, dat ik zelfs |
enige jaren een kladblaadje | =i
naast mijn bed had liggen {§
met de data van de |
koffieochtenden erop
(doorgestuurd gekregen van
Anneke). Het was namelijk
70, dat de dames het alarm in
de Verdieping wat lastig




vonden om uit te zetten, dus haalde ik het alarm er op afstand al vroeg vanaf,
zodat de dames direct door konden lopen.
Dus nogmaals: wees van Harte Welkom en neem de buurvrouw of buurman

gewoon gezellig mee! Hoe meer zielen, hoe meer..... euh.... koffie/thee &2 .

2, Kopje Koffie?
) elke tweede dinsdag
; : van de maand vanaf 10.00 uur

staat in De Verdieping de koftie klaar

Veel sfeer tijdens Allerzielen in het Licht

v’ Jan Mosselman, administrateur begraafplaats

Wat meer dan tien jaar
geleden heel voorzichtig is §
begonnen door mijn |
voorganger Kees Visser, is
inmiddels uitgegroeid tot een
mooie traditie waarvoor de
belangstelling jaarlijks groeit.
Hoewel Allerzielen van huis
uit een Rooms Katholicke
traditie 1s, merken we dat
steeds meer Protestantse
Gemeenten op 2 november
een activiteit organiseren om stil te staan bij overleden dierbaren.

Ook dit jaar was de Begraafplaats bij de Kleine Kerk weer fraai verlicht, met
dank aan de Oranje Vereniging die daar veel werk aan heeft gehad. De
Kleine Kerk was vanaf 19:00 uur geopend en belangstellenden konden een
waxinelichtje ontsteken aan de paaskaars. Het licht was gedimd en Kees Jan
Visser zorgde voor sfeervolle pianomuziek. Ook dit jaar verzorgde Reina
Assies weer een fraaie bloemschikking op het liturgisch centrum en hield
tevens een oogje in het zeil bij het plaatsen van de waxinelichtjes op de
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avondmaalstafel. De nooduitgang onder het balkon diende als in- en uitgang
en belangstellenden werden, al dan niet voorzien van een bekertje koffie of
thee, verwelkomd door Hanny Segaar, Ineke Tibben en Ds. Klip.

Hoewel het hemelwater ‘s middags met bakken naar beneden kwam, werd
het rond 17:30 uur gelukkig droog en konden Petra Bosman, Kees Visser en
ondergetekende aan de slag om extra verlichting te plaatsen. Tevens werd
gestart met het plaatsen van een gedenkkaarsje op ieder graf. Maar dat ging
niet zonder slag of stoot.......... Dit jaar zouden de elektrische
waxinelichtjes van een niet nader te noemen budgetketen, plaats maken voor
échte gedenkkaarsen. Een goed idee, maar de uitvoering van deze kaarsen
was niet berekend op wind. Het gevolg was dat meerdere keren de
vlammetjes uitwaaiden. Sommige kaarsen zijn wel vif keer opnieuw
aangestoken, maar telkens won de wind deze wedstrijd. Uiteindelyjk werd
besloten om in deze gedenkkaarsen dan maar de eerder genoemde
elektrische waxinelichtjes te plaatsen. En dat bleek te werken. (Met dank aan
Kees Visser voor de tip en het thuis ophalen van deze lichtjes) Samen met
de overige vrijwilligers is het uiteindelijk toch gelukt om op ieder graf een
kaarsje te plaatsen.

Zowel tijdens, als na afloop van deze activiteit ontvingen we veel positieve
reacties. Met name over het warme welkom, de sfeer en rust in de kerk en
de inrichting van de begraafplaats. Dank ook aan alle niet nader genoemde
helpers, die na afloop de handen uit de mouwen staken om alle
gedenkkaarsen op de graven op te halen. Tot volgend jaar!

onze eigen kerk-app!

Gebruik nu onze eigen kerk-app
De hele kerk in één app

Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’
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Commissie Vorming en Toerusting

v Marianne Bruning

Voor de komende periode treft u een aantal
bijzondere activiteiten aan.

We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf
aanmeldt via de mail. De kosten van de avonden zijn
€ 3,00 per activiteit, tenzij anders vermeld. Mocht u
verhinderd zijn een activiteit bij te wonen waarvoor
u zich heeft aangemeld, dan is het vriendelijke :
verzoek u af te melden bij de coordinator van die === :
avond, bij voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe
altijd door. U ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door
omstandigheden een datum worden gewijzigd, of een activiteit niet
doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht.

Jezus en het koninkrijk van God

Volgens Marcus 1:14-15 begon Jezus zijn optreden in Galilea met de
volgende woorden: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij.
Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws”. Het goede nieuws (=
evangelie) van het rijk van God is kenmerkend voor Jezus’ woorden. Je
vraagt je af, wat bedoelt Jezus met deze boodschap? Wat is het koninkrijk
van God? Het gaat, aldus de Evangelién van Matteiis, Marcus en Lukas, om
een rijk dat “komt” (vgl. de bede “Uw koninkrijk kome”), maar dat niet
alleen: in het optreden van Jezus is het ook al aanwezig. Denk aan de
verhalen over genezingen en het uitdrijven van demonen. Om zicht te
krijgen op de “kwaliteit” van het koninkrijk van God, volgens Jezus,
bespreken we met elkaar verschillende teksten uit de drie Evangelién. Met
speciale aandacht voor teksten die laten zien wat de boodschap van het
koninkrijk voor het hier en nu betekent.

Leiding: Arie van der Kooij

Datum: dinsdag 25 november 2025 Tijd: 20.00 — 22.-00 uur
Locatie: ’t Zenit, Prot Kerk, Warmond

Evensong

De Evensong is een grotendeels gezongen avondgebed uit de Anglicaanse
traditie. Het zingen van de Evensong behoort in die traditie tot de vaste taken
van koren die verbonden zijn aan een kerk, kathedraal of college van een
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universiteit. Zo mogelijk wordt de Evensong iedere dag gehouden, meestal
aan het einde van de middag. Gasten zijn altijd welkom om te luisteren, mee
te bidden en de hymnes mee te zingen.

Liturg: mw. ds. R. de Reus

Zang: Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode

Datum: zondagmiddag 30 november 2025, 17:00 uur
Locatie: Protestantse Kerk Warmond

Vespers in de Advent

De laatste weken van het kalenderjaar zijn de eerste weken van het nieuwe
kerkelijk jaar. In die weken, de Adventstijd, bereiden we ons voor op het
geboortefeest van Christus. In de donkerste periode van het jaar kijken we
in de Dorpskerk vooruit naar het komende kerstfeest. We ontsteken het licht
en luisteren naar de aloude woorden. In de adventstijd is er elke
dinsdagavond in de Dorpskerk een vesper waarin wij stil worden en ons
richten tot God, die licht brengt in de duisternis.

De vespers zijn ook te beluisteren via kerkomroep.nl

Voorgangers:  ds. S. van der Hoek, ds. E.!M. Ezinga, dhr. A. Dwarswaard
Datum: dinsdag 2, 9, 16 en 23 december 2025, 19:15-19:45 uur
Locatie: Dorpskerk Sassenheim

Film ‘Adam, Where are you’

De mooie Ocekraiense documentaire geeft een inkijkje in het leven van
monniken op het Griekse schiereiland Athos met zijn schitterende natuur.
De tijd wordt daar niet door de klok beheerst. De monniken gaan geheel op
in hun werk en gebed en doorstaan beproevingen, moeilijkheden en pijn. De
beelden in de film raken je in je ziel. De documentaire is zichtbaar met liefde
gemaakt is. Deze documentaire van de Oekraiense filmmaker Oleksandr
Plyska en regisseur Aleksandr Zaporoshchenko was al in 22 verschillende
landen te zien en heeft al verschillende prijzen gewonnen. De film wordt
ingeleid door mw. Katia Novikova. Een trailer is te vinden op YouTube.
De toegangsprijs, te betalen bij de entree, is € 7.50. Meer geven mag ook.
De gehele opbrengst is bestemd om Oekraiense gezinnen te ondersteunen.

Inleider: Mw. K. Novikova
Data: woensdag 10 december 2025, 20:00 — 22:00 uur
Locatie: Havenkerk Sassenheim
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Aanmelding voor een activiteit kan via mail (johanw(@kleinekerk.nl) of via
de Kleinekerkapp (groep Commissie Vorming en Toerusting). Het volledige
programma vindt u op www.kleinekerk.nl en in de app.

Prot Gemeentereis Hillegom/Sassenheim

v’ Gerrit Eenkhoorn, reisgroep PG Hillegom / Sassenheim

Onze reisgroep organiseert al jaren om de 2 jaar een reis voor
gemeenteleden. Maar omdat er natuurlijk verloop in onze reisgroep zit, is er
de mogelijkheid voor nieuwe mensen om aan te sluiten.

Onze reisgroepleden zijn 60 plussers, die vitaal en goed ter been zijn.
Mogelijk zijn er ook mensen vanuit de PG Voorhout en de PG Warmond die
interesse hebben. Vandaar nu ook melding in deze kerkbladen en op hun
site.

Na de laatste mooie gemeentereis naar Sloveni€, wordt voor 2026 gekozen
voor een 12-daagse busreis van 25 mei tot en met 5 juni naar Duitsland met
als hoogtepunten Dresden en Berlijn.

We bezoeken niet alleen deze steden, maar ook prachtige natuurgebieden,
zoals het Erzgebergte op de grens met Tsjechi€ en de Sdksische Schweiz
vlak bij Dresden. Voorts komen we ook in Wittenberg en nog enige andere
kleine steden, o.a. Kassel, Potsdam met het mooi slot Sanssouci bij Berlijn.
Mocht het lijken op een erg druk programma, we hebben ook de nodige
rustpunten ingebouwd. Iedereen is welkom.

Als U belangstelling heeft voor deze reis, meldt U graag zo snel mogelijk
bij ondergetekende. In januari zal een informatieavond worden gehouden in
gebouw De Vonk bij de Maartenkerk in Hillegom:

Gerard Glas

tel: 06-21894069

glasgmm(@gmail.com

[ BEKUK DE LIVESTREAM mé . ELKE ZONDAG om 10.00 UUR ]

https: Harvnr youtube. com @K leineKerkV oorhout
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Bijbelleesrooster

V' Nederlands Bijbelgenootschap

zondag 23 november Handelingen 24,22-27
maandag |24 november Lucas 21,5-19
dinsdag 25 november Lucas 21,20-38
woensdag |26 november Handelingen 25,1-12
donderdag |27 november Handelingen 25,13-27
vrijdag 28 november Handelingen 26,1-18
zaterdag |29 november Handelingen 26,19-32
zondag 30 november |Advent1 |Psalm 85

maandag |1 december Jesaja 1,1-17

dinsdag 2 december Jesaja 1,18-31
woensdag |3 december Jesaja 2,1-5
donderdag |4 december Psalm 126

vrijdag 5 december Handelingen 27,1-12
zaterdag |6 december Handelingen 27,13-26
zondag 7 december |Advent2 |Handelingen 27,27-38
maandag |8 december Handelingen 27,39-44
dinsdag 9 december Psalm 72

woensdag |10 december Handelingen 28,1-10
donderdag |11 december Handelingen 28,11-22
vrijdag 12 december Handelingen 28,23-31
zaterdag |13 december Psalm 28

zondag 14 december |Advent3 |Jesaja 6,1-13
maandag |15 december Jesaja 7,1-9

dinsdag 16 december Jesaja 7,10-17
woensdag |17 december Jesaja 7,18-25
donderdag | 18 december Psalm 146

vrijdag 19 december Mattetis 1,1-17
zaterdag |20 december Mattetis 1,18-25
zondag 21 december |Advent4 |Psalm 19
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Boekentips

v' Redactie

De Avonturenbijbel

Bram Kasse
ISBN: 9789087820695, Prijs:€ 34,95

Stap in de wereld van De Avonturenbijbel en beleef de spannendste verhalen
uit de Bijbel zoals nooit tevoren! Bekroond kinderboekenschrijver Bram
Kasse brengt deze tijdloze verhalen tot leven in taal die jong en oud raakt.
Perfect voor kinderen die de Bijbel willen ontdekken - en voor ouders die
samen met hen op avontuur willen gaan. De prachtige illustraties van Michel
de Boer, meester in kinderboekenillustraties, maken elk verhaal nog
levendiger. Samen hebben zij een kinderbijbel gecreéerd die je niet alleen
wilt lezen, maar keer op keer wilt herbeleven. Laat je meevoeren door
verhalen vol moed, geloof en verrassingen - De Avonturenbijbel is een boek
dat inspireert, ontroert en fascineert!

De kracht van de Tora
Jonathan Sacks
ISBN: 9789493220911, Prijs:32,99

Goede ideeén transformeren levens. Ze brengen moed,
vreugde en zegen. Dat is de ware kracht van de Tora.

Al generaties lang vertellen we elkaar de verhalen uit de
Tora: van Adam en Eva die het paradijs verlaten tot Mozes die het beloofde
land niet in mag. Deze verhalen zijn meer dan vertellingen; achter elk
verhaal schuilt een diepgaand idee over de mens, de wereld en onze plaats
daarin.

In dit inspirerende en hoopvolle boek laat rabbijn Jonathan Sacks de lezer
kennismaken met de levensveranderende ideeén van de Tora. Ze helpen ons
anders te denken, anders te voelen en anders te handelen. Goede ideeén
kunnen je leven veranderen - ze brengen moed, vreugde en zegen. Dat is de
ware kracht van de Tora.

Sacks richt zich in dit boek op ons persoonlijke leven. Uit de wekelijkse
Toralezing in het joodse leesrooster delft hij uit een verhaal telkens één
kernidee op. Dat resulteert in meer dan vijftig nieuwe essays; stuk voor stuk
lessen voor het leven. Samen ontvouwen ze de levensvisie die in de Tora
besloten ligt.
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Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen er bloemen met een
groet van de gemeente naar:

12 oktober:
e Mevr. M.C. Struik-Knoppert

19 oktober:
e Bruidspaar Molenaar-Stellingsma
e Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel

26 oktober:
e Gertjan Poot
e Bruidspaar Hordijk-van Os

2 november:
e Bruidspaar Leijnse-Schmidt
e Mevr. J.M. Ujjldert-Lansink
e Dhr. B.J.J. Kraakman

9 november:
e Mevr. J.B. Hofs-Jansen
e Mevr. M.C. van Egmond-van Duijn

Verhuizingen

Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende
gemeenteleden verhuisd, of vertrokken naar een andere
gemeente.

Vertrokken leden:
Mevr. Y.C. Versteege
Dhr. R.H. Grootveld
Dhr. K.R.A. Schaap

Verhuisd:
Mevr. E.C.J. Dijkstra-den Hartog
Dhr. J. Bosman
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Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief
ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie
https:/lwww.kleinekerk.nl/#b106941/kerkdiensten-via-youtube

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168
Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl
Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app
Kerkenraad voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl

Scriba Gertjan Poot en Agnes Hartvelt, scriba@kleinekerk.nl

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl

C v Kerkrentmeesters  voorzitter: Jan Mosselman, cvk@kleinekerk.nl

Jeugdraad contactpersoon: Mariélle Noyons, mariélle@kleinekerk.nl

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack — van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl
Creche in De Verdieping, contactpersoon: vacant

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. Vrouwen Dienst  voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403
Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 739559 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl,
tel. 06 - 21433209

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl - (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182)

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809
Kerkbrief verspreiding  College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl
Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl
Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.
Kopij svp op de inleverdatum voér 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.

Nr Inleveren  Verschijnt Nr Inleveren Verschijn
09 05-12-2025  17-12-2025 Kerst 01 16-01-2026 28-01-2026
02 13-02-2026  25-02-2026 03 13-03-2026 25-03-2026 Pasen

04 24-04-2026  06-05-2026 Pinksteren 05 19-06-2026 01-07-2026



UITVAARTZORG
BOLLENSTREEK

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

Het erote verschil

zit in de kleine details \ 24/7

uitvaartzorgbollenstreek.nl 0252 411 366

Van Kesteren Schilders

Van Kesteren Van Kesteren

SCHILDERS
Herenstraat 36 Voorhout — Tel. 0252 — 211 779
mail@vankesterenschilders.nl wwwvankesterenschilders.nl




Gedicht bij:
de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
die zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vieugels van genade
Beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.

Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven

geen ziekte waar een mens van breekt.

Lengte van dagen zal God geven

rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde door hun tranen heen.

Uit de bundel: Tussentijd
Tekst: Jan Duin bij Psalm 91
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