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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
21 december   4e Zondag van Advent 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie jaarproject Pauluskerk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-1225261 
 

24 december   Kerstavond  
 16.00 uur:    Kerst met de jongeren  

Marthijs van der Spek 
 19.00 uur:    Kerstavonddienst 

ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Leger des Heils 
 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 0252-217224  
 
 
 
 
 
25 december   1e Kerstdag 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in actie, Kinderen in de knel 
 Kindernevendienst  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 

28 december   Zondag na Kerst 
 10.00 uur:    ds. Gerrit van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Kleine Kerk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565 
 

31 december   Oudejaarsavond 
19.00 uur:  ds. Thejon Bos, Den Haag en diaken 

Jan Lamberts 
 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
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4 januari    Zondag Epifanie 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. M. Kappe, tel. 06-38162557 
 
11 januari    1e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in actie/Noodhulp Oekraïne 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. R. Steenbergen, tel 06-12252614 
 
18 januari    2e Zondag na Epifanie 

10.00 uur:  Mevr. Judith van der Vis, 
Aarlanderveen 

Bestemming 1e collecte: Red een kind 
Kindernevendienst:   groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 0252-217224 

 
25 januari    3e Zondag na Epifanie 
 10.00 uur    ds. Thejon Bos, Den Haag 
 Bestemming 1e collecte: Het Huisgezin 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
25 januari    Taizé viering 
 19.00 uur    ds. Wilfred van Rijn  
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 
 

 
 

 
De redactie van de Kerkbrief  

wenst u fijne Kerstdagen en een gezegend  
nieuw jaar ! 
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De pen van de dominee 
 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam  
Op 29 november overleed ons gemeentelid Marga Koerts, 
geboren op 24 juli 1929. Zij werd 96 jaar. Marga werd geboren in Groningen 
en woonde met haar man op verschillende plaatsen in Nederland, voor het 
werk van haar man, die ingenieur was in de waterbouw. Na zijn overlijden 
verhuisde zij naar Voorhout, waar zij in een appartement woonde aan de 
Agneshove. Marga was heel hecht met haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Na opname in Alphen aan de Rijn is zij overleden. Ze 
werd door haar familie herdacht.   
Op 4 december overleed Annie Hofs. Zij werd geboren op 3 februari 1937 
en werd 88 jaar. Woensdag 10 december was de dankdienst voor haar leven 
op de Rhijnhof in Leiden. Het uitgebreide in memoriam volgt in de kerkbrief 
van januari.  
 

Advent  
Als u dit leest, is het al bijna kerst. We hebben op eerste advent gezongen en 
gelezen over het licht dat de duisternis overwint. Dat lijkt soms ver weg in 
onze wereld vol oorlog en geweld. En toch is dat wat de Bijbel ons vertelt. 
Dat er hoop is en dat vrede zal overwinnen. Zowel in de wereld als in ons 
mensen, in onze zielen. Wij proberen vanuit God die in ons werkt, vrede te 
verbreiden. We zien uit in de advent naar de geboorte van de prins van de 
vrede, het vredeskind. Ook Hij leefde in een wereld vol oorlog en geweld. 
Maar Hij koos voor een totaal andere weg. Dat is de weg die wij als 
christenen willen gaan.  
 

Bij de diensten 
Als gezamenlijke kerken bieden we een avond aan heel Voorhout aan, 
kerkelijk of niet-kerkelijk, zodat iedereen wat meekrijgt van kerst, op een 
laagdrempelige wijze. Op vrijdag 19 december 19.00 uur is er net als vorige 
jaren een Kerst Sing-In voor alle Voorhouters in de Bartholomeüskerk. 
Organist/pianist Cor de Jong zal kerstliederen spelen.  
 
Op de kerstmiddag/avond zijn er twee vieringen. Om 16.00 uur is er een 
jongerenkerstfeest onder leiding van onze jongerenwerker Marthijs van der 
Spek. Om 19.00 uur is er de sfeervolle kerstnachtdienst voor alle leeftijden, 
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waarin we het kerstevangelie lezen, er over nadenken, bidden en natuurlijk 
veel kerstliederen gaan zingen.  
Op Kerstmorgen hebben we een kerkdienst om 10.00 uur in de Kleine Kerk, 
met extra muzikale begeleiding i.v.m. alle mooie kerstliederen die we gaan 
zingen. De kindernevendienst-leiding heeft een goed nieuw programma 
ontwikkeld voor de adventszondagen en voor kerstmorgen. De kinderen 
gaan op kerstmorgen naar hun eigen viering in de Verdieping, vanuit de 
kerk.  
 
In de oudjaarsviering op 31 december 19.00 uur gaan ds. Thejon Bos en 
diaken Jan Lamberts voor. Het RK Gelegenheidskoor zal zingen in de dienst. 
Dat zal vermoedelijk de laatste oecumenische dienst zijn waarin Jan 
voorgaat in Voorhout, want hij gaat in januari met emeritaat. We wensen 
hem Gods zegen toe in de nieuwe levensfase. 
Zondag 4 januari is er een hapje en drankje na de koffie na de dienst, om 
elkaar nieuwjaar te wensen. 
 

Lief en leed  
Roelof is nog in Oegstgeest. Het gaat nog niet zo goed helaas. Bart is weer 
terug uit het ziekenhuis. We leven mee met de zieken en bidden voor onze 
gemeenteleden, in onze eigen gebeden en in de kerk. We wensen hun allen 
veel sterkte en Gods nabijheid toe.   
 

Bereikbaarheid  
Vrije dagen: woensdag en zaterdag 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. Op 
de kerkapp staat mijn mobiele nummer. Bel of app gerust.  
Ik hoop velen van u te ontmoeten bij één van de verschillende vieringen of 
kerstbijeenkomsten, maar wens u hierbij alvast gezegende kerstdagen en alle 
goeds voor 2026! 
 
Hartelijke groeten  
 
Ds Hedda Klip  
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Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, voorzitter 
 
Eindejaarscollecte 2025 
Dit jaar heeft de diaconie ervoor gekozen om de Eindejaarscollecte te 
bestemmen voor een groep binnen onze eigen gemeente en wel de PVD 
(Protestantse vrouwendienst). 
 
Wat is de PVD? 
De PVD valt onder de diaconie van de Protestantse gemeente Voorhout. De 
vrijwilligers zetten zich in voor leden van de kerk van 70 jaar en ouder. 
De activiteiten van de PVD bestaan uit: Het regelmatig bezoeken van 
ouderen, verzorgen van uitstapjes en organiseren van een kerstviering. 
Om het jaarlijkse uitstapje ook eens een andere vorm te kunnen geven wil 
de diaconie de Eindejaarscollecte bestemmen voor dit doel. Gedacht wordt 
hierbij aan een dag erop uit met een wat verdere bestemming. 
 
Laat de wens van deze groep uitkomen en doneer uw bijdrage.  
NL40RABO0373739559 op naam van de Diaconale raad van de 
Protestantse Gemeente Voorhout, onder vermelding van Eindejaarscollecte 
2025. Ook via de kerkapp kunt u uw donatie overmaken. 
Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en steun en wensen u 
gezegende feestdagen! 
 

 
 

Het duister doet ons naar 
binnen kijken 

in ons zelf 
 

Dat daar ons verlangen 
mag groeien 

naar het Licht 
 

Dat ons verlangen naar het Licht 
zo groot mag zijn  

dat we zelf gaan schitteren 
 

Dat ons verlangen naar vrede 
zo groot mag zijn 

dat we zelf vredevol worden 
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Meer licht voor minder geld 
 Jan Mosselman, Roland Griekspoor 

 
In de vorige Kerkbrief was de nieuwe installatie van de binnenverlichting al 
aangekondigd. Terwijl het de gemiddelde kerkganger misschien nauwelijks 
is opgevallen, is dit project inmiddels beëindigd. Alle verlichting (inclusief 
armaturen) in de kerk, de garderobe, hal en toilet is vervangen door 
energiezuinige LED-verlichting. Bijzonder is de onzichtbare LED-strip die 
het plafond aanlicht. Daarnaast wordt het mogelijk om verschillende 
lichtscenes te kiezen waardoor de verlichting aan de behoeften kan worden 
aangepast. Wij zijn erg enthousiast over het eindresultaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 5 januari gaan we van start met het schilderwerk aan de binnenkant 
van de kerk. Mogelijk zullen we u dan vragen om tussentijds de kerk schoon 
te komen maken voor de zondagse eredienst, omdat de werkzaamheden 
ongeveer 2,5 week zullen duren. Via de kerkapp zult u hierover nader 
geïnformeerd worden. 
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Even voorstellen…………… 
 Jan Mosselman 

 
‘Ja, daartoe helpe mij God’. Dat was mijn antwoord 
op de vraag van Ds. Klip op hervatting van mijn 
ambtswerk tijdens de bevestigingsdienst op 21 
september jl. Inderdaad hervatting, want van 1985 tot 
en met 1990 maakte ik als voorzitter van de toenmalige Kerkvoogdij ook al 
deel uit van de kerkenraad. In die periode zijn mooie zaken gerealiseerd 
zoals bijvoorbeeld de grootschalige restauratie van ons kerkgebouw. 
 
In 1984 verhuisden mijn vrouw Martha en ik, na ons trouwen, naar een 
mooie nieuwbouwwoning in Oosthout. Vanaf dat moment zijn wij, zoals je 
dat zegt, kerkelijk betrokken in Voorhout en vervullen beiden tot op heden 
diverse kerkelijke functies. In 1987 en 1990 zijn onze kinderen Marjoleine 
en Willem-Jan geboren die inmiddels zijn ‘uitgevlogen’. 
 
Mijn werkzame leven speelde zich meer dan 43 jaar af in diverse 
commerciële buitendienstfuncties in de zuivelindustrie waarvan een flink 
aantal jaren als accountmanager voor zorginstellingen in Noordwest 
Nederland. Daarbij was ik omzet- en resultaatverantwoordelijk voor de 
verkoop van dagverse- en houdbare zuivelproducten, maar ook kaas, 
vruchtensappen, keuken- en roomproducten, koelapparatuur, dispensers en 
vendingautomaten. Sinds het voorjaar van 2019 ben ik met prépensioen en 
vanaf die tijd geniet ik, samen met Martha, van al het moois dat het leven 
ons te bieden heeft. 
 
 

Commissie Vorming en Toerusting 
 Marianne Bruning 

 
Voor de komende periode treft u hieronder de volgende activiteiten aan. We 
stellen het zeer op prijs, wanneer u zich vooraf aanmeldt via het 
aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00 
per activiteit, tenzij anders vermeld. Mocht u verhinderd zijn een activiteit 
bij te wonen waarvoor u zich heeft aangemeld, dan is het vriendelijke 
verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Bij voorkeur per e-
mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus 
geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden 
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gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich 
heeft aangemeld hiervan bericht. 
 
Onze Vader – bidden voor beginners  
Bidden. Doe je dat nog wel eens of ben je er mee gestopt? Zeg je iets op 
zoals de tafel van tien of gebeurt er iets anders? Hoe doe je het, welke 
woorden gebruik je? Of is stilte beter? De leerlingen van Jezus wisten het 
niet en vroegen het hem. Hij gaf hen toen het “Onze Vader” En dat bidden 
we nog steeds. We gaan drie avonden op zoek hoe dat gebed ons dagelijks 
leven raakt. Wie mee wil zoeken is van harte welkom.  
 
Inleider: ds. T. Moll  
Data: maandag 5 en 19 januari en 2 februari 2026 Tijd: 20.00-22.00 uur 
Locatie: Het Venster Sassenheim 
 
Boeken: 4 x B  
“En tot slot mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het 
aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.” Dat 
schrijft Prediker, 2500 jaar geleden. Niet iedereen neemt deze waarschuwing 
ter harte. Een van hen is Arie Dwarswaard, die juist graag boeken leest en 
ook verzamelt. Over zijn verzameling komt hij deze avond vertellen. Rode 
draad zijn vier keer woorden die met een B beginnen: Botanie, Bloembollen, 
Boerhaave en Bijbel. Hij laat een aantal van zijn soms bijzondere boeken 
zien en vertelt ook hoe het ooit is begonnen met het schrijven en het maken 
van boeken. Maak deze avond kennis met Carolus Clusius, de familie 
Elzevier en een merkwaardig Russisch boek over bloembollen uit 
Nederland.  
Er geldt een maximum van vijftien deelnemers.  
 
Spreker: dhr. A. Dwarswaard  
Datum: maandag 12 januari 2026 Tijd: 20.00-22.00 uur  
Locatie: Het Venster Sassenheim 
 
Samen Bijbel Lezen  
Samen op weg om te ontdekken welke boodschappen er in de 
geloofsverhalen worden doorverteld. Elke keer blijkt hoe actueel die ‘oude 
verhalen’ zijn. Samen gaan we het verhaal lezen van twee vrouwen; een in 
elkaar gestrengeld verhaal over een oude en een jonge vrouw die allebei ‘tot 
leven komen’, Marcus 5, 21-43.  
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Inleider: pastor J. A. H. van Wijk  
Datum: maandag 26 januari 2026 Tijd: 20.00-22.00 uur  
Locatie: Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk  
 
Christelijke meditatie  
Bij Christelijke meditatie staat een tekst of lied van Christelijke origine 
centraal. Daarnaast is er aandacht voor lichaamshouding, lichamelijke 
ontspanning en ademhaling. De meditatie vindt afwisselend zittend in een 
kring plaats en lopend (en als lopen lastig is, dan ook zittend). Er zijn 
momenten van stilte en persoonlijke inkeer, afgewisseld met muziek of 
gezang door de deelnemers. Iedereen komt in stilte binnen; je spreekt niet 
met elkaar tijdens de meditatie, wat je hoort, is de stem van degene die de 
leiding heeft, of de muziek; na afloop is er gelegenheid tot gesprek, met een 
kopje thee erbij. Ds. Ellis Ezinga zal in januari 2026 deze bijzondere 
meditatievorm begeleiden. Ze heeft in twee voorgaande gemeentes meditatie 
in deze vorm gegeven; ze merkte steeds weer dat teksten en liederen op deze 
manier op heel eigen wijze ‘binnenkomen’. De bijeenkomsten worden 
voorafgegaan door een informatieavond, waarin ‘Christelijke meditatie’ wat 
meer wordt toegelicht. Ook doen we een korte meditatieoefening.  
Opgeven bij ds Ellis Ezinga, tel. 0623490429. (Opgeven is niet verplicht, 
maar wel handig).  
 
Leiding: ds. E. M. Ezinga  
Datum: woensdag 28 januari 2026, Tijd: 10.30 – 11.30 uur  
             woensdag 18 februari 2026, Tijd: 10.30 – 11.30 uur 
Locatie: Havenkerk Sassenheim 
 
Aanmelding voor een activiteit kan via mail (johanw@kleinekerk.nl) of via 
de Kleinekerkapp (groep Commissie Vorming en Toerusting). Het volledige 
programma vindt u op www.kleinekerk.nl en in de app. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar                
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kerstverhaal 
 Redactie 

 
De vierde wijze  
In de tijd dat Augustus keizer was van het Romeinse rijk en koning Herodes 
in Jeruzalem regeerde, leefde er in Perzië een man die Artaban heette. 
Artaban was een geleerde en wijze man. Hij wist veel van de geneeskracht 
van planten en kruiden en als het donker was bestudeerde hij de 
sterrenhemel. In oude profetische boeken had hij gelezen dat in het Joodse 
land een koning geboren zou worden, die licht en vrede zou brengen over de 
hele aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de 
hemel verschijnen. 
Zodra de ster zou verschijnen, wilden Artaban met drie andere Wijzen naar 
Jeruzalem reizen om de nieuwe koning te begroeten en hem geschenken te 
brengen. Ze hadden afgesproken bij een tempel niet ver van Babylon. Op 
een Artaban ontdekte hij een grote heldere ster, die hij nog nooit eerder had 
gezien. "Dit moet het teken zijn!" dacht hij. "De koning is geboren. Ik zal er 
heengaan om hem te begroeten." 
Hij verkocht zijn huis en zijn bezittingen en voor het geld dat hij ontving 
kocht hij drie edelstenen: een blauwe saffier, een rode robijn en een witte 
parel. Hij besteeg zijn paard en ging op weg naar de tempel. Na de tiende 
dag na het verschijnen van de ster aan de hemel zouden ze vertrekken, ook 
als een van hen nog niet was aangekomen. 
Artaban moest elke dag een lange afstand afleggen om op tijd bij de tempel 
te komen. Eindelijk tegen de avond van de tiende dag zag hij de vervallen 
muren van de stad Babylon. Artaban verheugde zich erop samen met zijn 
vrienden verder te kunnen reizen. Hij reed nu door een donker bos. 
Plotseling bleef het paard staan voor een donker voorwerp dat op de weg 
lag. Artaban liet zich van zijn paard glijden en zag een man op de grond 
liggen. Hij had het vermoeden dat het een Joodse man was. 
Artaban dacht dat de man dood was. Bovendien had hij geen tijd voor een 
oponthoud. Hij keerde zich om en wilde zijn paard aan de teugel langs het 
lichaam van de man leiden. Maar toen hoorde hij een diepe zucht en hij 
voelde dat de man de zoom van zijn mantel vastgreep. 
Artaban schrok. De man leefde nog en hij moest hem helpen. Maar dat 
betekende ook dat Artaban te laat bij de tempel zou komen. Zijn vrienden 
zouden dan zonder Artaban vertrekken. Maar als hij de man zo liet liggen, 
zou hij zeker sterven. In elk geval moest hij hem wat laten drinken. 
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Uit een beek haalde hij water en gaf de man te drinken. Van een 
geneesmiddel, dat hij altijd bij zich had, maakte hij een drankje voor de zieke 
man. Langzamerhand kreeg de man zijn krachten terug en kon hij weer iets 
zeggen. "Wie ben je?" vroeg hij. "Waarom ben je hier gekomen om mij van 
de dood te redden?" 
"Ik heet Artaban en ik ben op weg naar Jeruzalem om de nieuwe Koning te 
zoeken, die licht en vrede zal brengen. Nu moet ik weer snel verder reizen. 
Hier heb je nog wat brood en een kruidendrank." 
De Jood hief zijn hand op naar de hemel en zei: "Moge de God van Abraham, 
Izaak en Jakob je zegenen. Ik heb niets wat ik je als dank kan geven, maar 
ik kan je wel vertellen waar je de Messias kunt vinden. Onze profeten hebben 
gezegd dat hij in Bethlehem geboren zal worden." 
Toen Artaban bij de tempel aankwam waren zijn vrienden al vertrokken.  
 
Teleurgesteld ging Artaban zitten en dacht: "Hoe kan ik alleen de woestijn 
doortrekken op een uitgeput paard en zonder voedsel? Ik moet mijn saffier 
en paard verkopen en een kameel en voedsel voor onderweg kopen." 
Een paar weken later reed Artaban door de woestijn, op een kameel, 
schommelend als een schip op zee. Hij kwam na een lange reis aan in 
Bethlehem, drie dagen nadat de drie Wijzen Jozef en Maria met het kind 
hadden gevonden. Artaban was blij dat hij nu eindelijk de nieuwe koning 
zou zien en hem zijn robijn en parel kon geven. 
Bij een klein huisje bleef Artaban staan. Daar zat een vrouw met een kind 
op schoot en gaf het te drinken. Artaban vroeg de vrouw of ze drie 
vreemdelingen had gezien die een pasgeboren kind kwamen zoeken. 
"Ja, ik heb ze gezien," zei de vrouw, “ze brachten goud, wierook en mirre 
mee voor het kind. En dat gezinnetje uit Nazareth is midden in de nacht met 
hun pasgeboren zoontje vertrokken.  
Plotseling hoorden ze vrouwen schreeuwen: "De soldaten van Herodes! Ze 
willen onze kinderen doden!" De vrouw werd doodsbleek. Artaban ging 
breeduit in de deuropening staan, zodat niemand het huisje binnen kon. De 
legeraanvoerder wilde Artaban opzij duwen, maar deze bleef onbeweeglijk 
staan. Kalm zei hij: "Als je me met rust laat, geef ik je deze kostbare robijn." 
Begerig griste de aanvoerder de schitterende edelsteen uit zijn hand en riep 
tegen de soldaten: "Doorlopen! Hier is geen kind!" De vrouw bedankte 
Artaban met tranen in de ogen. Ze zei: "U hebt mijn kind gered. Moge de 
Heer u vrede geven!" 
 
"Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de koning die ik zoek," dacht 
Artaban en weer ging hij op reis, nu naar Egypte waar hij het kind met zijn 
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ouders hoopte te vinden. Drieëndertig jaren gingen voorbij, maar de koning 
die hij zocht vond hij niet. Artaban was oud en moe. Met een groep Joodse 
pelgrims trok hij naar Jeruzalem. Er hing een dreigende sfeer. Een grote 
menigte mensen liep opgewonden in de richting van de westelijke 
stadspoort. Artaban vroeg wat er aan de hand was. "We gaan naar Golgotha," 
antwoordde ze, "daar buiten de stadsmuur zal een terechtstelling 
plaatsvinden van twee beruchte rovers. En met hen zal Jezus van Nazareth 
gekruisigd worden. Deze man heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke 
en ongelukkige mensen. Pilatus, de stadhouder, heeft hem tot het kruis 
veroordeeld omdat hij beweerde de "Koning der Joden" te zijn. Was die 
Jezus van Nazareth de koning, die drieëndertig jaar geleden in Bethlehem 
was geboren en die hij al die jaren had gezocht? En werd hij nu gekruisigd? 
Hoe was dit mogelijk? "Misschien kan ik hem nog vrijkopen met mijn 
parel!" dacht Artaban.  
En zo snel als zijn oude benen hem konden dragen liep hij met de menigte 
mee naar de poort. Daar kwam plotseling uit een zijstraat een troep soldaten, 
die een meisje met zich mee sleepten. Haar jurk was gescheurd en ze 
schreeuwde het uit van angst. Artaban bleef staan, hij had medelijden met 
haar. Het meisje riep: "Mijn vader kwam ook uit Perzië, maar nu hij dood is 
hebben ze me als slavin verkocht. Red me van wat erger is dan de dood!" 
Artaban beefde. Hij had nog maar één kostbaar geschenk voor de koning die 
hij zocht. Hij nam de parel uit zijn gordel en hield hem in zijn open hand. 
De soldaten lieten het meisje los, grepen de parel en verdwenen. 
Een aardschok deed de grond trillen. Een steen uit een muur viel op het 
hoofd van Artaban en hij viel neer. Hevig geschrokken knielde het meisje 
dat door hem was bevrijd, naast hem neer. Het was alsof hij met iemand 
sprak die zij niet kon zien. Ze zag zijn lippen bewegen en ze hoorde hem 
fluisteren: "Maar Heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u te eten 
gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan 
als vreemdeling en heb ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? 
Wanneer zag ik u ziek of in de gevangenis en ben ik bij u gekomen? 
Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, maar nooit heb ik u gevonden." Hij zweeg 
en van veraf maar toch duidelijk hoorde het meisje een stem die zei: "Wat je 
voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!" 
Een glans van verwondering en vreugde kwam over het bleke gezicht van 
Artaban. Een laatste lange zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn 
reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aangenomen. De vierde Wijze 
had de Koning gevonden. 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
 
 

zondag  21 december Psalm 19 
maandag 22 december Jesaja 8:1-10 
dinsdag  23 december Jesaja 8:11-23a 
woensdag 24 december Jesaja 8:23b-9:6 
donderdag  25 december Jeremia 23:1-8 
vrijdag 26 december Matteüs 2:1-12 
zaterdag 27 december Matteüs 2:13-23 
zondag  28 december Psalm 124:1-8 
maandag 29 december Numeri 22:2-20 
dinsdag  30 december Numeri 22:21-40 
woensdag 31 december Psalm 59:1-18 
donderdag 1 januari Psalm 96 
vrijdag 2 januari Numeri 22:41–23:12 
zaterdag 3 januari Numeri 23:13-26 
zondag 4 januari Numeri 23:27–24:13 
maandag 5 januari Numeri 24:14-24 
dinsdag 6 januari Psalm 106:1-23 
woensdag 7 januari Psalm 106:24-48 
donderdag 8 januari Romeinen 1:1-17 
vrijdag 9 januari Romeinen 1:18-32 
zaterdag 10 januari Romeinen 2:1-16 
zondag 11 januari Matteüs 3:1-17 
maandag 12 januari Matteüs 4:1-11 
dinsdag 13 januari Matteüs 4:12-25 
woensdag 14 januari Romeinen 2:17-29 
donderdag 15 januari Romeinen 3:1-8 
vrijdag 16 januari Romeinen 3:9-20 
zaterdag 17 januari Romeinen 3:21-31 
zondag 18 januari Psalm 66 
maandag 19 januari Romeinen 4:1-12 
dinsdag 20 januari Romeinen 4:13-25 
woensdag 21 januari Spreuken 3:1-20 
donderdag 22 januari Spreuken 3:21-35 
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vrijdag 23 januari Spreuken 4:1-9 
zaterdag 24 januari Spreuken 4:10-27 
zondag 25 januari Psalm 139 

 
 
 
 
 
 
 
Boekbespreking 

 Gijsje Duijzer en Roel Willemze, vertrouwenspersonen Protestants Teylingen 

 
Op verzoek van de Vertrouwenspersonen in Protestants Teylingen volgt 
hieronder een bespreking van het boek: 
 
Het hele dorp wist het 
Rinke Verkerk 
Uitg. De Correspondent, 2024 
 
NB. De inhoud van deze ‘boekbespreking’ is nogal 
heftig. Daarom minder geschikt voor jonge kinderen. 

 
“Het hele dorp wist het” is een aangrijpend boek. Het laat 
zien dat er bij seksueel kindermisbruik altijd drie partijen 
betrokken zijn: daders, slachtoffers én omstanders. En het laat eveneens zien 
dat we de neiging om weg te kijken, moeten doorbreken. Dat is hard nodig, 
want in Nederland maakt 3.8% van de jongens en meisjes voor het twaalfde 
levensjaar seksueel misbruik mee. In iedere basisschoolklas zit er gemiddeld 
één; op de middelbare school gemiddeld twee tot drie per klas. “Voor meer 
dan de helft van hen hield dat misbruik in: aftrekken of vingeren, orale, 
vaginale en anale seks. Voor de rest betrof het betasten van geslachtsdelen 
of borsten. Veelal gepleegd door iemand die dicht bij het kind staat, iemand 
die zij kennen en vertrouwen”. 
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De vraag waar journaliste Rinke Verkerk ruim twintig jaar na het seksuele 
misbruik van haar vriendinnetje Lenneke Veenstra mee worstelt, gaat over 
het wegkijken van omstanders van wie zijzelf er één was.  
Naast de dader en het slachtoffer is er altijd de ‘rest’. Ze zoekt na 20 jaar 
contact met Lenneke. Ze spreekt met een aantal van Lennekes familieleden 
en andere omstanders, en reconstrueert daardoor de hele geschiedenis 
waarin Lenneke, haar moeder Heleen en Heleens vader, opa Leen, de 
belangrijkste personages zijn. 
 
Lenneke voelt zich alleen, verdrietig en boos vanwege het seksueel misbruik 
door haar opa, maar ook omdat haar familieleden wegkijken. Het gonst in 
het dorp, maar niemand toont enig medeleven; iedereen is op zijn hoede voor 
de familie Veenstra.  
Lenneke begint haar verhaal dan maar rond te vertellen, ook aan 
vriendinnetje Rinke. Het niet-gewenste resultaat is dat iedereen, ook Rinke, 
wegkijkt en Lenneke gemeden wordt. Sommigen lijken haar zelfs de schuld 
te geven. Ook op de middelbare school gaat het steeds minder goed. Ze 
wordt gepest; ze klapt dicht.  
 
Moeder Heleen is ook seksueel misbruikt door haar vader (opa Leen). Ze 
deelt haar geheim met de kapster, de ouderling en de conciërge. Maar 
niemand onderneemt stappen die effect sorteren. Ook de ouderling niet, die 
het wel had beloofd. Het stopt pas wanneer ze een vriendje krijgt en omdat 
vader Leen zich met haar jongere zusjes is gaan bezighouden.  
 
Heleen treedt heel doortastend op als haar dochter Lenneke haar vertelt over 
het seksueel misbruik. Ze stelt de familie en vrienden op de hoogte en doet 
aangifte. Regelt slachtofferhulp voor Lenneke. Maar blijkt zelf onvoldoende 
in staat om met haar dochter mee te leven, geen knuffel, geen liefkozing. 
Beiden voelen zich in de steek gelaten, Lenneke omdat haar moeder toch 
wist waartoe opa in staat was en Heleen omdat Lenneke nauwelijks 
geïnteresseerd lijkt in de tien jaren die Heleen misbruikt is.  
 
Opa Leen wordt weer opgenomen in het sociale leven in het dorp, in zijn 
familie en in zijn kerk alsof er niets gebeurd is. Achter zijn rug wordt hij wel 
eens een ‘vies mannetje’ genoemd.  
 
Dit is niet alleen een verhaal van een familie die worstelt met seksueel 
misbruik achter de voordeur, het is ook het verhaal van een gemeenschap 
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die wegkijkt, die niet weet hoe om te gaan met dit probleem. Door weg te 
kijken geef je de dader macht en beschadig je het slachtoffer. Vraag het 
slachtoffer hoe het gaat met haar/hem. Luister naar haar/zijn verhaal en leef 
mee. Dat helpt het slachtoffer én de omstanders.  
 
Omstanders zijn echt niet machteloos! Niet door zelf in te grijpen, maar door 
zo snel mogelijk professionele hulpverleners zoals Centrum Seksueel 
Geweld, Veilig Thuis, vertrouwenspersoon, eventueel de politie, in te 
schakelen als u/jij misbruik vermoedt. 
 
Met nadruk brengen wij dit als uw vertrouwenspersonen onder de 
aandacht. 
 
 

     
 

In dagen van hoop 
Zetten we onze wereld in het licht 

In afwachting van het Licht 
Dat ons gezonden is 

Voor vrede in de wereld 
 

Het Licht 
Dat veel meer energie zal schenken 

Aan onze harten 
Dan al het licht dat wij ontsteken  

In bomen en slingers 
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Boekentips 

 Redactie 
 

In de stal van Bethlehem 
Laura Zwoferink 
ISBN: 9789033127670,  
Prijs € 12,50 
 

Maria krijgt bezoek. De engel vertelt iets moois. Zij 
zal de moeder worden van de Heere Jezus! 'Wat de 
Heere doet, is goed,' zegt Maria blij. 
Lees je mee? Dit boek gaat over het Kerstfeest. Aan 
het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over 
na te denken of om samen over te praten. 
 
Lees je mee? is een nieuwe serie leesboeken van Laura Zwoferink over de 
hele Bijbel. Zij schreef ook Kijk & Luister en Kijk & Lees. 
Zelf lezen vanaf 7 jaar, voorlezen vanaf 4 jaar.  
 
 
Operatie Kerstboom 
Bert Wiersema 
ISBN: 9789085434658,  
Prijs: € 15,99 
 
Operatie Kerstboom biedt sfeervolle leesverhalen die 
de kerstperiode tot leven brengen voor kinderen vanaf 
9 jaar. Dit boek is perfect voor zowel zelfstandig lezen, 
als voorlezen. Met verhalen geschreven door een 
diverse groep Columbusauteurs, waaronder Liesbeth 
van Binsbergen en Willeke Brouwer, neemt dit boek je mee in de warmte en 
vreugde van het kerstseizoen.  
 
Elk verhaal is zorgvuldig samengesteld om de essentie van kerst te vangen, 
met thema's als vriendschap, saamhorigheid en de betekenis van geven. Met 
Operatie Kerstboom creëer je onvergetelijke momenten samen met 
kinderen, terwijl je hen inspireert en hen de waarde van kerst leert. Dit boek 
is niet alleen een verzameling verhalen, maar een uitnodiging om samen te 
genieten van de mooiste tijd van het jaar.  
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‘Vindplaats’, podcast van Petrus 
 Redactie 

 
Waar vind je God? Op welke plaatsen word je door Hem gevonden? De 
podcast van Petrus (het gratis inspiratie magazine van de Protestantse Kerk) 
neemt je mee langs ‘Vindplaatsen’: die plekken waar mensen God vinden 
en ontmoeten, of waar God hen vindt.  
 
Te midden van ons drukke bestaan is het soms moeilijk om God te vinden. 
Daarom lanceert Petrus, het magazine en online platform van de Protestantse 
Kerk in Nederland, de nieuwe podcastserie ‘Vindplaats’. In zes afleveringen 
gaat presentator Menno Hanse in gesprek met mensen over de plek waar zij 
God vinden. De plekken lopen zeer uiteen: van een begraafplaats tot aan de 
voet van een olieraffinaderij.  
Te gast zijn Jerke Setz, Lea Sies, Rozemarijn van ‘t Einde, Sjoerd Muller, 
Corina Nagel en Annemiek Groeneweg. De podcast is geschikt om 
individueel te beluisteren, maar kan ook gebruikt worden om samen over 
door te praten, bijvoorbeeld in kringverband.  
 
Volg de zesdelige podcastserie ‘Vindplaats’ bijvoorbeeld via Spotify.  
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Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
 

 
16 november: 

 Mevr. M.K. de Jong 
 Dhr. R.H. Grootveld 

 
23 november: 

 Dhr. E. Schipaanboord 
 Mevr. N. Haasnoot-Ronner 
 Dhr. T.P. Koense 

 
30 november: 

 Mevr. W. van Noort 
 Mevr. G.A. van Ark 

 
7 december: 

 Dhr. V.T. Los 
 Mevr. C. Bestebreurtje 
 Dhr. K.J. Visser 

 
 
 
 

Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken leden 
Mevr. J.J. Koot 
Fam. Henry 
 
Verhuisd 
Mevr. C.P. Meijles 
 



 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Gertjan Poot en Agnes Hartvelt, scriba@kleinekerk.nl 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Jan Mosselman, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
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     Het volk dat wandelt in het duister 
 
 

Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 

Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 

 
Hij komt met vrede; en geen rampen 

geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 

geen laarzen die in in't duister stampen. 
 

Er is een zoon voor ons gegeven 
de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis,  

de weg, de waarheid en het leven.  
 

Een sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 

Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 

 
En alle , alle mensen samen, 

die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht.  

En Hij ken allen bij hun namen.  
 

Uit: Liedboek voor de kerken. 
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