
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Nummer 1 2026 
 
 
Onderhoud Kleine Kerk            8 
 
Actie Kerkbalans 2026          10 
 
Jaarproject Diaconie: De Herberg        12 



 

 
 

 

 



 

1 

In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
1 februari    Zondag Septuagesima 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. M. Kappe, tel. 06-38162557 
 

8 februari    Zondag Sexagesima 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Zuid-Soedan 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst    dhr. R. Steenbergen, tel 06-12252614 
 
15 februari   Zondag Quinquagesima 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Omzien gevangenen  
 Kindernevendienst  groep 1 t/m 6 

Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 
Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224 

 

22 februari   Zondag Invocabit (Roept Hij mij aan) 
 10.00 uur:    ds. Gerrit van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Pauluskerk Rotterdam 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565 
 

1 maart    Zondag Reminiscere 
     (Gedenk uw barmhartigheden) 

10.00 uur:  ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte: Gezinshuis Alas Voorhout 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
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De pen van de dominee 
 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam  
Op 16 november 2025 overleed ons gemeentelid Johan 
Coenraad Jongbloed, geboren in Friesland op 4 december 1930. Hij werd 94 
jaar. Hij was een nazaat van de beroemde christelijke uitgeversfamilie 
Jongbloed, uit Friesland. Zelf koos hij een andere richting en werkte als 
revalidatiearts. In dat vak gaf hij ook les aan de universiteit. Hij is herdacht 
in familiekring. We leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en met zijn weduwe, Alie Jongbloed, ons gemeentelid. 
  
Op 4 december overleed Anny Hofs-Janssen. Zij werd geboren op 3 februari 
1937 in Varsseveld en werd 88 jaar. Anny was een echte Achterhoekse. Zij 
trouwde met Johan Hofs, ook uit Varsseveld, en kreeg twee zoons, Hans en 
Rudy. Na de pensionering van Johan hebben ze samen veel gereisd en echt 
van het leven genoten. Kleinkinderen kwamen graag logeren. Ze verhuisden 
naar Steenbergen, om dichter bij de kinderen te zijn. Na Johans overlijden 
verhuisde Anny naar Voorhout, naar een appartement op het BNS terrein. 
Daar hebben we als kerk geprobeerd haar bij activiteiten te betrekken, maar 
Anny was liever thuis. Ze had ook veel pijn, maar vond wel kracht in haar 
geloof. De laatste week van haar leven ging het niet meer alleen en verbleef 
zij in een tehuis in Leiden, waar zij gestorven is. We hebben haar in de aula 
van Rhijnhof herdacht, op 10 december.   
 
Op 20 december overleed Roelof Harm Grootveld, in Oegstgeest. Hij werd 
geboren op 27 mei 1951 in Rotterdam, maar woonde als kind in heel veel 
plaatsen. Daarom bleef hij zelf met zijn kinderen stabiel in Voorhout wonen. 
Hij werkte in het onderwijs in Leiden. Een paar jaar geleden kreeg hij 
Parkinson. Het laatste halfjaar verslechterde zijn gezondheid en werd hij 
opgenomen in verpleeghuis van Wijckerslooth in Oegstgeest. Het was heel 
zwaar, hoewel hij er rustig en vriendelijk onder bleef. Hij is in het tehuis 
gestorven. Op 27 december is hij herdacht, eerst op de kano-vereniging, 
waar hij een actief lid van was, en daarna in Lisse, door zijn familie en 
vrienden. 
 
  



 

3 

Bij de diensten 
In 2026 willen we enkele blokken met themadiensten organiseren. Dat 
betekent dat drie voorgangers, ds. Judith van der Vis, ds. Gerrit van Klaveren 
en ik dan één thema in verschillende kerkdiensten uitdiepen. In februari 
wordt dat thema: verborgen schatten van de Bijbel. De Bijbel is heel 
beeldend. Jezus spreekt in prachtige beelden om uit te leggen waar het om 
gaat in het evangelie. We kennen sommige van die beelden heel goed. De 
herder die op zoek gaat naar het lammetje dat verdwaald is. De vader die 
met open armen de verloren zoon ontvangt. Maar er zijn ook beelden in de 
Bijbel die we weinig horen. Die gaan we in februari lezen, de onbekende 
gelijkenissen. We lezen over het lied van de kinderen (Matteüs 11:16-19/ 
Lukas 7:31-35), en over de bouw van een toren (Lukas 14:28-33). Ook zij 
vertellen ons diepe waarheden over ons leven. En we horen hoe de wereld 
van God is. Als een parel, zo kostbaar (Matteüs 13:45-46). Heel geleidelijk 
ontstaat die nieuwe wereld, als een mosterdzaadje (Matteüs 13:31-32). De 
laatste zondag van de reeks op 22 februari, met ds Gerrit van Klaveren, is de 
eerste zondag van de veertigdagentijd. In de veertigdagentijd is er weer extra 
aandacht voor het kinderproject. 

Na Pasen (19 april-10 mei) komt het volgende blok themadiensten, over 
onbekende helden in de Bijbel. 

Vooraankondiging: 22 maart om 16.00 uur is er een jongerendienst, met een 
close2gospel, een internationaal gospelkoor uit Voorhout, Leiden en 
omstreken, onder leiding van Norman Ebicilio. 
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Gesprekskring BNS, de Amandelboom 
Deze kring komt weer bij elkaar op 6 februari, om 14.00 uur in de 
Casparzaal, BNS. We lezen h.4 van het boek Omega. 
Opgave kan bij mij of bij Hanny Segaar. 
 
Lezing 
Op donderdag 12 februari hoop ik met u moderne zelfhulpboeken en 
zelfhulpboeken uit de Oudheid te bespreken, waaronder de leer van 
PtahHotep en het boek Spreuken. Neemt u vooral uw eigen favoriete 
zelfhulpboek mee! Vanaf 20.00 uur in de Verdieping. 
 
Lief en leed  
Bart is als ik dit schrijf weer opgenomen in het ziekenhuis. We leven mee 
met de zieken en bidden voor onze gemeenteleden, in onze eigen gebeden 
en in de kerk. We wensen hen allen veel sterkte en Gods nabijheid toe.   
 

Bereikbaarheid  
Vrije dagen: woensdag en zaterdag 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. Op 
de kerkapp staat mijn mobiele nummer. Bel of app gerust. 
 
Hartelijke groeten  
Ds. Hedda Klip  
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Lieve gemeente, 
Er zijn dingen in het leven die je niet kunt zien, maar waarvan je de 
uitwerking elke dag merkt. De gemeente weet inmiddels dat er in mijn leven 
een periode is geweest waarin ik minder goed in mijn vel zat. Ik heb daar 
eerder over geschreven en gesproken. Het waren jaren waarin ik zoekende 
was, waarin niet alles vanzelf ging en waarin ik merkte dat er van alles 
speelde onder de oppervlakte. 
 



 

5 

Ook binnen ons gezin hebben we moeilijke momenten gekend. Toen Isa 
chronisch ziek bleek, brak er een periode aan die zwaar was en lang heeft 
geduurd. Jaren waarin zorg, onzekerheid en vermoeidheid een grote rol 
speelden. Die situatie is nooit helemaal verdwenen – het is er nog steeds – 
maar we hebben geleerd ermee te leven. Veel gemeenteleden zullen dit 
herkennen: persoonlijk leed in de vorm van ziekte, verlies, rouw of andere 
moeilijke momenten verdwijnt niet altijd. Tegelijkertijd zijn er ook mooie 
momenten die ons leven kleuren — momenten van vreugde, verbondenheid 
en dankbaarheid. Het één sluit het ander niet uit. Samen maken ze wie we 
zijn en bepalen ze hoe we ons voelen en hoe we zichtbaar zijn naar anderen. 
 
Tijdens een coachingstraject werd mij op een bepaald moment duidelijk dat 
er ook bij mij een stuk verleden was dat lange tijd onzichtbaar was gebleven, 
maar wel degelijk invloed had op mijn dagelijks leven. Het remde mij af, 
liet dingen vastlopen en zorgde ervoor dat ik niet goed in mijn vel zat. Pas 
toen er met aandacht en vertrouwen naar dat verborgen stuk werd gekeken, 
kwam er ruimte. Ruimte om te ademen, om verder te gaan. Achteraf zie ik 
daarin ook Gods hand. Niet opzichtig, niet dwingend, maar aanwezig. Stil 
werkend op de achtergrond. 
 
Dat besef – dat het onzichtbare vaak van grote betekenis is – kwam dit jaar 
meerdere keren bij mij terug. Bijvoorbeeld in december, toen we onze 
vrijwilligers wilden bedanken. Na de dienst konden zij hun presentje 
ophalen: een klein vogeltje van vilt, met een persoonlijk kaartje erbij. Het 
was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast de vrijwilligers aan tafel 
kwamen, hoe er mooie gesprekken ontstonden en hoe zichtbaar de 
waardering werd voor werk dat meestal juist níet zichtbaar is. 
 
Want laten we eerlijk zijn: veel van wat onze gemeente tot gemeente maakt, 
gebeurt achter de schermen. Vrijwilligers doen ontelbaar veel taken die niet 
altijd worden opgemerkt, maar die wel direct bijdragen aan het welzijn van 
de gemeente, aan de opbouw van de kerk en aan de onderlinge 
verbondenheid. Dat maakt telkens weer indruk op mij. Als voorzitter ben ik 
oprecht trots dat onze gemeente mag leunen op zoveel betrokken en trouwe 
mensen. 
 
Denk aan het bijhouden van de begraafplaats, zodat deze er verzorgd en 
netjes bij ligt. Aan de leden van het CvK die zich inzetten voor praktische 
zaken, zoals de nieuwe verlichting in de kerk. Aan acties van gemeenteleden 
o.a. voor de voedselbank, het dagelijkse reilen en zeilen van De Verdieping, 
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het rondbrengen van verjaardagskaarten, het schenken van koffie, het 
jeugdwerk waar met zoveel energie en liefde wordt gewerkt, het diaconale 
en pastorale werk, prachtige liturgische bloemschikkingen..etc..etc En dit is 
nog maar een greep. Er gebeurt zó veel. We zien het niet altijd, maar het is 
er wel – en het draagt onze gemeente. 
 
In mijn Nieuwjaars speech verwees ik er al naar: God is niet zichtbaar, maar 
wel aanwezig. Dat is een belijdenis die niet altijd makkelijk is. Zeker niet 
wanneer je in een moeilijke periode zit, wanneer vertrouwen wankelt, of 
misschien zelfs helemaal verdwenen lijkt. Ook dat mag er zijn. Geloof is 
niet altijd zeker weten; soms is het zoeken, soms is het twijfelen. En soms is 
het misschien niet eens ons geloof dat ons draagt, maar de liefde van onze 
naasten — mensen die naast ons gaan staan, die helpen, meeleven en ons 
verwarmen wanneer het leven zwaar is. Juist dan mogen we erop vertrouwen 
dat God ook werkt in het onzichtbare, zelfs wanneer wij Hem niet direct 
ervaren. 
 
Ook binnen onze gemeente zien we hoe onzichtbaar werk uiteindelijk 
zichtbaar vrucht draagt. Wat daarin bijzonder en ontroerend is, is dat er zelfs 
vanuit een voor ons grotendeels onzichtbaar gebleven gemeentelid een 
prachtig legaat is nagelaten aan onze kerk. Een stille, liefdevolle daad die 
ons nu juist helpt om als gemeente zichtbaarder te worden voor anderen. 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de zichtbaarheid van onze 
kerk. We mogen regelmatig nieuwe gezichten verwelkomen in de diensten. 
Dat gebeurt niet zomaar. Mirjam maakt prachtige advertenties en samen met 
het marketingbureau en de betrokken commissie wordt er nagedacht, 
afgestemd en gebouwd. Ik zal je niet vermoeien met de technische details of 
de strategie achter mediacampagnes, maar feit is: het werkt. En dat is iets 
om dankbaar voor te zijn. 
 
Het werk van de kerkenraad is eveneens vaak onzichtbaar. Toch zetten de 
kerkenraadsleden zich met hart en ziel in om, samen met alle vrijwilligers, 
onze kerk te laten zijn tot wat zij nu is. Komende zomer leggen aardig wat 
kerkenraadsleden hun taak neer. Dat betekent dat we op zoek zijn naar 
gemeenteleden die deze taken willen overnemen en hun onzichtbare kracht 
willen inzetten voor de gemeente. Dat geldt voor het diaconaat, het 
pastoraat, jeugdwerk en college van kerkrentmeesters. In september neem ik 
ook afscheid als voorzitter… 
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Daarmee kom ik bij een vraag die ik jou graag wil meegeven: wat is jouw 
onzichtbare kracht? Waarin kun jij van betekenis zijn, misschien zonder dat 
het direct opvalt, maar wel met grote waarde voor onze gemeenschap? Ik 
nodig je van harte uit om daar eens over na te denken. Want juist het 
onzichtbare – gedragen door betrokkenheid, liefde en vertrouwen – blijkt 
keer op keer de basis te zijn waarop wij samen kerk mogen zijn. 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
Voorzitter Kerkenraad 
 
 

Nieuws vanuit het CvK 
 Jan Mosselman, voorzitter, en Peter Boers, penningmeester 

 
De laatste weken van 2025 stonden voor het College van Kerkrentmeesters 
in het kader van het afronden van een aantal lopende zaken. Zo werd in 
december de geluidsinstallatie in de kerk nog beter afgesteld wat de 
verstaanbaarheid zeker ten goede is gekomen. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden rond de nieuwe verlichting in de kerk ook helemaal 
afgerond. Daarmee hebben we veel meer licht voor minder kosten. Ook kan 
de verlichting nu worden gedimd als daaraan behoefte is. 
 
De oplettende kerkganger zal het ook zijn opgevallen dat de vlaggenmast 
een nieuw plekje heeft gekregen. Verplaatsen van de oude mast bleek geen 
optie want de voet bleek geheel in beton gegoten. Afzagen was dus de enige 
oplossing. De nieuwe mast kan, indien noodzakelijk, ook scharnieren voor 
bijvoorbeeld onderhouds- of reinigingswerkzaamheden. Met dank aan 
Roland Griekspoor en Peter Boers die deze klus hebben uitgevoerd. 
 
Tenslotte waren er nog de nodige werkzaamheden rondom de kerstkaart 
waarop de kerkdiensten in de kerstperiode stonden vermeld. Daarbij valt te 
denken aan het ontwerpen van de kaart (dank je wel Mirjam Mack-van 
Bellen) het printen en vullen van de enveloppen en het maken van de 
looplijsten (dank je wel Peter Boers). Uiteraard ook dank aan de bezorgers 
die de kou trotseerden om de kaarten bij u thuis te bezorgen. Intussen werd 
in de kerk de kerstboom opgetuigd (dank Roland Griekspoor en Bart 
Noyons) en werd de Verdieping in kerstsfeer gehuld door de al vele jaren 
bestaande ‘Kerstboom-commissie’. Dank je wel Gerrit en Nely den Haan, 
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Petra Bosman, Joke Haasnoot en Martha Mosselman. In de eerste week van 
het nieuwe jaar ontving iedereen een uitnodiging voor de actie Kerkbalans, 
vergezeld van een mooie pen (collectors item!). Dank aan organisator Peter 
Boers en alle bezorgers die de sneeuw en de kou hebben getrotseerd. Al deze 
klussen konden alleen maar worden uitgevoerd door de tomeloze inzet van 
veel vrijwilligers waarop we ook het afgelopen jaar nooit tevergeefs een 
beroep konden doen. Dank daarvoor! 
 
Schilders werkzaamheden in de kerk 
Voor de komende periode staan een aantal nieuwe klussen op het 
programma. Inmiddels zijn de schilders werkzaamheden in het achterste 
gedeelte van de kerk gestart. Tegen de tijd dat u dit leest is deze klus 
waarschijnlijk ook weer geklaard. Tijdens de zomervakantie, wanneer wij 
kerken in Sassenheim en Warmond worden de houten vloerdelen in de kerk 
onderhanden genomen, d.w.z. geschuurd en in de was gezet. Dat is na de 
restauratie in 1990, met name bij de banken, niet meer gebeurd. De banken 
zullen daarom opnieuw verwijderd moeten worden. 
 
Livestream 
De livestreams van de wekelijkse eredienst kennen een vast en groeiend 
aantal kijkers. Ook merken we dat de diensten later in de week regelmatig 
worden teruggekeken. Voor een nog beter en dynamischer eindresultaat is 
besloten tot de aanschaf van een 3e camera en nieuwe hardware. Binnenkort 
wordt e.e.a. geïnstalleerd.  
 
Fietsnietjes 
De aanbesteding voor het plaatsen van 
‘fietsnietjes’ heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Deze in de grond verankerde beugels bieden de 
mogelijkheid om fietsen met een losse kabel 
degelijk te bevestigen. Daardoor maken we het 
boevengilde een stuk lastiger om uw (elektrische) 
fiets al dan niet tijdelijk te lenen. Uiteraard is het 
ieders eigen verantwoordelijkheid om fietsen 
altijd op slot te zetten, zowel met een degelijk 
fietsslot als een losse kabel. 
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Buishekwerk 
Onderaan het talud van de begraafplaats op de Dr. Aletta Jacobslaan, 
rondom de bosschages bij de Verdieping en bij de trap van de kerk naar de 
Verdieping staat al weer een aantal jaren een houten hekwerk. Dit hekwerk 
vertoont gebreken en een aantal staanders zijn aan vervanging toe. Daarom 
is besloten dit hekwerk te vervangen door een degelijk stalen buishekwerk. 
Alles bij elkaar zo’n 75 meter. Ook het huidige hekwerk bij de hellingbaan 
zal aan beide kanten worden vervangen. Het plaatsen van de fietsnietjes en 
het buishekwerk zal in de komende periode plaatsvinden. 
 
Verlichting 
Inmiddels heeft er overleg met de gemeente plaats gevonden om de openbare 
straatverlichting rond de ingang van de Verdieping te verbeteren. We 
wachten op dit ogenblik nog op een reactie. Het idee is om de lichtopbrengst 
van de huidige lantaarnpaal te verhogen en de mogelijke plaatsing van een 
extra lantaarnpaal. 
 
Onderhoud gebouwen 
Medio vorig jaar heeft zowel aan de binnen- als de buitenzijde een schouw 
plaatsgevonden van de kerk en het Baarhuisje door een erkend 
restauratiebedrijf. Een paar weken geleden ontvingen we een lijvig 
inspectierapport met bevindingen en aanbevelingen tot herstel. Hoewel er 
geen acuut gevaar is voor de bouwkundige staat van beide gebouwen, zijn 
er wel een flink aantal gebreken die op korte termijn hersteld dienen te 
worden. Wij zullen hiervan de prioriteit bepalen. Aansluitend zullen offertes 
voor herstel worden aangevraagd zodat er inzicht komt in de kosten van 
herstel. 
 
Kortom: ook de komende weken is er weer voldoende ‘Werk in uitvoering’ 
in rond onze kerk. 
 
Kerkbalans 2025 
Het jaar is weer ten einde en dan is het altijd weer spannend om te zien wat 

in het afgelopen jaar de actie Kerkbalans heeft 
opgebracht. Wij hebben in 2025 van 325 (2024: 343) 
personen resp. pastorale eenheden een toezegging 
ontvangen, voor in totaal € 70.543 (2024: € 71.794). 
Per 31 december 2025 was van de toezeggingen 
totaal € 69.578 ontvangen (2024: € 71.786) en dat is 
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net boven de begroting 2025 van € 69.175. Mogelijk druppelen er in 2026 
nog een aantal nabetalingen binnen, maar feit is wel dat we de voor 2025 
opgestelde begroting hebben gehaald. Onze dankbaarheid gaat uit naar allen 
die, op welke wijze en mate dan ook, hun bijdrage aan dit mooie resultaat 
hebben gegeven!  
 
Kerkbalans 2026 
Zo vlak na nieuwjaar zijn we alweer in de actie Kerkbalans 2026 beland.  
Er zijn e-mails verstuurd en bij de adressen 
waar nog geen e-mailadres van bekend is, 
zijn er door onze kerkbalans lopers brieven 
bezorgd en opgehaald. Hartelijk dank voor 
alle hulp die wij mochten ontvangen bij het 
organiseren van de actie Kerkbalans. Het is 
altijd weer fijn om op elkaar te mogen 
rekenen! Voor 2026 is er voor de actie 
Kerkbalans een bedrag van € 67.450 begroot, 
ofwel 2,5% minder dan de begroting 2025. 
De afname van de opbrengsten voor de actie 
Kerk-balans is helaas al jaren een feit, 
ingegeven door de vergrijzing van onze 
gemeente, het wegvallen van oudere 
gemeenteleden en onvoldoende aanwas van nieuwe jongere leden. 
Desondanks zijn wij hoopvol op het behalen van de begroting voor 2026! 
Dank bij voorbaat voor de toezeggingen die inmiddels binnenstromen. Wij 
houden u op de hoogte van de resultaten. 
 
Solidariteitskas 2025 
Konden wij eerder melden dat, inzake de actie Solidariteitskas,  t/m oktober 
2025 een bedrag van € 2.340 was ontvangen, thans kunnen wij melden dat  
per eind van 2025 dat was opgelopen naar € 2.618 (2024: € 2.482). Hartelijk 
dank aan allen die aan dit fraaie resultaat hebben bijgedragen! 
 
Begroting 2026 
De afronding van de begroting 2026 was later dan het streven was. We 
hebben in het CvK en de kerkenraad uitgebreid gesproken over met name de 
uitgaven in 2026. In de vergadering van 20 januari jl. is de begroting 2026 
vastgesteld en, zoals u in de kerkapp heeft kunnen lezen, heeft deze 
begroting bij onze penningmeester Peter Boers ter inzage gelegen. Voor 
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diegenen die alsnog inzage wensen te krijgen, geef dat dan even aan bij 
Peter. Hij is bereikbaar via peterb@kleinekerk.nl. 
 
Paaskaars 2026 
Het is nog vroeg, maar er is weer een fraaie paaskaars besteld. Een kleinere 
versie van de paaskaars (een zgn. huispaaskaars) gaat in de uitwisseling naar 
onze buren, de Sint Bartholomeuskerk.  
Wij stellen onze gemeenteleden graag in de gelegenheid om 
ook voor thuisgebruik deze huispaaskaars aan te schaffen. 
Vaak zijn er thuis ook gelegenheden waarbij het passend en 
mooi is om deze kaars te branden en daarmee een symbool 
van Gods Licht in huis te halen. Natuurlijk met Pasen, maar 
ook op de andere christelijke feestdagen, verjaardagen en 
herdenkings-dagen of bij het thuis meekijken van een 
kerkdienst kunnen een aanleiding zijn om deze kaars aan te 
steken. 
 
Hiernaast ziet u een afbeelding van de huispaaskaars. De 
huispaaskaars is 215mm (h) x 60 mm (b), is van een goede 
kwaliteit en is met de hand versierd met een was decoratie. 
Deze kaars wordt u tegen de kostprijs van € 18,50 
aangeboden. U kunt een huispaaskaars bestellen door uw 
gegevens en evt. het aantal huispaaskaarsen (een cadeau 
idee!) te mailen naar cvk@kleinekerk.nl en gelijktijdig een bedrag van € 
18,50 per bestelde kaars over te boeken naar rekeningnr. NL 85 RABO 037 
3731 183 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Voorhout o.v.v. 
“huispaaskaars”.  
Uiterlijk t/m zondag 22 februari a.s. kunt u uw bestelling bij ons 
plaatsen. In de kerkapp wordt t.z.t. vermeld wanneer de huispaaskaars kan 
worden afgehaald en indien noodzakelijk bij u wordt bezorgd.   
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar                
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vanuit de Diaconie 

 Anja Noort, secretaris 
 
Nieuw Jaarproject 2026: De Herberg Oosterbeek 
Wat zijn wij: Het Pastoraal Diaconaal 
Centrum De Herberg in Oosterbeek is 
een gastvrij huis in een prachtige 
omgeving, een geopende Bijbel, 
professionele begeleiding, liefdevolle 
aandacht. We hebben verschillende 
mogelijkheden die bij jou aansluiten. 
 
Voor wie: Iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan 
zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, 
verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in 
relaties. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma van twee tot zes weken, 
een retraite of kom-op-adem midweek of -dag. 
 
De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, 
particulieren en andere donateurs. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid 
te verlenen. Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. 
Help je mee? 
 
Afsluiting Jaarproject 2025: Pauluskerk Rotterdam 
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt 
op voor álle mensen in Rotterdam en 
omgeving die het zonder hulp niet redden: 
dak- en thuislozen, verslaafden, mensen 
met psychiatrische problemen, mensen 
zonder geldige verblijfspapieren, zonder 
betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en 
kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het 
‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons 
onvoorwaardelijk welkom. 
 
In een vorige Kerkbrief heeft u hier ook al wat informatie over kunnen lezen. 
Het totaalbedrag wat in het afgelopen jaar door collecten, giften en acties is 
opgehaald is € 4.567. Het geld is inmiddels overgemaakt. 
Met dit prachtige bedrag kan veel mooi werk worden voortgezet. 
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Afsluiting Jaarproject Diaconieën Teylingen 2025: 
Gezinshuis Alas 
 
Het afgelopen jaar hebben we met de drie 
gemeenten uit Teylingen het jaarproject gezinshuis 
Alas in Voorhout gesteund. 

In een eerdere Kerkbrief 
heeft u al kunnen lezen wat 
het gezinshuis Alas betekent voor kwetsbare jonge 
gezinnen. 
Dit project is nu afgesloten en de diaconie wil u 
laten weten dat er met de drie gemeenten  
€ 6.671,97 is opgehaald. De check is vrijdag 16 
januari overhandigd. Jaap en Janneke waren erg 
verrast en heel blij met het mooie bedrag dat is 
opgehaald. 
Dit prachtige bedrag zal onder andere worden 

gebruikt voor de aanschaf van speelgoed.  
 
 

Commissie Vorming en Toerusting 
 Marianne Bruning 

 
Voor de komende periode treft u hieronder de volgende activiteiten aan.  
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het 
aanmeldingsformulier, via de mail (johanw@kleinekerk.nl) of via de 
Kleinekerkapp (groep Commissie Vorming en Toerusting). De kosten van de 
avonden zijn € 3,00 per activiteit, tenzij anders vermeld. Mocht u verhinderd 
zijn een activiteit bij te wonen waarvoor u zich heeft aangemeld, dan is het 
vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond, bij 
voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U 
ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum 
worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die 
zich heeft aangemeld hiervan bericht. 
 

Zelfhulpboeken in de Oudheid  
De meeste mensen hebben wel een paar zelfhulpboeken in de kast staan. Ze 
gaan over allerlei praktische onderwerpen en geven mensen tips hoe ze beter 
kunnen leven, rijker kunnen worden en minder conflicten hebben. 
Zelfhulpboeken zijn tegenwoordig erg populair, maar zijn zeker geen moderne 
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uitvinding. Ook in de Oudheid bestonden ze al. De leer van Ptahhotep uit het 
oude Egypte (rond 2350 v. C.) en het Bijbelboek Spreuken waren 
zelfhulpboeken die aan jongeren uitlegden hoe ze moesten leven. Veel van die 
adviezen zijn nog steeds erg nuttig. We gaan in deze workshop aan de slag met 
allerlei teksten uit de oudheid en vergelijken die met moderne zelfhulpboeken. 
Neem uw eigen favoriete zelfhulpboek mee!  
 
Spreker: mw. dr. H.A. Klip  
Datum: donderdag 12 februari 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Locatie: De Verdieping, Aletta Jacobslaan 1, Voorhout 
 

Vespers in de Veertigdagentijd  
Een Vesperdienst behoort tot één van de gebedstijden, waarmee aan een dag 
indeling en invulling gegeven kunnen worden. Het idee om de dag invulling te 
geven met vaste gebedsmomenten vinden we al terug in het Oude Testament. 
We lezen daar dat het opdragen van het morgen- en avondoffer in de tempel 
gepaard ging met het opzeggen van bepaalde psalmen. Het boek der psalmen 
vormt als het ware het biddend hart van de Bijbel: een prachtig geheel van uit 
het hart gegrepen gebeden, die voor elke lezer van welke tijd ook inspirerend 
zijn. Op dinsdagavond komen we samen in de Sint Pancratiuskerk om deze 
gebeden gaande te houden.  
 
Leiding: pastor P.A. Owel 
Data: dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart 
Tijd: 19.15-19.45 uur 
Locatie: Sint Pancratiuskerk Sassenheim 
De Vespers zijn ook te volgen via kerkomroep.nl 
 

Films op weg naar Pasen  
Een feest vraagt voorbereiding. Dat hebben christenen altijd goed beseft 
rondom het centrale feest: Pasen. Daar naar toe leven gaat niet vanzelf, maar 
vraagt concentratie, inkeer en bezinning. Dat kunnen we ervaren in diensten op 
zondag, maar ook in persoonlijk gekozen momenten en manieren. Zo kunnen 
ook films verdieping geven. Na de film volgt meestal een kort nagesprek. Titels 
van de films worden later bekend gemaakt.  
 
Inleider: ds. T. Moll 
Data: woensdag 25 februari, 11 en 25 maart 
Tijd: 20.00-22.00 uur  
Locatie: Het Venster Sassenheim  



 

15 

 

Terug- en vooruitblik van de Paraplu 
 Gertjan Poot 

 
Het wisselen van de jaren betekent dat we nadenken over vragen 
als: wat heeft de Paraplu in 2025 bereikt? Draagt dat bij aan haar 
doel?   
 
Wie ons nog niet kent, het doel van de Paraplu is: Christus 
bekend(er) maken bij de inwoners van Voorhout. Niet met vrome 
belijdenissen, maar met zichtbaar gedrag. De winkel is ons belangrijkste 
middel, daar gebeurt het, in de contacten tussen vrijwilligers en klanten. 
Vriendelijkheid, gastvrijheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en waardering zijn 
de trefwoorden waar wij herkenbaar op willen zijn.   
De kern van onze winkel bestaat uit de ontmoetingen aan tafel met trouwe of 
incidentele gasten (die noemen we geen klant!), onder het genot van koffie of 
thee. Sommigen voor een korte ontmoeting, anderen komen niet weg. Er zijn 
alledaagse gesprekken, maar ook diepgaande en persoonlijke gesprekken over 
allerlei thema’s. Speciale gasten zijn Wilfred van Rijn, voorganger van Kaleb 
en onze burgemeester Carla Breuer. Via Instagram (‘parapluvoorhout’) worden 
zij tijdig aangekondigd. 
 
De omzet is gegroeid, we zijn dan ook in staat om giften te geven aan lokale, 
verwante organisaties of doelen. De groep van vrijwilligers is stabiel en 
ontwikkelt zich tot een hechte groep. Verwerking van de stapels kleding en de 
wisseling van etalages en inrichting gebeurt wekelijks en met liefde.  
Het bestuur is dankbaar voor wat met de vrijwilligers is bereikt in 2025. Er 
staat een gezonde winkel met een goede reputatie. 
 
Binnen de groep van vrijwilligers ontvielen ons twee waardevolle vrijwilligers: 
Greta Jansze en Els Lageman. Onverwachts verloren we eveneens onze fijne 
huurbaas, Nico Huyts. Hij stond altijd voor ons klaar en volgens de familie had 
hij ook een zwak voor de Paraplu. Vanuit de Paraplu-gemeenschap was het 
medeleven met alle families hartverwarmend.  
 
Voor 2026 proberen we de goede lijn uiteraard voort te zetten. Het doel van de 
Paraplu gaat verder dan een winkel. Dat vormt het middel om ons doel te 
realiseren. We denken na om - in samenwerking met de lokale kerken - de 
ontmoetingsfunctie uit te breiden.   
 
Kom gerust een keer langs voor een kopje koffie of thee en een fijn gesprek. 



 

16 

Collecteopbrengsten nov – dec 2025 
 Harro Ordelman, penningmeester Diaconie 

 
November 2025   
Kerk € 153,58 
Jeugdwerk Kleine Kerk € 106,82 
Pastoraat € 110,32 
   
Pauluskerk (incl piramidespel) € 701,87 
Noodhulp Gaza € 424,11 
Gezinshuis AlAS (gez. dienst) € 556.97 
Stichting Exodus € 102,05 
Stichting Bootvluchteling € 184,70 
Kerk in Actie - Zending Rwanda € 116,88 
Voedselbank Teylingen € 270,00 
   
December 2025   
Kerk € 435,92 
Jeugdwerk Kleine Kerk € 101,01 
Kerk in Actie - Jonge Generaties € 84,71 
   
Warme Kerstgroet € 128,76 
Kerk in Actie - Werelddiaconaat India € 111,11 
Leger des Heils € 109,75 
Pauluskerk Rotterdam € 201,70 
Fietsmaatje (jongerendienst) € 66,57 
Kinderen in de knel € 314,55 
Diaconie Kleine Kerk € 44,58 
Voedselbank Teylingen € 132,90 
Zendingsbusje in de kerk € 99,35 
   

 
Bovenstaande is het resultaat van zowel de collecten in de kerk als de 
donaties welke via de Kerkapp van de Kleine Kerk zijn binnengekomen. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage!  
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

zondag 25 januari Psalm 139 
maandag 26 januari Spreuken 5:1-14 
dinsdag 27 januari Spreuken 5:15-23 
woensdag 28 januari Spreuken 6:1-11 
donderdag 29 januari Spreuken 6.12-19 
vrijdag 30 januari Spreuken 6:20-35 
zaterdag 31 januari Spreuken 7:1-27 
zondag 1 februari Matteüs 5:1-12 
maandag 2 februari Matteüs 5:13-20 
dinsdag 3 februari Matteüs 5:21-32 
woensdag 4 februari Matteüs 5:33-48 
donderdag 5 februari Jesaja 41:1-16 
vrijdag 6 februari Jesaja 41:17-20 
zaterdag 7 februari Jesaja 41:21-29 
zondag 8 februari Jesaja 42:1-13 
maandag 9 februari Jesaja 42:14-25 
dinsdag 10 februari Jesaja 43:1-13 
woensdag 11 februari Jesaja 43:14-21 
donderdag 12 februari 1 Samuël 8:1-9 
vrijdag 13 februari 1 Samuël 8:10-22 
zaterdag 14 februari 1 Samuël 9:1-10 
zondag 15 februari 1 Samuël 9:11-25 
maandag 16 februari 1 Samuël 9:26–10:16 
dinsdag 17 februari Psalm 103 
woensdag 18 februari Matteüs 6:1-18 
donderdag 19 februari Matteüs 6:19-34 
vrijdag 20 februari Matteüs 7:1-14 
zaterdag 21 februari Matteüs 7:15–8:1 
zondag 22 februari Romeinen 5:1-11 
maandag 23 februari Romeinen 5:12-21 
dinsdag 24 februari Romeinen 6:1-14 
woensdag 25 februari Romeinen 6:15-23 
donderdag 26 februari 1 Samuël 10:17-27 
vrijdag 27 februari 1 Samuël 11:1-13 
zaterdag 28 februari 1 Samuël 11:14–12:11 
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Boekentips 

 Redactie 
 

Samen de hele Bijbel door 
Wijnanda Hogendoorn 
EAN: 9789043543576 
Prijs: € 22,99 

 
'Samen de hele Bijbel door' onder redactie van 
Wijnanda Hogendoorn is een Bijbels dagboek dat 
gezinnen wil helpen bij hun dagelijkse bijbellezing. De 
auteurs gaan de hele Bijbel door in 40 weken en zoeken 
daarbij wat de Bijbel zegt over christen-zijn in deze tijd. 
Belangrijk is ook dat de lezer verrast wordt, nieuwe dingen leert. Vijf dagen 
in de week biedt het dagboek een overdenking. Iedere dag wordt afgesloten 
met een vraag, gedachte of gebed. In het weekend is er ruimte voor eigen 
invulling, met een aangereikte bijbellezing als uitgangspunt. 
 
 
Diep geraakt. Emoties in de Psalmen 
dr. H. van den Belt 
EAN: 9789088974434 
Prijs: € 15,99 
 
De Psalmen vertolken rauwe, eerlijke ervaringen van 
verdriet, vreugde, angst, boosheid en schaamte. In dit 
boek neemt dr. H. van den Belt je mee op een 
indringende reis door deze liederen. Hij laat zien dat 
emoties geen bijzaak zijn, maar diep verbonden zijn met 
onze schepping naar Gods beeld. Met theologische diepte én praktische 
toepassingen. Een gids voor iedereen die verlangt naar een geloof dat het 
hart raakt. Dr. H. van den Belt (1971) is als hoogleraar Systematische 
Theologie zowel verbonden aan de Vrije Universiteit als aan de 
Theologische Universiteit Apeldoorn. 
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Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een 
groet van de gemeente naar: 

 
14 december: 
 Mevr. F. Bol-Zwaan 
 Bruidspaar Meijles-Hoogerbrugge 
 
21 december: 
 Mevr. W.H. Valten-Kiewiet 
 Mevr. A.C. Molenaar-Stellingsma 
 Bruidspaar Westerbeek-van den Heuvel 
 
28 december: 
 Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
 Dhr. W.H.B. Haasnoot 
 Mevr. A. Voogt 
 Mevr. F.M.P.J. Jansen-Langver 
 Mevr. A.M. van Egmond-Vianen 
 
4 januari: 
 Mevr. E.C.J. Dijkstra-den Hartog 
 Mevr. G.A. Kwinkelenberg-van der Gugten 
 Mevr. C.A. Nijssen-van Elst 
 Mariëlle Noyons 
 
11 januari: 
 Mevr. T.H.A. Witt 
 Dhr. W. Kersbergen 
 
18 januari: 
 Ineke Tibben 
 Dhr. W.L. van Kempen 
 Bruidspaar Baltes-van Dam 

 
 
 
 



 

 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Gertjan Poot en Agnes Hartvelt, scriba@kleinekerk.nl 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Jan Mosselman, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijn   
02 13-02-2026 25-02-2026   03 13-03-2026 25-03-2026 Pasen 
04 24-04-2026 06-05-2026 Pinksteren  05 19-06-2026 01-07-2026  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
Sneeuwengel 

 
 
 

Toen je wakker werd 
op een ochtend in december   

was de hele wereld wit geworden 
het gras was wit en ook de bomen  

droegen de gevallen sneeuw 
zacht in hun hoge armen. 

 
En ergens uit de zwarte hemel 

was een engel gevallen in de nacht,  
die engel lag met kleine vleugels uitgespreid 

in het witte gras 
en als je goed keek zag je wie deze engel was. 

Ze was een  meisje uit je klas 
een meisje dat verdwenen was  

teruggekomen in december 
met de eerste sneeuw 

 
 
 

Arjen Boswijk 
Uit: Dichter 

Kerstbundel van Plint 


