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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
1 maart    Zondag Reminiscere 
     (Gedenk uw barmhartigheden) 

10.00 uur:  ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte: Gezinshuis Alas Voorhout 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
8 maart    Zondag Oculi (Ogen) 

10.00 uur:  ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie/Noodhulp Zuid-Soedan 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
15 maart    Zondag Laetare (Verheug U) 

10.00 uur:  ds. Tsjitske de Vries-Meijer 
Bestemming 1e collecte: Diaconie jaarproject: De Herberg 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. M. Kappe, tel. 06-38162557 
 
22 maart    Zondag Judica (Doe mij Recht) 

10.00 uur: ds. Wilfred van Rijn 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: 

Boerkina Fasso 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 0252-217224 
 
29 maart    Palmpasen 

10.00 uur:    ds. Gerrit van Klaveren 
Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565 
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De pen van de dominee 
 ds. Hedda Klip 

 
 
In memoriam  
Hendrika Vijlbrief-de Kovel 25 december 1929 - 22 januari 2026 
 
Riek groeide op in een goed, traditioneel hervormd gezin. Zij hielp als tiener 
mee in de banketbakkerij van de familie in de Krimpenerwaard. 
Geïnspireerd door haar zus solliciteerde zij in een ziekenhuis in Den Haag 
op de opleiding en functie van radiologisch laborante. Daar had zij een hele 
leuke tijd, met collega’s en met haar vriendengroep van de kerk. Ze groeide 
in de functie en werd later als afdelingshoofd erg gewaardeerd door de jonge 
laboranten om haar zorgzaamheid en betrokkenheid. Ze ontmoette op latere 
leeftijd haar man, Pieter Vijlbrief. Met hem verhuisde ze naar de Schoonoord 
in Voorhout. Zij werden gewaardeerde en actieve leden van onze gemeente. 
Piet mocht ook graag op het orgel spelen. Helaas overleed hij al in 1991. 
Riek had veel steun aan haar familie en aan de kinderen van haar man. Ook 
de laatste jaren, toen ze niet meer in de kerk kon komen, bleef Riek 
verbonden met onze gemeenschap. Ze bezocht de sociale tafel in de Paraplu. 
Ze was aanwezig bij het Avondmaal in de BNS, toen ze daarnaartoe verhuisd 
was. In de BNS heeft ze nog, omringd door familie en vrienden, haar 96ste 
verjaardag kunnen vieren. Niet lang daarna viel ze en overleed ze in het 
ziekenhuis in Leiderdorp, in het bijzijn van haar familie.   
 
Riek had zelf de liederen en de tekst voor haar afscheid gekozen. Helaas kon 
die niet plaatsvinden in de Kleine Kerk, omdat de kerk gesloten was in 
verband met onderhoud. Maar de dienst was verder helemaal in de geest van 
Riek. De tekst die ze graag wilde meegeven aan de nabestaanden was: Uw 
genade is mij genoeg, naar II Korinthiërs 12:9. We leven vanuit de liefde 
van God, ook al maken we als mensen fouten. Die fouten vallen weg in de 
genade van God. 
 
We hebben afscheid van Riek genomen in een viering in de aula van de 
begraafplaats in Haarlem, op 29 januari 2026. We vertrouwen dat de poort 
voor haar wijd open stond: Ik zie een poort wijd open staan, Waardoor het 
licht komt stroomen, Genade Gods, zoo rijk en vrij! Die poort staat open, 
ook voor mij.  
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Bij de diensten  
De veertigdagentijd valt dit jaar eerder dan vorig jaar. Met de RK parochie 
zijn we die begonnen op woensdag 18 februari, met de Aswoensdagviering. 
De kinderen lezen in de veertigdagentijd verhalen over wat Jezus deed in 
Jeruzalem, het project van Bijbel Basics. Vorig jaar was het de tuin die 
centraal stond en dit jaar de stad. Locatie Jeruzalem. Hoe zag Jeruzalem er 
uit? Hoe zagen de locaties er uit? We volgen Jezus over de Olijfberg, door 
de Stadspoort, naar de Tempel. En vandaar naar een bovenkamer ergens in 
Jeruzalem. In de dienst in de kerk zullen we ook Jeruzalem centraal stellen. 
 
Avondmaalviering in de BNS 
Op donderdag 12 maart om 10.30 uur is er een korte viering van Schrift en 
Tafel, met het Heilig Avondmaal, in de kapel van de BNS. Iedereen van 
harte welkom om dit met ons mee te vieren. Opgave is niet nodig.  
 
Gesprekskring in de BNS 
De Gesprekskring De Amandelboom komt bij elkaar op vrijdag 20 maart. 
We spreken met elkaar aan de hand van hoofdstuk 5 en 8 uit het boek 
Omega. De volgende bijeenkomst daarna is op vrijdagmiddag 17 april. Die 
wordt wat anders dan gebruikelijk, omdat we dan een high tea willen 
organiseren in de Casparzaal. Dat is geen afsluiting, de gesprekskring gaat 
gewoon door, maar een gezellig intermezzo. Opgave voor deze 
gesprekskring bij Hanny Segaar. 
 
Jongeren 
Club Connect komt vanaf maart eens in de twee weken bij elkaar, op 
vrijdagavond in de Verdieping. De leiding is in handen van onze 
jongerenwerker Marthijs, ondersteund door Annelies en mij. Meer info bij 
Marthijs en Annelies. 
Op 22 maart is er een jongerendienst in de kerk, om 16.00 uur. De band 
close2gospel onder leiding van Norman Ebicilio zal spelen en zingen in de 
viering.  
 
Marcus Passie 
Op zondag 29 maart wordt de Marcus Passie uitgevoerd door het koor 
Rejoice uit Wassenaar, met vijf solisten. Een prachtig muzikaal begin van 
de stille week. De bekende trompettisten Arjan en Edith Post zullen de zang 
begeleiden. Op het orgel speelt Warner Fokkens en op de piano Arie 
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Kraaijeveld. Het koor staat onder leiding van Aad de Winter. Toegang is 
vrij. U kunt een bijdrage geven aan de onkosten via een QR code. 
Palmzondag 29 maart 15.30-16.45 uur 
Bartholomeüskerk Voorhout 
 
Lief en leed  
We bidden voor onze zieke gemeenteleden. We leven mee met Herman en 
Anneke Molenaar, nu Herman steeds zwakker wordt. Bart is weer terug uit 
het ziekenhuis.  We denken aan de andere zieken en aan onze gemeenteleden 
die opgenomen zijn in tehuizen.  
 
Bereikbaarheid  
Vrije dagen: woensdag en zaterdag 
U kunt mij bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, 
of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil 
komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook 
altijd bellen, mailen of appen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. Op 
de kerkapp staat mijn mobiele nummer. 
 
Ik wens u allen een inspirerende veertigdagentijd! 
Hartelijke groeten  
Ds. Hedda Klip  
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Nu de Olympische Spelen bezig zijn, betrap ik mezelf erop dat ik weer net 
zo kijk als vroeger. Zitten jullie ook met zoveel plezier op de bank mee te 
leven? Onwillekeurig deint ons lichaam mee met de schaatsers, alsof dat ene 
zetje nog verschil kan maken. Het is soms zó spannend dat je de adem 
inhoudt. En ja, wij staan in onze aanmoediging thuis gewoon tegen de 
televisie te schreeuwen hoor:) 
 
We zien verhalen van jarenlange voorbereiding en toewijding. Sporters die 
vier jaar lang trainen, vallen, opstaan en doorgaan, en dan kan één moment 
beslissend zijn. Soms pakt het uit in teleurstelling, wanneer een droom in 
rook opgaat. Dat raakt ons: je voelt het verdriet bijna zelf. Maar er zijn ook 
de momenten van glorie: gouden, zilveren en bronzen medailles die staan 
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voor discipline, focus en doorzettingsvermogen. Wat een toewijding gaat 
daarachter schuil. 
 
Bij ons thuis waren de Olympische Spelen altijd vaste prik. De televisie 
stond bijna dag en nacht aan. Ik zie mijn moeder nog zitten met een kop thee, 
ons opwachtend na schooltijd, en dan samen kijken en meeleven. Zelfs in 
alle vroegte bij het ontbijt tijdens de spelen in Calgary in 88. Ik zie Mart 
Smeets nog zitten met elke dag een andere wintertrui. Het waren fijne 
momenten: samen juichen, samen balen, samen verwonderd zijn. 
 
De Olympische Spelen kennen vele lagen: competitie, vreugde, 
teleurstelling, gemeenschap, inzet en trouw. En misschien zit daar wel een 
onverwachte parallel met het werk in en rond de kerk. Want ook dat vraagt 
soms iets wat bijna topsport lijkt: inzet achter de schermen, trouw blijven 
ook als het resultaat niet direct zichtbaar is, samen optrekken en elkaar 
bemoedigen. 
 
In onze gemeente zijn het niet de medailles die tellen, maar de betrokkenheid 
en toewijding van zovelen. Mensen die tijd en energie geven, vaak stil en 
zonder schijnwerpers, en daarmee bouwen aan gemeenschap. Misschien 
mogen we elkaar daarin blijven aanmoedigen. Niet om de snelste of de beste 
te zijn, maar om samen vol te houden en plezier te blijven vinden in wat we 
doen. 
 
Wie weet kijken we de komende tijd nog even mee vanaf de bank, met een 
kop thee binnen handbereik. En laten we ons dan niet alleen verwonderen 
over de prestaties op het ijs of in de sneeuw, maar ook over de kracht van 
inzet, verbondenheid en hoop, waarden die we ook hier, dichtbij, met elkaar 
delen. 
 
En terwijl we kijken naar beweging en toewijding op het ijs, besef ik hoezeer 
ook wij als gemeente in beweging zijn. Dat zien we bijvoorbeeld in het 
jeugdwerk. Club Connect voor de jongeren draait goed en bij Rock Solid 
worden jongeren enthousiast ontvangen. Daar leren zij spelenderwijs het 
geloof te betrekken op hun eigen leven en het beter te begrijpen. We mogen 
ons rijk rekenen met zulke bevlogen jeugdwerkers: van de 
kindernevendienst tot Club Connect. 
 
Tijdens de gemeenteavond vertelde Annelies hoe leerzaam en leuk het ook 
als volwassene is om daarbij betrokken te zijn. Marthijs zorgt als 
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jeugdwerker voor de invulling, en schuift er een gemeentelid aan voor 
begeleiding. Annelies is vaak aanwezig maar zij deed een oproep om eens 
mee te draaien als je dat leuk lijkt. Bij deze geef ik die oproep graag door! 
 
Er liggen bovendien mooie plannen op tafel om met de jeugd een dag uit te 
organiseren. Daarover houden we jullie via de app en de Kerkbrief op de 
hoogte. Wel alvast een datum om in de agenda te zetten: op 31 oktober staat 
weer een ouderwetse rommelmarkt/fancy fair gepland. De organisatie ligt in 
handen van enthousiaste gemeenteleden, Erik, Michiel, Teunis en Dirk, en 
ik kijk er nu al naar uit. En ik weet dat er ook weer een kerkfeest op het 
programma staat dit jaar; Geweldig!! 
 
Zo zien we op allerlei plekken beweging, inzet en betrokkenheid. Misschien 
geen topsport in olympische zin, maar wel een gezamenlijke inspanning die 
onze gemeente levend en warm houdt. Iets om dankbaar voor te zijn en 
samen verder in te groeien. 
 
Ook op andere momenten merken we dat we als gemeente in beweging zijn. 
Zo is het moment van stilte vóór de dienst zichtbaarder geworden dan 
voorheen. We beginnen de dienst nu feitelijk met twee minuten stilte om ons 
voor te bereiden, en het is fijn dat daar al positieve reacties op zijn gekomen. 
Zelf dacht ik aanvankelijk dat twee minuten best lang zouden voelen, maar 
dat blijkt reuze mee te vallen. 
 
Voor dienstdoende ambtsdragers en de predikant is deze stilte eveneens 
waardevol. Tijdens het consistoriegebed is er merkbaar meer rust, wat 
ruimte geeft voor een zorgvuldige en aandachtige voorbereiding op de 
dienst. Het helpt ons allemaal om bewuster de viering binnen te gaan. 
 
De kerkenraad buigt zich momenteel ook over mogelijke aanpassingen in de 
afkondigingen. Daarover houden we jullie uiteraard op de hoogte via de app 
en de Kerkbrief. 
 
En zo komen we weer terug bij die Olympische Spelen op het scherm. 
Atleten die zich voorbereiden, elkaar aanmoedigen, vallen en weer opstaan. 
Ieder met een eigen rol, maar samen deel van een groter geheel. Het zijn 
beelden die ons raken omdat ze iets laten zien van toewijding, volharding en 
gemeenschap. 
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Misschien herkennen we daarin ook iets van ons eigen gemeenteleven. Wij 
trainen niet voor medailles en staan niet op een podium, maar ook hier gaat 
het om trouw blijven, elkaar ondersteunen en samen onderweg zijn. Soms is 
het inspanning, soms vreugde, soms teleurstelling, en vaak gebeurt het werk 
buiten het zicht van de schijnwerpers. Maar juist daarin groeit 
verbondenheid. 
 
Tegelijk staan we als gemeente voor een concreet moment van verandering. 
Na de zomervakantie nemen zeven ambtsdragers afscheid. Dat raakt 
verschillende geledingen van onze gemeente: de diaconie, het pastoraat, het 
college van kerkrentmeesters en ook mijn rol als voorzitter. Dat betekent dat 
we op zoek zijn naar gemeenteleden die zich geroepen voelen om 
verantwoordelijkheid te dragen en mee te bouwen aan het leven van de 
gemeente. 
 
Zoals sporters elkaar vooruit helpen, zo mogen wij elkaar bemoedigen en 
uitnodigen om in beweging te komen. Misschien voelt een taak binnen de 
kerkenraad als een grote stap, en dat mag, maar weet dat je er nooit alleen 
voor staat. Samen dragen we, samen leren we, samen groeien we. Daarom 
wil ik jullie uitnodigen om erover na te denken, het gesprek aan te gaan, of 
je belangstelling kenbaar te maken. 
 
Laten we blijven kijken, meeleven en genieten van de Olympische 
momenten die ons inspireren. En laten we tegelijkertijd beseffen dat ook 
hier, in onze eigen gemeente, iedere inzet telt. Misschien niet letterlijk 
bekroond met goud, zilver of brons, maar wel van grote waarde. Met 
dankbaarheid voor wat er is, vertrouwen voor wat komt, en de uitnodiging 
om samen in beweging te blijven. 
 
Hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
 
 

Vanuit het CVK 
 Jan Mosselman, voorzitter, en Peter Boers, penningmeester 

 
In deze bijdrage vermoeien wij u niet opnieuw met zaken die in de afgelopen 
periode zijn gerealiseerd. Nee, de ogen van het CvK zijn deze keer gericht 
op de toekomst en dan met name op onze monumentale gebouwen. Op basis 
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van een al in december 2024 door Monumentenwacht uitgevoerde inspectie 
is door ons begin 2025, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voor 
de jaren 2026 t/m 2031 een onderhoudssubsidie aangevraagd. De aanvraag 
is met een subsidiebedrag van € 36.310 gehonoreerd, hetgeen ook gelijk het 
maximaal haalbare was (0,5% per jaar van de verzekerde waarde). Op basis 
van de subsidie toekenning heeft er door onze aannemer in juli 2025 een 
verdere schouw van zowel het kerkgebouw als het baarhuisje 
plaatsgevonden. Tijdens de schouw werden zowel de binnen- als de 
buitenzijde van beide gebouwen geïnspecteerd. Pas begin 2026 ontvingen 
wij hiervan een uitgebreide rapportage met een begroting voor de uit te 
voeren onderhoudswerkzaamheden. Hoewel er geen schokkende of grote 
gebreken zijn geconstateerd, zijn er toch zaken die de nodige aandacht 
vragen en belopen de totale kosten bijna € 80.000. En dat is nog exclusief 
het nodige schilderwerk aan de buitendeuren. Voor een deel worden deze 
kosten gedekt door de genoemde onderhoudssubsidie, waarbij het zaak is de 
uitvoering zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de subsidie aanvraag. Dit 
om te voorkomen dat we over 6 jaar een deel van de ontvangen voorschotten 
van € 36.310 moeten terugbetalen. Hoewel het CvK van veel markten thuis 
is, ontbreekt het in het college aan de noodzakelijke bouwkundige kennis. 
Om deze reden is Monumentenwacht ingeschakeld om de werkzaamheden, 
naast Roland Griekspoor en Andreas Mack, te begeleiden. Voor wat betreft 
de uit te voeren werkzaamheden zal eerst een urgentielijst worden gemaakt 
van zaken die op korte termijn aandacht behoeven. Het streven van het CvK 
is wel om dit jaar zoveel mogelijk zaken in één keer te laten uitvoeren, het 
liefst zoveel als mogelijk gedekt door de subsidie. Zaken die nog 6 jaar 
kunnen blijven wachten proberen we door te schuiven tot de volgende 
subsidie aanvraag. Naar verwachting zal in de loop van 2026 met de 
werkzaamheden worden gestart.  
 
Op de gemeenteavond van 10 februari jl. zijn we als CvK ingegaan op een 
aantal zaken, zoals onder meer de ontwikkeling van onze ledenaantallen, de 
leeftijdsverdeling in onze gemeente, zaken rondom de ontvangst en de 
besteding van het legaat, de Actie Kerkbalans 2026 en de begroting 2026. 
Voor nu lichten we de Actie Kerkbalans 2026 er uit. 
 
Actie Kerkbalans 2026 
Voor 2026 is er voor de opbrengst van de Actie Kerkbalans een bedrag van 
€ 67.450 begroot. De toezeggingen zijn dit jaar erg snel binnengekomen. Op 
6 februari jl. hadden wij al van 295 pastorale eenheden een toezegging 
ontvangen (geheel 2025: 326), voor een bedrag van € 64.387,50. Alhoewel 
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het aantal respondenten nog achterblijft 
bij geheel vorig jaar is dit een bijzonder 
fraaie eerste stand. Met de toezeggingen 
staan we, zo vroeg in het jaar, al op ruim 
95% van het budget voor 2026. De 
ervaring leert dat er in de komende 
maanden nog wel toezeggingen binnen 
druppelen. We zijn dan ook hoopvol op 
het behalen van de begroting voor 2026! 
Dank bij voorbaat voor de toezeggingen 
die we inmiddels hebben ontvangen en 
ook, al dan niet gedeeltelijk, zijn gestort. 
En natuurlijk ook veel dank aan alle 
lopers en helpers die bij de uitvoering 
betrokken waren!  
 
 

Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, voorzitter 

 
Verkoop Wereldwinkel Sassenheim zondag 8 maart 
Zondag 8 maart komt de wereldwinkel naar de Verdieping. Nu de Kleine 
Kerk een Fairtrade kerk is, een mooie kans om de contacten met hen te 
herstellen. 
Na de dienst bent u in de gelegenheid om de producten te bekijken en 
natuurlijk ook te kopen.  
De wereldwinkel is een fairtrade winkel. Zij profileren zich als cadeaushop, 
maar verkopen ook foodproducten zoals thee, koffie en chocolade. 
Fairtrade betekent eerlijke handel en richt zich op kansarme producenten in 
ontwikkelingslanden: 

 Een eerlijke prijs betalen voor producten die de producenten in 
ontwikkelingslanden de ruimte geeft om zich op eigen kracht te 
ontwikkelen. 

 Handel met respect voor mens en milieu, een langdurige 
handelsrelatie, ondersteuning bij productontwikkeling en 
transparantie van de handelsketen. 

 Een vorm van handel waarbij gezocht wordt naar gelijkwaardigheid 
en partnerschap door de hele handelsketen 
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Commissie Vorming en Toerusting 
 Marianne Bruning namens de commissie 

 
Voor de komende periode treft u hieronder de volgende activiteiten aan.  
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het 
aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00 
per activiteit, tenzij anders vermeld. Mocht u verhinderd zijn een activiteit 
bij te wonen waarvoor u zich heeft aangemeld, dan is het vriendelijke 
verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond, bij voorkeur per e-
mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus 
geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden 
gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich 
heeft aangemeld hiervan bericht. 
 
De Tempeliers, 1118 - 1314 na Chr.  
Een ridderorde, die in de relatief korte periode van haar bestaan uitgroeide 
tot een van de machtigste organisaties ter wereld. Een ridderorde, waarvan 
zowel het begin als het einde door allerlei mysteries en legenden is 
versluierd. Een orde, zowel dominant in het Midden-Oosten ten tijde van de 
kruistochten alsook toonaangevend in heel Europa op het gebied van handel, 
bankieren, landbouw, bouwkunst, etc. Kortom: interessant genoeg om met 
ds. John Fockens stil te staan bij de Orde van de Tempeliers.  
 
Inleider: ds. J.C. Fockens  
Datum: dinsdagmiddag 3 maart 2026  
Tijd: 14.30 – 16.00 uur  
Locatie: Het Venster Sassenheim  
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Pasen Het Feest der Feesten  
Het Paasfeest is het allergrootste feest in het liturgische jaar. In de canonieke 
boeken is beschreven hoe de vrouwen op Paasmorgen het lege graf met de 
windselen aantreffen: Christus is verrezen. Viert de gelovige in het Westen 
de Opstanding van Christus, in het Oosten wordt de Nederdaling van 
Christus in de Onderwereld herdacht. Want in de periode tussen de 
graflegging en de opstanding van Christus is datgene gebeurd, wat in de 
Oost-Christelijke kerk de beeldtraditie heeft bepaald. In het apocriefe 
evangelie van Nikodemus is het uitgebreid beschreven: Christus gaat een 
gesprek aan met de Koning van de Onderwereld en opent de poorten van de 
Hades. Alle wachtenden in die Onderwereld bevrijdt Christus. Zo wordt de 
verlossing van de gehele mensheid een feit. Men schenkt elkaar eieren, die 
het nieuwe leven symboliseren en begroet elkaar met de vreugdekreet: 
"Christus is opgestaan". In de voorchristelijke tijd ving in deze feestperiode 
de lente aan: het nieuwe leven voor de christelijke mens begint bij het 
Paasfeest. In de lezing zullen de bronnen voor en de uitingen van deze 
bijzondere iconografie uitgebreid aan bod komen. Hoe Pasen in de Oosters-
Orthodoxe kerken wordt gevierd, staat deze middag centraal in de lezing van 
mw. Desirée Krikhaar. Mw. Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar 
belangstelling gaat vooral uit naar kunst in het oosters-christelijke 
cultuurgebied. Désirée is een zeer gewaardeerde gastconservator voor 
bijzondere tentoonstellingen, o.a. in Museum het Catharijneconvent, een 
enthousiast vertelster en schrijfster van boeken en artikelen over orthodoxe 
kunst.  
 
Leiding: mw. drs. D.M.D. Krikhaar 
Datum: zaterdagmiddag 14 maart 2026  
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur 
Locatie: Het Venster Sassenheim  
 
Langs de Kruiswegstaties van de Sint Pancratiuskerk  
Per Crucem ad Lucem  
Bovenstaande spreuk is een Latijnse uitdrukking en betekent: door het Kruis 
naar het Licht. Dit verwoordt ons geloof dat het lijden en kruisoffer van 
Jezus ons de verlossing en het licht van het nieuwe leven heeft gebracht. 
Door de kruisweg, die Jezus is gegaan, is ons leven in een nieuw licht 
geplaatst! De weg, die Jezus daarbij is gegaan, is van oudsher een bron van 
devotie en inspiratie voor de christenen geweest. Daaruit is het gebruik 
ontstaan om de kruisweg in kerkgebouwen af te beelden en stil te staan bij 
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de taferelen die zich langs die weg hebben afgespeeld. In de St. Pancratius 
kerk zullen wij in de Veertigdagentijd langs de prachtige en sprekende 
afbeeldingen van de kruisweg gaan, waarmee we op weg naar Pasen willen 
ontdekken hoe Hij ons de weg wees om ‘per Crucem ad Lucem’ te gaan. 
 
Leiding: pastor P.A. Owel  
Datum: dinsdag 17 maart 2026  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: Sint Pancratiuskerk  
 
Bloemschikken in de Veertigdagentijd  
Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische kleuren in de kerk om 
ons voor te bereiden op de grote feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. 
In de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op zondag Laetare (zondag 
Verheugt) en wit van de Opstanding. Mw. Nelleke de Mooij zal tijdens de 
workshop enkele elementen uit de Veertigdagentijd belichten en uitleggen 
waarom zij voor bepaalde bloemen en kleuren heeft gekozen. Zij leert u stap 
voor stap om in het bloemstuk door kleur en opbouw de weg naar Pasen te 
verwerken. Bij voldoende belangstelling zal er ook in de ochtenduren een 
workshop worden gegeven. Voor deze workshop kunt u zich tot 15 maart 
aanmelden. U hoeft zelf niets mee te nemen. Materiaal en gereedschap zijn 
aanwezig. De kosten zijn € 27,50.  
 
Leiding: mw. N. de Mooij  
Datum: donderdag 26 maart 2026  
Tijd: 10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur  
Locatie: Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2, Warmond  
 
Aanmelding voor een activiteit kan via mail (johanw@kleinekerk.nl) of via 
de Kleinekerk app (groep Commissie Vorming en Toerusting). Het 
volledige programma vindt u op www.kleinekerk.nl en in de app. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar                
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
 
zondag 1 maart Reminiscere 1 Samuël 12:12-25 
maandag 2 maart  1 Samuël 13:1-15a 
dinsdag 3 maart  1 Samuël 13:15b–14:3 
woensdag 4 maart  1 Samuël 14:4-15 
donderdag 5 maart  1 Samuël 14:16-23a 
vrijdag 6 maart  Psalm 25 
zaterdag 7 maart  1 Samuël 14:23b-35 
zondag 8 maart Oculi 1 Samuël 14:36-46 
maandag 9 maart  1 Samuël 14:47-15:9 
dinsdag 10 maart  1 Samuël 15:10-23 
woensdag 11 maart Biddag 1 Samuël 15:24-35 
donderdag 12 maart  Romeinen 7:1-12 
vrijdag 13 maart  Romeinen 7:13-25 
zaterdag 14 maart  1 Samuël 16:1-13 
zondag 15 maart Laetare 1 Samuël 16:14-23 
maandag 16 maart  1 Samuël 17:1-15 
dinsdag 17 maart  1 Samuël 17:16-30 
woensdag 18 maart  1 Samuël 17:31-40 
donderdag 19 maart  1 Samuël 17:41-54 
vrijdag 20 maart  1 Samuël 17:55–18:5 
zaterdag 21 maart  1 Samuël 18:6-16 
zondag 22 maart Judica 1 Samuël 18:17-30 
maandag 23 maart  1 Samuël 19:1-17 
dinsdag 24 maart  1 Samuël 19:18-24 
woensdag 25 maart  Romeinen 8:1-11 
donderdag 26 maart  Romeinen 8:12-21 
vrijdag 27 maart  Romeinen 8:22-30 
zaterdag 28 maart  Romeinen 8:31-39 
zondag 29 maart Palmarum Matteüs 21:1-9 
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Boekentip 

 Redactie 

 
40 dagen zonder sociale media 
Wendy Speake 
EAN: 9789464251647 
Prijs: € 19,99 
 
Na het overweldigende succes van 40 dagen zonder suiker 
volgt nu het boek 40 dagen zonder sociale media. 
• Veertig dagen vasten van sociale media om geestelijk te groeien. 
• Het boek biedt praktische handvatten en theoretische diepgang. 
• Ook geschikt om tijdens de veertigdagentijd te gebruiken. 
• Net zoals bij het 40 dagen zonder suiker zal Priscilla Docter ambassadeur 

zijn van dit project in Nederland. 
 
In dit boek wordt de lezer aangemoedigd veertig dagen te vasten van sociale 
media middels praktische tips en bijbelse onderbouwingen 
 
 
 

Voor in uw agenda 
 
 
 

10 oktober - Kerkfeest 2026 
 

 
Het thema van het Kerkfeest is Spanje. Olé!! 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 

 
 
25 januari: 

 Mevr. R. Assies-Heijs 
 Mevr. A.C. van der Kooij-Jansen 
 Alexandra Zitman 

 
1 februari: 

 Dhr. L. van Vliet 
 Mevr. J.H. Hakkenberg-de Roode 
 Mevr. B.H. van der Meijden-de Boer 

 
8 februari: 

 Mevr. M.A. Kort-Rotteveel 
 Mevr. M.H. Mosselman-van Joolingen 

 
15 februari: 

 Dhr. C. de Vos 
 Dhr. C. van Egmond 
 Dhr. A. Stevens 

 
 

Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden vertrokken naar een andere gemeente. 
 
 
Verhuisd: 
Fam. Visser-van Belle 
 
Vertrokken: 
Dhr. T.A.J. Plompen



 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Gertjan Poot en Agnes Hartvelt, scriba@kleinekerk.nl 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Jan Mosselman, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijn   
03 13-03-2026 25-03-2026 Pasen  04 24-04-2026 06-05-2026 Pinksteren 
05 19-06-2026 01-07-2026   06 28-08-2026 09-09-2026 
07 02-10-2026 14-10-2026   08 06-11-2026 18-11-2026 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
Door de wereld gaat een woord 

 
Door de wereld gaat een woord 
En het drijft de mensen voort: 
Breek uw tent op, ga op reis 
Naar het land dat Ik u wijs. 

Here God, wij zijn vervreemden 
Door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 
Naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Door de wereld gaat een stoet 
Die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 
Nu geen burgerrecht meer heeft 

 
Menigeen ging zelf op pad 

Daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
Laat ook hem het woord versteen. 

 
Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 
Tegen onrecht, tegen dwang 

Richten pelgrims hun gezang. 
 

Velen, die de moed begaf, 
Blijven staan of dwalen af, 

Hunkeren naar hun oude land, 
Reisgenoten, grijp hun hand. 

 
Door de wereld gaat een woord 
En het drijft de mensen voort: 
Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs! 

 
Uit: Liedboek voor de kerken 

lied 802 
Tekst: Jan Wit 


