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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
29 maart    Palmpasen 

10.00 uur:    ds. Gerrit van Klaveren, Katwijk 
Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565 
 
2 april    Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

19.00 uur:  ds. Hedda Klip 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel 0252-221639 
 
3 april    Goede Vrijdag 

19.00 uur:  ds. Hedda Klip 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel 06-12252614 
 
4 april    Stille Zaterdag 

20.30 uur:  ds. Hedda Klip 
 Autodienst:    dhr. M. Kappe, tel 06-38162557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 april    Pasen 

10.00 uur:  ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat India 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel 06-25057686 
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12 april    Zondag Quasi Modo Geniti 
     (als pas geboren kinderen) 

10.00 uur:  ds. Esmeralda Mandenmaker, 
Noordwijkerhout 

Bestemming 1e collecte: Vluchtelingenwerk Teylingen 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel 0252-217224 
 
19 april    Zondag Misericordia Domini 
     (van de Goede Herder) 

10.00 uur:  ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte: Diaconie jaarproject: De Herberg 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565 
 
 19.00 uur:    Taizé dienst 
 Voorganger:   ds. Hedda Klip 
 
26 april    Zondag Jubilate (Juicht) 

10.00 uur: ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte: Diaconie Kleine Kerk 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel 0252-221639 
 
3 mei     Zondag Cantate (Zingt) 

10.00 uur:    ds. Gerrit van Klaveren, Katwijk 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Myanmar 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel 06-12252614 
 
10 mei    Zondag Rogate (Bidt) 

10.00 uur:  ds. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Zending Kenia 

 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. M. Kappe, tel 06-38162557 
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De pen van de dominee 
 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam  
We gedenken ons gemeentelid Hermanus Molenaar. 
Hij werd geboren in Sassenheim in 1936, in een warm en gezellig gezin met 
acht kinderen. Helaas overleed zijn vader toen hij 18 jaar oud was. Dat was 
het einde van zijn onbezorgde jeugd. Een paar jaar later kwam hij gelukkig 
Anneke Stellingsma tegen. Ze trouwden in 1962. Nadat hij in de avonduren 
begonnen was met het kweken van plantjes, startte Herman met zijn zwager 
in 1964 een eigen zaak in planten en bollen, M&G. Het werd een bloeiend 
bedrijf. De kinderen werden geboren, Herman, José en Jan. Het waren 
mooie, gezegende jaren. Ze gingen wonen aan de Torenlaan in Voorhout en 
waren actieve en betrokken leden van de Kleine Kerk. De kleinkinderen 
werden geboren. Met hen gingen ze ook regelmatig naar hun huis in 
Zwitserland, waar Herman genoot van de natuur en zich dichtbij God voelde. 
We zijn als mensen maar een klein onderdeel van de enorme, 
indrukwekkende schepping van God. Een klein radertje in het geheel. God 
is zoveel groter dan wij. Hij is de bron van ons leven. We hebben bij 
Hermans leven psalm 1 gelezen: “Gelukkig de mens die vreugde vindt in de 
wet van de Heer. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op 
tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt 
tot bloei.” Dat beschrijft wel wie Herman was: een markant mens, verbonden 
met God en de natuur, die dankbaar was voor alle zegen die hij ontvangen 
had. Herman is thuis in vrede gestorven, op 16 februari, nadat hij afscheid 
had genomen van zijn familieleden en vrienden. Hij werd 89 jaar. Hij is 
begraven vanuit de Dorpskerk op de begraafplaats in Sassenheim, op 24 
februari.  
 
Daarnaast herdachten we in de kerk Gerritje Alberta van Ark. Zij werd 
geboren op 3 december 1937 en overleed op 17 februari. Mw van Ark 
woonde aan de Rijnsburgerweg 4. Zij werd 88 jaar. Nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Bij de diensten  
Ook dit jaar vieren we Palmpasen in onze eigen kerk. Die middag is er een 
oecumenische passie in de RK kerk, waarover ik verderop schrijf.  
In de stille week komen we bij elkaar op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, 
in de Paasnacht en op Paasmorgen. We lezen dit jaar de hele stille week 
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teksten uit het Markus-evangelie. Ons Kleine Kerkkoor zal in wisselende 
bezetting enkele vieringen begeleiden.  
Zoals u weet, zijn de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paasnacht eigenlijk één dienst. Witte Donderdag en Goede Vrijdag eindigen 
dus niet met een zegen. We verlaten rustig de kerk. In de Paasnachtviering 
klinkt dan voor het eerst weer de zegen, de zegen van de opgestane Heer.  
Op Witte Donderdag willen we het Avondmaal vieren, in gedachtenis aan 
het laatste Avondmaal van Jezus. Het brood voor deze viering wordt 
gebakken door ons gemeentelid Nareman. In haar traditie is dat gebruik, dat 
gemeenteleden het heilige brood bakken. Als het heilige brood daarna 
meegenomen wordt naar huis, delen de familie en het huis in de zegen.  
Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal uit het Markus-evangelie centraal. 
De lectoren zullen afwisselend de lijdensteksten lezen. Tussen de lezingen 
door speelt Camerata Warmond, mijn blokfluitensemble, enkele stukken. En 
we zingen de liederen die bij Goede Vrijdag passen.  
De vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.00 
uur. 
De Paasnachtdienst begint om 21.00 uur. Met de RK kerk ontsteken we 
samen de paaskaars bij een gemeenschappelijk paasvuur, in de Boerhaave-
tuin. Aanvang: 20.15 uur in de Boerhaave-tuin.  
We beginnen de Paasmorgendienst om 10.00 uur in de kerk. Het is als ik dit 
schrijf nog niet duidelijk of de koperblazers zullen meewerken aan de 
viering. Na de dienst drinken we koffie en wensen we elkaar gezegende 
Paasdagen.  
 
Marcus Passie 
Op zondag 29 maart wordt de Marcus Passie uitgevoerd door het koor 
Rejoice uit Wassenaar, met vijf solisten. Een prachtig muzikaal begin van 
de stille week. De bekende trompettisten Arjan en Edith Post zullen de zang 
begeleiden. Op het orgel speelt Warner Fokkens en op de piano Arie 
Kraaijeveld. Het koor staat onder leiding van Aad de Winter. Zelf zal ik met 
mijn echtgenoot Owe Boersma de korte lezingen tussen de liederen 
verzorgen. Toegang is vrij. U kunt een bijdrage geven aan de onkosten via 
een QR code. 
Palmzondag 29 maart 15.30-16.45 uur 
Bartholomeüskerk Voorhout 
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Taizé-vieringen 
De volgende oecumenische Taizé-viering is op 19 april om 19.00 uur in onze 
kerk. Data Taizé-vieringen 2026: 27 april, 5 juli, 11 oktober, steeds om 19.00 
uur, Kleine Kerk.  
 
Gesprekskring 
De gesprekskring BNS, de Amandelboom, is toegankelijk voor allen die 
zich aangesproken voelen. We lezen Omega, over ouder worden en zorg. 
We komen bij elkaar op vrijdagmiddag, 14.00 uur, in de Casparzaal. 
Volgende datum: 17 april, met high tea. We gaan in de zomer gewoon door. 
In verband met de mee te nemen thee en koffie graag opgave bij Hanny 
Segaar of bij mij.  
 
Lief en leed  
Het gaat helaas niet goed met ons gemeentelid Wilma Nelemans. Zij is weer 
thuis in de Bernardus maar is bedlegerig. We leven mee met haar, haar man 
en de verdere familie. 
 
Bereikbaarheid  
Vrije dagen: woensdag en zaterdag  
U kunt mij bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, 
of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil 
komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook 
altijd bellen, mailen of appen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. Op 
de kerkapp staat mijn mobiele nummer. 
 
Ik wens u allen gezegende Paasdagen! 
 
Hartelijke groeten  
Ds. Hedda Klip  
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Lieve gemeente, 
 
Terwijl ik dit schrijf staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Als 
jullie dit lezen is de uitslag vast al bekend maar nu dus nog niet. En hoewel 
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dit geen politiek statement wordt, sta ik er toch van versteld hoe de 
kandidaten zich inzetten voor hun partij. Zij zijn zichtbaar via advertenties 
in de kranten, posters achter ramen, social media, borden langs de 
Oosthoutlaan en grote posters als je Voorhout binnenrijdt. Er is geen 
ontkomen aan, je moet gaan stemmen. Wij hebben onze kinderen altijd 
ingepeperd om te gaan stemmen…altijd! Je stem laten horen is belangrijk, 
ook als je het ergens niet mee eens bent.  
 
Zelf vergeet ik nooit meer dat Michel en ik met Isa gingen stemmen in het 
gebouw van Provalu. Na het stemmen mochten we wat lekkers pakken van 
een schaal. We togen enthousiast weer naar buiten, onderwijl het papiertje 
van het chocolaatje verwijderend en ik verslikte me al na de eerste hap. Pas 
toen we thuis kwamen kon ik weer een beetje normaal uit mijn woorden 
komen, we hebben er smakelijk om gelachen. Stemmen? Zeker! Maar het 
lekkers laat ik links liggen;) 
 
In de kerk stemmen we en kiezen we. In de kerkenraad stemmen we voor of 
tegen besluiten, we kiezen met elkaar de route die we willen bewandelen 
zoals het zichtbaar zijn in onze gemeente. Als kerkleden stemmen en kiezen 
we ook weleens, bijvoorbeeld als er een nieuwe predikant wordt gekozen en 
we kiezen ervoor om met elkaar gemeente te zijn. 
 
Het is leuk om te merken dat ook anderen voor ons kiezen, ik zie geregeld 
een nieuw gezicht in de kerk en dat doet mij oprecht goed. Het zichtbaar 
zijn, de inzet die hiervoor wordt gedaan, werpt op deze manier vruchten af. 
 
Tijdens de laatst gehouden gemeenteavond, met dank aan de aanwezigen, 
vertelden de colleges en clubs van onze kerk over hun inzet.  
 
De diaconie wordt straks nog meer zichtbaar door de inzet van de 
gezamenlijke diaconieën bij het inzetten van een Diaconaal Werker. De 
plannen staan nog in de kinderschoenen en er zal zeker nog wat werk moeten 
worden verzet voordat het zover is, maar wat een mooi idee! 
 
De inzet van al onze jeugdwerkers verdient oprecht een pluim. Elke week 
weer weten zij jongeren, variërend in verschillende leeftijden, te 
enthousiasmeren voor het geloof op creatieve manieren. Er wordt veel tijd 
gestoken in de voorbereiding en in de uitvoering, iets om als gemeente trots 
op te zijn. 
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Het CvK timmert ook aan de weg door het zichtbaar maken van de kerk op 
een letterlijke manier; de verlichting in de kerk is verduurzaamd en 
aangepast, waardoor ons gebouw prachtig wordt uitgelicht. Fietsnietjes, 
verlichting, vlaggenmast en snoeiwerk; het ziet er weer uit om door een 
ringetje te halen. 
 
Onze Pastorale werkers bezoeken enthousiast onze gemeenteleden, zijn 
aanwezig bij gespreksgroepen en heten nieuw ingekomenen welkom. 
 
Je ziet het maar weer, zovelen zetten zich in voor onze gemeente en samen 
vormen al die schakels een sterke ketting. Zo laat eenieder een stem horen 
om bij te dragen aan het samen gemeente zijn. Maar mag ik tegelijkertijd 
dan ook eerlijk zijn? Ik heb velen van jullie gemist bij de gemeenteavond. 
De zaal inkijkend vanaf de bar heb ik er serieus even over nagedacht om de 
avond maar af te gelasten…ik hoop jullie oprecht allemaal te begroeten bij 
een volgende gemeenteavond want jouw stemt telt en is belangrijk. 
Laat ’m dan ook horen lieve mensen! 
 
Vertel wat je fijn vindt of wat misschien ook niet. En heb je kritiek? Mag. 
Maar laat het dan in ieder geval opbouwend zijn. Of kom in actie en doe 
actief mee. Realiseer je dat zovelen van ons zich inzetten om er wat van te 
maken voor jòu. Ben je het ergens niet mee eens? Mag ook. Maar het is net 
als bij de verkiezingen, als je je stem niet laat horen… 
 
Jouw stem is niet alleen hier belangrijk maar ook op een ander vlak; namelijk 
binnen de kerkenraad. Is het een leuk team? Jazeker! Is het de moeite waard? 
Jazeker!  
 
Het is een keuze om je stem te laten horen, om je in te zetten en om je 
talenten te gebruiken. En die zijn meer aanwezig dan jij denkt, en laten wij 
nou juist naar JOU op zoek zijn!! Weet je, er is altijd wel een reden om het 
niet te doen maar wat houdt je tegen? Pfff…te druk, nu geen tijd, vraag het 
mij later nog maar eens…ja doei, het is nu tijd om in actie te komen!! 
 
We kunnen echt niet zonder jou om de kerk door te laten draaien. 
 
Vind je het fijn om je in te zetten voor anderen in de samenleving, dan is de 
Diaconie the place to be. 
Vind je het fijn om je bezig te houden met financiën en beheerszaken, dan 
is het College van Kerkrentmeesters echt wat voor jou. 
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Vind je het fijn om gemeenteleden te bezoeken en te ondersteunen, dan zijn 
de dames van de Pastorale Raad heel blij met jou. En mannen: laat je vooral 
niet tegenhouden door het woord ‘dames’, ze wachten stiekem al jaren op 
versterking. 
 
Of zou je wel leiding willen geven aan een superleuk team; mijn plekkie 
komt in september ook vrij. Mail mij; voorzitter@kleinekerk.nl…ik bijt 
niet;) 
 
Kiezen én je stem laten horen. In de kerk doen we niet aan politiek maar zo 
lijkt het er soms verdacht veel op… Alleen hangen er hier geen posters langs 
de weg en staan we niet op stembiljetten. Maar kiezen doen we wel degelijk. 
Voor elkaar, voor onze gemeente en voor de toekomst van onze kerk. Dus 
laat je stem horen; niet alleen bij de stembus, maar juist ook hier, midden in 
onze eigen gemeente. 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
 
 
 

Vanuit het CVK 
 Jan Mosselman, voorzitter 

 
Na alle activiteiten van het 
afgelopen halfjaar lijkt het erop 
dat we de komende periode in wat 
rustiger vaarwater komen. Veel 
projecten zijn de afgelopen 
periode afgerond. Wat op korte 
termijn nog rest is het schuren en 
lakken van de houten vloerdelen in 
de kerk. Na de grote restauratie in 1990 is hieraan weinig onderhoud 
gepleegd, en dat is te zien. Dat betekent dat alle stoelen en banken wederom 
uit de kerk verwijderd moeten worden zodat de werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd. Ik ga ervanuit dat na we er na dit onderhoud weer 35 
jaar mee vooruit kunnen! De werkzaamheden staan gepland voor de week 
van 20 april a.s. De Kleine Kerk is in die week dan voor geen enkele 
activiteit beschikbaar.  
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Verder zijn er contacten met restauratiebedrijf Verwoerd over de 
noodzakelijk uit te voeren bouwkundige herstelwerkzaamheden aan de kerk. 
Dit naar aanleiding van het rapport van de Monumentenwacht en een 
aansluitende schouw door Verwoerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een 
plan van aanpak. Voor deskundig advies en bouwkundige begeleiding 
tijdens de werkzaamheden wordt een beroep gedaan op Monumentenwacht. 
Op administratief gebied wordt gewerkt aan de financiële afsluiting van het 
afgelopen jaar. Penningmeester Peter Boers is samen met Frank Brocken 
druk met de jaarrekening over 2025. Met alle voorwaarden en regels die ons 
door de PKN worden opgelegd is dat een uiterst nauwkeurige en zeer 
tijdrovende klus. 
 
Ook rond de begraafplaats werd er de afgelopen weken hard gewerkt. 
Inmiddels zijn de meeste opsluitbandjes van de grindpaden opnieuw gesteld. 
Deze waren in de loop der tijd flink verzakt waardoor het grind op een aantal 
plekken buiten de paden lag. Dank zij de tomeloze inzet van Michel Kappe 
en Nico Vliegenthart ligt de begraafplaats er piekfijn bij. Daarover ontvang 
ik regelmatig van bezoekers van de begraafplaats de nodige complimenten. 
Die complimenten komen uiteraard toe aan beide vrijwilligers! Tenslotte is 
er eind februari veel snoeiwerk verricht op en rond de begraafplaats en de 
kerk. Met dank aan Teun Nelemans voor zijn adviezen is er veel ‘opschot’ 
verwijderd en zijn de nodige struiken, heesters en bomen flink gekortwiekt. 
Het gevolg was een flinke berg snoeiafval waardoor er zelfs een vrachtauto 
aan te pas moest komen om dit af te voeren. We zijn helemaal klaar voor de 
lente. Laat maar komen! 
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Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, voorzitter 

 
Nieuw project Diaconieën Teylingen 
Het jaarproject waar de diaconieën van Sassenheim, 
Warmond en Voorhout voor gekozen hebben is: De 
Brug in Katwijk. Weer een project dichtbij huis. Zij 
begeleiden mensen die de draad van het ‘gewone’ 
leven weer op moeten pakken na een periode, waarin 
alcohol, drugs en/of andere verslavingen een rol 
hebben gespeeld. Voor velen is de stap naar 
zelfstandig wonen erg groot. Ook voor mensen die zelfstandig wonen en die 
in het verleden te maken hebben gehad met verslaving of nog steeds hiermee 
worstelen is het niet altijd gemakkelijk structuur aan te brengen in het 
dagelijkse leven. Woonbegeleiding is een vorm van hulp die De Brug biedt 
om mensen te ondersteunen bij allerlei praktische zaken. Bij deze 
begeleiding kijken ze precies naar wat iemand nodig heeft.  
Op de site van De Brug kunt u veel lezen over het werk dat zij doen voor 
mensen in moeilijke situaties. https://debrughelpt.nl/  
 
 

Ontmoetingsdag Kerk en Israël 20 april 

 Classicale commissie Kerk en Israël 

 
Kerk en Israël 
Kan je alle 613 ge- en verboden die de 
Eeuwige via Mozes aan het volk Israël 
heeft gegeven, samenvatten in een 
paar geboden of zelfs één gebod? 
Jazeker! In de Talmoed worden 
verschillende voorbeelden gegeven: 
Psalm 15 [11 geboden]; Jesaja 33 [6 
geboden]; Micha 6:8 [3 geboden]; 
Spreuken 3:6 [1 gebod]: ‘Ken Hem in 
al uw wegen, dan zal Hij uw paden 
recht maken’ en Habakuk 2:4 [1 
gebod]: ‘De rechtvaardige zal door 

Hillel die de Tora onderwijst, Knesset Menorah, 
Jeruzalem (Wikipedia) 
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zijn vertrouwen leven’. (Babylonische Talmoed, Makkot 24a en Berachot 
63a). 
 
Thora op één been 
Wellicht kent u het verhaal van de niet-jood die bij de joodse wetgeleerde 
Sjamai kwam met de vraag: ‘Maak me proseliet (bekeerling), op voorwaarde 
dat je me de hele Thora leert in de tijd dat ik op één been sta.’ Sjammai joeg 
hem weg met de duimstok die hij in zijn hand had. 
 
Toen kwam hij bij de wetgeleerde Hillel en die maakte hem proseliet. Hij 
zei tegen hem: ‘Wat jou onaangenaam is, doe dat niet aan een ander. Dat is 
de hele Thora en de rest is uitleg ervan. Ga en leer.’ (Babylonische Talmoed, 
Sjabbat 31a) 
 
Deze ‘Gulden regel’ van Hillel wordt vaak vergeleken met die van Jezus uit 
Matteüs 7:12 ‘Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, 
want dat is de Wet en de Profeten.’ 
 
Landelijke Ontmoetingsdag 
Op maandag 20 april organiseert de PKN in congrescentrum De Schakel in 
Nijkerk een ontmoetings- en studiedag met het thema ‘Thora op één been’. 
Op die dag denken we na over wat als kern van de Thora wordt gezien en 
wat de Thora voor de volken betekent. 
 
Er zijn vier boeiende sprekers uitgenodigd die het thema van verschillende 
kanten zullen belichten: rabbijn Yanki Jacobs, dr. Eric Ottenheijm, rabbijn 
dr. Tzvi Marx en dr. Marco Rotman. Meer informatie kunt u vinden op 
protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel. 
Op deze website kunt u zich ook aanmelden. Van harte aanbevolen! 

 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar                
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Boekentips 

 Redactie 

 
Pasen. Een tijd van opstanding. 
Wesley Hill 
EAN: 9789043543682 
Prijs: € 16,99 
 
'Pasen. Een tijd van opstanding' van theoloog Wesley Hill is het tweede deel 
in de serie 'Heilige tijden', na 'Advent' van Tish Warren. 
Wesley Hill neemt je mee door het paasverhaal en de betekenis van Pasen 
vroeger en nu. 
Hoe werd de opstanding van Jezus in de evangeliën en de vroege kerk 
beleefd? Hoe is Pasen ingebed in de tijd van Aswoensdag tot Pinksteren – 
en hoe kunnen we die dagen vieren? Wat betekenen Jezus' opstanding, Zijn 
hemelvaart en de uitstorting van de Geest voor ons vandaag? 
Op deze vragen gaat de auteur op een prettige, persoonlijke en inhoudelijke 
manier in. 
Dit is geen veertigdagenboek, maar kan wel als zodanig gebruikt worden: 
het geeft verdieping en overdenking in de aanloop naar Pasen. 
 
Mij en mijn huis 
Dietie Gommer en Willianne Treurniet  
EAN: 9789088974366 
Prijs: € 24,99   
 
Mij en mijn huis is een boek vol inspiratie uit de Bijbel die 
je uitnodigt om je huis en leven met nieuwe ogen te 
bekijken en je geloof in Christus uit te dragen. Je duikt in de bijbeltekst, leest 
praktische tips en gaat aan de slag! Door je creaties onderdeel te maken van 
je inrichting deel je onderstaande belijdenis: 
'Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen' 
Laat deze oude woorden een nieuwe inspiratiebron worden voor jouw thuis. 
een unieke combinatie van interieurinspiratie en Bijbelse wijsheid. Creatieve 
doe-het-zelf-ideeën die laagdrempelig zijn en voor iedereen haalbaar. 
Willianne Treurniet en Dietie Gommer zijn twee creatievelingen die in dit 
boek hun krachten bundelen. Willianne is vormgever van Huis van Mijn. En 
Dietie is als creatief ontwerper verbonden aan het IKC. 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
zondag 29 maart Palmarum Matteüs 21:1-9 
maandag 30 maart  Psalm 15 
dinsdag 31 maart  Psalm 140 
woensdag 1 april  Matteüs 26:1-16 
donderdag 2 april Witte Donderdag Matteüs 26:17-75 
vrijdag 3 april Goede Vrijdag Matteüs 27:1-66 
zaterdag 4 april  Psalm 16 
zondag 5 april Pasen I Matteüs 28:1-20 
maandag 6 april  Hebreeën 1:1-9 
dinsdag 7 april  Hebreeën 1:10–2:4 
woensdag 8 april  Hebreeën 2:5-12 
donderdag 9 april  Hebreeën 2:13-18 
vrijdag 10 april  Hebreeën 3:1-11 
zaterdag 11 april  Hebreeën 3:12-19 
zondag 12 april Pasen II Hebreeën 4:1-13 
maandag 13 april  Psalm 95 
dinsdag 14 april  1 Petrus 1:1-12 
woensdag 15 april  1 Petrus 1:13-25 
donderdag 16 april  1 Petrus 2:1-10 
vrijdag 17 april  Psalm 35:1-10 
zaterdag 18 april  Psalm 35:11-28 
zondag 19 april Pasen III Hebreeën 4:14–5:10 
maandag 20 april  Hebreeën 5:11–6:8 
dinsdag 21 april  Hebreeën 6:9-20 
woensdag 22 april  Hebreeën 7:1-10 
donderdag 23 april  Hebreeën 7:11-19 
vrijdag 24 april  Hebreeën 7:20-28 
zaterdag 25 april  Psalm 77 
zondag 26 april Pasen IV Jesaja 43:22-28 
maandag 27 april  Jesaja 44:1-8 
dinsdag 28 april  Jesaja 44:9-20 
woensdag 29 april  Jesaja 44:21-28 
donderdag 30 april  Jesaja 45:1-13 
vrijdag 1 mei  Jesaja 45:14-19 
zaterdag 2 mei  Jesaja 45:20-25 
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zondag 3 mei Pasen V Hebreeën 8:1-6 
maandag 4 mei  Hebreeën 8:7-13 
dinsdag 5 mei  Hebreeën 9:1-14 
woensdag 6 mei  Hebreeën 9:15-28 
donderdag 7 mei  Psalm 39 
vrijdag 8 mei  1 Petrus 2:11-17 
zaterdag 9 mei  1 Petrus 2:18-25 
zondag 10 mei Pasen VI 1 Petrus 3:1-12 

 
 

 

Voor in uw agenda 
 
 
 

10 oktober - Kerkfeest 2026 
 

 
Het thema van het Kerkfeest is Spanje. Olé!! 

 
 

 
 
 

Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd: 
Dhr. S.J. van Egmond 
 
Vertrokken: 
Mevr. R. Brouwer 
Mevr. I.W.F. de Koning 
Dhr. W.S. Appels 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
22 februari: 

 Mevr. M. Dol-Moen 
 Dhr. C. van Tol 
 Dhr. A. Hoogewoning 

 
1 maart: 

 Mevr. M. Visser-van Starkenburg 
 
8 maart: 

 Mevr. A. Blomsma-Stoffelsen 
 Dhr. A.L. Visser 
 Bruidspaar van Vliet-Baars 
 Dhr. en mevr. T. Nelemans-Wisgerhof 

 
15 maart: 

 Mevr. E.A. Hamming-van de Kamp 
 Mevr. E.G. van Sabben-Vosselman 
 Dhr. M. van Dorp 
 Bruidspaar Kortenoever-Stigter 
 Mevr. A. Koense-Hoogendoorn 

 
 
 

 



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Gertjan Poot en Agnes Hartvelt, scriba@kleinekerk.nl 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Jan Mosselman, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacature 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 06-
41226182) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijn   
04 24-04-2026 06-05-2026 Pinksteren  05 19-06-2026 01-07-2026 
06 28-08-2026 09-09-2026   07 02-10-2026 14-10-2026 
08 06-11-2026 18-11-2026   09 04-12-2026 16-12-2026 Kerst 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Paashymne 
 
 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Licht moge stralen in de duisternis, 

neuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
 

Uit: Liedboek voor de kerken 
lied 634 


